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Kendi Evrimini Çözmek 


Yeryüzünde yaşam moleküler düzeyden hücre düzeyine oradan da vücutların oluşumuna evrildi. Yolculuğuna sudan karaya çıkarak devam edenler, bu yeni ve zorlu ortama uyum sağladı. Kara canlıları buradaki farklı yaşam alanlarına uygun özelliklere sahip olacak şekilde evrilerek yerkürenin her yanına çeşitlenerek dağıldılar. Bu alanlar içinde en avantajlı olanlardan birisi, ağaç tepeleriydi. Bir grup kara canlısı, ağaç yaşamına uygun bir dönüşüm geçirdi. 
Burada yaşamak hem avcılardan uzak durulabilmeyi sağlıyor hem de yaprak ve meyve gibi besin kaynakları sayesinde kolayca beslenmeyi olanaklı kılıyordu. 
Ağaçların dalları onların evleri oldu. Primatlar grubunun üyeleri olan bu canlılar bugün sık ağaçların olduğu ormanlık alanlarda ağaç yaşamının avantajlarından yararlanarak varlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. 

Ancak ağaçların sağladığı güvenli korunak, tüm primatlar için kalıcı olmayacaktı. Bir grup primat, değişen çevre koşulları nedeniyle farklı bir evrimsel dönüşümün eşiğindeydi. Yaklaşık beş-altı milyon yıl 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kadar önce Kuzeydoğu Afrika'da volkanik aktivitelere bağlı olarak yükselen dağların oluşturduğu coğrafik engeller, iklim koşullarının değişmesine neden oldu. 
Buna bağlı olarak ağaçlar seyreldi. Burada yaşayan primatlar artık bir ağaçtan diğerine gidebilmek için yere inmek zorundaydılar. Ancak yer güvensizdi. Onları yırtıcılardan koruyan güvenli ağaç tepeleri azalmıştı. Birbirine sıkıca bağlı üyeleri olan gruplar kurmak onlara güç verdi. Birlikten kuvvet doğmaktaydı. 
Yırtıcı tehdidi, grup bağlarının daha da güçlenmesi- ne neden oldu. Üyeleri arasında tam bir uyum olan gruplar yaşam savaşında daha da başarılı oldu. Bu primatların torunları zamanla daha üst sosyal beceriler geliştirdiler. Doğayla ve rakipleriyle olan mücadelelerden başarıyla sıyrıldılar. Yaklaşık dört milyon yıl önce iki ayak üzerine kalktılar. Ağaç yaşamında dalları kavrayacak şekilde evrilmiş olan elleri yeni yaşamda da alet tutma ve şekillendirme için zaten hazırdı. Zamanla grupları daha güçlü kılan grup içindeki bireylerarası iletişim becerileri artacaktı. 
Afrika'dan çıkıp komşu kıtalara yayıldılar. Asya ve Avrupa'ya daha önce dağılan benzer özelliklere sahip başka homo türleri de yerkürede aynı anda yaşamaktaydı. Bu türler içinde sadece birisi günümüze kadar varlığını devam ettirebildi. Yaklaşık üç yüz bin yıl öncesinden itibaren yeryüzü üzerindeki tüm yaşam alanlarına yayıldı. Bilim ve teknolojide o kadar ileri gitti ki kendi evrimini çözebilme noktasına geldi. Bu canlı biziz. Yani Homo sapiens. 

Doğal seçilimin itici gücü, tehditlerden kaçacak, fırsatlardan yararlanacak şekilde çevreyi olabildiğince algılayabilmekti. Milyonlarca yıllık evrim, tüm memelilere benzer bir şekilde bizi de doğadaki ya- 


KENDİ EVRİMİNİ ÇÖZMEK | 9 


şam savaşında var olabilecek şekilde bu donanımlarla donattı. Yalnızca gerekli olan yeteneklere sahip olduk. Doğal algılarımız bu sınırlar içinde kaldı. Yerçekiminin ya da suyun kaldırma kuvvetinin matematiksel ayrıntılarını bilmesek de bu güçlerin etkilerini algılayıp analiz edebilecek bir doğal beceriye sahiptik. Görmenin, işitmenin ve diğer duyu organlarının evrimi de bu şekilde olmuştu. Bu algılara sahip olan canlılar evrim yarışında daha avantajlı oldular. 

Algılarımız sadece evrimsel avantaj sağlayanlarla sınırlı kaldı. Boyut algımız, görsel algımızla sınırlı. 
Gözlerimizle seçemediğimiz küçük boyutlara yönelik mikroskobik ve büyük boyutlara yönelik teleskopik bir vizyona sahip olmakta zorlanıyoruz. Gözlerimiz sadece görülebilir ışık olarak tanımlanan sınırlı bir dalga boyu aralığındaki ışığı görüyor. Doğada mevcut olan diğer ışınlara karşı körüz. Zaman konusundaki algımız da kendi yaşam süremizle sınırlı. Çok daha uzun ve daha kısa süreleri düşünmede beceriksiziz. 
Günlük yaşıyoruz. 

Ancak evrim sürecinde insanın doğayı ve çevreyi algılayışında bir sıçrama yapmasına neden olan bir aşama bulunmaktaydı. İnsanın yeryüzünü bu inanılmaz fethedişinin başlıca hazırlayıcısı, diğer canlılardan en önemli fark olarak bilinci, zekâsı ve üst sosyal becerileriydi. İnsan zekâsı, sadece yaşamsal gereksinimini karşılamaktan ziyade, merak ve araştırma ruhunun bir sonucu olarak etrafında olan bitenleri sorgulayarak açıklama getirmeye çalışabilecek bir noktaya geldi. İnsan, doğal algılarındaki tüm bu sınırlamaları, adına bilim dediğimiz bir yola başvurarak aştı. Gözlem yaparak, deneye başvurarak, hipotez oluşturarak ve bunları teoriye dönüştürerek kendi algısının dışında olan süreçleri tanımaya ve tanımlamaya başladı. Bilimsel ilerleme, insanın yakın tarihinde hızla gelişerek, insanın kendisiyle aynı soyağacından gelen benzerlerine karşı en önemli farkını oluşturdu. Doğal algılayıcılarımızla algılayıp ayırt edebildiğimiz durumların dışında kalan durumları bilim sayesinde çözebildik. Önce yazının bulunması ve takiben günümüzde hızla gelişen ileri iletişim olanaklarının varlığı sayesinde geçmişten günümüze dikey, günümüz insanları arasında da yatay bilgi aktarımını mümkün oldu. Bu bilgi transferi sayesinde insanlığın ortak zekâsının ve bilimin gelişmesi, insanın bugün doğal algısal yeteneklerin çok üzerinde buluşlar yapmasına zemin hazırladı. Bilim, insanlığın gören gözü oldu. Soru işaretlerinden oluşan engin bir okyanusta bizi cevaplara taşıyan bir keşif gemisi gibi gizemleri ortaya koyarak aydınlatmaya devam ediyor. Bilim aracılığıyla madde, enerji ve zamanla ilgili algımızı çok ileri taşıdık. Diğer yandan bilim bize doğal algılarımızın ne kadär sınırlı olduğunu da gösterdi. 

Bilimde gerçekleştirilen tüm bu ilerlemelere rağmen halen kavrayışımızın sınırlarının ötesinde olan ve henüz aydınlığa kavuşturamadığımız nelerin olduğunu bilemiyoruz. Bizler bugün gerek keşfedebildiğimiz uzaydaki boyut derinliği gerek elektromanyetik radyasyonların enerjilerinin derinliği ve gerekse zaman içinde bugün geldiğimiz bilimsel kavrayışla ortada bir yerdeyiz. Evrenin keşfedebildiğimiz büyüklüğü ile atom altı parçacıklarının keşfedebildiğimiz küçüklüğü arasındayız. Doğada bulunan elektromanyetik radyasyonlar başlığı altındaki enerjilerin üst ve alt sınırlarının ötesini bilmiyoruz. Diğer yandan 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zamanın başlangıcı olarak algımız yaklaşık on dört milyar yıl önce olduğu öngörülen büyük patlamayla sınırlı. Bundan öncesini ve geleceği öngörebilecek durumda değiliz. Keşfedebildiğimiz bu sınırların ötesini her gün zorlayarak bu belirsizlikleri çözme yolunda adım adım ilerlemeye devam ediyoruz. İnsanın bu öğrenme, araştırma ve keşfetmeye karşı duyduğu derin heyecan bir yandan da kendi varlığını sorgulamasına neden oluyordu. Birçok sorunun yanında başlıca kendisi hakkında yanıt bekleyen önemli bir soru bulunuyordu. Nereden geldik? 

İnsan, düşünebilir bir canlı olduktan sonra birçok bilinmeyeni çözüp anlamlandırabilirken, bu soru, gizemli kalanlar içinde en ön sıradaki yerini hep korudu. Bu soruya insanlık tarihi boyunca uzunca bir süre anlamlı bir yanıt bulmak mümkün olmamıştı. İnsan, nasıl varlık kazanmıştı? Suyun kaldırma kuvveti ve yerçekimi gibi yaygınca dikkat çekmeyen ve merak edilmeyen olgular da bulunmaktaydı. Bu konularda cevaplar kadar sorular da bilimin sınırları içindeydi. Bu nedenle kimse bunun nedenlerini araştırmayı merak etmedi. Bu teoriler açıklandığında tartışmasız kabul edildi. Ancak nereden geldiğimiz sorusu herkesin merakla yanıtını beklediği bir soruydu. Tarih boyunca bütün düşünürler, hazır açıklamaları bir yana bırakıp bilimsel temelli bakış açılarıyla da bu sorunun cevabını bulmaya çalıştılar. Sonunda tutarlı kuramlar ortaya konuldu. 

Ancak kabul etmek için artık çok geç kalınmıştı. 
Bu ve bunun gibi bazı soruların cevapları çok önceden verilmişti. Bunun için bilime başvurulmamıştı. 
Çünkü bunlar ısrarla yanıt bekleyen sorulardı. Henüz bilim de o dönemde bunu açıklayacak durumda 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değildi. İnsanın kendisini endişelendiren ve algılamakta güçlük çektiği konularda aklını meşgul eden sorulardan oluşan bu engin soru denizinde boğulmasını önlemenin başlangıçtaki yolu, hazır açıklamalar üretmekti. Bu sorulara akla daha yatkın ve yatıştırıcı olan tablet açıklamalar getirilmesi en kestirme çözümdü. İnsanlık geçmişinde henüz şehirleşmenin olmadığı, kabile yaşamının yaygın olduğu dönemde, bu ve bunun gibi sorular toplumsal otorite tarafından cevaplanmaktaydı. Bu otorite, kabileleri ayakta tutan baskın bağlayıcı güç olan kabile şefi ya da dini lider pozisyonundaki büyücüydü. Çoğu zaman onlar da geleneksel olarak yapılmış olan ve topluluğun olduğu gibi kabul ettiği açıklamaları sahiplenmekteydiler. Böylece insanın düşünen ve sorgulayan bir canlı olmasının getirdiği yıkıcı gerginlik ortadan kaldırılmakta, toplumun endişesi yatıştırılarak ortaya çıkabilecek huzursuzluk engellenmekte ve otoritenin baskın gücü pekiştirilmekteydi. 

Geçmişten bugüne siyasi ve dini otoriteler tarafından yapılmış ve sahiplenilmiş olan bu açıklamalar, zamanla toplumu ayakta tutan temel muhafazakâr yapının temelleriyle öyle bütünleşmişti ki bu soruların yanıtını bilimsel olarak açıklayan kuramlar ortaya konulduğunda bunun kabulü mümkün olamıyordu. Suyun kaldırma kuvveti ve yerçekimi kuramları ortaya konulduğunda hiçbir şey değişmemişti. Ancak bu, evrim kuramı için geçerli olmayacaktı. Evrimi bilimsel olarak açıklayan kuram, ön kabullenişlerle uyuşmuyordu. Tıpkı dünyanın evrenin merkezinde olduğunu ortaya koyan bilim insanlarının karşılaştıkları zorluklar, evrim kuramını geliştirenler için de geçerliydi. Çünkü bu soruların cevabı önceden 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verilmişti. Dünyanın evrenin merkezinde olduğunun yaygınca kabulü uzun zaman almıştı. Şimdi bilim insanları, insanlığın karşısına nereden geldik? sorusuna cevap veren bir kuramla çıkmışlardı. Bunun kabul edilişinin de çetin olacağı açıktı. Evrim, insanın basitçe algılayabileceği bir süreç değildi. Çok yönlü bir bakış gerektiriyordu. Bilimsel açıklamaların olmadığı dönemlerde yapılan açıklamalar ve toplumsal kabullenişler rahatlatıcıydı. Ancak varoluş ve evrim konusu, insanın aklını devamlı kurcalayan bir soruydu. Şüphesiz, uzun zamandır bu soruya yanıt aramakla meşgul olan çok sayıda insan bulunmaktaydı. Bilimsel pencereden bakanlar, bu soruya farklı açıklamalar getirebilmekteydiler. 

Evrimsel dönüşüme yönelik düşüncelerin insanlık tarihinde ne zaman ortaya çıktığına dair net bir kanıt bulmak mümkün değildir. Ancak varoluşumuzun evrimsel bir dönüşümün sonucu olduğuna yönelik düşünce, zannedilenden çok daha erken ortaya çıkmış olabilir. Yazının bulunmasından önceki dönemde, evrim sezgisine sahip olan bilge karakterlerin yaşamış olmaları oldukça muhtemeldir. Bu sezgiye on bin yıl öncesinde hatta daha da eskilerde dahi ulaşılabilmiş olması olasıdır. Doğada, canlıların vücut yapılarının benzerlikleri çok dikkat çekicidir. Özellikle birbirine yakın türlerde bu çok daha belirgindir. Atalarımızın, avladıkları canlıların vücut yapıları ve organları ile yaralanan ya da ölen hemcinslerinin iç organlarını kıyaslayarak aradaki benzerliğe dikkat etmiş olmaları tartışma götürmeden kabul edilebilecek bir olgudur. Diğer yandan insanın o dönemdeki yaşam şekli de özellikle kendine yakın türlerle kıyaslandığında oldukça benzerlik gösteriyordu. Bir ayının yaşam 


14 | EVRİMİN KISA TARİHİ 


alanı olarak kullandığı mağarayı kendisi de barınak olarak kullanan bir taş devri insanının ondan çok da farklı olduğunu düşünmesini bekleyemeyiz. 

İnsan, temel ihtiyaçlarıyla boğuşmaktan sıyrıldığında düşünmeye daha çok zaman ayırabildi. Evrim sezgisine ulaşılabilmesi için insan aklının beslenme barınma gibi yaşamsal mücadelelerle meşgul olmadığı bir felsefi sıçrama sürecine ihtiyaç bulunmaktaydı. Grupların sağladığı güvenli ortam düşünürlerin, bilgelerin, yol gösterici yaşlı bireylerin varlıklarını devam ettirebilmelerini mümkün kıldı. Doğal seçilimin ayıklayabileceği bu bireyler, grubun güvencesi altına alınmıştı. İnsanın sosyalleşerek grup yaşamına ve kent yaşamına geçişi bu kaygıların olmadığı ortamları sağladı. Böylece düşünsel faaliyete daha çok zaman ayrılabildi. Tıpkı kafatasının beyni koruduğu gibi grubun beyinleri de grubun kalkanı altındaydı. Bu grupsal yapı, insanın doğayı ve evreni daha iyi tanımasına ve bilimde ilerlemesine olanak verdi. 

Yazının bulunmasından önce, sahip olunan bilginin saklanma ve taşınması mümkün olamıyordu. 
Bilgi işlenemiyor, gruplar ve kültürler arasında aktarılamıyor, veriler sınırlı olarak kalıyordu. Yazının icadı, bilginin aktarılmasını, hazır bilgiye ulaşılmasını, her bilginin yeniden test edilebilmesini ve doğrulanmasını mümkün kıldı. Böylece insanlık her defasında kendisini tekrarlamak zorunda kalmadı. 
Eldeki hazır verilerden yararlanılarak yeni buluşlar yapılabildi ve düşünce derinliği arttırılabildi. Böylece daha tutarlı yeni bilimsel kuramların oluşturulması mümkün oldu. Yazılı metinler, aynı dönemde yaşamayan meraklı beyinlerin birbiriyle tek yönlü bir iletişim kurabilmesini sağlamış ve yazı dilinin 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bağladığı birleşik bir akıl ortaya çıkmıştı. İnsanlığın evrimi çözme serüveni de insanın bilgi birikimini za- 
“man ve mekândan bağımsız olarak başka kültürlere aktarabilmesini sağlayan kaydetme becerisi sayesinde olgunlaşacak ve büyük bir kuramla sonlanacaktı. 

İnsanın evrimi anlama yolunda fikir yürüterek ve kuramlar geliştirerek zamanla aşama aşama olgunlaşan bir evrim sezgisine sahip olması, uzunca bir zaman aldı. Bu süreç, evrim sürecine benzer. Başlıca doğa bilimleri olmak üzere bilimin çok farklı alanlarında yapılan her yeni buluş, insanı bu derin soruların gerçek cevabına bir adım daha yaklaştırdı. Bugün insanlığın zekâsı bir birey, bir küçük grup ya da bir kabileyle sınırlı değil. Dünyanın her yanında ortaya çıkan bilgi ve veriler bir pota içerisinde harmanlanıyor. Bireyler arası ve gruplar arası iletişim olanaklarının artması ve bilginin paylaşılarak yayılması, insanlığın kolektif zekâsının hızlıca artmakta olmasının en önemli nedeni. Bu bilginin günümüze kadar olgunlaştırılarak ulaştırılabilmesi onun bir anlamda evrilebilmesiyle de mümkün oldu. 

İnsan, doğası gereği muhafazakâr bir bakışa sahiptir. Önyargılar çok güçlüdür. Cevapları çok önceden verilmiş sorularla uğraşmak pek tercih edilen bir yaklaşım değildir. Böyle bir çaba, öncelikle içinde bulunduğunuz sosyal gruba aykırı bir davranıştır. 
Diğer yandan hazır cevaplara sahip olduğunuz halde sorularla uğraşıp başka çözüm ve açıklamaların peşinden koşmak, cehaletinizi kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu pek tercih edilen bir yaklaşım değildir. 
Oysa bilim, cehaletini kabul etmekle başlar. İnsanlık tarihinde, kendi cehaletinin farkına varan, ön kabullenişleri sorgulayan ve aşırı bir merakla araştırarak 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bilimsel gelişmeye ışık tutanların sayısı çok azdı. 
Onlar insanlığın bugün geldiği noktada çok önemli bir yere sahip kişilerdi. Bilim, onlara sahip çıkan medeniyetlerde yeşerdi. İnsanlığın evrim sezgisine ulaşabilmesinde, insanlık tarihi boyunca kurulan refah düzeyi yüksek, zengin ve aydınlık ileri medeniyetlerin büyük katkısı oldu. Bu medeniyetler, varlıklarını çoğu zaman uzun sürdüremediler. Ancak onların bilimsel birikimleri, yazı yoluyla sonraki medeniyetlere aktarılarak bu süreç devam ettirilebildi. 

Bilimsel ve felsefi açıklamalar, insanın sosyal evrimiyle ortaya çıkan siyasi ve dini güçler gibi kurumsal yapılar karşısında her zaman yalnız kalmış ve sorun yaşamıştır. Toplumsal ön kabullenişlerin olduğu durumlara getirilen yeni açıklamalar her zaman büyük bir dirençle karşılaşmıştır. Toplumsal açıklamanın yanlış olduğunu öne sürenler dışlanmış, dini inançların karşısında yer aldıkları ve toplumsal yasaları ihlal ettikleri gerekçesiyle cezalandırılmışlardır. Evrim, buna çok iyi bir örnektir. İnsanın, kendi yapay çevresini yaratıp zamanla doğadan uzaklaşması, kendisini diğer canlılardan daha farklı, üstün ve ayrıcalıklı görme eğiliminin oluşmasına neden olmuştur. Evrim kuramı hem insan topluluklarının ön kabullenişlerine aykırıydı hem de insanı ayrıcalıklı konumundan alıyor ve onun hayvanlar aleminin diğerlerinden farkı olmayan bir ögesi oldugunu iddia ediyordu. Bunu kabul etmek kolay olmayacaktı. İnsan, bilimsel zenginliğe ulaşabilmesi için gerekli alt koşulların oluşmasından çok daha önce sosyal bir güç kazanmıştı. Bilimin yaygınlaştırılması, başlıca insan sosyalliğinin getirdiği engellere takılıyordu. Bu engelleyici sosyal nedenler o kadar 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güçlüydü ki Darwin'den önceki birçok doğa bilimci bu yöndeki fikirlerini açıkça dile getirememişti. Bu şekilde açıklamalar yaptıkları için bedel ödemiş çok sayıda düşünür bulunuyordu. Bu durum hem düşünmeyi baskılıyor hem de görüşlerinden emin olsalar da insanların sessiz kalmalarına neden oluyordu. 
Aynı kaygılar Darwin'in de kuramını açıklamasını yirmi yıl geciktirmesine neden olacaktı. Bugün dahi evrimin kabulünde güçlü sosyal nedenler varlığını devam ettirmektedir. Bu nedenle evrim bilimsel bir gerçek olsa da evrimin olmadığı söylemi çok taraftar bulmaktadır. Tıpkı Kopernik devriminin Avrupa insanının bilincine nüfuz etmesi için iki asır gerektiği gibi, toplumun normlarına aykırı gelen böyle bir bilimsel teorinin yaygınca kabulü için de zaman lazımdır. Bugün insanlığın bilime karşı tüm muhalefetine rağmen, bilimin yararlı sonuçlarının doğrudan görüldüğü ve bilimin farkında olanların sayısının gittikçe artmakta olduğu bir dünya nüfusuna sahibiz. 
Bilim, insanın ön kabullenişlerine aykırı gibi görülen açıklamalar getirse de insanın sosyal evriminde en önemli kavram olan ahlaki bir değere de sahiptir. 
Bilim, gerçeklerle ilgilenir. Bilimsel yenilikler, doğru anlatıldığı ve toplumun sosyal birlikteliğine yönelik kaygılar yaratmadığı sürece sadece gerçeklerden yola çıkıldığından dolayı, daha hızlı benimsenebilir. 

Burada yaşamlarından ve çalışmalarından kesitler sunacağımız düşünürler, insanın evrimsel dönüşümü anlama serüveninde doğrudan ya da dolaylı katkılar sağlamış olan isimlerdir. Süreç bir bayrak yarışı gibi işlemiş, ortaya konulan her bir açıklama ve hipotez, bir sonraki bilim insanına yol göstererek gittikçe daha da geliştirilerek olgunlaştırılmıştır. 
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Bilimin yeşerdiği kültürlerin elinde, insanın ortak aklıyla kayıt altına alınan veriler, nesilden nesile taşınmış ve her bir nesilde doğrulanıp sağlaması yapılarak olgunlaşmıştır. Her birisi anlama ve öğrenme merakıyla yanıp tutuşan bu düşünürler gezerek, gözleyerek, deneyler yaparak, sorgulayarak yaptıkları araştırmalarla tutarlı bir evrim kuramının ortaya konulmasına giden yolu ince ince döşeyerek bu sürece katkıda bulunmuşlardır. Bilgi, kültürler boyunca çevrilerek aktarılmış, her düşünür farklı bir bakış açısıyla bir yenilik katmış, ardışık zaman dilimlerinde oluşturulmuş olan bir ortak akıl ile insan kendi evrimini keşfedecek ve anlayacak bir noktaya ulaşmıştır. Sonunda ortaya çıkan bu kuram, bugün bizleri evrimi anlayacak kadar evrilmiş olduğumuz noktasına taşımıştır. 

Bu kitapta kaleme almış olduğum bu hikâye, insanın bilgeleri kucaklayan bir sosyal yapı oluşturmasıyla başlayan, cehaletini kabul etmesiyle güç kazanan ve nesilden nesile aktarılarak biriktirilen bilgi ve ortak bir zekâyla vücut bulmuş olan “insanlığın ortaya koyduğu en büyük düşünsel devrim"in, insanın kendi evrimini çözmesinin hikâyesidir. 


Ege'de Zengin ve Aydın Bir 
Uygarlık: Anaksimandros 


Batı Anadolu toprakları, bilimin temelinin atıldığı ve ilk aydınlanmanın yaşandığı yerdir. Ege kıyısı ve adaları içine alan bu bölgede yerleşmiş olan kavimler MÖ 1000 yılından itibaren zamanla yüksek bir uygarlık olmuşlardı. İyonlar olarak bilinen bu kavimler, içlerinde Efes, Milet, Smyrna (İzmir), Samos (Sisam) gibi şehirlerin yer aldığı on iki şehir kurdular. Bu şehirler bağımsız olmakla birlikte esasen kültürel ve dinsel karakterli İyonya devletler topluluğu şeklinde birleşiktiler ve kısa zamanda gelişerek birer uygarlık merkezi hâline geldiler. Bölge MÖ 700 yılında Lidya Krallığının egemenliği altına girdi. Bunlar içinde özellikle Efes ve Milet, o devrin önemli bir kültür ve uygarlık merkezi olmuştu. Bu iki şehirden birinde bilim ve felsefe çok ileri bir noktaya ulaşmıştı. İnsanın evrimi çözme hikayesinin başlangıcı ve çok önemli bir noktası olan bu şehir Milet'ti. 

Milet (Miletos) kenti, Güney Ege'de, Dilek Yarımadasının güneyinde Büyük Menderes (Maiandros) Nehrinin denize açıldığı bölgede bulunan Latmos 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Körfezinin güney ucunda bulunmaktaydı. Burası sahilde denize açık ama geçit vermeyen kayalık bir yamaç sayesinde korunan küçük bir bölgeydi. Mal taşıyan gemilerin durmadan gelip gittiği, ticaretin yoğun olduğu bir kıyı şehriydi. İyonlar denizciydiler. 
Deniz ticareti yapıyor ve Akdeniz limanlarının çoğuna mal taşıyorlardı. Akdeniz havzasında MÖ 6 ve 7. 
yüzyıllarda İyon uygarlığı, güçlü bir ticari egemenlik kurmuştu ve en parlak devrini yaşıyordu. 

Burada kozmopolit bir kültür hakimdi. Konumu itibarıyla Milet, dönemin birçok ileri uygarlığıyla iletişim içindeydi. Parayı kontrol eden ve refah içindeki Lidya Krallığının etkisi altındaydı. Deniz yoluyla kuzeyde Karadeniz'e doğru, güneyde Fenikelilere doğru olan ticari hareketliliğin merkezindeydi. Doğu Akdeniz'de Fenike, Batı Anadolu, Ege adaları ve Yunanistan'la çevrelenen bu bölgede deniz ticareti oldukça gelişmiş ve yaygınlaşmıştı. Mezopotamya ve Mısır'la ticari ilişkisi vardı. Kara yoluyla ise Asya'ya doğru kervanlar aracılığıyla ticaret yapılmaktaydı. Burası tam bir kavşak noktası ve Batı ile Doğu arasında bir köprüydü. Dönemin güçlü antik imparatorluklarına ve onların kültürlerine açıktı. Akdeniz ve Ortadoğu dünyasıyla bağlantılı ticaret yolları ve Karadeniz'den Marsilya'ya kadar kolonileri vardı. 

Bölgenin dinamik yapısı, farklı halkların rastlaşmasına olanak sağlıyor, farklı fikirlerin ve kanaatlerin oluşturabilmesini olanaklı kılıyordu. Milet, kendisini güçlü kılan ticari zenginliğe paralel olarak bir kültür zenginliğine de sahipti. Hararetli bir ekonomik faaliyet merkezi olmasının yanında özgürdü ve kültürel etkilere de açıktı. Bilim, sanat, heykelcilik ve mimarlıkta da çok ileri durumdaydı. Burada farklı 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yörelerden gelen insanların farklı gelenek, görenek, görüş, düşünce ve inançlarıyla karşılaşmak mümkündü. Farklı kültür değerlerinin harmanlandığı bu iletişim ortamı, insanların farklı düşünce ve bakış açıları geliştirmesinde etkili olmuştu. Burada yaşayan insanlar hem kendi kaderlerine hem de şehirlerinin kaderlerine egemen olduklarının bilinciyle yaşamlarını sürdürüyorlardı. Burası özgür soruşturma ruhunun doğduğu yerdi. Milet ne Mezopotamya ne de Mısır şehirlerinde olduğu gibi sarayın ya da güçlü bir ruhban sınıfının etkisi altında değildi. Bu sayede üst düzeyde sanatsal, siyasi ve kültürel verimlilik bulunmaktaydı. Bölgede zengin bir aydınlanma faaliyeti vardı. Bilimsel bakış ve felsefe çok üst düzeye ulaşmıştı. Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes gibi çok önemli filozoflar burada yetişmişti. Bilinen ilk felsefeci olan Thales, devlet adamı, tüccar, mühendis ve matematikçiydi. Thales, canlılar dünyasıyla ilgilenmemişti. İyonya okulu filozoflarından evrime yönelik bugün bildiğimiz ilk açıklamaları yapan düşünür Anaksimandros olacaktı. 

Anaksimandros (MÖ 
610-545) Thales'in öğrencisiydi. Canlı varlıkların zaman akışında dönüşüm geçirmiş olma ihtimalini göz önünde bulunduran ilk biyologdu. Yaşamın ve insanın kökeni üzerine derin düşüncelere sahipti. 
Onun yaşam ve canlılık için söyledikleri, bugünkü evrim teorisine temel Anaksimandros (MÖ 610-546 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į nil BEA li . 
Anaksimandros, fosiller üzerinde yaptığı gözlemlerden yola çıkarak canlıların daha basit formların dönüşümü ile ortaya çıktığını 


ortaya attı. 


# 


oluşturan ilk söylemler olacaktı. Anaksimandros, canlılığın suda oluştuğuna, daha sonra karaya çıktığına ve canlılığın ilk aşamalarında balık şeklinde olduğuna değinen ilk kişiydi. Yaşamın kaynağını deniz olarak görüyordu. Canlı varlıkların dönüşümlerini iklim ve çevre koşullarında ortaya çıkan değişikliklerle ilişkilendirdiği bir evrim sürecinden açık açık bahsediyordu. “Canlıların kaynağı denizdir. Başlangıçta balık formunda olan atalarımızdan bugünkü formumuza evrilerek ulaştık" diyordu. Kayaçlar ve fosiller üzerinde gözlemler yapmış ve bulmuş olduğu fosillerin tabakalarla ilişkisini incelemişti. Kaya katmanlarında alt seviye yer alan fosillerin üst seviyede bulunanlardan daha basit yapılı olduklarına dikkat etmişti. Diğer yandan benzer temel yapılara sahip olan fosillerin üst seviyeye gittikçe kompleks bir yapı almakta olduklarını gözlemişti. Bu gözlemlerinin sonucunda, yaşayan canlı formlarının daha basit formlardan ortaya çıktığını öne sürdü. i Canlılığın henüz olmadığı başlangıç döneminde yaşamın nasıl köken aldığı üzerinde de düşünmüştü. Ona göre, güneşin sıcaklığının dünyadaki çamurun ilk örnekleriyle etkileşime girmesiyle ilk önce deniz canlıları ortaya çıkmış, yaşam suda başlamış, ilk hayvanlar suda oluşmuştu. Bu canlılar sonradan 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kuru alanlara göç etmiş ve karaya uyum sağlamışlardı. Bu su canlılarından bir kısmı zamanla bir tırtılın kelebeğe döndüğüne benzer bir krizalit evresi geçirmişti. İçinde balıkların geliştiği koruyucu kabuklar kuru toprak üzerinde açılmış ve yaşam karada devam etmişti. Daha sonra da ilk insanlar ortaya çıkmıştı. 
Ganlılığın dönüşümünü ve ilk insanların hangi canlılardan nasıl türediği sorusuna yönelik onun düşüncesi şöyleydi: “Başlangıçta bütün hayvanlar denizde ya da eskiden yeryüzünü kaplayan suda yaşıyordu. 
Yani ilk hayvanlar balıklar veya balık cinsinden şeylerdi. Daha sonra yer kuruyunca bunlar karalara yayıldı ve bu yeni ortama uyum sağladılar. Özellikle insanlar başlangıçta şu anki biçimleriyle ortaya çıkmış olamaz, çünkü yeni doğan bebekler kendi kendine yetebilen varlıklar değildir; beslenme bakımından diğer canlılara kıyasla daha beceriksiz ve daha fazla bakıma muhtaçtır. Bu da onları bir başkasının bakıp beslemesi gerektiği anlamına gelir. Bunun da nedeni ilk yaratıldığında bu durumda olmaması gerekliliğidir. Başka şekilde yaratılmış, günümüzde bu şekline kavuşmuştur. O halde insanlar da balık formundaki diğer hayvanlardan türemiştir." 

Doğa ve canlılık üzerine düşünceleri yanı sıra Anaksimandros'un yeryüzü, uzay ve meteorolojiye yönelik düşünceleri de bulunmaktadır. Bilinen ilk coğrafyacıdır. Dünyanın ilk haritasını çizmiştir. Bu harita, sonra yapılacak antik haritalar için bir temel oluşturmuştur. 
Anaksimandros'un dünyanın uzaydaki konumuyla ilgili şu düşüncesi, özel bir bilimsel bakış açısına tekabül eder; “Arz, uzayda yüzen sınırlı boyutu olan bir sistemdir. Düşüp gitmez, çünkü oraya doğru düşeceği özel bir doğrultusu yoktur, başka hiçbir cisim tarafından üstüne baskı uygulanmaz." Bu basit düşünce aslında oldukça önemli bir fark yaratıyordu. Herhangi bir şeyin boşlukta düşmeden sabit durabileceğini düşünmek, genel kanıyla çelişiyordu. Onun dünyanın uzayda askıda bulunan bir taş olduğu, altında da üstünde olduğu gibi aynı göğün bulunduğunu kavramış olması, çok üst düzeyde bir kavramsal sıçramaydı. Bu düşünceye sahip olabilmek için her şeyin görüldüğü ve algılandığı gibi olmayabileceğini düşünebilecek bir temel bakış açısına gerek vardı. Yirminci yüzyılın büyük bilim felsefecisi Karl Popper, Anaksimandros'un bu fikrine, “Bütün düşünce tarihinin en yürekli, en devrimci ve en olağanüstü fikirlerinden biridir" demiştir. Bu düşünceye Çinliler o dönemde sahip değildi. Batı uygarlığının Çin'e geliş tarihi olan 16. yüzyıla kadar bu bilgiye ulaşamamışlardı. Belki de bu fikre sahip olanlar olmuş ancak bunu açıklamaya cesaret edememiş ya da bu cesaretlerinin bedelini canlarıyla ödemiş olabilirlerdi. On altıncı yüzyılda bu bilgiler cizvit Matteo Ricci tarafından Çin'e götürülmüş, Çinli astronomlar Avrupa'nın bu konuda geldiği noktayı idrak eder etmez, dünya hakkında kendi inanışları çerçevesinde kurmuş oldukları vizyonlarını hızla degiştirmişlerdi. 

Anaksimandros dünyadaki şeyleri, dünyadaki şeyler üzerinden açıklayan bir sistem kurmuştu. Bu bakış açısı gerçekten de daha sonraları kurulacak olan modern bilimin omurgası olacak devrimci bir bakış açısıydı. Anaksimandros'tan önceki dönemlerden günümüze ulaşmış olan metinlerde, doğal güçlerin, doğal nedenlerle açıklandığına dair örnekler görülmez. Deprem, rüzgâr, gök gürültüsü gibi doğadaki nice kavranamayan güçlerin, her zaman ilahi 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varlıklara atfedildiği, sadece mistik bir bakışla ve dini terimlerle açıklanmakta olduğu görülür. İyonya okulunda, mitolojik geleneğin otoritesinden uzaklaşılmış, evreni açıklarken akıl ön planda tutulmuş ve açıklamalar neden-sonuç ilişkileri dikkate alınarak yapılmıştır. İyonya filozoflarının çalışmaları deneye ve sistematik gözleme dayalı olmadığından günümüz kriterleriyle onları bir bilim insanı olarak nitelendiremeyiz. Ancak, onlar deneysel metotlara başvurma olanağına sahip olmamış olsalar da akılcı gözlem yapabilmiş ve evreni anlamaya çalışırken, geleneksel öğretileri bir yana bırakarak, kendi akıl yürütmelerine dayanmışlardı. 

Miletli filozofların akıllarını mitolojik düşüncenin büyüsünden ve yaygın inanışlardan kurtarabilmiş olmaları, bilimsel ve felsefi düşüncenin gelişmesindeki en önemli aşamalardan birisi olarak kabul edilmektedir. Anaksimandros bu fikirleri serbestçe düşünüp dillendirebiliyordu. Rüzgârın ya da depremin, Zeus'un hiçbir müdahalesi olmadan sadece doğal nedenlerle ortaya çıktığı fikri, o dönem öncesinde olduğu gibi, sonrasında da sapkın bir fikirdi. Ondan yüz elli yıl kadar sonra Sokrates Atina'da mahkemeye çıkarılıp idama mahküm edildiğinde kendisine yöneltilen suçlamalardan birisi de Anaksimandros gibi düşünüyor olması, iklim ve hava olaylarının tanrılarla ilişkisi olmayan doğal olgular olarak düşünülmesi gerektiğini iddia etmesiydi. 

İnsanlık, düşüncenin baskılanmadığı, fikirlerin serbestçe dile getirildiği, usta ile çırak arasında katı kuralların olmadığı dönemlerde sıçramalar yapabilmiştir. Anaksimandros, Thales'in düşünce tarzı ve bakış açısının dört dörtlük bir takipçisiydi. Onun entelektüel ufkunu devralmıştı. Ancak ustasının düşünsel mirası karşısında farklı bir bakış sergilemekteydi. Herhangi bir konuda ustası Thales'in yanıldığını söylemekte ve “şu şekilde bir açıklama getirebilirdi" demekte tereddüt etmemişti. Ustasının iddialarını cesurca eleştirip Thales'in öğretisini tümüyle tartışmaya açabilmekteydi. Öğreticisine bütünüyle teslim olmamıştı. Onun fikrini reddettiği noktalarda kaba davranmıyordu. Ustasına saygısı açıktı. Ama bu saygı, serbest düşünce ve rasyonel aklın önüne geçmemekteydi. 

Demokrasinin doğuşuna kültürel zemin hazırlayan toplumlar aynı zamanda bilimin doğuşuna da zemin oluşturmuşlardır. Bunun mümkün olması için düşüncenin serbestçe ortaya atılıp tartışılabileceği bir uygarlık gerekiyordu. Bu, tarihte çok az dönemde gerçekleşmişti. MÖ 600 yılı civarında Milet böyle bir dönemi yaşıyordu. Geleneksel olarak düşünürlerin öğrencisiyle ilişkisinde öğrenciler, öncülerini tartışmaya açmaz ve eleştirmezler. Ancak bilgiyi geliştirmenin ve doğru olana ulaşabilmenin yolu, öğrencinin hocasının fikrini eleştirebilmesi ve rahatlıkla muhalefet edebilmesinin mümkün olmasıdır. Bu sayede başlangıçta oldukça ilkel olan açıklamalar, zamanla geliştirilebilmektedir. Demokratik bir siyasal yapıda en iyi kararlar, tek bir kişinin otoritesinden ziyade herkes arasındaki tartışmadan doğmaktadır. Fikirlerin kamusal eleştiriye açık olması, en uygun olanın bulunabilmesi için yararlıdır. Böyle bir demokrasi geleneğine sahip olan Milet'te Anaksimandros bir yandan ustası Thales'in yolundan gitmiş diğer yandan ustasının yanıldığını düşündüğünde bunu söylemekten çekinmemiş ve onu büyük bir rahatlıkla eleş- 


ANAKSİMANDROS | 27 


tirebilmiştir. Bunu yaparken de zaten uygulanmakta olan bir toplumsal pratiği bu kez bilgi alanında yapmıştır. 

Lidya Krallığı MÖ 560-545 yıllarında Persler tarafından yıkıldı ve onların egemenliği altına girdi. 
Persler, İyonyalıları Eski Farsça diliyle fonan olarak adlandırmaktaydı. Bu söyleyiş Türkçeye Yunan olarak geçmiştir. Perslerin istilasına rağmen İyonların etkisi bu bölgede silinmeyecek, sonraki yüzyılda kurulan ve Yunan ve Roma uygarlıklarının temeli olarak kabul edilen Atina uygarlığının doğmasında önemli rol oynayacaktı. Zamanla Latmos Körfezinin ağzı Menderes'in taşıdığı toprakla doldu. Körfezin denizle bağlantısının kesilmesi ile karanın içlerinde bugün bu hareketli körfezin bir kalıntısı olarak Bafa Gölü bulunuyor. Bir zamanlar sahil kenti olan Milet ise bugün karada tarihin izlerini taşıyan antik taş yığınları olarak uzun süre keşfedilmeyi beklemişti. 
Milet gibi Anaksimandros'un heyecan verici fikir ve düşünceleri de benzerleri uzun süre gelmeyecek şekilde tarihin tozlu raflarında kalacaktı. 


Milet antik kenti; tiyatro, ören yeri ve pazar yeri kapısı. 
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Antik dönemde İyonya ve Eski Yunan'ın ilk dönem filozoflarının kafasını çokça meşgul etmiş olan soru canlılığın nasıl ortaya çıktığı ve canlı türlerinin nasıl oluştuğu değil, evrenin hammaddesinin ne veya neler olduğuydu. Arke olarak nitelendirdikleri bu hammadde için birçok farklı düşünür farklı açıklama getirmişti. Anaksimandros da evrenin temel hammaddesinin ne olduğu konusunda, düşünmüştü. Bu konudaki fikirleri ustası Thales'le uyuşmamaktaydı. 
Thales, evrendeki canlı-cansız tüm varlıkların hammaddesinin su olduğunu ve tüm bu varlıkların suyun değişime uğramasıyla oluşmuş olduğunu söylemişti. 
Buna karşılık Anaksimandros, evrenin temel hammaddesinin apeiron olduğunu söylemiştir. Apeiron, Antik Yunancadaki anlamıyla ve Anaksimandros'un fragmanlarından da anlaşıldığı üzere her şeyin kendisinden doğduğu ve kendisinde yok olduğu, burada olmayan, tanımlanamaz, belirlenemez, sınırsız olan şey anlamındaydı. 

Anaksimandros'u takip eden Sokrates öncesi dönemde düşünürler, evrenin hammaddesinin ne veya neler olduğu ve canlılığın nasıl ortaya çıktığına yönelik fikirleri öne sürmeye devam ettiler. Efes'te MÖ 
5. yüzyılda yaşayan Herakleitos (MÖ 535-475) arkenin ateş olduğu fikrindeydi. Ona göre ateş nesnelerin kendisinden gelip kendisine gittikleri ilk maddeydi. 
Yakılan her şeyin ateşe dönüştüğü gibi, ateş de her şeye dönüşmekteydi. Varlıkların oluşumunun zıtlıkların çatışmasıyla olduğu düşüncesindeydi. Evren, zıtların bu mücadelesi sayesinde uyumu yakalamaktaydı..Canlıların gelişmesinde de aralarındaki çatışmanın rolüne dikkat çekmişti. Herakleitos'a göre insanı oluşturan üç şey ateş, su ve topraktı. 
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Önemli doğa düşünürlerinden olan Sicilyalı Empedokles, (MÖ 494-434) Kendinden önceki doğa düşünürlerinin arke olarak tanımladıkları doğayı oluşturan su, ateş ve hava olarak belirledikleri üç temel öğeye toprak öğesini de ekledi. Dördünü de bir arada kullanan ilk düşünür olan Empedokles'e göre bu dört öğe ne yok olmakta ne de değişmekteydi. Evrendeki miktarları hep sabit kalmaktaydı. Her şey bu dört öğenin belirli birleşmelerinden oluşmaktaydı. Empedokles'e göre bu dört temel öğenin sevgi ve nefretle de bir ilişkisi bulunuyordu. Empedokles'in bu fikirlerinin, özellikle Aristoteles olmak üzere kendisinden sonra gelen düşünürler üzerinde etkisi olmuştu. Diğer yandan Empedokles'in canlıların orijiniyle ilgili çok sıra dışı bir kuramı da bulunmaktaydı. Ona göre vücudun bazı parçaları, gövdesi olmayan bir kafa ya da gözü olmayan bir baş gibi önceden ortaya çıkmıştı. Mükemmel yapı oluşana kadar bu süreç devam etmiş ve zamanla tuhaflıklar yok olarak ideal yapı ortaya çıkmıştı. Bu, doğal seçilime benzeyen bir açıklama gibi görülse de doğal seçilimin temel ilkelerinden çok uzak bir bakış açısıydı. 

İlk filozoflarının bugünün bakış açısıyla kulağa pek hoş gelmeyen açıklamalar getirmiş olmaları bile değerliydi. Çünkü bu şekilde düşünülmesi ve fikir ileri sürülmesi, aklın kullanımını zenginleştirerek zamanla daha doğru açıklamaların bulunmasını sağlayacaktı. İnsan, biyolojik bilimler üzerine düşünsel gücünü sadece merak ettiği için kullanmıyordu. Bir zorunluluk da bulunmaktaydı. Bu zorunluluk tıp alanındaydı ve hastalıkların tanınması ve tedavi edilebilmesinin en etkili yolu biyolojik bilimlerin farkında olmaktı. Tıp ve biyoloji bilimi gelişimini iç içe 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sürdürmekteydi. Tıp alanında çok önemli bir isim, bu alanda adını tarihe yazdıracak önemli adımlar atmıştı. Kendisinin dönüşümcülük adına bir söylem ya da bir kuramı olmasa da onun tıp bilimine bakışı, biyolojik bilimlerin gelişmesine katkı sağlayacak ve dönüşümcülük fikrinin geliştirilmesine zemin hazırlayacaktı. Bu kişi, büyük hekim Hippokrates'ti. 


Hekimliğin Babası: 
Hippokrates 


Hekimlik denilince akla ilk gelen isim olan Hippokrates (MÖ 460-370), Bodrum açıklarında Kos Adasında yaşamıştır. Bilimsel yaklaşımın ilk örnekleri Hippokrates'le birlikte başlamıştır. Bu dönemde ve öncesinde Hippokrates okulu dışında gözlem ve deneye yeterli önem verilen bir yer yoktur. Hippokrates'in bıraktığı yazılı eserler onun yazdıklarına ek olarak takipçilerinin de katkılarıyla kendisinden sonraki birkaç yüzyılda daha da şekillenmiştir. Onun ortaya koymuş olduğu ilkeler üzerinden biçimlendirilen bu yazılı bilgi birikimi, Hippokrates ilkeleri olarak adlandırılır. Bu eserler, hastalıkların teşhisi, tedavisi, sağlıklı kalma- nın yolları, sağlıklı beslenme ve çevrenin sağlığımıza etkisini ele alan konuları içeren kitapçıklar şeklindedir. Hippokrates ilkeleri, batı tıbbının temelini oluşturmaktadır. Günümüz tıbbında Hippokrates'in halen özel bir yeri bulunur. Tıp terminolojisinde onun kullandığı temel terimler halen yer bulmaktadır. Diğer yandan Hippokrates tıp etiği alanında da önemli bir yol gösterici olmuştur. Hekimlerin hastalara ve meslektaşlarına nasıl davranmaları gerektiği konusunda temel ilkeleri belirlemiştir. Bugün hekimler meslek yaşamına adım atarken iki bin dört yüz yıl önce yaşayan ustalarının ortaya koyduğu temel hekimlik ilkelerinin genel bir kabullenişi olarak Hipokrat Yemini ederler. Hippokrates'in belirlediği üç temel ilke tıp pratiğine yüzyıllardır yön vermektedir. 

Bu ilkelerin ilki hastalıkların, doğal nedenlerden kaynaklandığıdır. Tıp biliminin temelini oluşturan bu bakış, bilimin temel ilkeleri üzerinden şekillenmekteydi. Hippokrates'ten önce hastalıkların nedeni sorgulanırken doğaüstü nedenlere yaygınca odaklanılmaktaydı. Hastalıkların nedeni tanrılar, cadılar ve büyücüler olarak görülmekteydi. Tanrıların buyruklarına karşı gelindiğinde veya doğaüstü güçlere sahip diğer varlıkları gücendirdiğimizde, onların gazabı ya da büyü yapmaları nedeniyle hasta olunduğuna inanılıyordu. Bu durumda hastalıkların nasıl ortaya çıktığını anlama ve en iyi tedavi yönteminin ne olduğunu bulma işi din adamlarına veya büyücülere kalıyordu. Bugün birçok insan hâlâ inanç yoluyla tedaviye soyunan şifacılardan ve büyülü ilaçlardan medet ummaktadır. Hippokrates ve takipçileri hastalıkların doğal bir süreç ve normal bir olay olduğuna inanan hekimlerdi. Bir hastalığın sırf olağandışı gizemli ya da açıklanması zor olduğu için doğaüstü bir nedeninin olduğu söylenemezdi. Hastalığın nedeni şu an için bilinemeyebilirdi. Ancak araştırarak ve çok çalışarak zamanla anlaşılabilirdi. Hippokrates bu konudaki fikrini; “Tanrılar yardıma çağrılınca, insanlar da hemen işe sarılmalı" diyerek ifade ediyordu. Hippokrates'in, hastalıkların rasyonel açıklamalara sahip doğal nedenlerden dolayı ortaya çıkmakta olduğuna yönelik bu temel ilkesi, onun zamanında bilim adına atılmış önemli bir adım, tıp bilimi alanında büyük bir sıçrama ve bize bırakılan en kalıcı miraslardan biriydi. 

İkinci ilke, vücudumuzdaki humor adı verilen sıvıların hem sağlıklı olmayı sağladığı hem de hastalığa neden olduğuydu. Hippokrates'in eserlerinde, balgam, sarı safra, kan ve siyah safradan bahsedilmektedir. Bu dört sıvının sağlığımızda temel roller oynadığı kabul edilir. Bu sıvılar bazı organlarla ilişkilendirilmiştir. Kan kalple, sarı safra karaciğerle, siyah safra dalakla ve balgam da beyinle bağlantılıydı. Hippokrates, tüm hastalıkları bu sıvılardaki değişikliklerle ilişkilendirmişti. Bunların dengesinin bozulması yani içlerinden birinin çok fazla ya da çok az olması durumunda hastalık ortaya çıkmaktaydı. 
Örneğin epilepsiye beyindeki balgam tıkanıklığı yol açmaktaydı. Her sıvının kendine has özellikleri vardı. Kan sıcak ve nemli, balgam soğuk ve nemli, sarı safra sıcak ve kuru, siyah safra soğuk ve kuruydu. Bu tür semptomlar hastalarda gerçekten görülebilir. Kanamış ve iltihaplanmış bir yara sıcaktır. Nezle olup burnumuz aktığında üşüyüp titreriz. Bütün hastalıkların tedavisi vücut sıvılarını en iyi şekilde düzenlenmesiyle mümkün olabilirdi. Her hastanın sağlıklı bir sıvı dengesi vardı ve dolayısıyla hekimin hastası hakkında her şeyi bilmesi gerekiyordu. 


Hippokrates (MÖ 460-370) 
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Üçüncü Hippokrates ilkesi, doğanın iyileştirici gücü anlamına gelen vis medicatrix naturae olarak tanımlanmıştı. Bu fikrini; “Doğa her şeyden haberdardır. Kendiliğinden gerekeni yapar" diyerek ifade etmişti. Hippokrates ve takipçileri hastalık sırasında, vücudun kendi kendine bir iyileştirme çabası olduğunu görmekte ve bunun işaretleri olarak da humor hareketlerini yorumlamaktaydılar. Terleme, kusma, balgam çıkarma ve iltihaplanma durumları başlıca vücudun humorları dışarı atması veya pişirmesi olarak görülmekteydi. Vücut hastalığa karşı savaşıyor ve aşırılıklardan kurtulmak ya da hastalığın etkisiyle değiştirilen kötü humorları düzeltmek veya arıtmak için bunu yapıyordu. Hastalık süreçleri, hastalık sırasında nelerin gerçekleştiği, yakından gözlemlenerek öğrenilebilirdi. Hekimin buradaki görevi, bu doğal iyileşme sürecinde doğaya yardım etmekti. 
Hekim doğanın efendisi değil hizmetkarıydı. 

Hippokrates'in temel ilkelerinden başlıca ilki ve üçüncüsü tıp biliminin yanı sıra biyoloji ve temel olarak bilimsel düşünce açısından insanlığın attığı önemli bir adımdı. Hastalıkların doğal nedenlerden kaynaklandığı düşüncesi, doğayı açıklarken doğaüstü nedenleri dışlayan reformist bir bakış açısıydı. 
Diğer yandan doğanın iyileştirici. gücü prensibiyle hastalıkların kendiliğinden iyileşme potansiyeline sahip olduğunu tanımlaması, doğanın iç dinamikleriyle ilgili anlamlı bir doğa felsefesi bakışı sunmaktaydı. Hippokrates'in doğal olayların yine doğal nedenlerle açıklanabileceği yolunda açtığı bu zemin zamanla bilimsel düşüncenin zenginleşmesine katkıda bulunacak ve kendisini takip edenler için yol gösterici olacaktı. 
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Felsefe, insanın düşünen bir canlı olmasıyla başladı. Zamanla medeniyetin geliştiği yerlerde daha gelişerek yaygınlaştı. Filozof olmak için bir teste tabi tutulmanız ya da bir sınav kazanmanız gerekmez.Tek koşul vardır. Bu da sadece meraklı olmanız ve sorular sormanızdır. Felsefe sorulardan, bilim de felsefeden beslenir. İnsan uygarlığını ileri götüren bilim ve felsefe olmuştur. Ancak gerek bilimin gerekse felsefenin önemini kolayca kavramak her zaman mümkün olmamıştır. Filozoflar farklı düşünürler. İnsanlık tarihi boyunca birçok filozof, insan gruplarına ve normlarına aykırı olmalarının bedelini ödemişlerdi. Bundan yaklaşık iki bin dört yüz yıl önce Sokrates, Atina'da bir günahkâr olmakla itham edilmiş ve sapkınlıkla suçlanmıştı. 


| FLEGMAT SANGVIN 
X y 


Hipokrat humoral teori ile hastalıkları balgam, sarı safra, kan ve siyah safradaki değişikliklerle ilişkilendirmişti. Humoral teori, on dokuzuncu yüzyıl ortalarına kadar yaygınca kabul gördü. 
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Sokrates (MÖ 469-399), çok zekiydi ve insanı çileden çıkaran bir kişiliği vardı. İnsanları devamlı düşünmeye zorluyor ve onların normal kabul ettiği birçok şeyin altındaki yanlışları ortaya çıkarıyordu. 
Hiçbir şey bilmiyormuş gibi yaparak karşısındakine sorular sormakta ve aldığı yanıtlara yeni sorular ekleyerek karşısındakini istediği zemine çekmekteydi. 
Sonunda durumu açıklayan son sözü söyler, onun dediği olurdu. Sokrates'e göre sorgulanmamış bir yaşam koyunlara uygun olabilirdi, ancak insanlara uygun değildi. Söylediklerinin altında ince anlamlar ve ayrıntılar vardı. Atinalılar onu bir bilge olarak görüyor, fakat o yine de kendisini çok az şey bilen birisi olarak nitelendiriyordu. 

Doğada gözlenen rüzgâr, gök gürültüsü gibi iklimsel olgular ya da deprem gibi nice kavranamayan güçlerin tanrılarla ilişkisi olmayan doğal olgular olarak düşünülmesi gerektiğini iddia ediyordu. Diğer yandan Atina'nın demokrasisiyle alay etmekteydi. 
Pek çok Atinalı onun tehlikeli olduğunu, hükümete kasıtlı olarak zarar verdiğini ve cezalandırılması gerektiğini düşünüyordu. Yetmiş yaşındayken mahkemeye verildi. Kendisinden davacı olan Meletos, onun Atina tanrılarını ihmal ettiğini ve onların yerine yeni tanrılar koyduğunu iddia ediyor, Atina'nın gençlerini yoldan çıkardığını ve onları otoriteye karşı gelmeleri için teşvik ettiğini söylüyordu. Her ikisi de ciddi suçlamalardı. Milattan önce 399 yılında suçlu olup olmadığına dair yapılan oylamada beş yüz bir Atinalı vatandaşın yer aldığı bir hakem kurulunun yarıdan biraz fazla oyuyla suçlu bulundu. Ölüme mahküm edildi. Onların istediği gibi davranarak ve açıklamalarını değiştirerek bu cezadan kurtulabilmesi mümkündü. Onları, bundan sonra cevaplanması zor olan sorular sormadan sessiz sedasız yaşamaya devam edeceğine ikna edebilirdi. Ancak suçu kabullenmedi. 
Yanlış bir şey yapmamıştı. Üstelik kendisinin ömrü boyunca bedava yemekle ödüllendirilmesi gerektiğini söyleyerek onları daha da kızdırmıştı. Hakkında yavaş yavaş ölüme neden olan baldıran zehrini içemeye zorlanarak idam edilmesi kararı verildi. İç sesi ona her şeyi sorgulamaya devam etmesi gerektiğini söylüyordu. Devamlı soru sormayı ve etrafında olan biteni sorgulayarak düşünmeyi bırakamaz ve bu şekilde yaşayamazdı. Ölmeyi tercih etti. 

Sokrates için yazılı bilgiler değil, yüz yüze konuşma, sözler ve söylemler önemliydi. Hiçbir yazılı eser bırakmamıştı. Yazmayı reddettiği için onun fikir ve düşüncelerini, öğrencisi Platon'un onun hakkında yazdıklarından öğrenebiliyoruz. Platon (Eflatun) (MÖ 427-347), Sokrates'in düşünsel mirasını devralmıştı ve onun ilkelerine bağlı kalarak öğretmeye devam edecekti. MÖ 387 yılında Atina'da Akademi'yi kurdu. 

Aristoteles, Platon'un öğrencileri arasında en iyisiydi. Hem Sokrates'ten hem de Platon'dan çok farklı bir düşünürdü. Sokrates ve Platon gördüğümüz dünyayı, yalnızca soyut felsefi düşünceyle ulaşılabilecek olan gerçekliğin bir yansıması olarak düşünüyordu. 
Aristoteles ise tam aksine çevresindeki her şeyin ayrıntısıyla büyülenmişti. Soruların yanıtını ararken farklı düşünmekteydi. Platon'un sorduğu nasıl iyi olabiliriz? Toplumlarımızı en iyi şekilde nasıl organize edebiliriz? Yaşadığımız kuralları kimler koyar? 
Güzelliğin doğası nedir? gibi sorulara Aristoteles, 'bilimsel bir metodolojiyle yaklaşmaktaydı. Felsefenin onu en çok heyecanlandıran dalı mantıktı. Nasıl 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Platon (solda) dünyayı soyut felsefi düşünceyle Aritoteles ise (sağda) somut gerçekler üzerinden keşfetmek istiyordu. 


daha net düşünebileceğimiz sorusunun yanıtını arıyordu. Aristoteles duyularımızla deneyimlediğimiz gerçekliği keşfetmek istiyordu. Formlar üzerinden soyut düşünceyle değil somut gerçekler üzerinden düşünmek en doğru olanıydı. 

Sokrates yeryüzünün altında ve gökyüzünün ötesinde ne olduğunu sormuş araştırmış ve bunları başkalarına da öğretmişti. İleri derecede meraklı birisiydi. Öğrencisi Platon ve onun öğrencisi Aristoteles'i de Sokrates'le birleştiren en önemli şey, olağanüstü bir meraka sahip olmalarıydı. Ancak bu üç büyük düşünür içinde yeryüzüne ve canlılığın sırlarına en çok merak duyan Aristoteles'ti. Ona göre doğada olan biteni anlamanın en doğru yolu gözlemek ve araştırmaktı, O, bilim insanı olarak nitelendirebileceğimiz bir doğa filozofuydu. Özellikle yaşamını kuzey Ege'de geçirdiği dört beş yıllık dönemde tek ilgi alanı bu olacaktı. 


Büyük Filozof: 
Aristoteles 


Aristoteles (MÖ 385-323), insanlık tarihinde en büyük iz bırakan düşünürlerdendir. Babası, Büyük İskender'in babası Kral II. Filip'in doktoruydu. Aristoteles babasını çocukken kaybetmişti. Makedonya sarayında eğiticiler tarafından yetiştirildi. On yedi yaşından itibaren, Atina'da Platon'un meşhur Akademisinde onun öğrencisi olarak bulunan Aristoteles sonraları da aynı okulda öğretmen oldu. Akademide çok iyi bir konuma gelmişti. Platon'dan sonra akademinin başına geçebilecek en muhtemel aday oydu. 
Yirmi yıl boyunca Platon'un arkasında, onun mirasını devralmayı hak eden bir başarı göstermişti. Ancak Atina'da yabancı bir göçmen konumundaydı. Mülk sahibi olmak ya da oy kullanmak gibi imtiyazları yoktu. Üstelik her ay ek bir vergi ödeme zorunluluğu bulunmaktaydı. Diğer yandan bir Makedon olması da önemli bir sorundu. Makedonya kralı, imparatorluğunun sınırlarını güneye doğru genişletirken, Aristoteles kendisini Atina'da güvende hissetmiyordu. Atinalılar, Atina'da yerleşmiş olan Makedonların 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casusluk yapmak üzere gelmiş olabileceklerinden şüphe ediyordu. Atina halkının bu kuşkucu hisleri ve tepkileri zamanla daha da artarak üst düzeye çıktı ve saldırganlıklar başladı. Aristoteles'in Akademideki saygın konumu onu korumaya yetmiyordu. Yaşamı tehlikedeydi. Huzursuz ve güvensiz bir yaşama devam etmesi artık mümkün değildi. Üstelik Platon'un ölümünden sonra Akademiye atanan yeni yöneticiyi de kabullenmesi mümkün değildi. Aristoteles, tüm bu olumsuzlukların sonunda Ege'nin karşı sahiline geçme kararı aldı. Çanakkale ve Asos'un yöneticisi olan arkadaşı Hermias'ın daveti üzerine MÖ 348 yılında Atina'dan bir gemiyle kaçtı ve Anadolu topraklarına ulaştı. 

Anadolu'da Aristoteles'in destekçisi ve koruyucusu olan Hermias, Atina okulunda felsefe eğitimi için bulunmuş ve Aristoteles'le orada tanışmışlardı. Sarayında bilginlere gereksinim duymaktaydı. Büyük filozofu himayesine alarak gücünü dengeleyecek ve ona akıl danışacaktı. Hermias, Aristoteles ve diğer filozoflar için Assos'ta bir okul kurdu. Aristoteles, Hermias'ın sarayında onun himayesinde kendisini çok iyi bir yeni ortamda bulmuştu. Artık yeni bir akademisi vardı ve burada kendi yolunu çizecekti. Atina Akademisindeki temel çizgisi değişmemişti. Hâlâ Platoncuydu. Ustasının izinden gidiyordu. Doğal dünyaya yaklaşımı ustası Platon'unkinden tamamen farklı olsa da Aristoteles öğretmenine çok düşkündü. 
Platon'un MÖ 347 yılındaki ölümünün ardından ustasının eserini severek kaleme almıştı. Ona büyük saygı duyuyordu. 

Aristoteles'in Anadolu topraklarındaki ana ilgi alanı doğa bilimleriydi. Doğaya yönelik gözlemlerini 


BÜYÜK FİLOZOF: ARİSTOTELES | 41 


ortaya koyduğu yeni sorular üzerinden açıklayıp şekillendirecekti. Öğrencileriyle birlikte doğayı inceliyor, gözlüyor ve araştırma yapıyorlardı. Onlara 
“felsefenin başlangıcı şaşkınlık ve meraktır" diyordu. 
Doğanın gizemini Aristoteles (MÖ 384-322) çözmenin anahtarı 

buradaydı. Dersler çoğunlukla açık havada canlıları doğal ortamlarında gözleyerek devam etmekteydi. Mükemmel manzarası olan bir tepede bulunan okulun dışına çıkıyor, sahile iniyor, kayalık kıyılarda inceleme ve araştırmalarını sürdürüyorlardı. Aristoteles, öğrencilerine olgulardan yola çıkmalarını, sonra onlardan hareket ederek genel ilkelere doğru nasıl ilerleyebileceklerini gösteriyordu. Birlikte doğada olan biteni anlamaya ve çözmeye çalışıyorlardı. Bitkilerin inanılmaz çeşitliliğini, büyümelerini hayretle gözlüyor, yapısal özelliklerini ve çevreyle ilişkilerini inceliyorlardı. Diğer yandan hayvanların vücut yapılarını, hareketlerini ve davranışlarını gözlemlemekte, iç yapılarını inceleyebilmek için onları açmakta, doku ve organlarındaki ince detayları gözden geçirmekteydiler. Kuş tüylerinin inanılmaz detaylı ve karmaşık yapısı onu çok etkilemişti. Böceklerin ve sürüngenlerin farklı vücut yapıları ve yaşam şekilleri, kuşların merak uyandıran birbirinden farklı gaga yapıları yanı sıra bacaklarının uzunluk 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ve şekillerinin farklı farklı olması, bitkilerin nasıl üredikleri, bir örümceğin nasıl ağ ördüğü ya da bir civcivin yumurta içinde nasıl bir gelişim gösterdiği gibi gizem barındıran ve çözülmeyi bekleyen çok sayıda soru vardı. Doğru bilgiye ulaşmanın en iyi yolu doğru sorular sorabilmekti. 

Doğayı gözlerken ortaya çıkan sorulara yanıt ararken bir yandan öğrencileriyle fikir alışverişi yapıyor, diğer yandan ilgilendiği canlılara yönelik detayları ilk ağızdan öğrenebileceği bilgi kaynaklarına başvuruyordu. Hermias, Aristoteles'in civardaki dağ ve sahil köylerinden deneyimli kişilerle iletişim kurmasında yardımcı olmuştu. Bu sayede Aristoteles; hayvan yetiştiricileri, balıkçılar, sünger toplayıcıları, avcılar, arıcılar, güvercin üreticileri, çiftçiler ve çobanlar gibi hayvan ve bitkilerle uğraşan bu kişilerle devamlı bir iletişim içindeydi. Avcılar, onun vücut detaylarını incelemesi için vahşi av hayvanlarını, arıcılar gözlemesi için arı kovanı getiriyorlardı. Balıkçılar ise nadir rastlanan balık türlerini ve içinde yumurtaları olan balıkları onun için ayırmaktaydılar. Onlar, işleri nedeniyle ustadan çırağa doğru giden bir bilgi birikimi oluşturmuşlarsa da çalışma alanları, ilgilendikleri hayvan ve bitkilerle sınırlıydı. 
Doğaya geniş bir perspektifle bakmıyorlardı. Ancak onların bu birikimleri, Aristoteles'e istediği hazır verileri sunuyordu. Onlara sorular sorarak gözlem ve deneyimlerinden yararlanıyor, canlılara yönelik bazı bilgilere bu şekilde ulaşıyordu. 

Aristoteles, doğum, yumurtadan çıkma veya çimlenmeden itibaren canlıların nasıl geliştiğini ve sonra nasıl büyüdüklerini öğrenmek istiyor, gözlemlerini derinleştiriyordu. Ancak doğanın güzelliklerinin 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altında yatan her bir gizemi çözdüğünde daha fazla soruyla karşılaşıyordu. Bu kez gözlemleri planlı ve kontrollü yapmak gerekiyordu. Kuluçkadaki yumurtaların gelişimini izleyebilmek için onları birer gün arayla kırıp incelemişti. Gördüğü ilk yaşam işareti nabız gibi atan küçük kırmızı bir benekti. Bu, daha sonra tavuğun kalbi haline geliyordu. Tüm soruların cevabını bulmanın ve doğru bilgiye ulaşmanın yolu teori değil, gözlemdi. Atina'da böyle bir gelenek yoktu. Assos'ta, o zamana kadar hiçbir Atinalının sormadığı soruları soruyor, bu sorular üzerinden bilgi topluyor ve çalışmalarını sürdürüyordu. Zamanla bu sorular katlanarak arttı. Doğa felsefesiyle ilgili temel soruların yanı sıra özel sorular da gündeme geliyordu. Bunların cevaplarını ararken de en doğru yol, bazı noktalarda yoğunlaşmaktı. Öğrencilerinden Midillili Theophrastos bitkilerle ilgilenecekti. 

İki yılı aşkın bir süre Assos'ta eğitim verdikten sonra Aristoteles öğrencileriyle birlikte denizin karşısındaki Midilli adasına geçti. Midilliye geçmelerinin en önemli nedeni, bu adada doğmuş olan ve her fırsatta doğduğu yerin güzelliği ve doğal zenginliğinden bahsetmekte olan öğrencisi genç botanikçi Theophrastos'un ısrarlı davetiydi. Aristoteles bu daveti geri çevirmemiş, eğitim ve araştırmalara burada devam etme kararı almıştı. Midilli, zengin bir bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliğine sahipti. Çok sayıda göçmen kuş Afrika'dan ayrılırken ya da Afrika'ya doğru göç ederken buraya uğramaktaydı. Ayrıca buraya uğrayan gemilerinin ambarlarında taşınarak gelen, farklı memeliler, sürüngenler ve böcekler adadaki çeşitliliğe katkı sağlamışlardı. Aynı zamanda adada karışık bir insan popülasyonu da bulunmaktaydı. 
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Ada sakinleri Pers, Anadolu ve Yunan kökenli göçmenlerden oluşuyordu. Aristoteles'in adada başlıca ilgi alanı deniz canlıları oldu. Adanın haritadaki tipik şeklinde görüldüğü gibi denizle ince bir boğazla birleşmekte olan iki büyük kapalı körfez bulunmaktaydı. Bu körfezlerde yaşayan deniz canlıları onu büyülemişti. Aristoteles, onları gözlemek için bu iki körfezden büyük olanını tercih etmiş, burası onun doğal laboratuvarı ve gözlem alanı olmuştu. Burada deniz kenarında kayalıklara uzanarak suyun içinde balıkların davranış ve hareketlerini gözlemekteydi. 
Balıkların yüzgecinin, kuşların kanadıyla ve insanın eliyle benzerlik gösterdiğine dikkat etmiş, benzer uzuvlardan bahsetmiş, hayvan ile insan arasındaki akrabalığı fark etmişti. Bir yandan canlıların ortak yönlerini belirlerken, diğer yandan canlıların temel farklılıklarına kafa yormaktaydı. İnsanı hayvandan, hayvanı bitkiden kesin olarak farklı kılan şey neydi? 
Bitkiler yalnızca beslenme ve üreme yetilerine sahiptiler. Hayvanları bitkilerden farklı kılan şey algılıyor ve hissediyorlar olmalarıydı. İnsanı hayvandan ayıran ise bir akla sahip olmasıydı. Bu şekilde düşünmek basitçe bir ayırım için yeterliydi. Ancak çok fazla ayrıntı bulunmaktaydı. Hayvan türlerinin yakınlıkları üzerine düşünmüştü. Bazı türler birbirine diğerinden daha yakındı. Köpek, kurt, tilki gibi yakın türler arasında zaman zaman görülen türler arası çiftleşme olduğunu fark etmişti. Bu canlılarda bu şekilde çiftleşme çok olmazken eşek ile at arasında bu durumun sık olarak gözlendiğine dikkat etmiş, katırın kısırlığını araştırmıştı. Normal üretken hayvanların bazı bireylerinin kısır olması ile katırın kısırlığının aynı durum olmadığını ortaya koymuştu. 
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Kısırlık, katırlarda her zaman görülen ancak diğer canlılarda nadir görülen bir durumdu. Sınıflandırmaya önem verdi ve çok sayıda canlıyı uzuvları, yaşam şekilleri ve davranışları gibi özellikleri üzerinden sınıflandırdı. Temel bir ayırım olarak hayvanları kanlı (kanı kırmızı olan) ve kansız (kanı kırmızı olmayan) başlığı altında sınıflandırdı. Bu sınıflandırma günümüzdeki omurgalı ve omurgasız şeklindeki sınıflandırmaya uymaktadır. 

Doğada var olan her şeyi açıklamak bu kadar basit değildi. Aristoteles zamanla genel kuralların dışındaki durumlara yönelecek, canlılığın sıra dışı örnekleri gittikçe daha çok ilgisini çekecekti. Canlıları sadece vücut özellikleri gibi basit yöntemlerle yapılmış olan eski sınıflandırmalarla ayırmanın yetersiz olduğunu gösterdi. Basitçe vahşiler ve evciller, yürüyenler ve uçanlar, tüylüler ve tüysüzler, olarak tanımlayıp sınıflandırma yapılamazdı. Kurallara uymayan sıra dışı örnekler bulunmaktaydı. Böyle bir sınıflandırma ile karıncayı sadece kanatlılar ya da sadece kanatsızlar grubuna koymak mümkün değildi. Basit tanımlamalara uymayan hayvanlar ve bitkiler vardı. Derince yapılan araştırmalar ve dikkatli gözlemler, canlıların basitçe bir formül etrafında sınıflandırılamayacağını gösteriyordu. Öğrencileri ile birlikte topladıkları olgular, basit sınıflandırma yöntemlerine meydan okuyor ve onu haklı çıkarıyordu. Özellikle bazı deniz canlıları, bu basit sınıflandırmaya uymayan özelliklere sahipti. Bitkiye benzeyen fakat dokunmaya duyarlı olan türler vardı. Süngerler, tulumlular, deniz laleleri, denizşakayıkları gibi başka birçok deniz canlısı bu grupta yer almaktaydı. Sınıflandırmalara uymayan bu canlılar onun da kafasını çok meşgul etmekteydi. 

Süngerler üzerinde çok duruyor, onları büyük bir merakla inceliyordu. Gözlediği canlılar arasında en ilginç ve en kafa karıştırıcı olanı onlardı. Hem hayvanlara hem de bitkilere uyan özelliklere sahiptiler. 
İlk bakışta bitki olarak nitelendirilecek birçok özellik taşıyorlardı. Dallara ve köklere uyan yapıları bulunmaktaydı. Hareketsizdiler. Ancak onları deniz diplerinde gözleyen sünger avcılarıyla görüştüğün- de dokunmaya duyarlı olduklarını öğrenmişti. Ayrıca deniz suyuyla dolu bir kap içinde onları daha yakından incelediğinde, gözenekleri aracılığıyla boşaltım yaptıklarını görüyordu. Bu özellik bitkilere uygun değildi. Bu gizemli canlılar, bitki ve hayvanlara yönelik sınıflandırma ilkelerini yerle bir etmekteydi. Bu durum, doğanın belirli kategorilere ayrılarak incelenmesinde önemli bir sorun oluşturuyordu. 
Doğa, insan aklının belirlediği sınıflandırma sistemlerine uymuyordu. Bu durum onu şaşkınlığa uğratmıştı. Notlarına şöyle yazacaktı; “Denizde yaşayan bazı şeyler söz konusu olduğunda, onların hayvan mı yoksa bitki mi olduklarını bir türlü bilemez, şaşırıp kalırsınız, nasıl sınıflandırılacakları açık değildir.” Aristoteles, onları “sınırdakiler" olarak nitelendirecekti. 

Midilli'de yaklaşık iki yıl geçirdikten sonra kendisine önemli bir görev verilmişti. Makedonya Kralı II. Filip, oğlu Aleksandros'a (İskender) ders vermesi için Aristoteles'i saraya çağırdı. Aristoteles, bu davet üzerine 343 yılında Makedonya'ya gitti. Girdiği hiçbir muharebede kaybetmeden kendi kısacık ömründe antik dünyanın en büyük imparatorluklarından biri- 


Aristoteles öğrencilerine bir kuşun vücut detaylarını gösterirken; solda İskender ve sağdan ikinci Theophrastus. 
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ni yaratacak olan Büyük İskender'in gençliğinde öğretmeni olmak, onun için oldukça önemli ve zorlu bir görev olacaktı. Yaklaşık sekiz yıl bu görevi sürdürdü. 
MÖ 335 yılında Kral II. Philip'in ölümünden sonra Atina'ya döndü. Aynı yıl Atina'nın hemen dışında hocası Platon'un Akademisine benzer bir okul kurdu. 
Platon'un Akademisine devam etmedi. Lykeion adını verdiği bu okul, tarihte bilinen ilk lise dengi okuldur ve lise adı da buradan gelmektedir. Öğrencisi efsanevi kahraman Büyük İskender, doğuya yönelerek Makedonya'dan Hindistan'a kadar uzanan büyük bir imparatorluk kurarken Aristoteles, Atina'da Lykeion'da yeni öğrencilerini yetiştirmekteydi. Atina'daki öğrencilerini bitkileri ve hayvanları incelemenin önemine ikna etmesi, Assos ve Midilli de olduğu gibi kolay olmamıştı. Çünkü Atina'da Platon'dan gelen Akademi geleneği hakimdi. Öğrenciler daha çok soyut olan sözel fikir atışmaları için eğitim almışlardı. 
Büyük İskender, 13-16 yaşlarında Aristoteles'ten aldığı derslerin etkisiyle felsefe, tıp ve doğa bilimlerine ilgi duymuştu. İskender'in seferleri, Antik Yunan uygarlığının doğuya yayılmasında etkili oldu. İskender'in, büyük doğu seferinin bir yanı da bir bilim seferberliğiydi. Bu sefer sırasında toplanan bitki ve canlı örnekleri eğitimde kullanılmak üzere Lykeion'a hediye edilmişti. Bu, doğa bilimleri eğitimi için büyük bir zenginlik sağlıyordu. 

Aristoteles'in bugün doğa bilimlerine yönelik bilinen ilk çalışmalar olan eserleri, Assos ve Midilli'de yaptığı gözlemlerin sonucunda ortaya çıktı. Aristoteles, Assos ve Midilli'den ayrıldıktan sonra bir daha canlılar üzerinde yaptığı gözlemlere dayalı yoğun bir bilimsel çalışmanın içinde olmadı. Ancak Aristoteles 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öğrencileri ile birlikte doğal yaşam alanlarında inceledikleri canlılara ait gözlem ve bulgularını kaydetmişti. Yıllar sonra Atina'ya döndüğünde Kuzey Ege'de tuttuğu yüzlerce papirüs tomarındaki kayıtlarını düzenledi. Özellikle deniz biyolojisi olmak üzere çok sayıda gözlem ve incelemelere ait veri ve bulguların yer aldığı bu bilgi birikimini öğrencileri için ders notlarına dönüştürdü. Zamanla bu notlar, daha da zenginleşerek insanlık tarihinde doğal yaşamı betimlemek üzere yazılmış biyoloji açısından önemli ve etkili kitaplardan bazılarını oluşturdular. Bunlar başlıca Hayvanların Kısımları Üzerine, Hayvanların Tarihi Üzerine (Hayvan Araştırmaları), Hayvanların Üremesi Üzerine ve Ruh Üstüne kitaplarıydı. Doğanın sistemli bir araştırmasını ve deneysel çalışmaları içeren bu kitaplar insanlığın doğanın gizemini ortaya koyma ve doğadaki şifreleri çözme girişimlerinin ilk örneklerini oluşturmaktadır. 

Büyük İskender MÖ 323 yılında öldü. Bu durum, Atina'da dengeleri bozdu ve Makedonlara karşı bir tepki dalgasının ortaya çıkmasına zemin hazırladı. 
Aristoteles de hedef gösterilmişti. Kendisine, dine saygısızlık davası açıldı. Suçu, Anadolu'da kendisini himaye eden Hermias'ın anısına bir ilahi yazarak bir ölümlüyü ölümsüzleştirmiş olmasıydı. Yargılanma süreci tamamlandığında Aristoteles de aynı Sokrates'in karşı karşıya kaldığı bir tercih ikilemiyle yüzleşmişti. Atina'yı terk etmeyi seçti. Böylece Sokrates'in yazgısında olduğu gibi Atinalılar'a, felsefeye karşı ikinci bir suç işleme fırsatını vermemişti. 
Atina'ya yakın, etrafı denizle çevrili bir şehir olan Halkis'e yerleşti. Bir yıl sonra da burada yaşamını kaybetti. 
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Büyük filozof Aristoteles, doymak bilmez bir meraka sahipti ve çok seyahat etmekteydi. Tüm yaşamını öğrenmeye ve öğretmeye adamıştı. Bilginin aşığı idi. Hayatını çevresindeki dünyadan anlam çıkarma- ya çalışarak geçirdi. Bunun için günümüzde bilimsel olarak nitelendirebileceğimiz yollara başvurdu. 
Doğa ve hayvanlar üzerinde yapmış olduğu deneylerde kazandığı bakış açısı onun sadece bir doğa bilgini olmasını sağlamamış, diğer yandan ilgilenmiş olduğu diğer alanlardaki çalışmalarında da bunun etki ve yansımaları olmuştu. Doğa bilimlerinin yanı sıra birçok alanda inceleme ve araştırmalar yaptı. Bunlar başlıca etik, yönetim, sanat, şiir, mantık, kozmoloji, fizik, metafizik, siyaset ve dilbilim alanlarıydı. Bunları ayrılmaz bir bütün olarak görüyor ve son derece geniş bir alanı kapsayan sorularına yanıt bulabilmek için durmaksızın çalışıyordu. Aristoteles'in bilimsel ilgi alanı üç başlık altında değerlendirilebilmektedir. 
Bunlardan ilki; insanlar da dahil olmak üzere hayvanlar ve bitkileri içine alan canlı dünyaydı. İkincisi; değişimin veya hareketin doğasıydı ve bu alandaki çalışmalarının büyük bir kısmı Fizik adlı eserinde yer alır. Üçüncü olarak da dünya ve dünyanın güneş, ay, yıldızlar ve diğer gökcisimleriyle ilişkisi ile ilgilenmekteydi. 

Karşılaştırmanın bilim için önemini kavrayan ilk kişi olarak anılan Aristoteles, sistematik düşünmede hocası Platon'dan, deneyci yaklaşım ve biyoloji alanında ise Hippokrates'ten istifade etmişti. Edindiği bilgileri akıl süzgecinden geçirmeden ve gözlemlerle doğrulamadan olduğu gibi kabul etmiyordu. Ona göre gözlem, teoriye göre önce gelmekteydi. Teori, ancak gözlemlerle uyumlu olduğunda geçerli olabilirdi. Kendinden önceki doğa filozoflarının tuttukları kayıtları topluyor, onların açıklamalarını, fikirlerini, görüşlerini ve düşüncelerini dikkate alıyor ve değerlendiriyordu. Thales'le başlayıp kendisine kadar yazılmış ve söylenmiş tüm düşünce ürünlerinden yararlanarak bunlardan gerekli gördüğü bilgileri kaydetmiş, gereksiz olanları elemişti. Bu şekilde belirli bir ölçüt içinde derlemiş olduğu bu bilgilerin birçoğunun günümüze kadar gelmesini sağladı. 

Aristoteles canlılara ilişkin örnekler toplamayı ve onları tanımlayıp kayda dökmeyi yapılmaya deger gören ilk kişiydi. Bu alanda daha önce kapsamlı bir çalışma yapılmamış olması nedeniyle öncüllerinden devralabileceği bir doğa felsefesi geleneği yoktu. Fikir danışabileceği, ona yol gösterecek kimse bulunmuyordu. Kendi döneminde destanlar ve dini inanışların güçlü etkisi varken Aristoteles aklı önde tutmuştu. Doğanın sırlarını açığa çıkarabilmek için canlıların davranışları ve vücut yapılarının yanı sıra bedenlerinin iç detayının da ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiğine inanıyordu. Bu sırlar ortaya çıkarıldığında doğaya ilişkin sorular, doğa üstüne başvurmadan yanıtlanabilirdi. Onun zooloji ile ilgili yazıya dönüştürmüş olduğu bu oldukça detaylı katkıları insanlık tarihinde bir ilkti. Aslında bu çok önemli katkılar, onun yaşamı boyunca bıraktığı tüm eserlerin sadece dörtte biri kadarıydı. Ancak, sadece bu kadarı bile biyoloji için çok büyük bir kütüphane oluşturmaktaydı. 

Biyoloji ile ilgili görüşlerini ortaya koyarken Aristoteles, bu alanda bir mirasa sahip olmadığı gibi o dönemde deney ve gözlemlerini gerçekleştirirken yararlanabileceği mikroskop gibi araçlar da yoktu. Bu 


52 | EVRİMİN KISA TARİHİ 


gibi eksiklikler onun ulaştığı bazı sonuçların yanlış olmasına neden olmuştu. Ancak Aristoteles, gözleme ve deneye gereken önemi vermiş ve sahip olduğu olanakları en iyi şekilde kullanmıştı. Onun biyolojiye bu katkılarının arkasındaki temel neden, gözlem ve deneye verdiği önemdir. Aristoteles, Hayvanların Kısımları Üzerine kitabının giriş bölümünde ayrıntıların titizlikle gözlenmesinin gerekliliğini üzerine basa basa vurgulamaktadır. “Her kim hayvanlar aleminin geri kalanını araştırmayı değersiz bir çaba olarak görüyorsa, insanı araştırmayı da hor görüyor olmalı" der. Çalışmaları, anatomi, fizyoloji, embriyoloji ve hayvan davranışları gibi biyolojinin birçok alanı için temel oluşturmuştur. 

Aristoteles, canlı ve cansız varlıkların sıralama şeklinde yer aldığı “doğa merdiveni” olarak da adlandırılan ve içine bütün canlıların yerleştirilebileceği, kesintisiz bir dizi şeklinde merdivensi bir sınıflandırma sistemi oluşturmuştu. Bu modele göre doğa merdiveni, basit bitkilerden başlayıp yukarıya çıktıkça gelişme kaydetmekteydi. İnsanlar en üstte yer almaktaydı. Yalnızca insanlar düşünebilir, akıl yürütebilir, analiz edebilir ve bir eylem akışına karar verebilirdi. Aristoteles insan gibi daha gelişmiş canlıların fonksiyonlarını çeşitli yetiler veya işlevlere sahip ruhun etkinlikleri üzerinden açıkladı. İnsanlar üç ruh taşmaktaydı; bitki ruhu, hayvan ruhu ve insan ruhu. İnsanlarda ruhun altı temel yetisi vardı. 
Bunlar; beslenme ve üreme, duyum, arzu, hareket, hayal gücü ve akıl yürütme idi. Canlılar bu kabiliyetlerin bazılarına sahip olabilirdi. Daha büyük ve zeki hayvanlar daha fazla yetiye sahip olabiliyordu. 
Bu model çok ilgi çekecek ve sonraki filozoflar, bitkiler ve hayvanlardan başlayarak bu sıralama üzerinde tekrar tekrar duracaklardı. Bu dizinli doğa ölçeği modeli, üçüncü yüzyılda başlayan Yeni Platonculuk sürecinde geliştirilecek ve sonrasında da uzun bir süre benimsenecekti. On sekizinci yüzyılda ise bilim dünyasına yön veren “Scala naturae" olarak da adlandırılan Büyük Varlık Zinciri'ne dönüştürülecekti. 
Sınıflandırma, Aristoteles'in çok önem verdiği bir konuydu. Beş yüzün üzerinde hayvanı gruplandırdı. 
Bitki ve hayvanları farklı hiyerarşik sıralar altında tasnif etti. Bunu yaparken hayvanları uzuvları, yaşam şekilleri ve davranışları gibi özellikleri üzerinden sınıflandırmıştı. Kendisinden önce bilinen böyle detaylı bir sınıflandırma çalışması yoktu. Aristoteles, diğer yandan hayvanları basit anlamda sınıflandırmanın sınırları olduğunu biliyordu. Aristoteles'in sınıflandırması kendisinden iki bin yıl sonra yaşayan sınıflandırmacı Linnaeus'a kadar varlığını koruyacaktı. Kendisinden sonra gelen birçok doğa bilgini gibi sınırdaki canlılarla etraflıca ilgilenmişti. 
Aristoteles, izah edilemeyen doğa olaylarına getirilen doğa üstü veya efsanelere dayalı açıklamaları kabul etmiyordu. Midilli'de dağlarda taşlaşmış ağaçların bulunduğu bir bölge vardı ve yöre insanları buradaki ormanın Zeus'un gazabı ile taşa dönüşmüş olduğuna inanıyordu. Diğer yandan yörede bulunan dev fosil kemiklerin tanrıların gazabına uğramış eski ırklara ait olduğuna inanıyorlardı. Ancak Aristoteles, doğayı gözlerken önyargılı ve kuramcı değildi. 
Gözlemleriyle ve deneylerle doğrulayamayacağı açıklamaları kabul etmeye yanaşmıyordu. Doğada olan biteni gözlemlerinden yola çıkarak anlamaya çalışıyordu. Özellikle süngerleri incelerken olduğu gibi 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mevcut bilgilerle uyumlu olmayan bir durumla karşılaştığında bunu izahta zorlanıyor, yazıya dökerken kararsızlığa düşüyordu. Bununla birlikte her zaman olduğu gibi tanımlıyor, gözlemlerini çarpıtmadan kayıt altına alıyordu. 

Biyoloji alanındaki bu zenginliğine karşın o bir dönüşümcü değildi. Doğayı yorumlamasında gözlemleri onu türlerin birbirine dönüşümünü tanımlayan bir evrim sezgisine taşımamıştı. Karmaşık canlıların daha basit canlılardan oluşması gibi temel evrim düşüncesi onun fikirleriyle uyuşmamaktaydı. 
Canlı türlerinde uyuma yönelik küçük değişiklikler olsa da türler değişmiyordu. Türlerin değişmez olduğu fikrini Oluşma ve Bozulmaya İlişkin eserinde belirtmişti. Diğer yandan ustası Platon'un, evrenin bir kaostan oluştuğu düşüncesine de katılmıyordu. 
Onun biyolojiye bakışına göre her canlı varlık amacını ve son şekillerini zaten bünyesinde barındırmaktaydı. Aristoteles yaşamın nasıl ortaya çıktığı sorusuna; “mutlak bir kökenin veya başlangıcın olması mümkün değildir" cevabını veriyordu. Her şey daha önce yaşanmış olan başka bir şeyden meydana gelmekteydi ve hiçbir yumurta, bir yumurtlayandan bağımsız değildi. Kendiliğinden oluşum olabilirdi. Bazı küçük canlılar, çürümüş maddeden ya da çamurdan oluşabilirdi. Organizmalar basitten karmaşığa doğru değişmiş ve organlar ihtiyaca göre ortaya çıkmıştı. 
Aristoteles canlılarda aşamalı bir gelişimin varlığını vurgulamış; “Doğa cansız varlıklardan hayvanlara, canlı olan ama hayvan olmayan varlıklardan geçerek sürekli ilerler” demişti. Ancak onun bu bakışı bir evrimsel dönüşüm sürecini tanımlamıyordu. O bunu doğanın bir ölçeğe göre düzenlenmiş olması ve belirsizliğin de bu ölçekte bir yerinin olduğu şeklinde! 
yorumluyordu. Aristoteles'in dönüşümcü fikirlerden uzak olmasının nedenlerinden birisi, kendisinden yüz yıl kadar önce Empedokles'in dönüşümcülüğe yönelik yaptığı açıklamalar olabilir. Empedokles, canlı türlerinin rastgele çarpışmalar ve rastlantılar sonucu ortaya çıktıklarını iddia etmişti. Ona göre vücudun bazı parçaları ayrı olarak önceden ortaya çıkmış, işlevsiz de olsa bu parçalar varlığını korumuş, uyumlu yapılar oluşana kadar bu süreç devam etmiş ve zamanla ideal yapı ortaya çıkmıştı. Aristoteles, kitaplarında onun bu fikirlerine yer vermişti. Ancak onun yanıldığı düşüncesindeydi. Empedokles'in bu fikirleri, doğal olayların doğal olmayan yollarla bir izahı gibi görünüyordu. Doğanın düzeni geçmişte de bugün olduğu gibi olmalıydı. Bu, her şeyin nedenine odaklanmış olan Aristoteles'e hiç açıklayıcı gelmemişti. Eğer dönüşüm böyle olduysa bu kabul edilemezdi. 

Doğanın düzeni Aristoteles'e göre belirli bir ölçeğe göre kurulmuştu. Tüm türler sonsuzluk içinde değiştirilmez bir şekilde sabitlenmişti. Hayvanlar ile bitkiler arasında bulunan sınırın belirsiz olması, ona göre tüm türlerin ortak bir ilkel yaşam formundan evrilmiş olması değildi. Bireyler değişebiliyor ve sürekli tekrarlayan bir döngü içinde doğuyor, büyüyor, ölüyor ve çürüyorlardı. Var olmama durumlarından var olma durumuna geçebilirlerdi. Ancak önceki formlardan bir dönüşüm olamazdı. Doğada dönüşümlere, sıra dışı yıkımlara ve yeniden oluşmalara yer yoktu. Türler sabitti ve değiştirilemezdi. Kendi dönemindeki inanç yapısının da etkisiyle evrenin bir tanrı veya tanrılar tarafından yaratılmadığı fikrindeydi. Dünya ve evren, öncesiz ve sonrasızdı. Yoktan var olmamıştı ve son da bulmayacaktı. İşleyişini sağlayan ve yönlendiren bir dış güç değil, kendi içinde var olanlardı. Dünya, tüm canlı çeşitliliğiyle geçmişte her zaman var olmuştu ve gelecekte de var olmaya devam edecekti. Notlarında; “Var olma ve yok olma her daim sürecektir” diyordu. Onun için yaşam ve canlılar alemi, her zaman varlığını korumakta olan dünyadaki bir döngüler dizisiydi; “Oluş, var olmama ile başlar ve var olmaya doğru ilerler. Bozuluş ise var olma durumundan başlayarak var olmama durumuna geçiştir,” diyordu. 

Aristoteles nedenler üzerinde çok duruyordu. Nedenleri dörde ayırarak açıkladı. Bunlar; maddi, formel, etkin ve ereksel nedenlerdi. Ona göre dünyada gerçekleşen şeyler ve insan etkinlikleri bu şemaya oturtulabilir ve böylece daha iyi anlaşılabilirdi. Bir heykel yapıyorsanız, taşın kendisi burada maddi nedendir. Formel neden taşın yapısal olarak düzenlenmesi ile heykele belli bir şekil verilmesidir. Etkin neden, şekil vermek için taşın yontulması eylemidir. 
Ereksel neden ise heykeltıraşın zihnindeki fikirdir. 
Bu fikir heykelin ne heykeli olduğunun tasarımıdır. 
Bilim insanları çoğunlukla etkin nedenlerle uğraşır. Maddi ve formel nedenler de önemlidir. Bununla birlikte ereksel nedenler farklı bir bakış açısıyla değerlendirilir. Ereksel nedenler, bilimsel deneylerde süreçleri açıklamak için bilim insanlarının bulmaya çalıştığı bir konu değildir. Bu daha çok din veya felsefenin işidir. Ancak Aristoteles, ereksel nedenlerin de resmin bir parçası olduğuna inanmıştı. Aristoteles, bitki veya hayvanlarda bulunan yaprak, kanat, mide veya böbrek gibi belirli bazı parçaların ve uzuvların 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ne işe yaradığı üzerine çok kafa yormuş ve her bir parçanın belirli bir fonksiyonu üstlenmek üzere tasarlanmış olduğunu düşünüyordu. 

Ölümünden sonra Aristoteles'in el yazmaları, emanet olarak bırakılan yerlerde yüzyıllarca gün ışığına çıkamayacak, bu bilgilerin tekrar ortaya çıkartılıp okutulması uzun zaman alacaktı. Kendisinden sonra doğa ve hayvanlar üzerinde araştırma yapan birçok düşünür onun doğa bilimlerine yönelik eserlerini büyük bir heyecanla okuyacak, onun ışık tutan gözlem ve bulgularından yararlanacaktı. Aristoteles iki bin yılın üzerinde egemen olan bir dünya görüşü yaratacak, kendisinden sonra ortaya çıkan Hıristiyanlık ve İslamiyet için çok etkili bir düşünür olarak kabul edilecekti. Bıraktığı eserlerin İslamda bilim ve aydınlanma hareketi sürecinde çok önemli rolü olmuştu. İslam bilim insanları onun bilimsel ve felsefi yaklaşımının derince etkisi altında kalmışlardı. Hıristiyan dünyası, Aristoteles'i daha sonra keşfedecekti. Aristoteles ve eserleri olduğu gibi kabul edilirken bir anlamda onun ortaya koydukları, değişmez bir bütün olarak nitelendirildi. Onun bilimi bir inanç olarak kabul edildi ve gelişime kapalı tutuldu. İslamiyette aydınlatıcı ve yenilikçi olan Aristoteles felsefesi, Hıristiyanlıkta bu kez frenleyici ve baskılayıcı olacak ve onun Hıristiyanlık dönemindeki bu etkisi İslamiyettekinden çok daha uzun bir süre varlığını devam ettirecekti. Aristoteles öyle zekiydi ve araştırmaları o kadar kapsamlıydı ki, eserlerini okuyanlar onun her konuda haklı olduğuna inandılar. Ölümünden yüzyıllar sonra bile Aristoteles'in dünyaya ilişkin görüşleri sorgusuz sualsiz kabul edildi. Yaklaşımları değil sözleri önde tutuldu. Bir şeyin doğru 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olduğunu anlamak için Aristoteles'in bir konuda bir şey söylediğini kanıtlamak yeterliydi. 

Aristoteles'in genel felsefi yaklaşımı, doğa bilimleri ve biyoloji için önemli bir yol çizmiştir. Diğer yandan bir biyolog ve biyoloji felsefecisi olarak ortaya koyduğu ilkeler ve yaptığı çalışmalar kendisinden sonra uzun bir dönem boyunca etkisini devam ettirmiş hatta bazıları günümüze kadar tazeliğini korumuştur. Bugün hâlâ biyoloji biliminin kapsamında yer alan ona ait birçok görüş ve kavram bulunmaktadır. Aristoteles tarihin en etkili biyoloğu olarak nitelendirilmekte ve Darwin'den önceki dönemde biyolojiye en önemli katkı yapan kişi olarak anılmaktadır. 

Aristoteles Atina'dan ayrılırken okulunun yönetimini, öğrencisi Theophrastus'a (MÖ 370-287) bıraktı. 
Theophrastus otuz yılı aşkın bir süre bu okulu yönetti ve çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Aristoteles'in mirasını geliştirdi. Deneysel yaklaşıma önem verilmeyen ve deney için yeterli olanakların olmadığı bir dönemde, deney ve gözlemin önemini dikkate alarak çalışmalarını yaptı. Bitkileri sınıflandırdı ve 


Aristoteles, tarihin en etkili biyoloğu ve Darwin'den önceki dönemde biyolojiye en önemli katkı yapan kişidir. 
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beş yüzden fazla bitki türü tanımladı. Bitkilerin Nedenleri Üzerine ve Bitkilerin Doğal Tarihi adlı ünlü eserlerinde, bitkilere yönelik birçok konuyu ele aldı. 
Botanik konusunda yaptığı üst düzeyde çalışmaları onun botaniğin babası olarak anılmasına neden olacaktı. Aristoteles'in ölümünden yaklaşık 15 yıl sonra Epikür adında genç bir filozof, kendisinden yaklaşık yüz yıl önce yaşamış olan Demokritos'un fikirlerinden etkilenmişti. Demokritos, farklı dünyaların var olmaları ve yok olmalarının bir yaratma eyleminden kaynaklanmadığını onların atomların tesadüfi çarpışma eyleminden kaynaklandığını ileri sürüyordu. 
Aristoteles, Demokritos'un bu konudaki fikirlerine katılmıyordu. Ancak bu Epikür bu fikirlerden etkilenmişti. Bu felsefeyi destekleyen bir okul kurdu. 
Okuluna Bahçe adını verdi. Epikür'e göre, canlılar dünyasını yöneten bir ilke vardı. Bu ilke, bir yandan sayısız uyum ve değişimle, diğer yandan da yok oluşla sonuçlanan bir yaşam mücadelesiydi. 

Biyoloji ve doğa bilimlerine yönelik kapsamlı bir çalışma, Aristoteles'ten yaklaşık dört yüz yıl sonra Roma döneminde üst rütbeli bir asker tarafından yapılacaktı. Doğa bilimlerine derin ilgi duyan ve bu alanda geniş bir derleme çalışmasını yapan Romalı komutan Plinius'tu 


Doğabilimci Bir Roma Komutanı: 
Plinius 


Roma döneminde doğa bilimleri alanında en önemli katkılardan birisi milattan sonra 1. yüzyılda yaşayan Plinius (MS 23-79) tarafından yapılmıştır. Como'da doğmuş olan Plinius bir Roma amirali, devlet adamı olmasının yanı sıra aynı zamanda bir doğa bilginiydi. Yazmış olduğu otuz yedi ciltlik Doğa Tarihi eseri, birçokları tarafından insanlık tarihinde yazılan ilk ansiklopedi olarak kabul edilmektedir. Eserini, çoğu Yunan olmak üzere Romalı ve Yunan yazarların o döneme kadar yazmış olduğu yaklaşık beş yüz kadar kitaptan derleyerek hazırlamıştı. Zooloji, botanik, coğrafya, sanat, antropoloji, matematik, tarım, astronomi, madencilik gibi konulara yer verdiği eserinin temel konusunu doğal dünya ve yaşam olarak belirlemişti. İşi sayesinde gezme, gözlem yapma, bilgi toplama ve yazma imkânı buluyordu. Resmi görevleri dışındaki hemen her dakikasını çalışmalarına adamıştı. Doğa Tarihi, aslında Roma İmparatorluğunun sahip olduğu güç ve bilginin, yorulmak bilmez bir araştırmacının elinde yazıya dökülmüş şekliydi. 
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Kendisinden önceki çoğu isim gibi Plinius da evreni ateş, hava, su ve toprak olmak üzere dört temel element ekseninde açıklamaktaydı. Neron döneminde (MS 54-68) politik durum daha da kötüleşmiş ve Roma'da, zulüm hakimdi. Plinius, imparatorluğa bağlı herhangi bir göreve sahip olmadığı bu dönemde Neron'u insanlık düşmanı olarak görmekte ve onun savurganlığını eleştirmek için hiçbir fırsatı kaçırmamaktaydı. 

Günümüzden iki bin yıl önce samimi bir çevreci olan Plinius'un gözünde doğa, hayat demekti. Her şeyi kapsamakta ve insana her şeyi sunmaktaydı. 
İnsanı en yüksek tür olarak kabul eden ve doğanın, diğer her şeyi onun faydalanması için sunmuş gibi göründüğünü belirten Plinius, bir yandan insanın başarılarına hayranlık duyarken diğer yandan onun tüketime dayalı açgözlü yapısını eleştirmekteydi. Doğal kaynaklara ve çevreye verilen zarar konusunda endişeliydi. Onun anlatımlarına göre doğaya en çok 


Plinius'un doğa ve canlılık üzerine üstün bir çabayla yaptığı çalışmalarını resimleyen bir minyatür. 
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zarar veren insan faaliyeti madencilikti. Ocaklardan taş çıkarma, cilalama, kurşun işleme gibi işlemler doğa ve canlıları olumsuz etkiliyordu. Özellikle gümüş madenlerinin civarında hayvanlar zarar görüyordu. Bunun gibi insan faaliyetleri, kuyulara zarar vermekte, suyu kirletmekte, zehirli gazların ve dumanların yayılmasına neden olmaktaydı. 

Doğanın kitabını yazmış olan bu büyük komutan, yaşamını oldukça dramatik bir şekilde bir doğal felaket nedeniyle kaybetmiştir. Vezüv Yanardağının MS 
79 yılında patladığı sırada oradaydı. Roma ordusunun bir komutanı olarak patlamanın ardından kızgın lavlardan kıyıya kaçan şehrin sakinlerini ve arkadaşlarını kurtarmak amacıyla bir grup gemiyle denize açılmışlar ve Pompeii'ye çok yakın olan Campania'ya gelmişlerdi. Sığ sulara geldiklerinde, kıyıya yanardağdan gelen kayalar ve taşlarla kaplanmış olması nedeniyle karaya yanaşamadılar. Güçlü dalgalar işlerini zorlaştırmaktaydı. Karaya çıkmaktan vazgeçtiler. Ancak denizde de güvende değildiler. Hava yoğun bir şekilde külle kaplanmıştı. Gündüz saatlerinde ortalık kapkaranlıktı ve göz gözü görmemekteydi. 
Nefes almak zorlaşmıştı. Plinius bu kirli havayı solumaktan dolayı boğularak yaşamını kaybetti. Yaşam boyu sürmüş olan astımı, etrafındaki duman ve külün ortaya çıkardığı nefes açlığının etkisini daha da arttırmış ve yaşadığı solunum yetmezliği ölümüne neden olmuştu. 

Plinius bir filozof olmaktan çok, iyi bir araştırıcı ve derlemeciydi. Doğa Tarihi eserini, elindeki zengin yazılı kaynaklardaki mevcut bilgileri bir araya toplayarak hazırlamıştı. O da Aristoteles gibi kendisinden önceki yapıtları toplayıp bir araya getirerek eserler 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vermişti. Ancak Aristoteles'ten farklı olarak eserlerindeki bilgileri yanlış-doğru ayırımı yapmaksızın aynen almıştı. Doğa Tarihi eserinde gerçekler olduğu kadar hayal ürünü olan bazı açıklamalar, sıra dışı efsanevi bilgiler bulunmaktaydı. Kendisi gözlem yapmamış, bir keşif yapmamış ya da bir teori geliştirmemiş olması nedeniyle kimileri onu büyük düşünürler arasında saymazlar. Ancak tüm buna rağmen takipçilerine bilim-teknoloji alanında önemli katkıları olduğu açıktır. Plinius, felsefeden uzak bir bilim insanı olmasına karşın felsefeye ışık tutucu birçok bilgi veren kişi olmuştur. Çok çalışkan bir yapıya sahip olan Plinius, çok az uyumakta, hızla uykuya dalıp kısa bir süre dinlendikten sonra yeniden notlarının başına dönmekteydi. Kendisinden önceki düşünürlerin eserlerini çok genişçe okumaktaydı. Uzun bir kaynak listesinden yararlanıyordu. Başlıca Aristoteles, Theophrastus gibi önemli isimlerden yararlanmıştı. Kesin olmamakla beraber Plinius'un yüz farklı otoriteye ait iki bin adet kitabı okuduğu tahmin edilmektedir. 
Evreni ve olguları akılcı terimlerle açıklamak ve zihinleri batıl inançların korkusundan uzaklaştırıp dünyayı anlamaya yönlendirmek onun temel bakış açılarındandı. Plinius, din konusunda doğa merkezli hareket etmekte ve doğaya her şeyin anası olarak yaklaşmaktaydı. Tanrı ile doğayı birbirine eşit saymaktaydı. Hıristiyanlığın henüz imparatorluğun resmi dini olmadığı o dönemde tanrılar üzerine yapılan tartışmalara uzaktı. Plinius'ta inanç ve şüphecilik iç içeydi. Ölümden sonra bir yaşamın olduğuna dair inanca ve ölümsüzlük iddiasına karşıydı. Görüşleri, ruhun beden ile birlikte öldüğünü dile getiren Epikür ve taraftarları ile benzerlik gösterir. Doğum öncesi 


64 | EVRİMİN KISA TARİHİ 


ile ölüm sonrası arasında bir fark olmadığını belirten Lucretius'a yakındır. Bedenin ve aklın, doğmadan önce ve öldükten sonra bir anlam taşımadığı düşüncesindedir. Yaşamını kaybettiğinde kitabının ilk 10 
cildini bitirmişti. Ancak kitap henüz tamamlanmamış ve son düzenlemeleri yapılmamıştı. Geri kalan kısımlarını yeğeni tamamlayacak ve yayımlayacaktı. 
Kendisi Plinius, yeğeni ise genç Plinius olarak bilinmektedir. Kendisinin talihsiz ölümü sonrası yeğeni tarafından tamamlanmış olan bu geniş kapsamlı eser yaklaşık 1500 yıl boyunca doğa tarihi ve biyoloji alanlarında önemli bir başvuru kaynağı oldu. Bazı yanlışlara rağmen, Doğa Tarihi kitabı geniş etkisi olan, çok sayıda alıntı yapılmış ve genel eğitimde kullanılmış bir yapıttır. Birçok bilimsel terimin Latince kökeni Plinius'un bu eserinden gelir. 

Roma döneminde, önemli bir hekim, araştırmalarını yaparken insan ve insana yakın hayvanların anatomik benzerliğinden yola çıkacaktı. Bu büyük hekim Bergamalı Galen'di. 


İnsanı Hayvandan Anlatan 
Büyük Hekim: 
Galen 


Bergama doğumlu hekim Claude Galen (MS 129-216) antik çağın son önemli biyoloji ve tıp bilginidir. O zamanlar Bergama, İskenderiye'den sonra ikinci sırada olan ve kütüphanesi ile filozofları çekmekte olan önemli bir kültürel ve entelektüel merkezdi. Galen genç yaşından itibaren buradaki filozoflarla etkileşim içinde olmuştu. Bergama'daki sağlık merkezi Asklepion'da dört yıl tıp eğitimi almış olan ve tıp bilimini usta hekimlerden öğrenen Galen, mesleğine oldukça hâkimdi. Tıbbı daha ileri taşıyacak ve kendi orijinal ilkeleriyle yeniden düzenleyecekti. 161 yılında Roma'ya gitti. Ağır yaralıların tedavisinde çok başarılıydı. Onun tıbbi bakımıyla gladyatörlerin yaralarından dolayı ölme oranları çok düşecekti. 
Meslekteki başarısı onu Roma imparatorluk sarayı- nın ve imparatorların hekimi ve cerrahı olma mertebesine taşıdı. Marcus Aurelius'u tedavi etti. Aurelius'dan sonraki imparatorlar Commodusile Septimius 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Severus da onun hastası oldu. Etkisi çok uzun süre devam eden birçok tıp kitabı yazdı. Diğer yandan felsefeyle de uğraşmaktaydı. Ona göre iyi bir doktor hem deneyci hem de bir filozof olmalıydı. Kendisini bir hekim olmanın yanı sıra bir filozof olarak da görüyordu. Hippokrates gibi o da tıbbın öncelikle rasyonel bir bilim olması gerektiğini savundu. Hastalıkların nedenleri olarak ve onların tedavisinde doğaüstü güçlerin rolü olduğu düşüncesine karşıydı. 
Hastalıklar bir doğa olayıydı ve ancak doğal yöntemlerle tedavi edilebilirdi. 

Deneysel fizyolojinin kurucusu olarak kabul edilmekte olan Galen, aynı zamanda iyi bir anatomiciydi. 
Ancak insan vücudunu keşfetmek için hayvanları kullanmak zorunda kalmıştı. Bunun nedeni, o zamanlar insanlar üzerinde diseksiyon ve araştırma yapılmasının kesin olarak yasaklanmış olmasıydı. Döneminin gelenekleri ve dini otoritesi buna izin vermiyordu. 
İnsan anatomisini insan üzerinden incelerken tek yol yaralı bedenleri incelemekti. Gladyatörlerin yaralı bedenlerini inceleyebiliyordu. Ancak araştırmaları için bu yeterli olmuyordu. Galen'in anatomik yorumları esas olarak maymunlar üzerinde yapmış olduğu araştırmalara dayanmaktaydı. Başlıca berberi makakları olmak üzere çoğunlukla maymunlar ve anatomik olarak insana yakın olarak gördüğü diğer bazı hayvanlar üzerinde yaptığı çalışmalar üzerinden insan anatomisini incelemişti. Bu büyük hekim, insan vücudunun diğer memelilerle olan benzerliğinden yararlanıyordu. Maymunlar üzerinde yaptığı çalışmaları, onların yüz ifadelerinin insanlara çok benzemesi nedeniyle bir süre sonra bıraktı. Çalışmalarını zamanla diğer hayvanlara yöneltti. Başlıca domuz ve öküzler üzerinde olmak üzere birçok hayvan üzerinde yaptığı (o diseksiyonlarla onların anatomik yapılarını, dolaşım ve sinir sistemlerini inceledi. Tıbbi amaçla deney yapan ilk kişilerdendi. 
Deneysel o çalışmalar onun vücudun çeşitli kısımlarını ve işlevlerini keşfetmesini sağ- Claude Galen (129-216) lıyordu. 

Galen, kendisinden önceki düşünürlerin takipçisiydi. Fizyoloji konusunda yaptığı çalışmalarda büyük ölçüde Hippokrates ve Aristoteles'ten etkilenmişti. Hippokrates tıbbında yer alan balgam, sarı safra, kan ve siyah safrayla izah edilen humor teorisinden etkilenmişti. Hippokrates'in sıcak, soğuk, nemli ve kuru olarak tanımladığı temel özellikleri yediğimiz gıdalar veya içtiğimiz ilaçlarla da ilişkilendirdi. Onun çalışmalarının üzerinde durdu ve geliştirdi. Ayrıca eserlerinden yararlanmış olduğu Aristoteles'in sistemini olduğu gibi kabul etmemişti. Anatomi ve fizyoloji konusunda bilgi birikimini Aristoteles'in bıraktığı noktadan ileriye taşıdı. O da çok değer verdiği ve bakış açısını benimsediği Aristoteles gibi takipçilerinde derin bir tesir bırakacak ve uzun süre anılan bir isim olacaktı. 

Galen'in tıbba dair görüşleri Galenizm olarak adlandırılır. Onun bıraktığı eserler tıp bilimini yaklaşık 
1500 yıl gibi uzunca bir süre etkileyecek ve on yedinci yüzyıla kadar tıp ve biyoloji alanında en etkili birkaç isimden birisi olacaktı. Tarih boyunca hiçbir batılı doktor, Galen kadar uzun süreli böyle bir etkiye sahip olmamıştır. Galen, çok sayıda eser bıraktı. 
Onun kitapları, araştırma ve tezleri kendi döneminde kabul gördüğü gibi, korunup yaygınlaştı ve uzun bir dönem boyunca başvuru kitabı olarak kabul gördü. 
Bıraktığı tahminen dört yüz kadar yazılı eserinden yüz kadarı günümüze ulaştı. Galenin insan anatomisi ile ilgili eserlerinde çizimlerini yaparken hayvanlardan yararlandığı, takipçilerinin uzunca bir süre dikkatini çekmeyecekti. Tıp fakültelerindeki eğitici ve öğrenciler, onun kitaplarını on altıncı yüzyıl ortalarında kadar oldukça uzun bir süre boyunca bu sırrının farkına varmadan okudular. Bulgularının çoğu doğruydu. Ancak döneminin olanakları nedeniyle bazı açıklamaları ve kuramlarında eksiklikler ve yanlışlıklar bulunmaktaydı. Galen kanın akciğerlerden geçerek dolaşımını tamamladığı küçük kan dolaşımını fark etmemişti. Onun bu eksikle dolaşım sistemini açıkladığı dolaşım fizyolojisi teorisi, İbn 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Galen, insan vücudunu keşfetmek için başlıca maymunlar olmak üzere hayvanları kullanmak zorunda kalmıştı. Bir domuz üzerinde inceleme yaparken (solda). Anatomik yorumları dayandırdığı bir berberi makak resmi (sağda). 
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Nefis'in Akciğerdeki küçük kan dolaşımını keşfettiğini bildirdiği İbn Sina'nın Kanununda Anatomi Üzerine Yorum adlı kitabını yayımladığı 1242 yılına kadar tartışmasız kabul edilmişti. Galen'in eserlerini hayvanlardan yararlanarak hazırlamış olduğu gerçeği ise daha sonraları ortaya konulacaktı. Onun insan anatomisi ile ilgili gözlem ve açıklamalarını, hayvan çalışmalarından yola çıkarak yapmış olduğu, bunun Andreas Vesalius tarafından gösterileceği 1543 yılına kadar dikkat çekmeyecekti. 

Roma döneminde Aristoteles'in etkisi devam etmişti. Onun eserlerinden derince etkilenmiş olan Plinius ve Galen gibi Romalı düşünürleri takiben bu dönemde uzun bir süre boyunca biyoloji alanında önemli bir çalışma ya da araştırmaya ait bulgu yoktur. Galen'den yaklaşık yedi yüzyıl gibi uzunca bir süre sonra İslam coğrafyası, Antik Yunan döneminden gelen bilimsel bilgi birikimiyle tanıştı. Aristoteles, bu kez İslam uygarlığını etkisi altında bırakacaktı. Bu dönemde onun eserleriyle tanışan önemli İslam alimleri ortaya çıkacak ve onlar da önemli eserler vereceklerdi. Biyoloji biliminin İslam dünyasındaki gelişiminde en önemli kişi Aristoteles'ti, ondan sonra en etkili kişiler Galen ve Hippokrates olmuştu. Aristoteles'in İslam aydınlanma hareketi üzerindeki etkileri sadece biyoloji ile sınırlı değildi. İlgilendiği tüm alanlarda yazdığı kitaplar etkili olmuştu. İslam dünyası Aristoteles'i ilk öğretmen (muallim-i evvel) olarak tanımlamıştı. 
Abbasi halifeliği döneminde Aristoteles'in eserlerine büyük bir saygı ile sahip çıkıldı. 


İslamda Bilimin Yükselişi: 
Halifenin Kültür Hazinesi 


Orta çağın “karanlık çağ" olarak nitelendirilmesi İslam coğrafyası için geçerli bir tanımlama değildir. 
İslam dininin ortaya çıktığı yedinci yüzyıldan iki yüzyıl sonra başlayan ve dokuzuncu yüzyıldan on üçüncü yüzyıla kadar yaklaşık dört yüzyıl kadar süren dönem İslamın Altın Çağı olarak adlandırılmaktadır. İslamın bu dönemdeki yorumu tüm varlıkların Tanrı'nın varlığının delilleri olarak nitelendirilmesi idi. Bu bakış, Müslümanları bunların incelenmesine teşvik etti. Bilimsel çalışmalar Tanrı'ya yaklaşmanın aracı olarak değerlendirildi. Müslüman bilim insanları, Evreni ve canlıları tanımak için yapılan araştırmaları bir ibadet olarak görüyorlardı. Bunun için başka kültürlerin ve uygarlıkların bilimsel mirasın- dan yararlanılmasında ya da çeviriler yapılmasında bir sakınca bulunmamaktaydı. 

Abbasi imparatorluğu döneminde dokuzuncu yüzyılda Arap felsefe ve din alimleri arasında rasyonalist diye tanımlanabilecek akla ve mantığa önem veren Mutezile hareketi olarak adlandırılan kelamcı 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bir akım güç kazanarak yükseldi. Hareketin merkezi bugünkü Irak'ın sınırları içinde yer alan Bağdat ve Basra bölgeleriydi. Bu dönem Abbasilerin en parlak günleriydi. İslam coğrafyasının sağladığı zenginlik sayesinde, İslam bilim insanları antik Yunan eserlerinin çevirilerine ulaşma şansı buldular. Ayrıca Fars, Hint, Mezopotamya bölgesindeki bilgi birikimlerinden de yararlandılar. Deneye ve gözleme dayalı bir bilim anlayışını benimsemişlerdi. Müslüman düşünürler, aldıkları bu bilgi hazinesini kendi bakış açıları ve inançları kapsamında yorumlamışlardı. Eserlerinden yararlandıkları insanların kültürlerini ve inançlarını dikkate almadılar. Sadece onların bilim ve düşünceye yapmış oldukları katkılardan yararlandılar. Örneğin Antik Yunan bilim ve felsefesinden yararlanırken onların çok tanrıcı mitolojisini dikkate almadılar. Bir yandan Antik Yunan ve diğer kültürlerin bilim ve felsefi eserlerini çevirerek yararlanırken diğer yandan bu eserleri insanlık mirası olarak koruyup sonraki nesillere aktarılmasını da sağlamışlardı. 

Abbasi hanedanlığı, 750 yılında Arap ve Suriyeli Emevi halifeliğine son vererek yönetimi ele geçirmişti. Zengin ticaret yollarını kontrol eden Abbasiler, dönemin en büyük ve en zengin İmparatorluğunu kurmuşlardı. Abbasi halifeleri ve dönemin seçkinleri, bilimin tüm alanlarından yararlanacak alt yapıları kurmuşlardı. Sağlığa yönelik bilgi birikimi arttırılıyor, mal üretimi için kimya ve simya yöntemleri geliştiriliyordu. İmparatorluğun gelir giderlerinin idaresi için matematik, yılın ve günün döngülerinin belirlenmesi için gökbilimi, sulama, tarım ve denizcilik alanlarındaki ilerlemeler için mühendislik ve fizik çalışmaları yapılıyordu. İmparatorluk bu çalışmaları yapan âlimlere maddi kaynak sağlıyor, onları himaye ediyor ve el üstünde tutuyordu. 

Bağdat, Abbasi hanedanının üçüncü halifesi olan Mansur tarafından Abbasi Halifeliğinin başkenti olarak 762 yılında kuruldu. Abbasiler Bağdat'ı, sıfırdan inşa etti. Emevilerden önce Perslerin kurduğu yol ağlarını ve ticaret yollarını korudular. Bağdat, stratejik olarak Asya ve Avrupa arasında yer alıyordu. Bu sayede, iki kıta arasında karayoluyla yapılan ticaret için önemli bir bölge olmuştu. Şehrin merkezi konumu ve canlı ticaret kültürü, fikir alışverişini de mümkün kılıyordu. Zengin tarım alanlarına sahip olan Bağdat, Dicle'nin her iki yakasında yer alan iki geniş yarım dairenin bir araya gelmesiyle oluşan dairesel bir plana sahip görkemli bir şehirdi. Mansur'un torunu, beşinci Abbasi Halifesi Harun Reşit (786-809) zamanında Abbasi devleti en geniş sınırlara ulaşmıştı. İmparatorluğun sınırları bir yanda Kuzey Afrika üzerinden Cebelitarık'ın kuzeyinde İspanya'ya, diğer yanda ise Pers imparatorluğu ve Hindistan üzerinden Çin'in sınırına uzanmaktaydı. Bağdat, hızlı bir gelişme göstermiş, İran, Çin, Hindistan, Afrika ve Avrupa'dan gelen tüccarlar ile dolup taşan önemli bir kozmopolit şehir olmuştu. Bu dönemde, şehrin kültürel yapısı da gelişmiş, Arap kültürü, özellikle diğer doğu kültürleriyle harmanlanmıştı. 
Parklar, bahçeler, güzel gezi alanları, zengin pazarlar, iyi inşa edilmiş camiiler bulunmaktaydı. Dönemin zenginleri, Bağdat'ta ince ince işlenmiş konaklar, kütüphaneler ve bahçeler inşa etmişlerdi. Yaygınca bilinen halk hikâyeleri olan Binbir Gece Masalları, bu dönemden esinlenerek ortaya çıkmıştır. En zengin döneminde, Bağdat'ın nüfusunun iki milyonu geçmiş 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olduğu tahmin edilmektedir. Şehrin bir ucundan digerine uzanan oldukça geniş düzenli caddeler bulunmaktaydı. Halifenin sarayı, geniş bir parkın ortasındaydı. Bahçelerle donatılmıştı ve muhteşem bitkiler, çiçekler, ağaçlar ve heykellerle çevrelenmiş su depoları ve çeşmelerle süslenmişti. Sarayın yanında, vahşi hayvanların barındırıldığı bir hayvanat bahçesi ve kuşhane bulunmaktaydı. Bağdat, bir cazibe ve kültür merkezi olmuştu. 

Harun Reşit'in oğlu Memun'un halifelik döneminde (813-833) Bağdat'ta üst düzey sulama teknolojileri ile bir tarım devrimi gerçekleştirilmişti. Bilgiye ve bilime çok önem veriliyordu. Halife Memun büyük bilgin Aristoteles'in hayranıydı. Ancak Bağdat'taki kütüphanelerde Aristoteles'in elyazmalarının küçük bir kısmı bulunmaktaydı. Üstelik onlar da Yunancaydı. Diğer eserlerin yerleri ise meçhuldü. Bu eserlerin İskenderiye, Suriye, Antakya, Urfa gibi merkezlerdeki viran haldeki kütüphanelerde ve mahzenlerde kilit altında oldukları söylenmekteydi. Halife, Aristoteles'in tüm eserlerinin bulunup kendisine getirilmesi için bir seferberlik ilan etti. Aristoteles'e ve diğer Yunan filozoflarına ait eski elyazmalarına ulaşabilmek için ulaklar ve gezgin bilginler dört bir yana dağılıp 


Abbasi İmparatorlu 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bölgeyi genişçe taradılar. Kütüphaneleri ve manastırları araştırdılar. Bulunan elyazması eserler Bağdat'a ulaştırıldı. 

Abbasi Hanedanlığının yazılı bilgiyi hızlı yayabilmelerine olanak sağlayan, kâğıt üretme yöntemlerindeki başarılarıydı. Bağdat'ta kâğıt fabrikalarında bolca kâğıt üretiliyordu. Kâğıt bol ve ucuzdu. Bu teknolojiyi Çin'den almışlardı. Çinliler o dönemde kâğıt üretiyordu. Ancak bu daha çok elitlere özel bir faaliyetti. Çin'de keten ve kenevirden kâğıt üretiminin nasıl yapıldığı, Çin dışında bir sırdı. Abbasiler ile Çinliler arasında 751 yılında yapılan Talas Savaşı, Çin ordusunun yenilgisiyle sonuçlandı. Abbasiler, deneyimli kâğıt üreticilerini savaş esiri olarak aldılar. 
Onların bu yeteneğini kendi kültürlerine taşıdılar. 
Kâğıt üretimi böylece Abbasiler döneminde bu savaş- ta esir alınan Çinliler aracılığıyla önce Semerkant'ta yapılacak, daha sonra 794 yılında da Bağdat'ta bir kâğıt imalâthanesi kurulup kâğıt üretilmeye başlanacaktı. Çin'de elitlere özel bir faaliyet olarak sınırlı kalmış olan kâğıt üretimi, Abbasi hanedanlığında yaygınlaştırılmıştı. 

Başarılı kâğıt atölyelerinde geniş çaplı yazılı metinler üretilebiliyordu. Böylece kitaplar daha kolay erişilebilir hâle geldi. Birçoğu akıcı şekilde Yunanca ve Arapça konuşabilen akademisyenler Yunanca metinleri Arapçaya çevirdiler. Basra ve Bağdat, bir çeviri merkezi oldu. Bilim ve bilgiye değer veriliyordu. 
Bilginler, filozoflar, doktorlar ve diğer düşünürler, ticaret ve kültürel gelişimin merkezi olan bu şehirde toplanmaktaydı. Burada yaşayan ve çalışan çok sayıda çevirmen vardı. Çoğunlukla birden fazla dil bilmekte ve yaptıkları iş karşılığında yüklü ücretler 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almaktaydılar. Yaklaşık yüz yıl süren çeviri hareketinde, Aristoteles'in tüm yapıtlarını da içine alan, bilimsel ve felsefi olarak Eski Yunan dilinde yazılmış elyazmalarının hemen hemen hepsi orijinal dilinden ya da eski İran dilinden, çoğu önce Süryaniceye olacak şekilde Arapçaya çevrildi. Bu çeviri hareketi, Abbasi soylularını geliştiriyor ve zenginleştiriyordu. 

Halife Memun, sahip olunan zengin bilgi birikimini, bir kültür hazinesine dönüştürmek üzere Bağdat'ta bilginin korunması, aranması ve tercüme edilmesini amaç edinen büyük bir bilgi merkezi kurulmasını planladı. Yapılan büyük çalışmalarla eşi benzeri görülmemiş bir kütüphanenin çevresinde şekillenmiş olan Beyt'ül Hikmet olarak anılan bilgelik evi kuruldu. Memun, ünlü bilginlerin burada toplanmasını sağladı. Zamanla, Beyt'ül Hikmet'in kullanımı ve saygınlığı arttı. Bu dönemde Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler burada barış içinde iş birliği yaptı ve birlikte çalıştılar. 

Abbasilerin neden bu kadar büyük bir çeviri hareketinde bulunduklarının birden fazla nedeni bulunmaktaydı. Abbasi hükümdarları, imparatorluklarını ayakta tutacak olan bilimin zenginliğinin farkına varmışlardı ve kapsamlı bir bilgi kütüphanesine sahip olmak istiyorlardı. Antik Yunan filozofları ve onların bilimde geldikleri üst seviyeyi fark etmiş ve onlara hayran kalmışlardı. Bu düşünsel zenginliği, Arap dünyasına da sunmak istediler. Bir yandan da hanedanda yetenekli doktorlar bulunmaktaydı ve tıbbi bilgiye ihtiyaç vardı. 
Bu nedenle erişebildikleri kadar bilgiye erişmek çabasındaydılar. Başlıca felsefe, bilim ve tıp olmak üzere ulaşabildikleri tüm metinleri çevirmek amacıyla bir çeviri hareketi başlatıldı ve doğrudan teşvik edildi. 
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Antik Yunan eserleri ve öğretileri, Arapçaya çevrildikten sonra, Arap bilim insanları tarafından oluşturulan bir bilgi havuzunda yaygınca benimsendi. 
Giderek Araplaştı. İslam bilim insanları devir alınmış oldukları felsefi ve bilimsel mirası 9. ile 14. yüzyıllar arasında geliştirerek yaygınlaştırdılar. Dönemin kendi bilim insanları ortaya çıktı ve onlar da önemli eserler bıraktılar. Bu dönemde Avrupa karanlık bir çağda, huzursuz bir uykudaydı. İslam coğrafyasında toplanan ve muhafaza edilen muazzam bilgi birikimi, zamanla Avrupa'ya ulaşacak ve Avrupa'da Rönesans hareketinin ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktı. İslam düşünürlerinin, modern bilimin, tıp ve biyolojinin gelişmesine sağladıkları katkı, tercüme eserlerle sınırlı kalmadı. 
Düşünme sistematiği, deney ve gözlemle bilgi edinmenin önemini kavramışlar ve yaptıkları yeni keşiflerle insanlık bilgi hazinesine büyük değer katmışlardı. Bu yüzyıllarda yaşamış Farabi, Cabir bin Hayyan, El Arabi, Kindi, Harizmi, Cahız, Fergani, Razi, İbn-i Sina, Biruni, İbn-i Heysem, İbn Rüşd ve İbn-i Haldun gibi bilim insanlarının Batı'da eşdeğerleri bulunmamaktaydı. 

İslam coğrafyasında bilimsel bakışın değer kazandığı bu dönemde yaşamış olan birçok İslam âlimi, tıp ve doğa bilimleri ile ilgilenmişti. Bunların çoğunun eserlerinde evrim düşüncesine ait izler bulunmaktadır. Canlıların cansızlardan gelişip bitkiye, bitki düzeyinden hayvan düzeyine ve oradan insana doğru işleyen bir sürecin olduğuna sürekli değinmişlerdi. Bu dönemin başlarında dokuzuncu yüzyılda bir Arap alimi, evrimsel dönüşümden bahsetmiş, doğal seçilim kuramına da çok yaklaşmıştı. Bu bakış açısının bin yıl daha bir örneği olmayacaktı. Bu kişi hayvanlar kitabının yazarı El-Cahız'dı. 


Hayvanlar Kitabı: 
El-Cahız 


El-Cahız (775-868) Abbasi halifeliğinin zenginliğin- de, düşünce ve bilime meraklı bir kültürel ortamda Basra'da doğdu. Erişkinliğe ulaştığında Abbasi hanedanlığında eşi benzeri görülmemiş bir çeviri hareketi devam etmekteydi. Kendisine Cahız lakabı gözlerinin belirgin çıkık olması nedeniyle verilmişti. Dönüşüme yönelik fikirleri olan Nazzam'ın (775-845) talebesiydi. Bir liman kenti olan Basra, dokuzuncu yüzyılda farklı kültürlerin buluşma noktasıydı. Burası bilginlerin, düşünürlerin ve yazarların toplanma yeriydi. 
Din, bilim ve felsefe üzerine çok güçlü tartışmalar sürdürülüyordu. Dilbilim ve sözlükçülük de yaygınlaşmıştı. Tercümelerle zenginleştirilen bilgi birikimi yazıya dökülüyor, bilim burada yeniden kayıt altına alınıyordu. Antik Yunan döneminden alınan bilimsel miras, bölgede aklı önde tutan bir düşünce hareketini besliyordu. Basra'nın bitişiğinde panayırların ve toplanma alanlarının bulunduğu, bedevi şairlerin şiirlerini okuduğu Mirbed olarak bilinen bir yer vardı. 
Dönemin saygıdeğer âlimlerinin derslerini dinlemek 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üzere toplantılara katılan El-Cahız, bir yandan da buradaki bedevilerle sohbet ederek ve pazarlardaki kitap sergilerinde gezerek kendini geliştirdi. Önce dinleme, sonra okumaya olan ilgisi daha sonra yazma merakı olarak devam edecekti. 

Zamanının çoğunu camilerde geçirmekteydi. Buraya sadece ibadet etmek için değil, aynı zamanda tartışmalara ve derslere katılmak için de gitmekteydi. O dönemde Basra'da camiler sadece ibadet yeri değildi. Meraklı, araştırmacı ruhlu olan, bilgi ve fikir zenginliği bulunan bilginler pek çok konuyu konuşmak, tartışmak ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek üzere camilere gelmekteydi. Cahız, mesciduyyun olarak adlandırdığı bu kişilerin sohbetlerinde ve tartışmalarında yer alıyor, onlarla devamlı bir iletişim ve etkileşim içinde bulunuyordu. Mesciduyyun'un bu akıl yürütme sohbetleri El-Cahız'ın düşünce şeklini etkilemekte ve onu beslemekteydi. Burada felsefe, siyaset, din-ve ahlak üzerinde merak edilen soruların tartışıldığı Basra camisinin ve pazar alanının esintileri, Cahız'ın ileride kaleme alacağı eserlerine de yansıyacaktı. 

El-Cahız, Basra'dan 815 yılı civarında ayrılarak imparatorluğun başkenti Bağdat'a gitti. Bağdat'ta bilginleri ve yazarları koruyup kollayan çok sayıda hami bulunmaktaydı. Burada çalışma ve gözlemlerini özgürce yapabilecekti. Basra'da pazarlarda ve limanda pek çok evcil hayvanı görmüş ve gözlemlemişse de Bağdat'ta çok daha fazlasını görecekti. 
Halifeliğin hayvanat bahçesi olan vahşi hayvanlar parkında zengin bir tür çeşitliliği vardı. Burada ve Samarra'daki büyük hayvanat bahçesine yaptığı ziyaretlerde imparatorluğun dört bir yanından, Afrika 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ve Asya'dan getirilen, fil, aslan, kaplan, zürafa, leopar gibi yüzlerce farklı türden hayvanı görme ve gözlemleme olanağını bulmuştu. Cahız bu yabancı türlerin zenginliği karşısında çok etkilenmişti. Türler arasında belirgin farklılıklar gösteren vücut yapıları, farklı kafa, ağız, diş, pençe ve bo- El-Cahiz (776-868) 

yun yapıları, özellikle 

kuşlarda inanılmaz çeşitlilik gösteren farklı gagalar, tüyler, desenler ve renkler onun merakını daha da arttırmış, onu daha çok inceleme ve araştırmaya sevk etmişti. Hayvanlar hakkında en doğru ve detaylı bilgileri almanın yolu devamlı hayvanlarla ilgilenen kişilerle konuşmaktı. Arıcılar, güvercin yetiştiricileri, hayvan bakıcıları ve özellikle bedeviler olmak üzere evcil hayvan besleyicileriyle devamlı iletişim içindeydi. Onlara hayvanların özellikleri, davranışları, yaşam şekilleri, yaşam alanları, beslenme ve üreme alışkanlıklarına yönelik sorular soruyor, hayvanat bahçesindeki esaret yaşamının hayvanlara olan etkilerini araştırıyordu. 

Doğada yaşayan hayvanları da araştırıyordu. 
Kamp ateşlerinin çevresinde toplanan canlılarla ilgilendi. Ateşe yaklaşan yaratıkların, ateşin yakıldığı yer göre değişmekte olduğunu gözledi. Ağaçlık bir alanda, deniz kıyısında ve dağlarda yakılan ateşlere ayrı ayrı canlılar geliyordu. Bu şekilde, varlıkları hayal bile edilemeyecek çeşit çeşit sıra dışı yaratıklar görülebiliyordu. Her bölgedeki farklı türleri görebilmek için yapılması gereken tek şey, bir ateş yakmaktı. Diğer yandan uçan böcekleri incelemek için onları arkadaşlarıyla birlikte kurdukları ağlarla yakalıyorlardı. El-Cahız'ın, hayvanlara yönelik ilgi ve merakının önemli bir kısmının Aristoteles'in hayvanlar üzerine yazmış Olduğu kitaplardan geldiği anlaşılmaktadır. Bu kitapların Arapça çevirilerini Bağdat'ta okudu. Yaklaşık 846 yılından itibaren Aristoteles'in çalışmalarından edindiği bilgiyi Arapların bilgi birikimiyle birleştirip yeniden işleyerek hayvanlar kitabını yazmayı düşünmeye başladı. Böylece Arapların bu alandaki sözlü bilgi birikimini de toplayarak yazıya dökebilecekti. Bu amaçla olguları toplamaya, gözlemlediği bulguları kaydetmeye ve sözel bilgileri biriktirmeye başladı. Abbasi İmparatorluğunda bu konuda göçmen bedeviler zengin bir bilgi birikimine sahipti. Bildiklerini sözlü öğreti olarak kendi çocuklarına aktarmaktaydılar. Diğer yandan bu detaylı bilgi birikimi, kültürlerinin bir parçasını oluşturuyor, şarkı, şiir ve öykülerinde yer alıyordu. 
El-Cahız, hayvan pazarlarına gelen bedevilerle iletişim içindeydi. Hayvanlar hakkında bilinen tüm verileri bir araya getirerek bu çok dağınık konuyu derli toplu bir şekilde kayıt altına almak amacıyla yola çıktı. Hayvanların kitabını yazmaya başladı. 
Hayvanlar Kitabı (Kitâbü'l-Hayevân), Cahız'ın en büyük çalışması, en önemli eseriydi. Bu yedi ciltlik kitap, şiirsel anlatımlarla, anekdotlarla ve atasözleriyle hayvanlar hakkında açıklamalar ve tanımlamalar içeriyordu. Bir derlemeden çok, ansiklopedik bir eserdi. Yaklaşık üç yüz elli farklı tür hayvana ilişkin 


HAYVANLAR KİTABI: EL-CAHIZ | 81 


bilgi, bulgu, gözlem ve varsayımlara ustalıkla yer verilmişti. İnsanda merak ve ilgi uyandıran şaşırtıcı ve heyecan verici örnekler kaleme alınmıştı. Bazı konular kendi kapsamı içinde detaylı ve uzun uzun incelenmekte ve sonra asıl konuya geri dönülmekteydi. Cahız, Aristoteles'in de yaptığı gibi türlerin doğadaki konumları ve işlevleri üzerinde genellemelerde bulunmak için çaba sarf etmiş ancak incelemelerini derinleştirdikçe bunu yapmasının giderek daha da zorlaştığı gerçeğiyle karşılaşmıştı. Hayvanlar aleminin zengin tür çeşitliliği, onların hem özellik hem de davranış olarak inanılmaz farklılıkları nedeniyle yazmak istediği hayvanların listesi zamanla büyümeye ve hayvanlara ilişkin görüşleri genişlemeye devam etti. Kitap için yola çıktığı tarihten yirmi yıl sonra yaşamını kaybettiğinde, hâlâ kitabın kapsamını genişletmeye yönelik çalışmaları bitmemişti. O 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dönemde Abbasi İmparatorluğunda, hayvanlar üzerinde kaleme alınmış olan Aristoteles'in Hayvanların Tarihi Üzerine kitabının çevirisi dışında, El-Cahız'ın Hayvanlar Kitabı gibi bir başka kitap yoktu. Takip eden yaklaşık bin yıl boyunca benzeri görülmeyecek bir eserdi. 

Aslında Aristoteles'in hayvanlar üzerinde yazdığı hemen her şey Araplar ve özellikle de çölde yaşayan bedeviler tarafından zaten bilinmekteydi. El-Cahız bunun farkındaydı. “Bir filozofun doğa tarihi üzerine söylediklerinin pek azı, Arap veya bedevilerin bildiklerinin dışında kalır” diyordu. Abbasi uygarlığı hayvanlar hakkında çok zengin bir bilgiye sahipti. Hayvan bakıcılığı, besicilik, avlanma yöntemleri, hayvan sağlığı, göç davranışları ve hayvanların beslenmesi üzerine karmaşık ve kapsamlı bir bilgi birikimi bulunmaktaydı. O dönemde hayvanlara yönelik zengin bir bilgi birikimi olmadan böyle bir uygarlığın kurulması mümkün değildi. Ancak bu bilgi birikimi hem daha çok evcil hayvanları ilgilendiriyordu hem de derlenip toparlanıp yazıya dökülmüş bir bilgi birikimi değildi. Bu bilginin kayıt altına alınması önemliydi. El-Cahız, Hayvanlar Kitabı'nın giriş bölümünde yazılı bilginin önemini, üzerine basarak vurgulamıştı. 

Hayvanlar Kitabı'nı hamisi, en büyük destekçisi olan ve kendisine bu kitabı yazması için ödenek veren vezir Zayyat'a adamıştı. Ancak İmparatorluğun istikrarı bozulmakta ve saraydaki güç dengeleri degişmekteydi. Abbasi halifeliği oldukça merkezileşmişti ve gücünü yavaş yavaş kaybedeceği bir döneme giriyordu. Halifeliğin kontrol altında tuttuğu farklı bölgelerdeki şehirlerden ayaklanma ve kargaşa haberleri geliyordu. El-Cahız'ın Bağdat'a gelmesinden 
18 yıl sonra şehirde bir karışıklık ortaya çıktı. Dönemin halifesi ölüp yerine kardeşinin geçtiği 847 yılında Zayyat'ın tüm mal varlığına el konuldu, kütüphaneleri dağıtıldı. Tutuklanıp hapse atıldı ve hapiste işkence sırasında öldü. Cahız, bu dönemi Basra'da geçirmişti. Askerler tarafından saraya geri getirildi. 
Saraydaki yeni yönetime uyum sağladı. Bu dönemde de yeni hamisi sayesinde El-Cahız refah içinde bir dönem yaşadı. Saraydaki dünyanın en iyi kütüphanelerinden birine ulaşma şansına sahipti. Hayvanlar kitabını tamamlamak üzere kendisine destek de verilmişti. Ancak yeni hamisinin beklentisi doğrultusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle kitabına bu dönemde fazla zaman ayıramıyordu. Bağdat'ta karmaşa sona ermemişti ve iktidar savaşları devam ediyordu. 
Halife ve yeni hamisi Feth, 861 yılında acımasız bir suikasta kurban gitti. İkinci kez hamisini kaybetmiş olan El-Cahız'a ilerlemiş olan yaşı ve geçirdiği bir felç nedeniyle memleketi Basra'ya gitmesine izin verildi. Yaşamının kalan kısmını orada devam ettirdi. 
Yaşamını kaybettiğinde doksan yaşının üzerindeydi. Anlatılara göre ölüm sebebi, kütüphanesinde üst raflardan bir kitap almak üzere uzanırken kitaplarla dolu kitaplığın onun üzerine yıkılmış olmasıydı. Ölümü de bilgiye ulaşmaya çalıştığı bir anda gelmişti. 
İleri derecede bir öğrenme ve okuma merakına sahip olan Cahız, nerede bulursa bulsun, her kitabı okurdu. Kitapları tek tek kiralayarak okumak yerine tüm kitaplarla birlikte dükkânı gece boyunca kiralamaktaydı. Böylece rahatsız edilmeden sabaha kadar kitaplara kapanıp okuyabiliyordu. Cahız hayatını Basra ve Bağdat arasında geçirmiş, bunun yanında 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Şam, Antakya, Hatay ve Mısır gibi farklı bölgeleri de gezip görmüştü. Yunan kültürü yanı sıra Fars ve Hint kültürlerine yönelik çokça eser okumuş ve bu kültürlerden etkilenmişti. Yeni dillere, anlatım biçimlerine duyarlı ve son derece dikkatliydi. İlgi alanları genişti. Zoolojiye ilgisi ve hayvanlar kitabı onun tek çalışması değildi. Ayrıca botanik, tarih, teoloji, psikoloji, coğrafya, Arap edebiyatı, dilbilim ve tartışma sanatı üzerine iki yüzden fazla kitap kaleme aldı. Eserlerinde İslam öncesi şiir, Kur'an'dan bölümler, fıkralar, felsefe, metafizik, sosyoloji ve antropolojiyi konu alan parçaları birbiriyle harmanlamıştı. Bu kitapların sadece üçte biri zamanımıza kadar gelebilmiştir. 

El-Cahız bugün ekosistem olarak adlandırdığımız şeylerin doğanın temel yapısı olduğunu görmüştü. 
Hayvanlar Kitabı'nda ortaya koyduğu doğa tasvirinde, canlıların karşılıklı olarak birbirine bağımlı olduklarını ve bu büyük canlılık ağının içinde her şeyin bir yeri olduğunu dikkat çekici bir şekilde sık sık tekrarlamıştı. Biyoçeşitlilik, adaptasyon, besin zincirleri, göç ve kış uykusu ile ilgili düşüncelerden bahsetmişti. Canlıların zengin çeşitlilik ve mükemmellikleri yanı sıra dünyadaki zararlı şeylerin, tehlikelerin ve kötülüklerin bile Tanrının cömertliği ve iyiliğinin bir işareti olarak görülmesi gerektiği düşüncesindeydi. Zararlı gibi görünen şeyler tam anlamıyla kavrandığında aslında zararlı olmadıkları anlaşılabilirdi. Bedeviler ona akrep ya da yılan gibi zehirli hayvanlardan bahsederek, yararlı olan o kadar hayvanın yanında Tanrı'nın bu kadar çok zararlı canlıyı neden yarattığını sorduğunda El-Cahız iyinin de kötünün de her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu söylemişti. Doğanın dengeyi koruyabilmesi için karşıtlıkların olması gerekliydi. Canlılar beslenmek için diğerlerine gereksinim duyuyor, içinde insanın da bulunduğu bu ağın içinde avlanma ve av olma birlikte yer alıyordu. Her tür, kendinden güçlü türlere yem olurken, kendinden zayıf türlerle beslenmekteydi. Zincirin en üstünde kurt bulunmaktaydı. 
Daha sonra tilki, kirpi, engerek, diğer yılanlar, çekirge, sinek ve son olarak da sivrisineğin yer aldığını söylüyordu. Bazı türlerin diğerlerinin besin kaynağı olması, bazı türlerin ise diğerlerinin ölüm nedeni olması, ilahi bir karardı. 

Gahız zooloji konusunda yapmış olduğu çalışmaları, dini araştırmaların bir dalı olarak görmekteydi. 
Böyle bir eser hazırlama isteğinin temel amacı, Tanrının yarattıklarının bütünüyle yazıya dökülmesiydi. Diğer yandan insanın canlılar alemindeki yerini ayırt etmeyi de amaçlamıştı. Tüm bunlar, Tanrının varlığı ve bilgeliğinin kanıtları olarak ortaya konulmuş olacaktı. O tanıklık etmeyi amaçlamıştı. Böyle mükemmel bir çeşitlilik ve zenginliği yakından incelemenin verdiği haz, bu konuyla ilgilenmenin cazibesini yüceltmekteydi. Böylece Tanrı'nın yaratışının ihtişamını derin bir hayranlıkla fark etmek mümkün olmaktaydı. Başlıca hayvanlar kitabında olmak üzere eserlerindeki asıl hedef, insanları yakından bakmaya ve anlamak için araştırmaya teşvik ederek Kur'an'da belirtilmiş olan Tanrı'ya karşı ahlaki yükümlülüğü yerine getirmeye ikna etmekti. 

Aristoteles gibi El-Cahız da ölen hayvanların etleri üzerinde sineklerin oluşmasını gözlemişti. Buradan hareketle kendiliğinden oluşmaya inanmaktaydı. Ayrıca, kendinden sonra gelen birçok doğa bilgini gibi zamanla doğadaki aykırı organizmalarla daha fazla 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ilgilenmeye başladı. Sınıflandırmaya tam uymayan, belirli bir kategoriye yerleştirilemeyen ve aynı anda farklı farklı kategorilere dahil edilebilecek şekilde arada kalmış olan canlılara dikkatini yöneltmişti. 
Özellikle hem hayvan hem de bitkiye benzeyen organizmalar zihnini meşgul etmekteydi. Diğer yandan melezleşme, kuşların hem otçul hem de etçil olması gibi kalıpların dışına çıkan durumlar kafasını kurcalamaktaydı. Bunlar alışılagelmiş sınıflandırmalarda sorunlar oluşturmakta, tutarlı bir yeni sınıflandırma yapılabilmesi açısından da yeni sorunların ortaya çıkmasına neden oluyordu. Kitabın birçok yerinde katırlar, kırma kuşlar gibi melez canlılara yer vermiş, farklı ırklardan olan insanlar arasındaki evliliklerden bahsetmişti. 

El-Cahız'ın yaptığı açıklama ve tanımlarda yaşam mücadelesi ve doğal seçilimin vurguları bulunuyordu. Doğal çevrenin canlılar üzerindeki etkisi ve canlılar arasındaki hayat kavgasına dikkate alarak yaşamın bir hayatta kalma mücadelesi olduğuna dikkat çekmiş, diğer yandan türlerde değişimlerin ve türlerin birbirine dönüşümünün olabileceğini söylemişti. 
En iyi uyum sağlayan canlının hayatta kaldığı olgusunu fark etmişti. Türler sabit değil, değişkendirler, dönüşürler diyordu. Cahız'a göre, hayvanlar hayatta kalabilmek için rekabet etmek zorundaydılar. “Hayvanlar, varoluşlarını sürdürmek ve mevcut kaynaklar için, başkasına yem olmamak ve üreyebilmek için bir mücadele yürütürler” demişti. Ona göre canlılar alemi hayatta kalabilmek için sonsuz bir mücadele içindeydi. Daima bazı türler diğerlerinden daha güçlüydü. Yiyeceğe ulaşmak için çaba sarf etme, yem olmama ve üreme için verilen mücadele, aynı zamanda 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gelmekte ve onları her nesilde biraz daha değişmeye zorlamaktaydı. Bunu şöyle ifade etmişti; “Çevre faktörleri canlıların hayatta kalabilmesi için yeni özellikler geliştirmesinde, dolayısıyla onların yeni türlere dönüşmesinde rol oynar. Hayatta kalmayı ve üremeyi başaran hayvanlar başarılı özelliklerini yavrularına geçirirler.” Onun bu bakış açısı, dönüşümcülük ve evrim açısından önemli düşüncelerdi. 
Bu da Cahız'i biyoloji tarihinde özel bir yere taşımaktadır. Çalışmasında kendini evrim fikrine ulaştırabilecek duyuşun ve kavrayışın izleri açıkça görülse de Cahız'ın vurguları ve bu konudaki ifadeleri, doğal seçilimle evrim kuramını önceden ortaya koyduğu anlamına gelecek nitelikte açık ve etraflıca yapılmış bir tanımlama değildi. O, türlerin dönüşümünün temel mekanizmasını tanımlayacak bir kuram ortaya koyma çabasında ve iddiasında olmamıştı. El-Cahız, evrimi tanımlamış ve bir doğal seçilim kuramı geliştirmeye de çok yaklaşmıştı. Kitâbü'l-Hayevân'ı gözden geçiren birçok araştırmacı ve bilim insanı bu kitabın evrim, adaptasyon, hayvan psikolojisi ve doğal seçilim gibi sonradan filizlenen pek çok kuramın tohumlarını içinde barındırdığından bahsetmektedir. 

El-Cahız'ın kaleme aldığı bilgiler ve düşünceleri kendisinden sonra gelen Müslüman düşünürleri de etkiledi. Farabi, El-Arabi, Biruni ve İbn-i Haldun gibi İslam aleminin önemli düşünürleri, onun çalışmalarını okudu ve etkilendiler. Cahız'dan sonra bir İslam alimi İbn-i Miskeveyh (940-1030), dönüşümcülük üzerine açıklamalar yapmış ve canlı varlıkları insanda son bulan bir dizi içinde sıralamıştı. Gazne'de yaşayan ve hemen tüm pozitif bilimlerle ilgisi olan ve 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çok sayıda önemli eserleri bulunan Biruni (973-1048) de El-Cahız gibi modern evrim kuramını çağrıştıran açıklamalar yaptı. Canlı türlerinin çeşitliliğinden ve türlerin ıslah edilmelerindeki seçimden bahsetti. 
Biruni'ye göre doğada her şeyin üreyip çoğalması ve gelişmesi, ölçülü bir denge içinde gerçekleşmekteydi. 
Gerek İbn-i Miskeveyh ve gerekse Biruni, biyolojik evrimi kabul etmekle beraber türler arasında geçiş olmadığı, türlerin kendi içlerinde geliştikleri görüşündeydiler. Bir dönüşümün olduğunu kabul etmekle birlikte bunun tüm canlılar ve türler için geçerli olmadığını düşünüyorlardı. Bir başka düşünür, Basralı fizikçi, matematikçi ve filozof olan İbn-i Heysem'in (965-1040) eserlerinde de evrim düşüncesinin izleri bulunmaktadır. 

İbn-i Sina (980-1037) Maveraünnehir bölgesinde dünyaya gelmiştir. Bu çok değerli eserler vermiş bilgin, filozof ve büyük hekim, cansız doğadan canlı doğaya derece derece geçildiğini ileri sürmüş; “Bitkilerden hayvanlara, hayvanlardan insanlara geçişte bir derecelenme vardır" demiştir. İbn-i Rüşd (1126-1198) Avrupa'da önemli etkisi olan bir bilim insanıdır. Başlattığı, onun adıyla anılan düşünce akımı, Avrupa'da çok etkiler bırakmış ve yüzlerce bilim insanının yetişmesini sağlamıştır. “Biçimler özdeğin içinde gizlidir ve tanrısal etkiyi gerektirmeksizin kendiliklerinden birbirinin içinden çıkıp var olur. Bundan dolayı da yoktan yaratma söz konusu değildir. Söz konusu olan doğal ve zorunlu bir evrimdir. Bu evrim, ilksiz ve sonsuzdur" demiştir. 
Bilime hoşgörüyle bakılmayan bir dönemde yaşamış ve dinsizlikle suçlanmıştır. Görüşleri, Avrupa'da da dini çevrelerin tepkisiyle karşılaşmıştır. On dördüncü yüzyıl, İslam dünyası düşünürlerinden İbn-i Haldun, (1332-1406) bilimsel verilerin sınırlı olduğu bir zamanda yaşamış olmasına rağmen veri üretebilmiş ve çağının çok ötesine taşabilmiştir. İbn-i Haldun, türlerin sabit olmadığını düşünmekte ve eserlerinde bununla ilgili pasajlara yer vermekteydi. “Evrim, maymun ve şebek gibi hayvanlardan başlayarak, insana kadar yükselmiştir. İnsanın en aşağısı ise bu hayvanlardan başlamıştır. Benim gördüğüm budur. 
Doğrusunu Tanrı bilir” demiştir. 

Cahız, Aristoteles'ten aldığı bilgi birikimini kendi çağı ve yaşadığı bölgeye göre zenginleştirmiş ve kendinden sonraki İslam alimlerinin bu konudaki düşüncelerini etkilemişti. Ancak ilk sinyalleri onun yaşamımın sonlarına doğru başlayan iç karışıklıklar, Abbasi uygarlığının zayıflamasına ve İslamda bilim hareketinin de gittikçe gerilemesine neden olacaktı. 
El-Cahız'ın ölümünden sonraki yıllarda da Bağdat, bozulmaya devam etti. Gelen iktidar sahipleri ve yöneticiler, akıl yürütmeyi temel alan tartışmalara ve serbest düşünceye yönelik yasaklamalar getirdiler. 
Halkın sevip saydığı konuşmacılar engellendi. Kitapçılar felsefe ve teoloji üzerine yazılmış kitapları alıp satmamaya yemin ettirildi. Bağdat sonraki birkaç yüzyıl içinde bir harabeye ve hayalet bir şehre dönüşmüştü. Sonraki yüzyıllarda büyük İslam şehir ve kütüphaneleri zamanla dağıldı. En yıkıcı etki ise on üçüncü yüzyıl ortalarında oldu. Abbasi Halifeliği, 
1258 yılında Moğolların Bağdat'ı işgalinden sonra 
tarih sahnesinden silindi. Bu tarihte yapılan yağmalama sonrasında, Aristoteles'in Arapçaya çevrilen eserlerinden ve halifelik döneminde yazılan Arapça eserlerden kurtarılanlar Avrupa'ya ulaşacaktı. 


Avrupa'nın Karanlık Çağdan 
Çıkış Hareketleri 


İslam coğrafyasında bilimsel zenginliğin yaşandığı bu dönemin önemli bir kısmında Avrupa'da bilimsel bir gelişme olmadı. Haçlılar döneminde Katolik kilisesi, pagan fikirlerden şüphelenmeye devam ediyor, yabancı ülkelerde bulunan kâfirlerin eserlerini bulup yok ediyor, Avrupa'daki sapkınları yakalayıp cezalandırıyordu. Avrupa, biyolojik bilimler açısından uzun bir sessizlik dönemi yaşamış, Batı Roma İmparatorluğunun beşinci yüzyılda çökmesinden, İstanbul'un fethedildiği on beşinci yüzyıla kadar geçen yaklaşık bin yıllık sürede bu alanda bir ilerleme olmamış hatta gerileme olmuştu. Bu dönemde kilise, bilim ve felsefe dünyasını baskı altında tutuyor, serbest düşünce ve araştırmaları engelliyordu. Avrupa, ancak bu dönemin sonlarına doğru İslam bilim insanlarının verdiği eserlerle tanıştı. Onların sahip oldukları ve geliştirdikleri bilgi hazinesini almaya başladı. Bu eserlerin Avrupa'ya aktarma faaliyetinin olduğu 12. 
ve 13. yüzyıllarda, Arapça eserler Latinceye çevrildi. 
Felsefe ve bilimin zamanla Avrupa'daki yükselişinde 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Galen, İbn-i Sina ve Hipokrat; Farklı zamanlarda yaşamış olan bu üç büyük hekimin bir arada resmedildiği bir gravür. 


bu eserlerin çok önemli yeri olacaktı. Antik Yunan ve İslam medeniyetinin felsefi-bilimsel birikiminin Hıristiyan dünyaya aktarılması ile Batı'da bir bilimsel hareketlenme başladı. On beşinci yüzyıl ortalarında Avrupalı kitapçılar Konstantinopolis'ten getirilen Yunanca elyazması kitapları da Latinceye çevirdiler. 
Batı'da gerçekleşen bu çeviri hareketi, bir eğitim devrimine yol açarak bazı kilise mensuplarının direnç göstermelerine rağmen, varlıklarını bugüne kadar sürdüren üniversitelerin doğuş sürecinde etkili olmuştu. 

Avrupa, İslam dönemi eserlerinin tercümeleriyle bir yandan Antik Yunan medeniyetini keşfederken diğer yandan İslam bilim insanlarının bunu yorumlayışını, metodolojilerini ve onların keşiflerini de aldı. 
O dönemde Avrupa'da eserleri okutulan İslam coğrafyasının tanınmış bilim insanlarının saygın bir yeri bulunmaktaydı. Batı medeniyetinin önemli isimleri, Müslüman bilim insanlarından derinden etkilendiler. 
İslam bilim insanları arasında insan biyolojisi ve tıp alanında en etkili isim İbn-i Sina'ydı. Avrupa'da Avicenna adıyla biliniyordu. İbn-i Sina'nın tıbbın dışında felsefe, fizik, matematik ve doğa bilimlerine ait yüz kadar eseri bulunmaktaydı. Aristoteles'in ışık konusundaki görüşlerini geliştirmiş ve Galen'i birçok noktada düzeltmişti. Özellikle El-Kanun fi't-Tıb eseri, Canon of Medicine adıyla on yedinci yüzyıla kadar yüzyıllarca ders kitabı olarak okutuldu. Kanun, 13. yüzyıldan itibaren İtalya'da büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. On beşinci yüzyılın sonlarına doğru ise Galen'in eserleriyle birlikte Batı Avrupa'da tıp eğitiminde okutuluyordu. İslam dönemi bilim insanları Avrupa üniversitelerinde çok iyi biliniyor ve eserlerinin çevirileri derslerde okutuluyordu. Ancak zamanla bir ayıklama yapıldı ve Arapçadan tercüme edilen eserlerden Batı dillerine aktarılmış olan sözcük ve kavramlar bilim terminolojisinden çıkarıldı. Bu konuda özellikle on altıncı yüzyılda özel bir çaba gösterildi. 

Bu dönemde kilisenin ve siyasi güçlerin doğada olan biteni açıklayabilmek için bir rehbere ihtiyacı vardı. Bilimsel açıklamaların kendi otoritelerini tehdit etmeyecek şekilde yapılması gerekiyordu. Bu rehber Aristoteles olacaktı. Avrupa, onun felsefesini ve bilimini bazı düzeltmeler yapılarak Katolikleştirdi ve adeta kendi resmi görüşü olarak kabul etti. Aristoteles'in felsefesi ve bilimsel sistemi artık Katolik Kilisesinin himayesine girmişti. Onun görüşleri kendi döneminde olmadığı kadar tartışmasız kabul görmüş ve dinselleşmişti. Bu durum bazı yönleriyle dinsiz 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olarak nitelendirilmekte olan Aristoteles'e bir dinsel kimlik de kazandırmış ve Aristoteles, kilise tarafından çok tutulan ilkeleri benimsenen bir bilgin olmuştu. Orta çağ Hıristiyan dünyasına, kilise ile Aristoteles'in bu birlikte yorumu, on üçüncü yüzyılda yaşamış keşiş ve filozof Thomas Aguinas (1225-1274) tarafından yapılmıştı. Aguinas ölümünden sonraki yüzyılda Aziz ilan edildi. Onun görüşleri Katolik Kilisesinin resmi görüşü durumuna gelmiş ve tartışılması günaha girmekle eş kabul edilmekteydi. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında ve yirminci yüzyılın başlarında dahi onun öğretileri, teolojinin temeli olarak kabul ediliyordu. 
Kilise onun çok açıklayıcı olarak görülen yaklaşımlarıyla her türlü bilginin zaten var olduğu ve bu konuda bir yeniliğin ya da yeni bir düşüncenin olmasına gerek olmadığı düşüncesindeydi. Bu bakış açısı bilimsel bilginin temelinde yer alan şüpheci- St. Thomas Aguinas (1225-1274 liği baskılayarak bilimsel gelişimin yollarını kapatıyordu. Aristoteles'in birçok görüşü gözlem yapmadan, analiz etmeden olduğu gibi kabul edildi. Bilimin temel yapısı yenilenebilir olmasıydı. Ancak değişebilir olmak toplumsal otoritelerin gücünü zayıflatıyordu. İnsanların yapılan açıklamaları olduğu gibi kabul etmesi hem kolay hem de güvenliydi. Bilginin yaygınca kabul 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ediliyor olması, güvenilir ve doğru olmasından çok daha önemliydi. Bunun en çarpıcı örneği şöyledir. 
Aristoteles bir gözlemden yola çıkarak herhangi bir türün dişisinin, erkeğinden daha az sayıda dişe sahip olduğu yönünde bir genelleme yapmıştı. Bu genelleme yanlıştı. Yüzyıllar boyunca onun bu söylemi, olduğu gibi kabul gördü. Böyle bir iddia canlıların ağzını açıp dişlerini sayarak kolaylıkla yanlışlanabilecekken bu konuda bir tartışma olduğunda, doğrudan Aristoteles'in kitaplarına başvuruluyor ve yanlış bilgi yayılarak devam ediyordu. 

Katolik Kilisesi, Aristoteles'in, dünyayı evrenin merkezi olarak kabul eden görüşünü de diğer birçok görüşü gibi aynen kabul etmişti. Bu kabul ediş, Kopernik ve Galile'nin karşılaştığı direncin başlıca nedeni olacaktı. Diğer yandan bu durum dönüşümcülük ve evrim sezgisinin ortaya çıkışını da engellemekteydi. Avrupa'da dönüşümcülüğe yönelik düşünceler on yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda ortaya çıkmıştır. 
Ancak bu iddialar yaygın inanışlara ters düştüğünden her zaman siyasi ve dini otoritenin sert tepkisiyle karşılaşmaktaydı. Aguinas, Aristoteles'i yorumlarken onun canlı türlerini sabit ve değişmez gösteren yaklaşımını olduğu gibi almıştı. Yüzyıllar boyunca bu bakış, dönüşümcülüğe yönelik bakış açısını önlemiş ve evrim sezgisinin oluşmasını baskılayarak geciktirmişti. Aristoteles'in dönüşümcülüğe karşı olan bu biyoloji felsefesi yorumu, bazı bilim ve felsefe çevrelerine göre, Evrim Teorisinin daha önce ortaya konmamasının önemli sebeplerinden biri olarak da nitelendirilmektedir. Aristoteles'in bilimsel yaklaşımından değil sadece söylediklerinden yola çıkılması bunun önemli bir nedeniydi. 
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Biyoloji ve biyoloji ile ilişkili bilim dallarında sonradan olan gelişmelerle ortaya çıkan yeni bulgular ve yapılan keşifler, insanlığın zamanla biyolojiye bakışını değiştirecek, bu keşifler ve gelişmeler, yeni kuramların ortaya çıkmasını sağlayacaktı. Bilimin temel yapısı nedeniyle zamanla biyolojinin bu yeni verilerle ele alınması zorunluluğu ortaya çıkmıştı. 
Ancak tüm bu yorumları, Aristoteles'in kendi zamanındaki kısıtlı olanaklarla ortaya koyduğu kuramlarıyla açıklamaya çalışmanın doğru olmadığının anlaşılması çok uzun zaman alacaktır. 

Yanlış bilgilerin kurumsal yapılar tarafından olduğu gibi kabul edilmesi ve bu kabul edilen bilginin nesilden nesile kalıcı olarak taşınması, bilginin doğrulanmasını zorlaştıran bir unsur olmaktadır. Bu durum sadece dini kurumlar ya siyasi otoriteler için geçerli değildir. Eğitim kurumları da yanlış bilgiyi koruyarak nesiller boyunca taşıyabilmektedir. Bunun bilim tarihinde çarpıcı bir örneği tıp alanında olmuştu. 


10 


İnsan Anatomisinin 
Yeniden Keşfi: Vesalius 


Bilimsel gelişmeler, tüm alanlarda olduğu gibi tıp alanında da muhafazakâr bir seyir göstermiştir. Avrupa'da bilimsel ve tıbbi uygulamaların yüzyıllar boyunca hiç sorgulamadan önceki kaynaklara dayalı olarak uygulandığına dair en vurgulayıcı örneklerden birisi, büyük tıp adamı ve antik Roma'nın en önemli hekimlerinden olan Galen'in neredeyse bin üç yüz yıl kadar değiştirilmeden kullanılan tıp açıklamalarıyla ilgilidir. Galen'in tıp uygulamalarında birçok doğrusu yanında, onun yanlışları da olduğu gibi benimsenmişti ve böylece aktarılıyordu. Tıpkı Aristoteles'e sorgulamadan onun her dediği doğrudur ilkesiyle yaklaşıldığı gibi Galen'e de böyle yaklaşılmış olması bu yanılgının başlıca nedeniydi. Galen'den gelen bilgi birikimindeki yanlışların önemli bir kısmı, insan vücudu ile hayvan vücudu arasındaki büyük benzerliği fark etmiş ve döneminde insan vücudu üzerinde çalışmaya yönelik yasaklar nedeniyle bu benzerliği tıp eğitimi ve anatomi için kullanmak zorunda kalmış olmasından kaynaklanıyordu. 
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Büyük hekim Galen, çok sayıda eser bırakmıştı. Onun ikinci yüzyılda kaleme aldığı kitaplarındaki bilgiler ve anatomik detaylar, 16. yüzyılın ortalarına kadar çok uzun süre Avrupa'da eğitim amacıyla ana kaynak olarak okutuldu. Bu bilgiler Paris ve 
Bologna'daki tıp eğitimi veren üniversitelerde profesörler tarafından herhangi bir sorgulamaya tabi tutulmadan olduğu gibi aktarılıyordu. Kadavra üzerinde inceleme yapılarak doğrulama yoluna gidilmiyordu. Aslında Galen, bilginin sorgulanmadan kullanılmasının yanlış olduğunu da eserlerinde sık sık dile getirmekte ve “otoriteye bağlı kalma yerine kendi deneyimini önde tutma" ilkesinden bahsetmekteydi. Ancak onun eserlerini takip edenler, onun bu ilkesini dikkate almıyorlardı. 

Galen'in antikçağdan beri süregelen insan bedeni hakkındaki düşüncelerindeki yanlışlıklar, Brüksel doğumlu genç bir Flaman hekim ve anatomist olan Andreas Vesalius (1514-1564) tarafından keşfedilip düzeltilecekti. Vesalius tıp kökenli bir ailede büyümüştü. Babası Kutsal Roma İmparatoru Şarlken'in baş eczacısıydı. Ailesi küçük yaştan itibaren onu tıbbi okuma ve araştırmalar için cesaretlendirmişti. 
Vesalius olağanüstü yetenekli ve geniş bilgi birikimine sahip bir hekimdi. Bu sayede hızlı bir akademik yükselme göstermişti. Paris Üniversitesinde ve sonra 


A. Vesalius (1514-1564) 
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İtalya'da Padova Üniversitesinde anatomi kürsüsün- de ders verdi. Galen'in eserlerini bu dönemde incelemeye başladı. Padova'da çalışmaya başladığı dönemde yaptığı çizimler ve eserleri Galen'in etkisindeydi. 
Galen'in kitaplarıyla eğitim vermekteydi. Hem insan hem hayvan kadavraları üzerinde mümkün olduğu kadar çok çalışma yaptı. Göreve başladığında bir yenilik getirmişti. Kadavra çalışmalarını bizzat kendisi yapmaktaydı. Padova Ceza Mahkemesinin de izni ve desteği sayesinde idam edilen suçluların cesetleri üzerinde çalışabiliyordu. Böylece çok sayıda kadavra üzerinde çalışma fırsatı bulmuştu. Tekrar tekrar karşılaştırmalı incelemeler yaptı. Kadavralar üzerinde yaptığı çalışmalarını ilerlettiğinde ve Galen'in eserlerini daha dikkatli olarak incelediğinde bir gerçeği fark etti. Elde ettiği sonuçlar Galen'inkinden farklıydı. Galen'in verileri, insan anatomisi için güvenilir değildi. Bazı ayrıntılara dikkat edildiğinde hatalar içeriyordu. Vesalius, çalışmalarını derinleştirdiğinde Galen'in çalışmalarının maymunlar ve bazı memeliler üzerinde yapılmış olduğunu anladı. Bu hataların kaynağı ortaya çıkmıştı. Çalışmalar hayvanlar üzerinde yapılmış ve elde edilen veriler insana mâl edilmişti. İnsan anatomisi ile ilgili en iyi bilgi ancak sadece sağlıklı bir insan vücudunun incelenmesi ile elde edilebilirdi. 

Vesalius, 1539 yılında Galen'e açıkça meydan okuyacak kadar kesin bulgular ortaya koymuştu. Galen, Roma'daki gelenekler buna izin vermediği için insanlar üzerinde çalışamamıştı. Öküz, domuz ve maymun (barbary makakları) gibi hayvanlar üzerinde çalışmıştı. Onun insan vücudundaki deneyimleri çok sınırlıydı. Sadece cerrahi operasyonları sırasında hasfo NV xELLENSIS, SCHOLAE ® medicorum Pataninæprofeforis,de 
Humani corporis fabrica 


Libri feptem. 


Fabrica'nın kapağı; Solda, Galen'in anatomik çalışmalarında hayvanları kullanmak zorunda kalışını sembolize etmek için çizilen maymun görülüyor. 
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talar üzerindeki gözlemlerinden kaynaklanmaktaydı. 
Vesalius'un ise kadavralar üzerinde çalışması için bir engel bulunmuyordu. Galen'in çalışmalarında insan anatomisine yönelik eksiklikleri keşfetmişti. 
Bunları tek tek ortaya koydu ve düzeltti. İnsan anatomisinin daha doğru olarak ortaya konulup tanıtılması için tüm kariyerini Galen'e ait yanlış anlaşılmaları düzeltmeye adadı. İnsan vücudu üzerinde öğrencilerine anatominin ince detaylarını gösterdi. Vesalius, anatomi konusundaki çalışmalarını 1543'te yayımladığı De Humani Corporis Fabrica (İnsan Vücudunun Yapısı) adlı kitabında toplayarak detaylı anatomi verilerini ortaya koydu. Henüz 29 yaşında çok yoğun bir çabanın içine girmiş ve büyük bir başarıyla eserini tamamlamıştı. Metinler yanında çok sayıda eşsiz çizimler bulunan Fabrika, Rönesans dönemi kitapçılığının ulaştığı en yüksek kaliteyi gösteren muhteşem bir örnekti. Batı tıbbının tartışmasız en önemli eseriydi. Eserin çizimleri için en iyi çizim ustaları ve baskı için en ince çalışan Venedikli tahta oymacıları görev almıştı. İnsan vücudu o zamana kadar hiç bu kadar doğru ve ayrıntılı olarak resmedilmemişti. 
Kitabı imparator Şarlken'e adadı. Kitabın kapak resminde bir kadavra incelemesinde kadavranın başında kendisi, etrafında onlarca izleyici ve önemli bir ayrıntı olarak resmin sol tarafına bir maymun figürü bulunmaktadır. Bu maymun, Galen'in anatomik çalışmalarında hayvanları kullanmak zorunda kalışını sembolize etmek için çizilmişti. 

Vesalius, Galen'e karşı gelirken onun yanlışlarını düzeltmişti. Fakat bunu kaba bir şekilde yapmadı. 
Onun başlıca dikkat çektiği konu, bu kadar zaman sonra yeni fırsatların kullanılmasıyla daha fazlası- 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nın bilinmesinin mümkün olduğuydu. Kendisinden önceki hekimler yaklaşık 1300 yıl boyunca hiç sorgulamadan Galen'in eserlerini olduğu gibi kullanmışlardı. Fabrika, Avrupa'da anatomide yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Vesalius'un ünü ve eserinin etkisi gittikçe arttı. On yedinci yüzyıl sonuna gelindiğinde artık Vesalius'un Fabrika'sı tıp fakülteleri ve doktorlar tarafından hemen her yerde kabul edilmiş bir eser olacak ve çizimleri günümüze kadar etkisini sürdürecekti. Ancak bu eseriyle kilisenin ve bazı muhafazakâr meslektaşlarının tepkisini de toplamıştı. 
Kitapta yazdığı şeyler kilisenin öğretilerine ve mevcut tıp kitaplarına ters düşmüştü. Vesalius erkek ve kadında aynı sayıda kaburga olduğunu yazmış, kilise ise buna karşı çıkmıştı. Zira Hıristiyan inanışına göre önce Adem yaratılmış ve onun kaburga kemiğinden Havva yaratılmıştı ve buna göre erkeğin kadına göre bir kaburgasının eksik olduğu düşünülmekteydi. Bu tepkiler nedeniyle üniversiteden ayrılacak ve İmparator Şarlken'in saray doktoru olarak yaşamını sürdürecekti. 

Tüm bu karşı duruş zamanla yerini doğruların kabullenişine bırakacak, ortalık gün ağarır gibi yavaş yavaş aydınlanacak ve Vesalius'un gösterdiği doğru bilgiler zamanla kabul edilecekti. Vesalius'un eksik bıraktığı ve yanlış yorumladığı durumlar da sonraki yüzyıllarda doğrularıyla yer değiştirecekti. Galen'e kör bağlılığın Vesalius tarafından yıkıldığı bu süreç, bu alanda yeni bilgi birikimlerine zemin hazırlamıştı. Karşılaştırmalı anatomi biliminin yaygınlaşmasıyla insan ve hayvanların benzer ve farklı tarafları araştırıldı. Bu süreç, bir yandan diğer canlılarla olan farklılıkları gösterirken diğer yandan insanın diğer 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hayvanlarla şaşılacak kadar çok yapısal özelliği paylaştığını gösteriyordu. Vesalius'un bu çabasından yaklaşık üç asır sonra Darwin, kuramını geliştirirken bu yüklü bilgi birikiminden de yararlanacaktı. 

Avrupa'da on altıncı yüzyıl sonrasında yaşam üzerine çalışmalar hız kazandı. Biyolojide ölçmeye dayalı yöntemlerle yapılan niceliksel yol kullanılması o dönem için alışılmamış bir durumdu ve zamanla biyolojide ve tıpta ölçmeye ve gözlemlere dayalı yöntemlerin kullanımı arttı. Bu dönemde yeni organlar keşfedildi ve birçok organın çalışma şeklinin önceden tanımlandığı gibi olmadığı gösterildi. İngiliz hekim William Harvey, on yedinci yüzyıl başlarında deneylere dayalı çalışmaları ile. kalbin ve dolaşım sisteminin fonksiyonunu tarif ederek başarılı sonuçlar ortaya koydu. 

Bu dönemde yaşamış olan, bilim tarihinde önemli bir yere sahip bir felsefeci olan Francis Bacon (1561 - 1626) savunduğu metot ile doğa bilimlerini etkileyen önemli ilkeler ortaya koydu. Metafizik ile bilimi ayırmaya çalıştı. Ona göre bilimsel açıklamalar amaçsal değil nedensel açıklamalar olmalıydı. Deneyler eğer kurama aykırı örnekler ortaya çıkarıyorsa bu örneklerin dikkate alınması gerektiğini ve kuramların deneylere bağlı olarak düzeltilmesinin gerekliliğini öne sürdü. Bacon, Yunan felsefesine kör bir bağlılığın yanlışlığını vurguladı. Aslında bilimde deneysellik Bacon'dan önce de vardı. Ancak Bacon deneyselliğin önemini etraflıca ortaya koymuştu. Bacon, bilimde pozitivizmin babası olarak kabul edilmektedir. 
Kendisinden sonra gelen birçok bilim insanının etkileyecekti. Newton ve Darwin, Bacon'ın bu bakış açısından etkilendiklerini dile getireceklerdi. Bacon, 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bilimsel düşüncenin yapısını şekillendiren önemli bir düşünsel yenilik katmıştı. 

Rönesans döneminden sonra Batı dünyası, düşünsel anlamda hızla ilerlemişti. Bu değişime neden olan bilimsel gelişmelerden belki de en önemlisi, Kopernik devrimiydi. Kopernik, dünya ve güneşle ilgili olarak İncil'in yorumlarına uymayan açıklamalar ortaya koymuştu. Kopernik devrimi Galile'nin teleskopla yaptığı gözlemlerle tamamlanacaktı. Bu devrim dünyayı ve üzerinde yaşayanları evrenin merkezinden uzaklaştırıyor, insanın egosunu derinden incitiyordu. Daha sonra mikroskopun bulunuşu mikro dünya ve küçük canlılarla tanışmayı mümkün kıldı. Gerek teleskop gerekse mikroskop bilimde çığır açmaktaydı. Bilim artık gözlerin önündeydi. Mercek teknolojisi, insanlığın doğayı keşfetmesinde bilimsel bakışı sağlayan bir gözlük gibi yardıma yetişmişti. 


11 


Kiliseye Karşı Merceğin Gücü 


Deney ve gözlem, bilimin gelişmesinde önemli iki temel gerekliliktir. Ancak doğayı algılarken deney ve gözlem, duyu organlarının sınırlarına takılıyordu. Bu zorluğun aşılması, merceklerin geliştirilmesi ve sonra iki sihirli aletin ortaya çıkması sayesinde mümkün olmuştur. Bunlardan birisi insanları evrenle tanıştıran teleskop, diğeri ise mikro evrenle tanıştıran mikroskop olacaktı. Bu iki alet ile elde edilen verilerin bilime ve felsefeye büyük etkisi oldu. Bu buluşlar o kadar etkileyici ve kökten değişimlere yol açacaktı ki, zamanla gözleme dayalı, matematik merkezli bir bilim anlayışı hâkim olacak ve bu da Kilise'nin, bilim üzerindeki etkisinin kırılmasına neden olacaktı. 
Orta çağ Hıristiyan inanışında evreni açıklamak için Katolik Kilisesinin, Aristoteles'in felsefesi ve bilimi üzerine kurmuş olduğu bir yapı hakimdi. Kilise'nin egemenliği böyle bir yapının sürdürülmesini sağlıyor, karşı açıklamaları ya da şüpheci bir bakışı önemli oranda engelliyordu. Kiliseyle çekişen siyasi otoritelerin etkisi ve özellikle on altıncı yüzyılda Martin Luther'in başlattığı Protestan hareketi, kopmalara yol açarak Kilise'nin zayıflamasına neden olmuştu. Diğer yandan kilisenin doğayı açıklamak için ortaya koyduğu cevap ve açıklamalar daha sonra bilimsel olarak ortaya konulmuş olan açıklamalarla çelişince bu durum Kilise'nin gücünün daha da azalmasına yol açacaktı. Ancak başlangıçta kilise gücünü sonuna kadar kullandı. Birçok bilim insanı ve filozof, acımasızca cezalandırıldı. 

Kopernik (1473-1543) güneş merkezli bir evren modelini öneren kuramını 1514 yılında sundu. Kendisi aslında çok fazla gözlem ve deney yapmamış olsa da eserlerini okuduğu antik Yunan ve İslam düşünürlerinin yapmış olduğu gözlemlerden yola çıkarak gezegen sisteminin aslında güneş merkezli olduğunu gösterdi. Kopernik'in bu tespiti, milattan sonra ikinci yüzyılda Mısır'da yaşamış ünlü matematikçi ve astronom Ptolemaios'un, Almagest adlı eserinde, modelini Aristoteles'ten alarak öne sürdüğü, bin yıldan fazla bir süredir kabul gören, gezegenlerin dünya merkezli olduğunu gösteren açıklamanın yanlışlığını gösterdi. Kopernik, başlangıçta kuramının kısa bir özetini sunmuştu. Ancak tamamını yaşamının sonlarına doğru yayımlayacaktı. Ölümünden kısa bir süre önce 1543 yılında yayımladığı Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine başlıklı eseri ile Kopernik o zamana dek evrene dair kabul edilmekte olan inanışları yerle bir etmişti. 

Kitabında dünya yerine güneşin merkez olduğunun ve dünyanın güneşin etrafında döndüğünün kabul edilmesi durumunda, evrendeki gök cisimlerinin hareketlerinin daha iyi açıklanmasının mümkün olacağını söylemekteydi. Bu tespit, astronomiye dair kabul edilen bütün tanımları ve algılayışları değiştiriyor ve aynı zamanda tüm insanlığı, evrendeki kendi yerini yeniden tanımlamaya zorluyordu. Onun bu iddiası, kilisenin resmi olarak kabul etmiş olduğu görüşlere aykırıydı. Kopernik öncelikle dinde reform hareketinin tepkisini alacaktı. Protestan kilisesi tarafından ciddi bir şekilde kınandı. Reformcu Marthin Luther, bu fikri kitabı mukaddese hakaret olarak yorumlamıştı. Kopernik'ten bahsederek; “Bu budala, astronomi bilimini altüst etme sevdasındadır. Oysa kutsal kitap arzın değil güneşin döndüğünü bize bildirmiştir. Bir yeni yetme astroloğa halk kulak versin olacak iş mi?" diyordu. Bu tepki, reform hareketinin sadece dinle sınırlı olduğunu gösteriyordu. Bilime bakışta değişen bir şey olmamıştı. Katolik kilisesi ise başlangıçta Kopernik'e karşı suskun kaldı. Yazılarını onun döneminde dikkate almadı ve kitabına karşı bir tepki vermedi. Ancak kilise, baskı ve kontrolünü yitirmemişti. Kopernik'in ölümünden sonraki dönemde onun fikrini savunan veya yeryüzünde yaşamın dönüşümüne yönelik fikirler öne süren bazı düşünür ve bilim insanları, halkın ve yönetici otoritelerin ağır tepkileriyle karşılaştılar. On yedinci yüzyıl başlarında bazıları infaz edildi. 

İtalyan filozof, rahip ve gökbilimci Giordano Bruno (1548-1600) Rönesans dönemi filozoflarının en önemlilerinden biriydi. Aristoteles'e dayalı kapalı evren görüşünden ilk sıyrılanlardandı. Kopernik'in tezini savunmuş ve evrenin sonsuzluğundan yola çıkarak dünyadan başka birçok gezegenin bulunduğunu söylemişti. Ancak görüşleri aykırı olduğu gerekçesiyle sapkın ilan edilerek 1600 yılında Roma Katolik Kilisesinin Engizisyon mahkemesinde yargılandıktan sonra Roma'da diri diri yakılarak idam edildi. 
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Gök cisimlerine yönelik olduğu gibi dönüşümcülüğe yönelik olarak da kilisenin kabul ettiğinin dışında açıklamalar yapmak o dönemde çok tehlikeliydi. 

Evrimsel dönüşüm iddiasında olanlar da dini karşılarına alarak bir açıklama yaptıklarında ağır bedeller ödüyordu. Bir diğer İtalyan filozof Giulio Gesare Vanini 1616 yılında insanların maymunların 
torunu olduğunu ileri sürmüştü. Bu söyleminden 3 
yıl sonra, bir dönüşümcü ve ateist olduğu iddiasıyla yakılarak ölmeye mahküm edildi. Bu şekilde acımasızca verilen cezalandırılmaların evrim fikrinin olgunlaşmasının gecikmesine neden olduğu söylenebilir. Bu nedenle orta çağda evrime yönelik bir sezgi olduğunu gösteren bir veri bulunmamaktadır. Bugün dahi evrime karşı duruşun temeli, bu çok eski din karşıtlığı algısına dayanır. 

Kopernik'in kitabına başlangıçta tepki göstermeyen Kilise, daha sonra Galile'nin (1564-1642) bu fikirlere destek vermesi sonrasında tavır koydu. Kopernik'in kitabı 1616'da yasaklandı. Sonra da Galile'ye karşı bir tavır alınacaktı. Galile, 1633 yılında altmış dokuz yaşında iken engizisyon mahkemesinde yargılandı. Bu süreç başlangıçta Kilise'nin galibiyeti olarak görülüyordu. Ancak Kopernik'in ilkelerinden yola çıkarak araştırmalarını derinleştiren Galile, Aristoteles'in felsefesi ve biliminin peşin kabulüyle ortaya çıkan kilisenin otoriter konumunu bozacaktı. Kendi geliştirdiği teleskopuyla, Aristoteles ve takipçisi Ptolemaios'un ortaya koymuş oldukları ve kilisenin kabul ettiği, evrenin dünya merkezli olduğu modelini yıkan gözlemler yapmıştı. Bunun yanı sıra yaptığı deney ve gözlemlerle Galile, Aristoteles'in iki bin yılı aşkın bir süredir kabul edilen bazı başka fikirlerinin yanlış olduğunu da ortaya koydu. Bunlar içinde önemli birisi, ağır cisimlerin hafif olanlardan hızlı düşmesiydi. Galile, yaptığı deneylerle metal ve tahta gibi farklı cisimlerin aynı hızda düştüğünü gösterdi. 

Kopernik ve Galile, dinin karşı cephesinde yer almış olarak gösterilseler de aslında inançlı Hıristiyanlardı. Kiliseyle aralarındaki çatışma, bir din çatışması değildi. İkisi de buldukları bilimsel sonuçların, Tanrı'nın varlığıyla ve gücüyle çelişmediği düşüncesindeydiler. Ancak ortaya koydukları açıklamalar Kilise'nin resmi görüşleriyle çatışıyordu. Kilise Galile'yi yargılarken onun dine karşı bakışını bir yana bırakarak kendi sarsılan otoritesini kurtarmanın peşindeydi. Galile'nin yaklaşımı ise dine karşı olmak değildi. Bilimi öne çıkarma çabasındaydı. Evrenin açıklanmasında doğru olan modeli öne sürerek kilisenin kamuoyunun önünde yanlış anlaşılmasını önlemeye çalışıyordu. Ona göre, Tanrı'nın yarattığı evren de Tanrı'nın bir kitabıydı ve Tanrı'nın kitapları arasında bir çelişki olmamalıydı. 

Bu dönemde Kilise'nin resmi görüşlerinin bilimsel açıklamalarla uyumsuzluğu ve çelişkilerini gös- 


Galile'nin teleskopu (solda), 
Hook'un kullandığı mikroskop (sağda) 
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teren çok sayıda başka yeni buluş ortaya çıktı. Bu buluşlar ve kilisenin baskınlığının azalması, yeni görüşlere kapıların açılmasını sağladı. Bu durum, biyolojide ortaya çıkan gelişmeler için de geçerliydi. 
Mikroskobun keşfi ve geliştirilmesi, biyoloji alanındaki en önemli aşamalardan birisidir. Mikroskop, biyoloji alanında ilk olarak on yedinci yüzyıl ortalarında kullanılmaya başlandı. Robert Hooke'un (1635- 1703) başlıca mantarların yapısı ile ilgili çizimlerin yer aldığı Micrographia (1665) kitabı, hücre kelimesinin ilk kullanıldığı eserdir. Ancak Hooke, bu gözlemin öneminin farkında değildi. Hücre kuramı ancak 
19. yüzyılda ortaya konulacaktı. Marcello Malpighi (1628-1694) ve Van Leeuwenhoek (1632-1723), mikroskopla önemli buluşları ilk gerçekleştiren isimler arasındadır. Onlar hayvan ve bitki dokularını tarif ettiler; embriyoyu, planktonları, spermi ve kan hücrelerini keşfettiler. Leeuwenhoek'in kullandığı mikroskoplar 270 kat büyütme kapasitesine sahipti ve bu 17. yüzyıl için olağanüstü bir gelişmeydi. Mikroskopla yapılan gözlemler, birçok filozofun canlılığın varoluşunu açıklarken kullandığı kendiliğinden türeme gibi felsefi olarak önemli tartışma konularının yeniden farklı bir bakışla tartışılmasına neden oldu. 
Böylece felsefede salt akıl yürütmeye dayalı anlayış, yerini önemli ölçüde bilimsel verileri akıl yürütmeyle birleştiren yeni bir anlayışa bıraktı. 

Gerek teleskop gerekse mikroskop artık bilimsel kuramların açık ve net kanıtlarını doğrudan gözle görülerek doğrulama fırsatı vermişti. Bu durum hızlı bir bilimsel ilerlemeye neden olmamış gibi görülse de kanıta dayalı bilimsel bir zemin oluşmuş ve bilimsel gelişmeler için gerekli yol açılmıştı. Bilimdeki 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gelişmeler felsefi bakış açılarını ve felsefede yapılan tartışmaları etkilemekteydi. Felsefi açıklamalar, bu verilerle çelişmeyen ve bu verilerin desteklediği şekilde oluşturulmaya çalışıldı. Bu dönemde felsefeciler için, bilimsel gözlem ve kanıtları toplamak oldukça önem kazandı. Bu şekilde ortaya konulan felsefi görüşler de bilimsel çalışmalara yön vererek bilimin doğru bir kulvarda ilerlemesine katkı sağladı. 

Kendiliğinden türeme, insanlığın genel olarak kabul ettiği bir durumdu. Çamurdan, çöpten ve leşlerden türemeye inanılıyordu. Kurbağaların, arıların, sineklerin, farelerin her birinin nasıl cansız maddelerden elde edilebileceğine dair reçeteler yazacak kadar ileri gidilmişti. Bu düşünce çok eskilerden geliyordu. Antik dönem filozofları da bu fikirdeydi. 
Aristoteles, böceklerin ve bitkilerin çürümekte olan maddelerden türediğine inanıyordu. Canlılığın bu şekilde ortaya çıkışı çok uzun zamandır yaygınca kabul ediliyordu. Kendiliğinden türeme, Tanrının varlığını reddedenler tarafından da bilinçli bir yaratıcının olmadığının bir kanıtı olarak değerlendiriliyordu. 
Diğer yandan St. Augustine gibi Hıristiyan düşüncesinin etkili isimleri ve Farabi gibi İslam felsefesinin önemli isimlerine göre kendiliğinden türeme, inançlara yönelik bir sorun teşkil etmiyordu. Onlara göre bu, Tanrı'nın baştan yaptığı düzenlemenin bir sonucuydu. Tanrı'nın doğaya verdiği bir özellikti. Bu şekilde doğa yeni canlıları türetebilirdi. Nasıl canlılar doğma, büyüme gibi süreçlerden geçiyorlarsa kendiliğinden türeme de böyle bir süreçti. 

Ancak zamanla insanlığın bakış açısı farklılaştı. 
Mikroskobun icadıyla insanın gözlem kapasitesi arttı. İnsanlık, gözle görülemeyen küçük canlılar dünyasıyla tanıştı. Mikroskop, önceleri gözle görülmediği için önemsiz olarak değerlendirilen küçük canlıların da en az gözle görülenler kadar mükemmel vücut yapılarına sahip olduğunu gözler önüne serdi. Leibniz; “Mikroskopla yapacağımız çalışmalar kadar hiçbir şey Tanrı'nın bilgeliğini anlamamıza katkıda bulunamaz" diyecekti. Mikroskop ile yapılan araştırmalar derinleştirildikçe kendiliğinden türemeye yönelik kabul edilen yaygın görüşün doğru olmadığı gösterildi. Ayrıca on yedinci yüzyıl ortalarında çürümüş etin bulunduğu kapların ağzı örtülerek böceklerin ete yumurtlaması önlendi. Çürümüş ette kurtçukların kendiliğinden türeyerek oluştuğu düşüncesi artık kabul edilemez duruma geldi. Yapılan gözlem ve deneylerle, gözle görülebilen büyüklükteki canlıların kendiliğinden oluştuğunu savunmak artık mümkün değildi. 

Ancak bu deney ve gözlemler daha küçük mikroskobik canlıların nasıl oluştuğunu ortaya koyamıyordu. Bu kez mikroskobik canlıların kendiliğinden türediği düşüncesi hâkim oldu. Kendiliğinden türemeye inananlar, mayalanma ve kokuşmanın mikroskobik canlıların oluşmasını sağlayan bir şey olduğu düşüncesindeydiler. Ancak gerçekte mayalanmaya ve kokuşmaya mikroskobik canlılar neden oluyordu. 
Louis Pasteur (1822-1895) bu konu üzerinde yaptığı deneylerle bu konuya açıklık getirecekti. Zamanla mikroskopların daha da gelişmesi ile kendiliğinden türemenin artık mikroskobik canlılar için de söz konusu olmadığı iyice anlaşıldı. Aristoteles'ten beri süregelen yaygın görüşün yanlış olduğu artık anlaşılmıştı. Küçük canlıların cansız maddeden kendiliğinden türediği fikri doğru değildi. Bu gözlem ve 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deneylerle kendiliğinden türemenin doğru olmadığını ortaya koyan her bulgu, cansız dünya ile canlılık arasındaki açıklığı gittikçe daha da arttırmıştı. 

Evrimin ortaya konulabilmesi ancak bu aşamaların geçilmesiyle ve peşin kabullenişlerin yanlışlığı- nın ortaya konulmasıyla mümkün olabilirdi. Bunun için bilimin ışığında, deney ve gözleme dayalı araştırmalar yapmak en doğru yoldu. Üstelik geçmişte yaşayan canlıların izleri tamamıyla kaybolmamıştı. 
Onlar fosillerdi ve yeryüzü katmanları arasında keşfedilmeyi bekliyorlardı. Dönüşümden ilk bahseden Anaksimandros da fosillerden yararlanarak düşüncelerini dile getirmişti. Büyük usta Leonardo da Vinci de fosillerin önemini kavramıştı. Onların nasıl oluştuklarını ve yeryüzünün oluşumuna yönelik taşıdıkları gizli mesajları araştıracaktı. Ancak Leonardo, tüm bilimsel bakışına rağmen içinde bulunduğu çağda henüz aydınlanma için yeterli zeminin hazır olmaması nedeniyle bu karanlığın etkisinde kalacak ve bu alanın ayrıntılarını ve dönüşüm konusunu araştırmaya değer bulmayacaktı. Şimdi biraz geriye ve İtalya'ya gidip bunu gözden geçirelim. 
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Kayalardaki Gizem: 
Leonardo da Vinci 


On beşinci yüzyıl sonlarında İtalya'nın dağ köylerin- de yaşayanlar, kayalık tabakalarda üzerinde istiridye kabukları ve mercanlar bulunan taşlar buluyor, bunların ne anlama geldiğini merak ediyor ve bunları getirip Leonardo da Vinci'ye (1452-1519) soruyorlardı. Yaşamı boyunca merakının peşinden koşmuş ve derin bir araştırma ruhuna sahip olan bu büyük sanatçı, ortaya çıkan gizemli sorularda ilk akla gelen kişiydi. Böyle bir sorunun yanıtını ancak o bulabilirdi. Soru, deniz kabuklarının dağların tepelerine nasıl gelmiş olduğuydu. Kilise bunun İncil'de bahsedilen Tufanla ilgili olduğunu söylüyordu. Kimi simyacı ve astrologlar ise buna başka bir açıklama getiriyor ve taşların içinde saklı olan büyüyle ilişkilendiriyorlardı. Bu büyü, yıldızlar belli bir biçimde sıralandığında bunların taşların içinde ortaya çıkmasını sağlıyordu. Bu iddia, Leonardo'ya göre tam bir cehalet örneğiydi. Bu durumu, akla uygun olmayan açıklamalarla izah edenleri kınadı. Diğer yandan bunların büyük bir tufan sonucu buraya sürüklenmiş olduğu 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konusundaki dini açıklamalar doğru olabilir miydi? 
Bu da mümkün olamazdı. Farklı farklı katmanlarda fosiller vardı. 

Leonardo, bugün dağ olan bu yerlerin bir zamanlar deniz tabanının bir parçası olduğunu düşünüyordu. O dönemde bu konuda daha yaygınca açıklamalar yapan papazların, simyacıların veya astrologların sözlerini dikkate almıyordu. Bunun akla uygun bir açıklaması olmalıydı. Daha fazla gözlem yapmak gerekiyordu. Leonardo, kendisine yöneltilen sorulara cevap verebilmek için, deniz seviyesinden çok yüksekte ve sahilden çok uzaklarda görülebilen bu taşlar içerisinde gömülü olan deniz kabuklarını dikkatlice inceledi. Kendi fikirleriyle yetinmedi, bu konuda yazılı bir bilgi olup olmadığını araştırdı. Matbaa yaklaşık yarım asır öncesinde bulunmuştu. Eski Yunan el yazmaları ve İslam alimlerinin kitapları harıl harıl çevriliyordu. Leonardo bu problemi çözebilmek için düşünce tarihi boyunca kayıt altınmış, birçok dönemin yazarlarının eserlerine ulaşma şansına sahipti. 
Kaynakları incelediğinde bunu araştıran ilk kişinin kendisi olmadığını ve bu konuya daha önceleri de çok kafa yorulmuş olduğunu gördü. Plinius'un doğa tarihi kitabına baktı. İbn-i Sina ve İbn-i Rüşt'ün eserlerinin çevirilerini okudu. Daha da geriye gittiğinde kendisinden iki bin yıl önceki Antik Yunan döneminde de bundan bahsedilmekte olduğunu gördü. 
Milat'tan önçe altıncı ve beşinci yüzyıllarda yaşayan Antik Yunanlı filozof ve şair Ksenofanes (MÖ 570- 
480) ile coğrafyacı ve tarihçi Herodot (MÖ 484-425) bu konuda açıklamalar yapmıştı. Onlara göre, tahminlerin ötesinde çok uzun bir zaman önce denizlerin ya da akarsuların kabarmasıyla ortaya çıkan 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Dağlarda deniz kabukları içeren kayalar. 


seller, dağlardaki bu deniz kabuklarının oluşmasına neden olmuştu. 

Erken Hıristiyan döneminden itibaren Hıristiyan dönemi filozofları, bu kabuklu fosillerinin kutsal kitapta yazılı olduğu gibi büyük tufan sırasında meydana gelen sellerin etkisiyle bu yüksekliklere taşındığını öne sürüyorlardı. Tufancılık kuramına göre kum ya da mil tabakalarından oluşan tortul kayaçlar kırk gün süren tufan boyunca suyun altında kalmıştı. 
Bütün fosiller de bu dönemde oluşmuştu. Bu iddiayı ciddiye alıp fosilleri dikkatle inceleyen ve büyük bir sel sırasında neler olabileceğini hesaplayan Leonardo da Vinci, bu açıklamanın anlamsız olduğu sonucuna varacaktı. Öncelikle fosiller tek bir katmanda değil, farklı farklı katmanlarda yer alıyordu. Diğer yandan eğer bütün fosiller tufanda ölen canlılara ait olsaydı, sular yükseldiğinde boğulan kara hayvanlarının fosillerine daha çok rastlanması gerekirdi. Balıklar yüzebildiği için de daha az sayıda balık fosili olmalıydı. Ne var ki gerçek bunun tam tersiydi. Fosillerin hemen hepsi deniz canlılarına aitti. 
Aristoteles'in jeoloji üzerine yazdıklarını yeniden okudu. Büyük bilgin Aristoteles'in iki bin yılı aşkın bir süre önce bu büyük değişimin farkında olduğunu gördü. “Dünyanın kimi bölgeleri kuruyken ıslak, ıslakken kuru oluyorsa, deniz de karaya benzer şekilde değişiyor olmalıdır. Deniz kimi yerlerden çekilirken kimi yerleri sular altında bırakıyorsa, o halde dünyada hiçbir bölgenin bir bütün olarak her daim deniz ya da her daim kara olmadığı, zamanla her şeyin değişime uğradığı sonucuna ulaşmak kaçınılmazdır." Aristoteles'in bu açıklaması Leonardo'nun fikirleriyle örtüşüyordu. Leonardo da Aristoteles gibi doğa olaylarının, doğaüstü açıklamalarla izah edilemeyeceği düşüncesindeydi. Dağlarda bulunan deniz kabuklarına yönelik bilimden uzak çevrelerin yapmış oldukları açıklamaların doğru olmadığını, kendi gözlemleri ve yaptığı araştırmalarla ortaya koymuştu. Başlıca jeoloji, suyun hareketi, hidrolik ve astronomi üzerine yaptığı çalışmalarını topladığı eseri Leicester Kodeksi kitabında deniz kabuklarını içeren taşlarla ilgili konuyu açıkladı. Kayaçların ve yeryüzü katmanlarının ne anlama geldiğini anlamış ve katmanlar arasındaki farklılıkların çok uzun zaman dilimlerine karşılık geldiğini fark etmişti. Onun bulguları yeryüzünün oldukça uzun bir zamanda oluşmuş olduğunu gösteriyordu. Dünya, Kilise'nin iddia ettiğinden çok yaşlıydı. Ancak yaşadığı dönemde kiliseyi karşısına alarak açıklama yapmak oldukça tehlikeliydi. Kilisenin ileri sürdüğü açıklamaları kabul etmeyenler, engizisyoncuların listesine girebiliyor, hapse atılabiliyor ya da işkence görüyorlardı. 
Bu nedenle, fikirlerini kendine sakladı. Bu konuda aldığı notları gizli tutabilmek için şifreli yazma yöntemi kullandı. Kayıtlarını gizli tuttu ve notlarını meraklı gözlerden korumak için çok gayret sarf etti. 

Leonardo anatomiye ve embriyolojiye de büyük ilgi duyuyor, insan vücudundaki gizemli detayları ve ayrıntıları araştırıyordu. Otuz kadar kadavrayı kesip incelemiş ve iki yüz sayfanın üzerinde ayrıntılı anatomik çizim yapmıştı. Anatomik bir el kitabı yazmayı planladı. Ancak gördüklerini yazıya dökmek için yeterli zaman bulamayacaktı. Onun dili resimdi. Anlatmak istedikleri çizimleriyle sınırlı kaldı. 
Diğer bir ilgi alanı da su ve suyun yeryüzünde bıraktığı izlerdi. Yaşamı boyunca suya ve suyla ilgili konulara büyük merak duymuştu. Yeryüzünde suyun hareketi, bıraktığı izler ve suyla bağlantılı yeryüzü şekilleri üzerinde kafa yordu. Bir yandan Floransa'da ölü insan bedenleri üzerinde incelemeler yaparak dolaşım sisteminin sırlarını ararken, diğer yandan mağaralara giriyordu. Bu iki ilgi alanı arasında bağlantı kurmuştu. Algıladığı görsel detaylar, yeryüzü ile canlı bedenleri arasında bir benzerlik olduğunu düşündürüyordu. Yer altındaki su yollarını damarlara benzetmekteydi. Mağaraların derinliklerine doğru ilerlediğinde büyük bir canlının bedeninin içinde olduğu hissine kapılıyordu. Ona göre yeryüzü de hayvan bedenleri gibi içinde yaşayanlara besin ve hayat veren, birbiriyle bağlantılı bir damarlar ağı ile örülüydü. Canlıydı. 

Büyük üstadın dönüşümcülük fikrine uzak olmasının nedeni, onun zamanında dönüşüme yönelik açıklamaların simyacılardan geliyor olmasıydı. 
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Onların dönüşüme yönelik bilimsel temeli olmayan bakışları ve ayakları yere basmayan açıklamaları nedeniyle bu çok yönlü bilgin, bu fikirden uzak durmuş, türlerin evrimi konusu üzerinde düşünmemiş ve bu konuyu araştırma yapmaya değer bulmamıştı. 
İnsanın ortak aklında dönüşümün ve evrimin ilkelerinin ortaya konulması, daha çok zaman alacaktı. 
Evrimin derin sırrını çözebilmek için, öncelikle kaya katmanları ve fosillere yönelik soruların daha açık bir şekilde cevaplanması gerekiyordu. Taşların içindeki gizem Leonardo'dan yaklaşık 150 yıl sonra yine İtalya'da araştırıldı. Evrimin insanlık tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlayacak olan paleontoloji biliminin doğuşu olarak nitelenebilecek bir çabayla fosil ve kayaçlara yönelik önemli tanım ve kavramlar Nicholas Steno tarafından ortaya konulacaktı. 
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Taşların Dilini Çözmek: 
Steno 


İki İtalyan balıkçı kuzeybatı İtalya'da Livorno kenti açıklarında Ekim 1666'da büyük bir köpekbalığı yakaladı. Çok ilgi çeken bu haber Toskana grandüküne ulaştı. Grandük Ferdinando II de'Medici, bu hayret verici canlının incelenmesini istedi. İnceleme için köpekbalığının kafa kısmı, o dönemde Floransa'da yaşayan Danimarkalı anatomist Nicholas Steno'ya (1638-1686) getirildi. Steno parçalara ayırdığı kadavrayı dikkatle inceledi. Hayvanın dişlerine odaklandığında bunların hiç de yabancısı olmadığı bir yapı olduğuna dikkat etti. Daha önce hiç gerçek bir köpek balığı dişi görmemiş olduğu halde bu yapının ne olduğunu bilmekteydi. İncelemesi için getirilen bu balık, Steno'nun fosillerle ilgili önemli bir buluş yapmasına yol açacaktı. Bu dişleraslında çok eskiden bu yana kaya tabakaları içerisinden çıkarılan yapılardı. 
Kaya katmanlarında gömülü olarak yaygınca bulunan bu yapılar deniz seviyesinden oldukça yüksek seviyelerde de bulunmakta olduğundan onların gökten ya da Ay'dan düştüklerine inanılmaktaydı. Plinius'a göre bu fosiller, ay tutulması sırasında dünyaya düşen taş dillerdi. 

Dile benzetildiği için bu taşlar yaygınca “konuşan taşlar” olarak adlandırılıyordu. Bir başka görüşe göre bu fosillerin kayalar içinde kendiliğinden büyüdükleri ve yeryüzünün doğal bir özelliği olduğu düşünülmekteydi. Ancak bu sırrın cevabı köpekbalığının ağzındaydı. Steno köpek balığının ağzına baktığında, ne olduğu o zamana kadar bilinmeyen bu gizemli yapılar için bir açıklama böylece mümkün olmuştu. Bunlar fosil köpekbalığı dişleriydi. Bu buluş ve sonrasında yaptığı çalışmalar onu paleontoloji biliminin babası olarak anılmasına neden olan noktaya taşıyacaktı. Steno araştırmalarını derinleştirdi. 
Köpekbalığı dişleri üzerindeki çalışması onu çok daha ileri çalışmalara yöneltecekti. İtalya'da kaya katmanlarının bol olduğu uçurum ve tepelerde çalışmalar yapmaya koyuldu. Bu heyecan verici buluşun ardından Steno'nun merak ve ilgisi yeni bir çalışma alanına yöneldi. Bilimsel çalışma alanını değiştirdi. 
Anatomiden fosil bilime geçti. 

Aslında bu keşif daha önce yapılmıştı. İtalyan doğa bilimci olan Fabio Colonna, 1616 yılında yayımlanan De Glossopteris Dissertation isimli yazılı eserinde konuşan taşlar (glossopetrae) olarak bahsedilen bu yapıların köpekbalığı dişleri olduğunu inandırıcı bir şekilde göstermişti. Steno bu yapıların köpekbalığı dişleri olmasına ek olarak bunların içeriklerinin yapısal olarak köpekbalıklarının dişlerine göre farklı olduğuna dair yeni bir bakış getirdi. Fosiller şekil değiştirmeseler bile, sahip oldukları ilk kimyasal bileşimleri zaman içinde değişmekteydi. 

Steno, canlılara ait vücut yapılarının, bir kaya ya 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da kaya katmanı içinde bir katı nesne olarak nasıl oluşabildiği sorusunun cevabını verdi. Fosilleşmenin doğrudan hayvanın kemiklerinin kalıntısı olmadığını tarif etti. Hayvanın kalıntılarını hapseden tabakalar içinde hayvana ait diş ya da kemik gibi mineral içeren vücut bölgelerinin içinde bulunan her bir zerrenin zamanla tabakalardaki mineral zerreleriyle birer birer yer değiştirerek dokularının şekil değiştirmeden taşlaştığı ve bunun da fosilleri oluşturduğu fikrini öne sürdü. Çökeltinin içine gömülen canlının kemik ve diş gibi parçalarının yanı sıra, kabuklu canlıların kabukları ve böceklerin sert dış iskeletleri de fosilleşmekteydi. Fosilleşme olurken ortaya çıkan bu aşamalı dönüşüm sürecinde, canlının doku yapısının bir kalıbı olarak kayaya dönüşüm olmakta ve çökeltinin içinde saklanmaktaydı. Bu yapı bir kez oluştuktan sonra çok özel durumlar dışında bozulmuyordu. Hayvan ve bitkilerin yumuşak parçaları fosilleşmemekte, tamamen yumuşak yapıya veya zayıf iskelete sahip olan kurtlar, denizanaları gibi canlılara ait izler ise çok sınırlıydı. Fosilleşmeye yönelik bu bakış açısını getiren ilk düşünür Steno değildi. İbn-i Sina, 1027'de kaleme aldığı Şifa Kitabı'nda fosilleri tanımlamak için taşlaşan sıvılar teorisinden bahsetmişti. Ayrıca bu görüş Steno'dan bir buçuk asır önce Leonardo da Vinci tarafından ve Stenonun çağdaşı İngiliz Robert Hooke tarafından da dile getirilmişti. Ancak Steno, bu kuramı açıklayıcı tanımlamalarla oldukça ileri bir noktaya taşımıştı. Buna dair yaptığı jeolojik çalışmaları 1669 yılında kaleme aldığı, Katı bir Nesne İçinde Doğal Olarak Kaplanmış Bulunan Katı bir Vücut Hakkındaki Teze Dair bir ön Söylem (De Solido İntra Solidum Naturaliter Contento Dissertationis Prodromus) isimli bir kitabında yayımladı. 
Fosiller, içlerinde yer aldıkları kayaçlarla birlikte yeryüzü tarihinin farklı zamanlarını gösteren dondurulmuş zaman dilimlerini temsil etmektedir. Bu kayaçlar, yeryüzünde evrimin parmak izleri gibi yaşamın bir kaydını ve canlılığın nasıl dönüşüm geçirdiğini gösteren anahtar kanıtları içinde barındırır. 
Steno sadece fosillerle değil, onların içinde yer aldığı kayaçlar ve kaya katmanları ile de ilgilendi. Kaya tabakaları bir öncekinin üzerine çöken yapıların taşlaşmasıyla oluşmaktaydı. Bu nedenle, eski tabakaların altta, yeni tabakaların ise üstte olduğu belirli bir sıralama göstermekteydi. Kayaçların yaşlarına göre doğru sıralama yapılabilmesi, bu düzene dikkat edilerek mümkün olabiliyordu. Steno, yeryüzünün yüzeyinde bulunan yapıların zamanla okyanuslarda çökelen ve yatay tabakalar oluşturan çökeltilerden 


Steno'nun kitabında yer alan köpek balığı ve dişlerine ait çizim. 


TAŞLARIN DİLİNİ ÇÖZMEK: STENO | 123 


oluştuklarını öne sürdü. Volkanik erimeyle oluşmuş katmanların ise bunların arasına uzanarak kendi düzensiz tabakalarını oluşturduğunu gösterdi. 
Steno'nun jeolojiye sağladığı en ünlü katkısı olan süperpozisyon yasasına göre, bozulmamış bir kaya tabakası sıralamasında, üstteki kayaçlar alttakilere göre daha gençtir. Ancak sonradan gerçekleşen güçlü doğal kuvvetlere bağlı yer değiştirmeler, yer kabuğundaki bu dizinin düzenini bozabilir. Depremler, fay çatlakları ya da volkanik aktivitelere bağlı yeryüzü hareketleri sonrasında kayaç kümeleri yer degiştirebilir hatta ters dönebilir. Bu kez yaşlı kayalar genç kayaların üzerine çıkabilir. Ancak katmanların konumları dikkate alındığında, onların başlangıçtaki düzeni belirlenebilir. Steno, kayaçların konumları, şekilleri ve pozisyonlarını dikkate alarak üst üste bulunmayı da (süperpozisyon) içine alan başlıca dört ilke ortaya koymuştur. İkinci ilke orijinal yataylık prensibi; yeryüzü katmanlarının dağların oluşumunda olduğu gibi, başlangıçta yatay olarak oluşan tabakaların güçlü yeryüzü kuvvetlerinin etkisinde yükselmesi, kıvrılıp katlanmasıdır. Üçüncü ilke yanal devamlılık prensibi olarak da bilinir ve yeryüzü katmanları içinde derinleşen erozyonlar, vadiler oluşturduğunda vadinin iki tarafındaki katmanların, bir zamanlar yatay devamlılık göstermekte olduğunu gösterir şekilde aynı dönemlere ait sıralama göstermesidir. Dördüncü ilke ise çapraz kesme prensibidir. 
Bu prensibe göre, kaya katmanlarını kıran bir fay hattı varsa ve katmanların içine ilerleyen bir volkanik lav akımları bulunmaktaysa bu yapılar kesmiş oldukları kaya katmanlarına göre daha gençtir. Kaya katmanlarının yeryüzü tarihinin tüm dizinini göstermesi beklenemez. Genellikle bir bölgedeki kaya katmanları, yeryüzü tarihinin kısa bir zaman dilimini göstermektedir. Aşınmalar nedeniyle geçmişe ait tüm tabakaları barındıran bir sütun bulmak mümkün olmaz. Kıta hareketleri bunu önlemektedir. Bu nedenle tüm yeryüzü tarihinin ortaya konulabilmesi, farklı bölgelerdeki farklı sütunlardan elde edilen kaya katmanlarının tarihlenmesi ve elde edilen bulguların birleştirilmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu görüş ve ilkeler, sonraki yüzyıllarda paleontoloji ve jeoloji bilimlerinin temel ilkeleri olmuştur. 

Steno, evrimsel dönüşümün yeryüzünde bıraktığı somut delillerin yorumlanması ve tutarlı kanıtların ortaya konulması için önemli adımlar atmıştı. Onun ilkeleri, yeryüzünde bir zamanlar olan bitenin zamana göre doğru bir kaydını oluşturmayı olanaklı kılmıştı. Şimdi, Steno'yla hemen hemen aynı dönemlerde yaşayan ve onun jeoloji alanındaki görüşlerini paylaşan, yaşadığı dönemden çok ilerisini gören, çok yönlü bir Alman düşünür olan Leibniz'i biraz tanıyalım. 


14 


Çağının Ötesinde Bir Düşünür: 
Leibniz 


Alman matematikçi, filozof, hukukçu ve dönemin idarecilerine danışmanlık yapmış olan Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716), fizik ve teknolojiye büyük katkılar sağlamış çok yönlü bir düşünürdü. 
Onun öngördüğü bazı kavramlar çağının çok ötesindeydi ve kendisinden çok daha sonra felsefe, olasılık teorisi, biyoloji, tıp, jeoloji, psikoloji, dil bilim ve bilgisayar bilimi alanlarında su yüzüne çıkacaktı. 
Leibniz, bilimin hiçbir alanına özel bir düşkünlügü olmadan tüm bilim alanlarına aynı derecede ilgi duymaktaydı. Doğa bilimcilere karşı açık bir tutum sergilemiş, devamlı ve düzenli bir katkı sağlamıştı. 
Dünya'nın erimiş çekirdeğinin olduğunu söyleyerek, modern jeolojiyi öngörmüştü. Embriyolojiyle ilgilendi. Canlı organizmaların mikro yapılarının sonsuz sayıda kombinasyonları olduğu düşüncesindeydi. 
Yaşayan canlılar ve fosillerden yola çıkarak, karşılaştırmalı anatomi çalışmalarını dikkate almış ve transformist bir öngörü ortaya koymuştu. Bu konuda 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başlıca eserlerinden biri olan Protogaea, ölümünden sonra 1749 tarihinde yayımlanmıştır. 

Protogaea, yer bilimleri üzerine yayımlanan bir bilimsel incelemeydi. Leibniz kitabında doğal coğrafya başlığıyla yeni bir bilimin tohumlarını geliştirmeyi amaçladı. Orijinal metin, açık ve kolaylıkla anlaşılan mesajlar içermekteydi. Jeoloji hakkındaki sonraki düşüncelere yönelik öngörülerde bulunmuş ve fikir akışı da sağlamıştı. Leibniz, Protogea'da hayvan türlerinin dönüşümünden bahsetmiş, ilkel organizmaların neler olabileceği üzerine düşüncelerini yazmıştı. Zamanının fizikçilerine bilimsel düşünceden uzaklaşmadan çalışmalarını yapmaları tavsiyelerinde bulunmuştu. Onlara, ortaya koydukları kuramlarını karşılaştırılabilir detaylı gözlemler ve doğrulanmış deneylerle temellendirmelerini ve ayrıca kesin olarak bilimsel ve metafiziksel noktaları ayırt etmelerini önermekteydi. Leibniz, dört matematiksel işlemi çalıştırabilen bir hesap makinesi geliştirmişti. Matematiğe büyük katkılar sağlamış olan düşünür, düşünce sürecinin bile aritmetik üzerinden çözümlenebileceğini savunmaktaydı. Canlı bedenlerindeki oluşumların, bir saatteki oluşumlar gibi mekanik olduğu düşüncesindeydi. Tanrı'nın her şeye gücünün yettiğine dair dini inançla, bilimin evreni mekanik bir tarzda açıklaması arasında herhangi bir çelişki olmadığını düşünüyordu. 

Evrenin monadlar olarak bilinen sonsuz sayıda basit maddeden oluştuğu bir teori öne sürmüştü. 
Ona göre monadlar indirgenemez basitliğe sahipti. 
Parçaları yoktu. Hiçbir maddi karaktere sahip değildiler ve zamandan etkilenmemekteydiler. Leibniz, bilgisayar bilimine giden ilk temel kuramları geliştiren ilk enformasyon kuramcısı olarak kabul edilmektedir. Daha gençlik yaşlarında ikili rakam sistemini kayda geçirmeye başlamış ve yaşamı boyunca gözden geçirmişti. Onun hesaplama yöntemi, günümüz modem bilgisayarlarına giden yolda önemli ilk adımlardandı. 

Kendi gözlemlerinin yanı sıra, diğer doğa filozoflarıyla yaptığı yazışmalardan yararlanıyordu. Geniş okumaları arasında güvenilir olarak gördüğü bilgileri seçmekteydi. Dağların oluşumundan minerallerin kökenine ve özellikle de fosillere kadar birçok jeolojik olaya değindi. Leibniz, fosilin organik nedenleri hakkında net bir düşünceye sahipti. Bunlar o dönemde yaygınca inanıldığı gibi doğanın oyunları değildi. Hayvanların, kabuklarının dişlerinin veya kemiklerinin taklit edilmesi ile ilgili değildi. Böyle düşünen filozoflara tepki gösteriyordu. Leibniz, Tanrı'nın kayalara böyle taklit yapıları yerleştirmekten çok daha ciddi amaçları olduğu düşüncesindeydi. 
Doğal nesnelerde mucizevi dini benzerlikler gören kişileri ciddi anlamda eleştirmekteydi. Onlar için; “Doğada tesadüfen şekillenen hatların oluşturduğu boşlukları saflık doldurur" demekteydi. Stenonun tanımladığı katmanlar dizisinin dünya tarihinden bir şeyi nasıl ortaya çıkardığını gösteren örnekleri ele almış ve onun bilimsel açıklamalarından yararlanmıştı. Glossopetrae veya dil taşları olarak adlandırılan yapılar köpekbalığının dişleriydi. Ammonitler ve diğer fosil kalıntılarının, yaşayan türlerle benzerliği, bir tesadüften çok daha fazlasını ifade etmekteydi. 

Kuramsal zeminde çok önemli mesajlar içerse de Leibniz'in araştırmaları, döneminin getirdiği birçok kısıtlılık nedeniyle bazı eksiklikler içermekteydi. 
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Onun zekice gözlemleri, jeolojiyi önemli ölçüde olgun bir bilim dalı olma yolunda ilerletmekte başarılı olamadı. On sekizinci yüzyılda seyahat etmek de zordu. Geniş ölçekli saha çalışması neredeyse imkânsız olduğu için Leibniz fikirlerini başkalarının gözlemlerinden yola çıkarak ortaya koymaktaydı. Onun açıklamaları bu nedenle tamamlanmamış bir parça olarak sınırlı kalmıştı. Yerkürenin tarihi, Fransız jeologların Paris havzasında çalışmaya başlamasına ve James Hutton'un İskoçya'da on sekizinci yüzyıl sonlarında Yeryüzü Kuramı'nı geliştirmesine kadar yeterince ortaya konulamayacaktı. Tüm başarılı kavrayışlara ve değerli akıl yürütmelere rağmen eseri Protogaea, on dokuzuncu yüzyılın başlarında sahip olunan bu bilgi birikiminden yararlanarak Charles Lyell tarafından yazılacak olan Jeoloji İlkeleri kitabının çizgisinden uzak kaldı. 

Leibniz'in çalışmaları kendi döneminde; teoloji, felsefe ve bilimi uzlaştırmaya yönelik en önemli çabalardandır. Leibniz'e göre Tanrı evrene her am müdahale etmemekteydi. Bu düşüncesinin, mutlak güç sahibi bir Tanrı anlayışıyla çelişkili olduğunu düşünmüyordu. O, Tanrı'nın baştan gerekli müdahalelerin hepsini yapmış olması nedeniyle başka bir müdahaleye gerek kalmadığı düşüncesindeydi. 
Tanrıyı bilimle ilişkilendirirken bunu bilimden geri durmadan yapıyordu. Ancak yine de teolojik olarak kendisine dini bazda verilen temel bilgilerin sınırı- nın dışına çıkamadı. Yerkürenin oluşumuna yönelik açıklamalar yaparken İncil tarafından belirlenen kısa zaman ölçeğinin etkisinde kaldı. Verilen zaman çizelgesi o kadar geniş kabul görmekteydi ki, onu değiştirerek yeniden tanımlamayı düşünmedi. 
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Leibniz, zamanının ötesinde bir bakış açısına sahip olan ilerici görüşleri ile sonraki dönemde dikkat çekecek, kendisinden sonra gelen çok önemli biyologları da etkileyecekti. Bunlar içinde dönüşümcü düşünce için önemli bir isim olan Buffon da bulunmaktadır. Leibniz ayrıca, süreklilik ilkesi çerçevesinde madenleri, bitkileri, hayvanları ve insanları sınıflamıştı. Bu bakış açısı, Aristoteles'in canlıları varlık mertebelerine göre hiyerarşik olarak sıralayışının bir benzeriydi. Diğer yandan Leibniz, Tanrı inancı ile bilimi birlikte yorumlamıştı. Kendisinden yaklaşık yarım asır sonra Osmanlı imparatorluğunda bir İslam alimi de eserlerinde dönüşümcülükten bahsederken bunun yaratıcının bir eseri olduğunu söylemekte bir sakınca görmemişti. Ayrıca canlılar için bir sıralama da yapmıştı. Bu alim Erzurumlu İbrahim Hakkı idi. 
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Osmanlıda Bir Dönüşümcü Alim: 
İbrahim Hakkı 


Anadolu'da 18. yüzyılın başı ve ortalarında yaşamış olan büyük Türk alimi İbrahim Hakkı (1703-1780) Erzurum'un Hasankale ilçesinde doğmuş ve kültürel birikimi olan bir ailede yetişmişti. İlk eğitimini babasından aldı. Küçük yaşlarda annesini ve daha sonra babasını yitiren İbrahim Hakkı, bir süre amcası- nın yanında kalmış, bu süre içinde eğitimine devam etmişti. 1747'de İstanbul'a gelmiş ve dönemin padişahı Sultan I. Mahmut'la görüşmüş, onun ilgi ve takdirini kazanmıştı. Bu sayede saray kütüphanesinde çalışmasına izin verilmişti. Burada geçirdiği dönem, onun ilmi serüveni açısından önemlidir. Bu dönemi takiben başlıca astronomi olmak üzere farklı disiplinlerle tanışması ve kaleme alacağı eserleri üzerine yoğunlaşması mümkün olmuştu. İbrahim Hakkı, astronominin yanı sıra, fizik, felsefe, psikoloji, sosyoloji, ahlak ve din alanlarında pek çok çalışma yapmıştır. 
Kendisinden önceki bilgi birikimini kendi dönemindeki yeni açıklamalarla karşılaştırarak birlikte değerlendirmekte, ele aldığı kavramları din diline 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yakın ifadeler kullanarak izah etmekteydi. On beş kadar eser yazmış olan İbrahim Hakkı'nın eserleri, yaşamında iken ilgi ve beğeniyle karşılanmıştı. İbrahim 
Hakkı'nın en önemli eserleri Divan ve Mari- 
Jfetname'dir. 
Marifetnâme, tb- "E ; 
rahim Hakkı'nın 1757 İbrahim Hakkı (1703-1780) ylında tamamladığı ünlü eseriydi. Ansiklopedik özellik taşımakta olan bu eseri, halkın anlayabileceği yalın bir dille kaleme almıştı. Altı yüz sayfalık bu kitapta çok geniş bir kaynakça kullanılmış, dört yüz kitaptan yararlanılmıştı. 
Başlıca ilahiyat konuları ile birlikte coğrafya, astronomi, biyoloji, matematik, anatomi, fizyoloji, psikoloji, eğitim, doğa bilimleri ve fen bilimleri hakkında da geniş bilgilere yer verilmişti. Kitapta, güneş sistemi etraflıca anlatılmıştı. Marifetnâme'de İbrahim Hakkı evrime de bir bölüm ayırmış ve evrim düşüncesini açık bir biçimde şu sözlerle dile getirmişti; “Felekler ve yıldızlar hareket edip, dört unsuru istihale (evrim) ile birbirine karıştırıp yoğurmuşlardır. Böylece, önce madenler, sonra bitkiler, daha sonra hayvanlar meydana gelmiştir. Hayvan kemalini bulduğunda, insan zahir olmuştur.” İbrahim Hakkı, eserinde bunun yaratıcının emir ve tesiriyle olduğunu belirtmiştir. Eserinde dönüşüm sürecini şöyle açıklamıştır; “Bu şerefli vücudun yükselişinin başlangıcı madenler olmuştur. En önce kaygan çamurdur, sonra taş 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mertebelerine yükselmiştir, sonra kıymetli cevherler mertebesine vasıl olmuştur. O mertebeden de yükselerek tohumsuz biten bitkiler mertebesine varmıştır. 
Sonra tohumla biten bitkiler mertebesine, oradan ağaç şeklini alıp hurma ağacına kadar varmıştır. 
Hurma mertebesinden hayvanların mertebelerine yükselip nice seneler o mertebede ömür sürmüştür. 
Oradan fiil ve şekil bakımından insana benzeyen yarı insan (nesnas) ve maymun mertebesini bulup daha da yükselerek insan şekline gelmiştir." Bu tanımlama, daha sonra Lamarck tarafından ortaya konulacak evrim tanımıyla büyük benzerlikler göstermektedir. 

İbrahim Hakkı, varlık ve insanı birlikte ele alarak inceledi. İnsanı varlık ağacının meyvesi olarak görmekteydi. Ona göre bir ağacın meyvesi gibi insan da bütün şartların yerine gelmesinden sonra varlığa gelmekteydi. O insan gerçeği üzerinden yola çıkarken insanı tüm yönleriyle ele alan bir yaklaşım göstermekteydi. İnsanı anlamak için biyolojik, psikolojik ve ahlak yönüne ilaveten bir de insanın bilgeliğini de dikkate almak gerekiyordu. İbrahim Hakkı, ilgilendiği çok sayıda bilim alanları ile birlikte tasavvufta da geniş bir bilgi sahibiydi. Eserlerinde bu bilgilerini çok sade bir dil kullanarak anlaşılır bir şekilde aktarmıştı. Güzel ahlakı, dini heyecanı ve ilahi aşkı işleyen şiirler yazmıştı. Bütün söylediklerine ve önerdiklerine kendi de uymaya gayret etmişti. 
Fiziki dünyanın bilinmesinde duyu ve akıl gücünün önemini vurgulamıştı. Ancak bu iki gücün yetersiz olduğu düşüncesindeydi. Aşk, ona göre bu iki güçten üstündü. Alem yaratılmıştı ve selim akıl bunun doğruluğuna şahit olmaktaydı. Ona göre bilgelik, yüce 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yaratıcının yaratma sırlarını aydın ve açık bir şekilde müşahede etmekti. 

Evrende ilk mertebenin toprak olduğunu, son mertebenin ise temiz nefis olduğunu ifade etmişti. “Madenlerin başlangıcı toprak ve suya sonu ise bitkiye, hayvanın da başlangıcı bitkiye sonu ise insana bitişiktir" cümleleri ile hayatın ve canlılığın oluşumunun bir tekâmül sürecinin sonucu olduğunu ifade ediyordu. Dolayısıyla kâinatta cansızdan canlıya, basitten birleşik ve daha karmaşık bir yapıya doğru bir seyrin olduğu görülmekteydi. İbrahim Hakkı, derecelendirme ile birlikte dönüşüm düşüncesine sahipti. Ona göre madenle bitki arasındaki varlık mercandı. Bitki ile hayvan arasındaki varlık ise hurma ağacıydı. İnsan ile hayvan arasına ise maymun ve nesnas'ı (vahşi adam) koymuştu. İbrahim Hakkı, maymunu insana en yakın hayvan olarak göstermekteydi. Maymunun iç ve dış organlarının, kuyruk, kıllar haricinde insanınkilerle aynı olduğunu söylemişti. İnsan, zamanla kâmil insana ve daha da ötede külli akla (sosyal akıl, ortak akıl) ulaşmıştı. 

Genelde bir din alimi olarak isim yapmış ve bu alanda etkin olmuşsa da İbrahim Hakkı, pozitif bilimlerle de yakından ilgilenmiş, kaleme aldığı birçok eserde bilimin önemini vurgulamıştı. Bilimsel faaliyeti önermiş ve kendisi de yaşadığı sürece önem vermişti. Özellikle astronomiye yakın ilgi duymaktaydı. 
Klasik bilgiyi çok iyi hazmetmiş olan İbrahim Hakkı'nın eserlerinden, astronomi konusunda Avrupa'da o dönemde geçerli olan astronomi sistemini bildiği görülmektedir. Maarifetname'de önce dünya merkezli Ptolemaios sistemine uygun olarak evren hakkında bir açıklama yapmış, daha sonra da “yeni astronomi" 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olarak nitelendirdiği güneş merkezli Kopernik sistemi hakkında bilgi vermişti. Bu sisteme uygun olarak gezegenlerin hareketlerini ve hareketlerindeki düzensizlikleri şemalar ile açıklamaktaydı. Astronomiye yönelik bilgi birikimini takip ediyor; “Hiçbir çağda yerin döndüğüne inananlar eksik olmamıştır" diyordu. Astronomiye olan ilgisini gösteren en ilginç örneklerinden biri de büyük saygı duyduğu hocası İsmail Fakirullah için Tillo'da yaptırdığı türbedir. 
Türbenin doğusunda, harçsız taşlarla inşa edilen duvardaki pencereden, gece ve gündüzün eşit olduğu 21 
Mart ve 23 Eylül ekinoks günlerinde geçen güneş ışığı, hocasının mezarının başını aydınlatır. 

İbrahim Hakkı, eserlerinde varlıklar için bir sıralama yapmıştı. O dönemde Avrupa'da da Antik Yunan döneminden beri gelen ve yaygınca kullanılan doğa merdiveni ya da “büyük varlık zinciri" adı verilen merdivensi bir sınıflandırma sistemi bulunmaktaydı. Scala naturae olarak adlandırılan basamak modeli, Platon ve Aristoteles tarafından ortaya konulmuş, üçüncü yüzyılda başlayan Yeni Platonculuk sürecinde geliştirilmiş ve sonrasında uzun bir süre benimsenmişti. İbn-i Miskeveyh gibi İslam alimleri tarafından da benimsenmiş olan bu varlık zinciri, zamanla ilaveler yapılarak değiştirilmişti. Orta çağda da Antik Yunan döneminden gelen bu temel yapı esas alınmış ve üzerinde yapılan değişikliklerle yeni sınıflandırmalar yapılmıştı. Büyük varlık zinciri, Tanrının buyruğuyla oluşturulan tüm canlı ve cansızları da içine alan katı dini bir hiyerarşik yapıyı göstermekteydi. Sınıflandırma mükemmellik esas alınarak yapılmıştı. Sınıflandırmanın ilk sırasında Tanrı yer almaktaydı. Sonra sırasıyla, melekler, şey-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Büyük varlık zinciri (Scala naturae). 


tan, yıldızlar, ay, krallar, kraliçeler, asiller, erkek, kadın, vahşi hayvanlar, evcil hayvanlar, bitkiler, değerli taşlar, değerli metaller ve mineraller bulunuyordu. 
Ganlıların biyolojik olarak sınıflandırılmasında da orta çağdan itibaren gelen bu şemalarının etkisi olmuştu. Hayvanlar yukarıya doğru böcekler, balıklar ve kuşlar olarak sıralanıyordu. 

Ganlılar için yapılmış olan sınıflandırmalar hemen her zaman hiyerarşik bir yapıda olmuştu. Objektif kriterlerle yola çıkabilen bir doğa bilgini gözüyle yapılacak bir sınıflandırmanın bundan farklı olacağı açıktı. Birçok canlının kendine özgü donanımı ve özel becerileri bulunmaktaydı. Bir canlının hangi özelliklerinin diğerine göre üstün olduğunu söylemek imkansızdı. Canlı türlerinin sınıflandırılması için önemli bir çaba on sekizinci yüzyılda olacaktı. Doğa 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bilimcilerin daha önceleri kullandığı, hiyerarşik düzen ile kurgulanarak hazırlanmış, hantal ve düzensiz olan ve karışıklığa neden olan sınıflama sistemi yerini, İsveçli bir doğa bilimci tarafından geliştirilecek olan yeni bir sisteme devredecekti. Doğa bilimlerinde etkisi günümüze kadar süren bir sınıflandırma yapacak olan bu büyük doğa bilgini, Linnaeus'tu. 


16 


Doğanın Sistemi: 
Linnaeus 


İnsan zihni sınıflandırmaya eğilimlidir. Canlı türlerinin sınıflandırılması, insanlık tarihi sürecinde hemen her dönemde üzerinde durulmuş bir konudur. Doğa bilimlerinde sınıflandırma yapmak insanın doğayı ve canlılar dünyasını anlaması için fayda sağlayan bir yaklaşımdır. Bir araştırmaya göre, birçok farklı insan topluluğunda insanların, kendi türleri dışındaki canlıları türlere ayırıp sınıflandırma yapmaya eğilimli oldukları ortaya konulmuştur. 
Diğer yandan sınıflamalar yapılması, insanlığın evrim sezgisine ulaşmasını kolaylaştıran aşamalardan birisidir. Biyolojide canlıların sınıflandırılması için “taksonomi" terimi kullanılır. 

Taksonominin babası Carl von Linnaeus'tur (1707-1778). Linnaeus, İsveçli bir köy rahibinin oğluydu. Babası onun da kendi yolunda devam etmesini istemiş, ancak Linnaeus okul çağında pek parlak bir öğrenci olmamıştı. Babası onu okutmaktan vazgeçti ve bir ayakkabıcının yanına çırak olarak verdi. 
Ancak babasının tanıdığı bir doktor tarafından dehası keşfedilecek ve mutlaka okutulması gerektiği söylenecekti. Linnaeus, bu öngörüyü haklı çıkaran büyük başarılar gösterdi. Botanik alanında ve ziraat- ta çok ileri bir noktaya geldi. Tıp eğitimi aldı. Okulu bitirmeden ders vermeye başlamıştı. Derslerini büyük bir dinleyici kitlesi heyecanla takip etmekteydi. 
Canlı türlerini kapsamlıca araştırdı ve üstün bir çaba ile sınıflandırdı. Cansız varlıklarla birlikte tüm canlılar için ortaya koyduğu sınıflandırma sistemi ile geniş gruplardan daha özel gruplara doğru uzanan bir yapı önererek yüzyıllara dayanan eski görüşü altüst etti. Standart bilimsel adlandırmaya göre bildiği tüm türleri, cins isminden sonra tür ismi gelecek şekilde Latince olarak tanımladı ve 1735'te Systema Naturae (Doğanın Sistemi) kitabında yayımladı. Bu çalışma, sınıflandırma konusunda bir dönüm noktası oldu. Onun sayesinde biyolojide taksonomik yaklaşım yaygınca kullanılmaya başladı. Canlıların günümüzde de kullanılan iki adla sınıflandırılma yöntemi ilk olarak Linnaeus tarafından uygulanmıştır. Linnaeus'un yöntemi ile insan için Homo sapiens, kurt için Canis lupus tanımlamaları bugün de aynı şekilde yapılmaktadır. O, sınıflandırma konusundaki karmaşıklığı çözecek kolay ve pratik bir formül bul- 


Carl von Linnaeus (1707-1778) 
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muş, bu şekilde bir canlıyı sınıflandırabilmek için önceki dönemlerde ortaya çıkan karmaşaya bir son vermişti. Başlangıçta her bir türü ayrı bir tasarım ve yaratıcılık eseri olarak değerlendirmiş, ancak daha sonra birçok türün daha önce var olan türler arasındaki melezleşmeden meydana gelmiş olabileceğini öne sürmüştür. Linnaeus'un sistemi kökenini Aristoteles'in büyük varlık zinciri görüşünden almaktadır. Aristoteles, yüksek kategori için “genus” ve türü tanımlayan düşük kategori için “aydos” terimlerini kullanarak bir sınıflandırma yapmış ve bu sistem Rönesans'a kadar geçerliliğini korumuştu. Linnaeus canlıları âlem, filum, sınıf, takım, familya, cins, tür şeklinde sınıflandırarak onların doğadaki konumunu ortaya koymaya çalıştı. Bu bakış açısına göre insan; hayvanlar aleminde, omurgalılar filumunda, memeliler sınıfında, primatlar takımında, hominidler familyasında, Homo cinsinde ve sapiens türündeydi. 

Canlıları varlık zinciri basamaklarına yerleştiren hiyerarşik sıralamanın temel yapısı, görünüşte Darwin'in geliştireceği kuramına uygun olmayan bir yapı göstermektedir. Bunun nedeni, sınıflandırına ile oluşturulan hiyerarşiye dayalı varlık basamaklarının önceden belirlenmiş olmasıydı. Evrimin temel ilkelerine uyan ideal bir sınıflandırma sistemi, türlerin geçişine ve bir devamlılığın olmasına izin vermeli, her bir türe diğer iki türün arasında yer bulunabilmeliydi. Bu sistemde, yeni keşfedilen türleri hiyerarşiye göre uygun bir basamağa yerleştirmek mümkün olmuyordu. Diğer yandan türlerin baştan değişmez olduğu iddiası vardı ve bu iddia da evrimle bağdaşmamaktaydı. Ancak Linnaeus'un yapmış olduğu sınıflandırma sisteminin temel yapısı dikkate alındığında, doğadaki tüm canlıların hazırlanan bir sınıflama sisteminde ele alınmış olması, evrim kuramı ile bir tezat oluşturinamaktadır. Türlerin benzerlikleri üzerinden yapılan bu sınıflandırma, aslında temel amacı bu olmasa da türlerin akrabalığını ortaya koyan bir altyapı oluşturmuştu. Fiziksel benzerliklere göre yapılmış olan bu sıralamada insan ile maymun beraber sınıflandırılmıştı. Linnaeus sınıflandırması ile insan ilk kez primatlar sınıfında yer almış, Homo sapiens olarak isimlendirilerek Homo cinsinin içine yerleştirilmişti. Linnaeus, 1758 yılında o zamanlar bilinen iki insansı maymun türü olan şempanze ve orangutanı da Homo cinsine dâhil etti ve onları insanla birlikte aynı primatlar takımında ele aldı. Bu da insan ile maymunun ortak bir atadan türemiş olduğu düşüncesinin daha anlaşılabilir ve kabul edilebilir olmasına yardımcı olmuştu. 

Linnaeus'un yaptığı sınıflandırma daha sonra hiçbir değişikliğe gerek olmadan Darwin'in yaklaşık yüz yıl sonra ortaya koyduğu teorisindeki ortak soydan gelişi izah eden evrim ağacının dallarına yerleşebildi. Darwin, türlerin bu benzerliklerini ortak atadan evrimleşmenin delili olarak kullandı. Buna göre, canlıların benzerlikleri soyların birbirine yakınlığı ile ilgiliydi. Böylece yakın akrabalar ve uzak akrabalar belirlenebiliyor ve bir soy ağacı ortaya konabiliyordu. 
Başına ortak bir ata konularak yapılan evrim ağacı ve canlıların atalardan türemesi Linnaeus'un sınıflandırmasıyla uyumluydu. Darwin, teorisini açıklarken bu sınıflandırma sisteminin kendi teorisi ile uyumluluğuna dikkat çekti ve ortak atadan evrimleşmenin, Linnaeus'un grupları birbirinin altına sıralayan bu hiyerarşisi üzerinden de açıklanabileceğini savundu. 
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Zaten hazır olan bu sınıflamayı evrim ağacının dalları şeklinde uyarlamak mümkün olmuştu. Linnaeus'un sınıflandırması ilginç bir şekilde bir yandan evrime karşı dirençte etkili olurken, diğer yandan da evrim fikrinin gelişmesine yardımcı olmuştu. 

On sekizinci yüzyılın ortalarında Linnaeus yaklaşık altı bin bitki türü ve dört bin hayvan türü belirlemişti. Bulunmayanlarla birlikte her iki grupta da onar bin tür olduğu düşünülmekteydi. Zamanla başlıca böcekler olmak üzere çok sayıda yeni tür bulundu. Mikroskobik canlılara yönelik keşiflerle, sınıflandırma yapmak daha da zorlaştı. Günümüzde tanımlanmış olan türlerin sayısı bir milyonun üzerindedir. Diğer yandan Linnaeus sınıflandırma kriteri olarak belli organları seçmişti. Memelileri dişlerine göre, kuşları gagalarına göre, balıkları yüzgeçlerine göre, böcekleri kanatlarına göre ayırmıştı. Sürüngenleri amfibiler içinde değerlendirmişti. Bugün genetik analizler, canlıların yakınlık derecelerini anlamada türlerin ayırımında çok daha ayrıntılı bilgi vermektedir. Bazı zorluklarına rağmen Linnaeus'un sistemi ve onun kurduğu temel ilke ve kurallar günümüze kadar geçerliliğini sürdürebilmiştir. Bunu sağlayan en önemli etken, bulunan yeni türlerin sınıflandırmaya dahil edilebilmesi için onun kullandığı kategoriler yeterli olmadığında, mevcut kategorilere alt, üst ön eklerinin getirilmesi ve bazı ara kategorilerin oluşturulması olmuştur. Biyologlar, yeni bir tür adlandıracaklarında hâlâ bu kurallar kullanılmaktadır. Bugün modern biyolojinin temel sistemi olan evrime dayalı soy zincirleri üzerinden oluşturulmuş olan yaşam ağacı, Linnaeus'un yaptığı sınıflama ile pek çok açıdan uyum sağlamıştır. 
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Linnaeus'un doğa felsefesinin özü, Tanrı'nın tasarımı üzerine kuruluydu. O, Tanrı'nın, evreni insan zihninin kavrayacağı şekilde yarattığı düşüncesindeydi. Bilim ile teoloji arasında bir sentez yapmıştı. 
Ganlıları sınıflandırarak ve yarattıklarını anlamaya çalışarak Tanrının evrene yerleştirdiği düzeni gün ışığına çıkarabilirdi. Sınıflandırmadaki üstün gayretleri yanı sıra Linnaeus bir dönüşümcü değildi. 
Ona göre, en başta sabit sayıda tür yaratılmıştı ve bütün türler en baştaki yaratılış şekillerini korumaktaydı. Türlerin melezleşmesi ve dış faktörler gibi bazı durumların türleri değiştirdiğini düşünmekteydi. 
Ancak bu dönüşümün türlerde olumluya doğru gidişi engellediğini ve türlerin mükemmelliğini azalttığını öne sürüyordu. Bu bakış açısı, canlıların değişimle daha kompleks ve daha uyumlu bir dönüşüm geçirdiğini öne süren evrim teorisiyle uyuşmamaktaydı. 

Orta çağ teolojisinde kutsal kitapla tezat oluşturan evrim düşüncesi, sapkınlıktı. Zamanla aydınlanma çağının sağlayacağı göreceli özgür düşünme ortamı, evrime bilimsel bir yaklaşımı mümkün kılacaktı. On yedinci yüzyılın sonları ve on sekizinci yüzyılın başlarında, Fransa'da ve İngiltere'de bazı yazar ve düşünürler, kilisenin ve siyasi otoritenin baskısına rağmen türlerin dönüşümü fikrini dile getirmeye başlamıştı. 


7 


Fransa'da İlk Dönüşümcü Fikirler: 
Buffon 


Fransa'da 18. yüzyılın ortaları, modern evrim kuramına kıyasla çok tutarlı açıklamalar yapılmış olmasa da dönüşümcülüğe yönelik temel fikirlerin dillendirilmeye başlandığı dönemlerdir. Bu dönemde yaşamış olan Comte de Buffon Georges-Louis Leclerc (1707-1788) biyoloji tarihinin en önemli bilim insanlarındandır. Buffon, evrime yönelik çok önemli açıklamaları ilk kez yapmış olan kişidir. Ancak zaman zaman bunların bazılarının tam tersi fikirleri de ortaya koyarak tutarsızlıklar göstermiştir. Çok yönlü bir bilim insanı olan Buffon, eğitim yaşamında matematik derslerini büyük bir zevkle takip eden sıradan bir öğrenciydi. Hukuk eğitimi almış, ancak hukuku bir türlü benimseyememişti. Matematik, doğabilim, kozmoloji, tıp ve botanik öğrenimine yöneldi. Evrensel yasaların matematik üzerinden açıklanmasına derin bir hayranlık duymaktaydı. Olasılık hesapları ve fizik bilimleri üzerine araştırmalar yaptı. Özellikle bitki fizyolojisine ilişkin sorularla ilgileniyordu. 
1739'da Kraliyet Bahçesi ve onun bir bölümünü oluşturan müzenin yöneticiliğine atandı. Bu görevi ömrünün sonuna kadar sürdürdü. Zengin bitki ve hayvan örnekleriyle müzenin gelişmesini sağladı. Hırslı bir karaktere sahip olan Buffon, bu görevini tüm doğanın kaydını tutma çalışmasına dönüştürdü. Bilimin ilgilendiği farklı alanlarında derin çalışmalar yaptı ve çok geniş ansiklopedik eserler yazdı. 

Buffon, dönüşümcülüğü ve çok sayıda evrimsel problemleri gündeme getirip ilk tartışan kişidir. 
Ancak dönüşümcülük konusundaki yazıları ve açıklamaları tutarsızlıklar göstermektedir. Bir yandan Evrim'i ve dönüşümcülüğü reddediyor, diğer yandan reddettiği şeyleri izah ederken teoriyi tanımlıyor ve açıklamalar getiriyordu. Buffon, yine de dönüşümcülüğün temel birçok tezini, bazen bunun mümkün olmadığını iddia ederek ilk ortaya koyan kişi olmuştur. Onun bu tutarsızlığı, kendi düşünceleri ile kiliseye uydurma çabası arasında olan gelgitlere bağlanabilir. Yorumlanması en güç bilim insanlarından birisidir. Fikirlerinin zamanla değişmiş olması, eserlerinde yer alan çelişkili açıklamaların varlığıyla kendini göstermektedir. Türlerin değişmediğine inanmış bir çizgide görünüyor olsa da sürekli dönüşümcü kuramlara yakın olmuş, onları yeniden tanımlayıp geliştirmiş, sonra onları çürüterek transformizm konusunda birbiriyle tutarlı olmayan bir tavır sergilemiştir. Buffon, ayrıca sonraları etraflıca ortaya konulacak olan ve Evrim Teorisinin en temel başlıklarından birisi olan tüm canlıların bir ortak atadan geldiği fikrinden ilk kez bahsetmiş olan kişidir. Ancak bu görüşü dillendirdikten sonra bunun neden olmadığına yönelik kanıtlar öne sürmüştür. Bu kanıtlar; hiçbir yeni türün oluştuğunun gözlemlenmemiş olması, katır gibi melezlerin üreyememesinin türler arasında geçiş için engel oluşturmuş olması ve araformların ortada bulunmamasıydı. 


Buffon (1707-1788) 


Türlerin gerçek varlıklar olmadığı düşüncesindeydi. Linnaeus'un sınıflandırma sistemini birçok yönden eleştiriyor, türlere dayalı sınıflandırma yapılmasını salt bir zihin ürünü olarak nitelendiriyordu. Doğa Tarihi isimli ansiklopedik eserinin ilk ciltlerinde bu düşüncesini açıkça dile getirmişti. 
Buffon zamanla türlerin gerçekliğini kabul etmiş olsa da türlere bakışı yine de Linnaeus'tan farklıydı. 
O, türleri akıl yürütmelerle değil, tamamen deneysel ve gözlemsel bazda açıklama çabasında oldu ve özellikle aralarında çiftleşen türlerin oluşturduğu “gen havuzu"nun varlığına dikkat çekti. Türlerin değişimlerini çevresel etkenlere bağladı. Buffon'un bu açıklamaları, daha sonra Lamarck'ı ve Darwin'i de etkileyecek ve kuramlarını geliştirirken onun fikirlerinden 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yararlanacaklardı. Buffon'a göre, Linnaeus'un cins (genus) kategorisi olarak gruplandırdığı kökensel türler, en başta yaratılmıştı. Kökensel türlerin ortak atalar olduğunu ve diğer türlerin kökensel türlerden türediğini savunuyordu. En kompleks yapıdaki ilk kökensel türün bile kendiliğinden türemeyle oluştuğu düşüncesindeydi. Zamanla bu kökensel türlerden melezleşme yoluyla diğer türler oluşmuştu. Türler bu şekilde baştaki mükemmelliklerini kaybetmekteydiler. Buffon o dönemde aslında temel evrim ilkeleriyle uyuşmayan bu bakış açısına sahipti. 

Evren yasalarının matematiksel düzenine hayranlık duyuyordu. Bunların canlılık için de geçerli olduğunu düşünüyordu. Newton ve Leibniz'in geliştirdikleri fizik teorilerinin derin etkisi altındaydı. Bu temel görüşleri, gözlemsel ve deneysel biyoloji çalışmalarının metodolojisine yerleştirdi. Ona göre canlılar da aynı yasalara tabii idi ve biyolojinin yanında ekoloji, yerbilimi, evrenbilim gibi konularda da aynı metodolojiyi kullandı. Buffon, yerkürenin tahmini yaşını hesaplamak için deneyler yaptı. Kendisinden yaklaşık yüz yıl önce İrlandalı baş piskopos James Ussher'in 
1654 yılında yayımladığı bir eserde, Dünya'nın MÖ 
4004 yılında yaratılmış olduğu iddiası vardı. Bu iddia o zaman Kilise'nin yaygın olarak kabul ettiği bir görüştü. Ancak Buffon bunu deneysel olarak ortaya koymaya niyetliydi. Yerkürenin yaşını hesaplamak için Newton'un soğuma yasasını kullandı. Bunu, ürettiği bir dizi demir küre üzerinde yaptığı çalışmalarla belirlemeye çalıştı. Onları neredeyse erimiş hale gelene kadar ısıttı ve soğumaya bırakarak soğuma süresini ölçtü. Bu deneyi farklı ortamlarda yaptı. 
Deneylerin sonucunda yeryüzünün yaşının 75.000 yıl 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civarında olduğunu hesapladı. Bazı yazılı olmayan açıklamalarında ise bunun üç milyon yıl olabileceğini de öne sürdüğü bilinmektedir. 

Buffon'un meşhur kitabı 1749 yılından başlayarak yaşamı boyunca süren bir çalışmayla ortaya koyduğu Histoire Naturelle, Generale et Particuliere (Genel ve Özel Doğa Tarihi) onun adıyla özdeşleşmiş en önemli eseriydi. Avrupa genelinde çok satan kitaplar arasında yer almaktaydı. Kırk dört ciltlik kitabın ilave ciltleri de onun ölümünden sonra notlarından yararlanılarak yayımlanacaktı. Buffon, hayvanlar aleminin bir haritasını çıkarmak, onları tanımlayıp detaylandırmak arzusuyla yola çıkmıştı. Canlıların sınıflandırmasına ilişkin çalışmaya koyulmasının başlıca amacı, çok eskiden gelen Aristoteles sistemini geliştirmekti. Ancak eserinin sıkıcı ve kapsamı dar olan bir sınıflandırma çalışması olmasını istemiyordu. Hedefi, türlere geniş bir bakış açısıyla bakarak, onların arasındaki ilişkileri anlamlandırmak ve doğa tarihine yönelik bir tür edebi ansiklopedi oluşturmaktı. Hayvan tanımlarını tekdüzelikten kurtarmak için, doğa ve hayvanların farklı yönlerine de değiniyor, açtığı felsefi tartışmalarla bu tanımları renklendiriyordu. Bu kitap, doğa tarihinin birbirinden kopuk ve bağlantısız gibi görülen olgularını kavranabilir bir şekilde bir araya getirmişti. Kitapta hayvanların sıra dışı özelliklerine değiniliyordu. Hayvanlarda, işlevini yitirerek küçülmüş, körelmiş ve kullanılamaz hale gelmiş kimi organların bulunduğuna dikkat çekiyordu. Bu bulgulardan yola çıkarak onların bu şekilleriyle yaratılmış değil, evrilmiş olduklarını öne sürüyordu. İddialarının, deneyimleri sonucunda ortaya konulmuş öngörüler olduklarını ima ediyordu. 
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Buffon, insan üzerinde de detaylı çalışmalar yaptı. İnsanı ve biyolojik yapısını embriyo aşamasından başlayarak farklı yaşlardaki değişiklikleri dikkate alarak inceledi. İnsanın vücut yapısının hayvanlarla benzer olduğu açıktı. Ayrıca zihinsel yapısı üzerinde de durdu ve insanın bilinçli olması konusunu araştırdı. İnsanın konuşma becerisinin gelişme dönemindeki seyri üzerinde durdu. Ancak ona göre zihinsel yapı dikkate alındığında insanlarla hayvanlar arasında mukayese bile edilmeyecek kadar büyük bir fark bulunmaktaydı. Bu büyük fark nedeniyle insanların hayvanlardan türemesi mümkün olamazdı. 

Dini dogmalara karşıydı. Ancak yaşadığı dönemin dini hassasiyetlerini de dikkate almaktaydı. Kitabını kaleme alırken kiliseyi gözetmek için özel bir çaba gösteriyordu. Ancak yine de eserinde kutsal kitaba ters düşen bölümler bulunmaktaydı. Cesurca yazılmış bu bölümler nedeniyle Fransa'da 1750 yılında bazı çevreler, kitabını sapkınlıkla suçluyor, kitabın sansürlenmesi ve hatta yakılmasını istiyorlardı. Bunun üzerine kamu düzeninin bozulmasından endişe eden Sorbon'daki teologlar Buffon'u ifade vermeye çağırdılar. Bu sorgulamayla Buffon, kendisinden yaklaşık iki yüzyıl önce Galile'nin engizisyona karşı yaşadığına benzer bir süreç yaşamıştı. Kitabının on dört yerinde tespit edilen kınanmayı hak eden açıklamalarını geri aldığını bildiren bir belge imzalamayı ve bu belgeyi kitabın sonra yapılacak olan baskılarında da yayımlamayı kabul etti. Yaptırımlar Galile'ye uygulanan kadar ağır olmasa da Kilise gücünü göstermişti. Bu, Buffon'un geri adım atmasına ve daha tutucu bir yol seçmesine neden olmuştu. 
Aslında sonradan kiliseye taahhüt ettiği bu belgeyi 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hazırlamadı. Ancak kitabının sonraki baskılarında kullandığı ifadeleri daha özenli bir şekilde seçerek yazmaya dikkat etti. Buffon, önemli bir konuma sahipti. 1773 de kont olmuştu. Varlık ve unvan sahibiydi. Hem toplumun beğenisini hem de kraliyet ailesinin desteğini kazanmış, sosyal bir güce kavuşmuştu. Bu sayede, seçkin konumunu sürdürebilmesi mümkün olmuştu. Diğer yandan Sorbon'un üyeleri tarafından da korunuyordu. Dikkatli olması gerekiyordu. Bu nedenle temkinli davranmaktaydı. Historie Naturelle'in yeni baskıları, oto sansür uygulanmış olarak yayımlanıyordu. Bu durum, bu kez aydınlar tarafından eleştiriliyor, Diderot ve o dönemde önemli bir eser olarak yayımlanmakta olan Ansiklopedi'nin diğer yazarları ve dönemin aydınları eserin sansürlenmiş olmasından yakınıyorlardı. Felsefeye yöneltilen zulmün ortasında özgürlükten uzak bir ortamda yazılmış olan bu eserin yayımlanabilmesi için, gerçekler saptırılmış ve cesaretten ödün verilmişti. 
Sonraki yıllarda Buffon, doğanın engin çeşitliliği yanı sıra astronomi, fizik ve diğer doğa yasalarını da eserleri aracılığıyla paylaşmaya devam etti. Kitabının en ünlü ve aynı zamanda en tartışmalı olan bölümü Doğanın Dönemleri'ni 1778 de yazdı. Artık yaşlanmıştı ve 79 yaşındaydı. Kendisini daha çok risk almaya hazır hissediyordu. Kitapta kilisenin öğretilerine ve yaratılış inancına aykırı iddialar vardı. 
Güneş sisteminin kökenini araştırıyor, gezegenlerin kuyrukluyıldızların Güneş'e çarpmalarının sonucu oluştuklarını ve yeryüzünün kilisenin söylediğinden çok daha yaşlı olduğunu söylüyordu. Yok olan canlı türleri tanımlaması yaparak paleontolojinin gelişimine önderlik etmişti. Nuh Tufanının gerçek olmadığını 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ileri sürüyordu. Bunların daha ileri inceleme ve araştırmalarla kanıtlanması gerektiğini ve kendisinin artık bunu yapacak zamanı kalmadığını vurguluyordu. “Yaşım, farkına vardığım şeyleri doğrulayarak bir sonuca ulaştırabilmek için yeterince incelemede bulunmama imkân vermiyor. Beni başkaları izleyecektir. Ölçüp biçeceklerdir. Göreceklerdir." diyordu. 
Kitap yayımlandıktan hemen sonra dini otoritelerin yeniden saldırısına uğradı. Sorbon'un da yapacağı bir şey yoktu. Teoloji Fakültesi, kitabı kınadı. Buffon, önceki kitabında başına gelen olayı burada da yaşadı. Kendisine yeni bir yaptırım belgesi imzalatılmıştı. Cesur açıklamalarını ve sözlerini geri aldığını kabul eden bu belgeyi sonraki baskıya ekleyeceğine dair söz verdi. Ancak sonra zamanı geldiğinde daha önceki gibi bunu yapmayı da reddetti. 

Buffon on sekizinci yüzyıl ikinci yarısında doğa tarihiyle ilgili tüm düşüncenin babası olarak kabul edilmektedir. Bir yandan halkın hayranlık ve desteğini almış, diğer yandan çok sayıda eleştirinin de hedefi olmuştu. Kendisini aşağılayanlara karşı suskunluğunu korudu. Kendisinden sonra gelen birçok doğa bilimci onun fikirlerinin etkisinde kalacaktı. O dönemde Fransa'da yaşayan, Buffon'un yakın takipçisi olan ve kaybedeceği çok fazla bir şeyi olmayan başka bir düşünür, daha cesur davranacak ve dönüşümcülüğe yönelik fikirlerini Buffon'a göre daha açık olarak paylaşacaktı. Bu düşünür, yazdıklarıyla Avrupa tarihinde bir dönüm noktası olan Fransız devrimini hazırlayan ve bütün yaşamını gerçeğin ve aydınlanmanın coşkusuna adamış bir isim olan Denis Diderot'tu. 


18 


Devrime Götüren 
Aydınlanma Hareketi: 
Diderot 


Fransa'da 18. yy. aydınlanma hareketinde önemli bir isim olan Denis Diderot (1713-1784) Fransa'nın kuzeydoğusunda, her şeyin merkezinde kilisenin yer aldığı tutucu bir kasaba olan Langres'de doğmuştu. 
Ailesi tarafından papaz olmasına karar verilmişti. 
Kasabada Cizvitler Kolejinde yoğun dini inancın yaşandığı bir ortamda öğrenim gördü ve papazlık unvanını aldı. Babasının ve papazların sürekli gözetimi altındaydı. Her şey onlar tarafından belirleniyordu ve onları sorgulamak mümkün değildi. Ancak papazlık 
yapmadı. Öğrenme ve kendi yolunu çizmek üzere 16 
yaşında Paris'e gitti. Serbest düşünceyi paylaşabilme fırsatını bulduğu bu kentten büyülenmişti. Latince, Grekçe ve felsefe okutma eğitimi aldı. Bu dönemde yaşamını maddi sıkıntı içinde sürdürmekteydi. Para kazanmak için yazıcı olarak çalışıyor, kitap çevirileri yapıyor, ara sıra vaazlar da yazıyordu. Kısıtlı maddi olanaklarını kitaba yatırıyor, kendine kurmakta olduğu kütüphane gün be gün mükemmelleşiyordu. 
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Zeki olmasının yanı sıra tutkulu, kararlı, disiplinli biriydi. Zamanının büyük kısmını kitap okuyarak metinler hazırlayarak ve söyleşilere katılarak geçiriyordu. Yazı dilini ustalıkla kullanıyordu. Doğa bilimleriyle de yakından ilgileniyor bu konuya ilişkin çok sayıda kitap okuyor ve bu kitaplarla kütüphanesini zenginleştiriyordu. Çocukluğundan beri aklına takılan soruların yanı sıra ortaya çıkan yeni sorular zihnini devamlı kurcalıyor ve geceleri uykusundan uyandırıyordu. Bir yandan teolojiye, diğer yandan doğa bilimlerine yönelik sorularla uğraşmaktaydı. 
Yaşam neydi ve nasıl ortaya çıkmıştı? Türler bir değişim geçirmekte miydi? Hayvanlar ile insan arasında nasıl bir ilişki vardı? Beden ve ruh arasında nasıl bir ilişki vardı? Fransa'da katıldığı her söyleşide ve okuduğu her kitapta bu sorulara yanıt arayacaktı. 

Diderot'un doğa ve insan bilimlerine olan merakı zamanla siyasi bir boyut kazandı. Aydınlanma hareketinin aktif bir üyesi olmuştu. Hıristiyanlık dininin zengin kiliselerin kontrolünde bir endüstriye dönmüş olduğunu görüyor ve reddediyordu. Papazlar, gücü ellerinde tutabilmek adına insanları bilerek cahil bırakıyorlardı. Paris'in özgür düşünmeye imkân sağlayan kafelerinde, salonlarında söyleşiler yapıyor ve bu söyleşilerde kilisenin yozlaşmasından bahsediyor, Katolikliğin tehdit ve işkenceyle dolu, yıldırıcı yakın tarihini eleştiriyor ve sansürcülüğü lanetliyordu. Gerçek bilgi, kilisenin kurumsal olarak hiçbir araştırmaya ve gözleme dayanmadan yaptığı açıklamalarda değil, bir mikroskobun merceğinde, bir deneyde ve bilimdeydi. Doğa bilimlerinin cazibesine kapılmış bir filozof olarak bir yandan bu alanda yazılmış kitapları okuyor diğer yandan konuyla ilgili 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Denis Diderot (1713-1784) ve Ansiklopedi 


önemli isimlerle tanışıyordu. Büyük bir saygı duyduğu Buffon'la tanıştı. Diğer yandan Jean-Jacques Rousseau gibi döneminin düşünce alanında önemli isimleri ile tanışacak onlarla sık sık bir araya gelip tartışacak ve fikir alışverişinde bulunacaktı. Sadece çeviriler yapmakla kalmıyor, ayrıca özgün eserler de kaleme alıyordu. Cesurca kaleme aldığı Filozofça Dü- ` şünceler adlı eseri, Fransa Parlamentosu tarafından toplatılarak mahkeme kararıyla yakıldı. Cizvitlerin ve dincilerin yoğun eleştirileriyle karşı karşıya geldi. 
Tüm güçlüklere rağmen Diderot, aydınlanma sürecindeki aktif rolüne devam etti. “Felsefeyi halka yaymak için hızlanmalıyız" diyordu. Bir Ansiklopedi oluşturarak, papazları devre dışı bırakıp bilgiyi doğrudan insanlara ulaştırmaya karar verdi. Bu düşünce ona heyecan veriyor ve çalışma arzusunu ateşliyordu. Bu ünlü Ansiklopedi çalışması, yeni felsefi ve bilimsel düşünceleri ve bilgileri Avrupa ölçeğinde çok geniş kitlelere yayma amacıyla tasarlanan bir eserdi. 
Ansiklopedi'de fosillere, katmanlara, coğrafyaya, madenlere ilişkin uzun açıklamalar yapılmış ve yüzlerce 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maddeye yer verilmişti. Filozoflar oteli olarak anılan bir ev 1750'lerin başlarında Parisli aydınların toplanma yeri olmuştu. Burası muazzam bir fikir üretim ve çeviri merkezi, aynı zamanda Ansiklopedi'nin üretim yeriydi. Ansiklopediye Diderot'un önderliğinde başlıca d'Alembert, d'Holbach, Montesguieu, Voltaire ve Jean Jacgues Rousseau olmak üzere yüzden fazla yazarın katkısı olacaktı. Bu çalışmaların amacı aydınların kütüphanelerini doldurmak değildi. Ana amaç halktan gizlenmiş olan doğru bilginin onlara kapsamlı ve olabildiğince kolay bir şekilde ulaştırılmasıydı. Diderot, bu bilgi üretim merkezinin dinamosuydu. “Filozofların ilerlemesini istiyorsak, insanları filozofların bugün bulundukları seviyeye ulaştırmalıyız" diyordu. 

Ansiklopedi'de hayvanları tanımlayan uzun başlık altında Buffon'un doğa tarihi eserinden yaptığı alıntılar üzerinde birleştirmeler, düzenlemeler ve eklemeler yaptı. Diderot, cesurca kaleme almış olduğu Ansiklopedi'nin bu sayfalarında, Buffon'un açıklamalarını sınırların ötesine taşıyordu. Onun açıklamalarına karşıt tezler de ileri sürmüştü. Doğadaki ilerlemenin çok küçük farklılıklarla ve algılanamayacak bir derecede olduğunu belirtiyordu. Canlı türlerinin tipik türlerle sınırlı olmadığını vurgulayarak, türler arasında köprü görevi gören, arada kalmış canlıları tarif etti. Şöyle diyordu; “Nasıl bir canlı organizma, bitkiler ve hayvanlar aleminde ortaya çıkıyor, büyüyor, olgunlaşıyor, ölüyor ve yok oluyorsa, türler de benzer aşamalardan geçiyor olamaz mı? 
Eğer inançlarımız bize, hayvanların yaratıcının elinden tam da bugün göründükleri gibi çıkmış olduklarını öğretmemiş olsaydı ve eğer başlangıçları 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ve sonları hakkında biraz kuşku duymaya hoşgörü ile bakılabilseydi, kendi akıl yürütmelerine terk edilen bir filozof; hayvanlar dünyasındaki unsurların, sırf şartlar uygun olduğu için bir araya gelmiş olduklarından, bu unsurların başlangıçtan bu yana maddenin kütlesine karışıp etrafa saçılmış olduklarından, tüm bunlar olurken milyonlarca yılın geçtiğinden, bir gün canlıların ve insanın da geri gelmeyecek şekilde yok olacağından ya da bugünkünden tümüyle farklı bir formda ve bambaşka beceriler kazanmış olarak varlığını devam ettireceğinden kuşkulanmaz mıydı?” 

Ansiklopedi her ne kadar genel olarak elit kesim tarafından ilgiyle karşılanmış olsa da bazı çevrelerin tepkisini almıştı. Çalışmaları yakından takip edilmekteydi ve Diderot bunun farkındaydı. 1749 yılında bir süre hapis cezası almıştı ve tekrar benzeri bir durum yaşamak istemiyordu. Diğer yandan da söylemek istediklerinden vazgeçmeye de niyeti yoktu. Bu nedenle eserlerinde yeni söylemler kullanıyor, yeni yazım stratejileri geliştiriyordu. Zekice hazırlanmış düşündürücü sorulara cevap veren kaçamak cümleler kullanıyordu. Fikirleri duyurmak ve onları daha ileriye taşımak için bazen aksini savunuyormuş gibi görünme yoluna da başvuruyordu. Okuyucuları aydınlatabilmek için laf cambazlığına başvuruyordu. 
Çarpıcı bir önerme ortaya koyduktan sonra, tam tersini söylüyor ancak bu arada önermenin etkisi varlığını devam ettiriyordu. Yazılı metinler bilimin bir kozu, bir silahıydı. Ancak diğer yandan dönemin otoriter dini ve siyasi çevreleri için de tam bir suç kanıtı teşkil ediyordu. Bu, Diderot için tek yoldu. Buffon'un da yaptığı buydu. 
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Diderot bir dönüşümcüydü. Varlıkların birbirine dönüşmekte olduğu, sürekli bir değişim olduğu ve doğada kesin olan bir şey olmadığı düşüncesindeydi. Ancak dönüşümün mekanizmaları ile ilgili elinde mevcut ya da kendi geliştirdiği açıklayıcı mekanizmalar yoktu. Toplumsal değişim kaçınılmaz ve gerekliydi. Dönüşümcülüğün farkına varmak, zamanla tutarlı kuramlarla bunun açıklanabilmesini sağlayabilirdi. Toplumsal bir aydınlanmaya ihtiyaç vardı. 
Diderot'a göre formlar içinde bulundukları ortam değiştiği için değil içsel bir devinimden ötürü değişime uğramaktaydı. Bir notunda şöyle demişti. “Bir canlının başlangıçta sahip olduğu şekli, onun gereksinimlerine ve alışkanlık haline gelen işlevlerine göre bozulur veya kusursuz hale gelir. Çok az yürür, çok az çalışır, fakat çok düşünürüz. Öyle ki bir gün insanın sadece bir kafadan ibaret olacağı olasılığını göz ardı etmezdim.” 

Diderot'un düşünceleri kitaplarında kendi kendine ya da başkasının ağzından yapılan hayali söyleşiler şeklinde ifade bulmaktaydı. En sıra dışı kitabı olan, 1769 yılında kaleme aldığı D'Alembert'in Rüyası kitabında düşüncelerini uyumakta olan D'Alembert'in ağzından ifade etmişti. Diderot, önce “Kendi kendine yeten, kendini sürekli yenileyen ve düzenleyen bir evren" tasvir etmişti. Bu evrende sürekli bir değişim vardı. Doğa sürekli bir akış halindeydi ve her canlının diğer canlılar ve böylece bütün türler üzerinde bir etkisi bulunmaktaydı. Şöyle diyordu; “Her mineral az çok bir bitki, her bitki az çok bir hayvan, her hayvan az çok bir insandır.” “Doğada keskin çizgilerle tanımlanmış hiçbir şey bulunmamaktadır. 
Tüm canlı formları ilkel formlardan türemiştir. Ta- 


DİDEROT | 157 


vuk mu yumurtadan yoksa yumurta mı tavuktan çıkar sorusu sizi rahatsız ediyorsa, bunun nedeni hayvanların en başından beri şimdiki gibi olduklarını varsayıyor olmanızdandır.""Ne delilik! Önceden ne olduklarını, sonra neye dönüşeceklerinden daha iyi biliyor değiliz. Belki de ufacık bir solucan, çamurun içinde kıvrıla kıvrıla büyük bir hayvan olmaya doğru ilerliyordur.” 

Bu küçük ipliksi solucan, evrimin artık daha fazla sorgulanacağı ve daha fazla anlaşılmaya başlayacağı bir dönemde İngiltere'de bir düşünürün aklını kurcalayacak ve onun zihninde kıvrıla kıvrıla yoluna devam edecektir. Bu kişi Darwin'in büyükbabasıdır. 


19 


Büyükbaba Darwin'in İlk Canlı 
İpliksi Parçası 


İnsanın kendi evrimini anlama sürecinde Charles Darwin'den önce önemli kilometre taşlarından birisi olarak bir Darwin daha bulunmaktaydı. Bu kişi Darwin'in büyükbabası Erasmus Darwin'di (1731- 1802). Büyükbaba Darwin hekim, doğa filozofu, şair, fizyolog ve aynı zamanda bir mucitti. Başarılı bir doktordu. Kralın şahsi doktoru olmayı reddetmişti. 
Hekimlik mesleği, araştırmacı ruhu ve özel merakı sayesinde evrim konusunda önemli bir yol kat etmiş ve çarpıcı fikirler geliştirmişti. Doğa bilime, fosillere ve botaniğe karşı babasından devraldığı derin bir ilgisi vardı. Erasmus Darwin, yaşamı en ilkel formlardan insana uzanan bir zincir olarak görmüş, organizmaların basit yapılardan yüksek bir düzeye doğru gelişmekte olduklarını ve gereksinim baskısı altında gitgide dönüştüklerini öne sürmüştü. 

Erasmus Darwin'in fikirlerini geliştirmesinde, yaşadığı Lichfield bölgesinde bulunan yeryüzü tabakalarının özel yapısı ve burada bulunan fosillerin önemli rolü olmuştu. Burası doğal çatlaklarla ve ma-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Erasmus Darwin 
(1731-1802) 


ğaralarla bezenmiş bir bölgeydi. Mağaralarda, inşaat kazılarında ve madenlerin duvarlarında deniz kabukluları, balık fosilleri ve ammonitler ortaya çıkıyordu. 
Fosilleri içeren taşlar ve görkemli damarlı taşlar, bölge insanlarının evlerinde dekoratif amaçla kullanılıyordu. Bazen kertenkelelere benzeyen ancak daha büyük boyutlarda ve yüzgeçleri olan oldukça enteresan fosiller de bulunuyordu. Bulunan fosil kalıntıları, tanımlayıp tarif etmesi için ona getiriliyordu. 
Çevrede olan bitene karşı ilgili ve oldukça meraklı birisiydi. İyi bir gözlemciydi. Fosiller dünyasının inanılmaz ilginçliği Erasmus Darwin'i büyülüyor, çoğunu tanımakta zorlanıyordu. Bunu çözmenin bir yolu, onları bulundukları yerde görmekti. Bu fosilleri inceleyebilmek için yer kabuğunun derinliklerine gidilmesi gerekiyordu. Arkadaşlarıyla birlikte onları yerinde görüp, incelemek ve doğru tespitte bulunabilmek için Derbyshire mağaralarına girdiler. Erasmus, bölgede kendilerini Birmingham Filozofları olarak adlandıran bir grubun kurucu üyesiydi. Astronomi, jeoloji, elektrik ve meteorolojiye ilgi duyan 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bir grup kafa dengi insanla yakın ilişkiler içindeydi. 
Grubun üyeleri arasında buhar makinesinin geliştirerek sanayi devriminin oluşmasında önemli rol oynayacak olan James Watt gibi önemli isimler bulunmaktaydı. Bilimsel konuları tartışmak üzere bir araya gelen bu topluluk sonradan gece ulaşımlarını daha aydınlıkta yapabilmek için her ay dolunaya en yakın pazar günü olacak şekilde toplantılarını düzene sokmuşlar ve gruplarını Ay Topluluğu (Lunar Society) olarak adlandırmışlardı. 

Erasmus, 1768 yazında bir araba kazası geçirdi. 
Hareketleri birkaç haftalık bir süre için büyük oranda kısıtlanmıştı. Ancak bu kısıtlılık onun daha derin düşünmesine fırsat vermişti. İyileşme döneminde yaşamın ortaya çıkışına ve kökenine ilişkin olarak edindiği fikirleri içeren bir kitap üzerinde çalışmaya başladı. Bu fikirler maden ocaklarında zihnine düşen sorulardan hareketle ortaya çıkmıştı. Kısa bir süre sonra Zoonomia ya da Organik Yaşamın Yasaları adını verdiği kitabını tamamladı. Ancak kitabın 


Ay topluluğu. 
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yayımlandığı takdirde nasıl bir tepki alacağı konusu belirsizdi. Erasmus, her türlü fikrin rahatlıkla tartışılabildiği Ay Topluluğu toplantılarının sağladığı özgürlük ortamının etkisindeydi. Bu nedenle kaleme aldığı kitabındaki fikirlerin diğer insanlar tarafından nasıl görüleceğine emin olamıyordu. Fikirleri normal mi karşılanacak yoksa sapkınlıkla mı suçlanacaktı? 
Bu konuda çok güvendiği arkadaşı Papaz Richard Gifford'a kitabın tartışmalara neden olma olasılığı en yüksek olan bölümünün bir kopyasını gönderdi. 
Erasmus Darwin, amacının Hıristiyanlığa saldırmak olmadığını ve her şeyin ilk nedenine bir adım daha yaklaşmayı istediğini belirtiyordu. Tanrının harikulade eserlerini kullarının araştırmak ve öğrenmek isteyeceğine inanıyordu. Ancak Gifford bu konuda onu cesaretlendirmeyecekti. Erasmus'a çalışmasının kabulüne yönelik endişelerini söyledi. Temkinli olması 


Erasmus Darwin'in 

deniz kabukları 

) eklettiği aile arması 

7 YİNE rn A Sy ve E Conchis Omnia 
Ti aa) (Her şey deniz 

kabuklarından gelir) 

ibaresi. 
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gerekiyordu. Yaşamın ilkesini sorgulamak dindarlığa uygun düşmeyecekti. Bu fikirler, Erasmus'un materyalistler ve kuşkucular ile aynı kefeye konulması riskini taşımaktaydı. 

Papaz arkadaşının uyarısı yerindeydi. Erasmus'un düşünceleri yaygın görüşle uyuşmuyordu. Bu durumda kitabın içeriği nedeniyle halkın ve kilisenin genişçe bir tepkisi ile karşılaşma olasılığı çok yüksekti. Kitabı yayımlamaktan vazgeçti. “Bunları hiçbir zaman yayımlamamalıyım. Eğer toplumun ahlakına olumsuz etki edeceğini baştan görebilseydim buna hiç niyetlenmezdim bile” diyordu. Bir yandan böyle düşünse de diğer yandan dönüşümcü ruhunu yatıştıramıyordu. Kilisenin suç olarak göreceği bazı görüşlerini doğrudan olmasa da dolaylı yoldan ifade edebilirdi. Aile armasına deniz kabuğu şekli ve ayrıca her şey deniz kabuklarından gelir E Conchis Omnia ibaresini ekletti. Küçük, göze çarpmayan bir armaydı ve ibarenin de anlamı bilinmemekteydi. 
Ancak zamanla dikkat çekmeye başladı. Anlamı da doğal olarak çözülmüştü. Bazıları bunu Erasmus'un kilisenin öğretilerine aykırı olan görüşlerinin açık bir ifadesi olarak görüyordu. Erasmus, mesleğini ve ailesinin saygınlığını düşünerek bir süre sonra bu ifadeyi sildirdi. 

Dönemin Fransız doğa filozoflarına göre, İngiliz doğa filozofları çok tutucuydu. Felsefe ve bilim söz konusu olduğunda tam bir Fransız hayranı olan ve Buffon'un yakın takipçisi olan Erasmus Darwin için ülkesindeki bu aşırı felsefi tutuculuğa katlanmak çok zordu. Ancak adada bilimsel anlamda önemli bir aşama kat edilecek ve jeoloji alanında bir hareketlilik olacaktı. İskoç jeolog, hekim ve doğa bilimci olan 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James Hutton'un (1726-1797) jeolojiyle ilgili oldukça ilgi çekici ve açıklayıcı olan uzun bilimsel makalesi Theory of the Earth (Yeryüzü Kuramı) 1788 yılında yayımlandı. (Hutton, aynı makaleyi genişleterek 1795'te bir kitap olarak yayımlayacaktı). Bu makalede Hutton, doğanın ve yeryüzünün oluşumuna yönelik sağlam temeli olan açıklamalar getirmişti. Buffon gibi Fransız çağdaşlarının düşünceleriyle uyuşan birçok konuya yer vermekteydi. 

Hutton'a göre dünya statik değildi. Sürekli bir dönüşüm geçirmekteydi. Ayrıca dünyanın genç olamayacağını da savunuyordu. Dünya'nın uzak tarihinin, bugün gözlenebilen erozyon ve sedimantasyon gibi süreçlerin doğru bir şekilde analiz edilmesiyle ortaya konulabileceği düşüncesindeydi. Çalışmaları, jeolojinin modern bir bilim olarak kurulmasında kilit bir rol oynamış olan ve bugün modern jeolojinin babası olarak anılmakta olan Hutton, makalesinde; “Bir başlangıcın ve bir sonun olduğuna dair hiçbir iz bulunmaksızın, zaman ve uzay içinde belli bir düzen- de dönmekte olan bir dünya ve son derece yavaş bir şekilde kayarak kendilerini yeni baştan oluşturan kıtalar"dan bahsediyordu. Erasmus, daha önce bir keşif gezisi nedeniyle evinde kalmış olan Hutton'u yakından takip etmekteydi. Sabırsızlıkla beklemekte olduğu bu makaleyi büyük bir heyecanla okudu. Çok etkilenmişti. Döneminin çok ilerisinde bu cesurca açıklamalar onu hayran bıraktı. Makalede okuduğu yeryüzüne yönelik açıklamalar, Erasmus'u insan vücudu ile bir bağlantı kurma noktasına kadar taşıdı. 
Yeryüzü, her gün muayene ve tedavi ettiği insan bedenlerine benziyordu. Kendine ait bir iç düzeni, ritmi ve dolaşımları bulunmaktaydı. Hutton'dan ilham 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alan Erasmus, jeolojiye yönelik bildiklerini daha ileriye taşımak için büyük bir çaba gösterdi. Fosil koleksiyonunu zenginleştirmeye başladı. Zamanla bilgi birikimi zenginleşti. Kendine daha çok güvenmeye başladı ve kitabını yayımlamaya karar verdi. 

Erasmus Darwin'in kitabı Zoonomia or the Laws of Organic Life'ın 586 sayfadan oluşan ilk baskısı 
1794 yazının başlarında İngiltere kitapçılarında yerini aldı. Tanınmış bir şair olan Erasmus'u hayranlıkla takip edenler yeni bir şiir kitabı beklerken bu yeni kitap onları şaşırtmıştı. Bu kez kendi branşın- dan yola çıkarak tıp alanında bir bilimsel incelemeyi kaleme almıştı. Kitap, yazarın her zamanki üslubunun dışında şiirsel olmayan ve oldukça sade bir dilde yazılmıştı. Kendi deneyimlerinden hareketle, meslek yaşamı boyunca edindiği bilgi birikimini aktarıyordu. İnsanın bedenine yönelik değerlendirmeler yanı sıra hastalıklara değiniyordu. Tıbbi bilgiler, sınıflandırılmalar ve çizelgelerle aktarılmıştı. Ayrıntılı hastalık öyküleri ve tıbbi tedavilere yönelik detaylı kayıtlar bulunmaktaydı. 

Kitabın içinde özel bir bölüm vardı. Bu bölüm, kitabın tıbbi içeriğinden farklı bir bilgi akışı olan bir bölümdü. Erasmus 20 yıldır dile getirmeye çekindiği konuyu kitabın bu bölümünün içine yerleştirmişti. 
Oluşma adını taşıyan bu bölüm 55 sayfadan oluşuyordu. Erasmus Darwin, yaşamın yeraltı mağaralarında ve büyük yeraltı göllerinde beslenen ipliksi su canlılarından ortaya çıkmış olduğunu düşünüyordu. 
Büyük ilk neden, tarih öncesi dönemde canlığı ve uyaranlara karşı verilen tepkiler, duyular, istemler ve ilişkiler doğrultusunda farklı yönelimleri de beraberinde getiren yeni yetenekler kazanma gücünü 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bahşetmiş ve bütün canlı türleri, suda bulunan ve olabildiğince küçük olan canlı bir ipliksiden türemişti. Bunu şu şekilde dile getiriyordu; “Dünyanın başlangıcından bu yana geçen ve belki de insanlık tarihinin başlangıcından milyonlarca yıl öncesine uzanan uzun süre zarfında, tüm sıcakkanlı hayvanların, tek bir canlı ipliksi parçadan başladığını, Büyük İlk Asil Sebep'in, bu ipliksi parçaya hayvanlık halini ve yeni organlar edinme gücünü tahsis ettiğini ve yeni eğilimlerle donattığını; böylece bu ipliksi parçanın kendi içsel devinimleri ile gelişmeye devam etme ve bu gelişimleri üreme yoluyla kendilerinden sonra gelen kuşaklara aktarabilme yeteneğine sahip olduğunu, dünyanın bir sonu olmadığını hayal etmek acaba aşırı bir cüretkarlık mı olur?” 
Oluşma bölümü, bu metinle sınırlı kalmayacak şekilde tamamıyla dönüşümcü bir yaklaşımda kaleme alınmıştı. Türlerin değişebilir olduklarından ve bulundukları ortama uyum sağladıklarından kanıtlar göstererek bahsedilmekteydi. Erasmus Darwin, bunu açıklarken en tipik örneklerden birisi olarak kuşların gagaları üzerinden örnekler vermişti. Serçeler, sert tohumları kıracak bir gaga yapısına sahipken, papağan gibi bazı kuşların kabuklu yemişleri kırabilecek sert gagaları bulunmaktaydı. Saka gibi kuşların ise nispeten yumuşak olan tohumlarla beslenmeye uygun olan bir gaga yapısı vardı. Bunları şöyle yorumluyordu; “Tüm bunlar, canlıların besin gereksinimlerini karşılamak için pek çok kuşak boyunca sürekli göstermiş oldukları çaba ile yavaş yavaş ortaya çıkmış gibi görünmektedir." Erasmus diğer yandan insana bir ayrıcalık atfetmiyor, insanın da tıpkı diğer hayvanlar gibi bir hayvan olduğunu ve 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kendine özgü bir ruha sahip olmadığını savunuyordu. Bu, o dönemin İngiltere'si için devrimci bir açıklamaydı. Evrimci görüş, açıkça ifade ediliyordu. 

Kitap, garip şekilde ilk yıllarda pek fazla bir eleştiri almadı. Ancak Zoonomia yayımlandıktan dört yıl sonra bazı makalelerle eleştirilmeye başlandı. Daha da ötesi, eleştiri için bir kitap da yazılmıştı. Erasmus Darwin'in Zoonomia'sı Üzerine Gözlemler adı altında 560 sayfalık bir kitap sadece bu amaç için kaleme alınmıştı. Bu kitapla Darwin'in materyalist yaklaşımı, dönüşümcü görüşleri ve hatta hastalıklara yönelik sınıflandırma sistemleri dahi sert bir eleştiriye maruz kalmıştı. Bu eleştiri yağmurunu takiben Darwin artık düzen karşıtı bir karakter olarak basında yer almaya başladı. Zamanla tepkiler büyüdü. Hapis cezası alması işten bile değildi. Ancak Darwin herhangi bir ceza almadı. Fakat yayımcısı Joseph Johnson, bundan kaçamadı. Fitneci, kindar ve kötü niyetli olmak ve kralın yetkisine karşı gelmek suçlarıyla 1799'da yargılanıp altı ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Zoonomia, Erasmus Darwin'in yayımlamak için kafasına koyduğu tek kitap değildi. Kendi saygınlığını riske atarak 1791 yılından beri yayımlamayı düşündüğü ikinci bir kitap hazırlığı daha yapmıştı. 
Bu kitap The Origin of Society adıyla yayımlanacaktı. Ancak zaman, bu ikinci kitabın yayımlanması için uygun değildi. Adının düzen karşıtları listesinde olduğuna şüphe yoktu. Üstelik yayımcısı da hapisteydi. Ama çalışmalarına ara vermedi. Dönüşümcülük sezgilerini paylaşmalıydı. Birkaç yıl sonra 1802 yılı ocak ayında kitabına son halini verdi ve dört ay sonra da yaşamını kaybetti. 
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Yayımcı Joseph Johnson, Erasmus Darwin'in bu son kitabını yayımladı. Önceki kitaptan dolayı almış olduğu hapis cezasını dikkate alarak kendi güvenliğini daha da fazla tehlikeye atmamak için kitabın başlığını daha az dikkat çekici olacak şekilde değiştirdi. The Temple of Nature, or The Origin of Society, a Poem with Philosophical Notes (Doğanın Tapınağı ya da Toplumun Kökeni, Felsefi Notlar İçeren bir Şiir). Bu kitap, Erasmus Darwin'in dönüşüme ilişkin korkusuzca dile getirdiği son sözleri içermekteydi. 

Doğanın Tapınağı eserinde Erasmus, yirmi beş yılı aşkın uzunca bir sürede geliştirmiş olduğu evrimci sezgilerini tümüyle yansıtmaktaydı. Türlerin suda yaşayan bir tek hücreli canlıdan nasıl evrildiği, kayaların ve canlı türlerinin milyonlarca yıllık adaptasyon sürecinin sonucunda nasıl ortaya çıktıklarına yönelik kendine özgü bir anlayış geliştirmişti. İlerleme, doğanın işleyişinin bir parçasıydı ve reform- dan korkmak yerine ona kucak açmak gerekiyordu. 
Erasmus, dönüşüme yönelik öne sürdüğü düşüncelerinin doğruluğundan emindi ve okurlarını buna ikna etmek arzusundaydı. Kitabın bütün konusu, ölmüş olan bir filozofun ilham perisine sorduğu sorular üzerine şekillenmişti; Yaşam nasıl ortaya çıktı? Nasıl çeşitlendi? sorularına, doğanın rahibesi ve göklerin ilham perisi Urania, yeryüzünün derinliklerinden, doğanın tapınağından yanıt veriyordu. 


“Organik yaşam başladı dalgaların altında Yoktu ne anne ne de bir baba 

Yeryüzünün zerrecikleri canlandı kendiliğinden doğumla 

Öyle küçüklerdi ki mercekle görülemezlerdi Suda yüzerlerdi ya da çamurda gezerlerdi 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Birbirini kovaladı böyle böyle kuşaklar 

Kazanıldı yeni güçler, gelişti daha büyük uzuvlar Kapladı, zengin bir bitki örtüsü her yanı 

Yüzgeç, kanat ve ayak dünyalarına soluk kattı.” 


Zamanın çok ötesinde, özgür düşünceli ve çok yönlü bir doktor olan Erasmus Darwin, o dönem sapkın olarak görülen fikirlerini ya buradaki gibi şiirlerin mısraları arasına gizlemiş ya da Zoonomia'da olduğu gibi tıp alanında kaleme aldığı bir kitabın derinliklerine gömmüştü. Düşüncelerini açıkça dile getirebilmesi için hem yaşadığı dönem sorunlu bir dönemdi hem de içinde bulunduğu çevrenin sosyal yapısı uygun değildi. Böyle bir kuram açıkça tartışılsa da insanlar ikna olmayacaktı. Üstelik düşüncelerine saygı gösterileceğine de umudu yoktu. Saygın konumunu ve mesleğini kaybedebilirdi. Bu nedenle düşüncelerini hiçbir zaman tam bir açıklıkla söyleme şansı bulamamıştı. 

Kitap yayımlandıktan sonra tahmin edildiği gibi oldu. Çokça eleştiri aldı. Kitaba yönelik neredeyse bir tane bile olumlu yorum bulmak mümkün değildi. Eleştirmenler, okurlarını kitabın sapkın fikirlerle dolu olduğu yönünde uyarıyordu. İnsan türü aşağılanmış, hayvanlar ise hak etmedikleri ölçüde yüceltiliyordu. Kitapta İncil'in yerine bir doğa inancı koyulmaya çalışıldığı iddia edilmekteydi. İnsanın bir dönüşüm sürecinin ürünü olduğu kabul edilemezdi. 
Aslında Erasmus, canlıların daha kompleks bir yapıya doğru dönüşümünün Tanrı'nın onlara yaratılışta bahşettiği özelliklerle mümkün olduğunu savunuyordu. Newton ve Leibniz'in benzer fikirlerinden de etkilenmişti. Yaşadığı çağda birçok düşünür buna 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benzer bir bakış açısındaydı. Buna rağmen Erasmus, İlahi gücün mutlak hakimiyetine karşı çıkmakla ve dinsiz olmakla suçlanıyordu. Diğer yandan Erasmus'un düşünceleri her ne kadar bazılarına sapkın ve gerçek dışı gelmiş olsa da onun canlıların değişebilirliğine yönelik bu bakış açısı, -bir fikrin yavaş yavaş yükselmekte olduğunu gören bazılarını tıpkı onun gibi heyecanlandırmıştı. 

Erasmus'un fikirlerinde doğal seçilimin ince izleri görülebiliyordu. Doğada hayatta kalmak için bir mücadelenin söz konusu olduğu fikrini de ifade etmişti. Canlıların evriminde kendi çabalarının önemine dikkati çekiyordu. “Açlık, susuzluk gibi durumlara verilen tepkiler, acı ve haz gibi durumların ortaya çıkarmış olduğu çabalar, canlının gelişiminde ve yeni özellikler kazanmasında etkili olur. Sahip olunan bu özellikler sonraki nesillere aktarılacaktır" diyordu. 
Fosilleri soyu izlemenin bir yolu olarak görüyordu. 
Ginsel seçilimi de tanımlıyordu. Ancak düşünceleri, canlıların evrimsel dönüşümünde temel mekanizmanın doğal seçilim süreci olduğu fikrine uzaktı. Erasmus Darwin'in evrim fikri, daha çok tıp alanında sahip olduğu bilgi birikiminden doğmuştu. Evrimsel süreçlere ilişkin temel algısı ve yaklaşımı, ayrıntılı bir doğa analizine dayanmıyordu. Düşüncelerinde doğal seçilim fikri yoktu. İnsanları yeterince ikna etmek için açık ve vurgulayıcı kanıtlar bulunmamaktaydı. Ancak dönüşümcü yaklaşımını açıklıkla sergilemişti. Yaşamın cansız varlıklardan oluştuğunu, tek bir kökenden evrildiğini ve sudan karaya yayılarak geliştiğini savunmuştu. Türlerin ayrı olarak yaratıldığı düşüncesine ve canlı varlık kategorilerinin önceden de bugünkü şeklindeki gibi sabit olduğu fikrine 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açıkça karşıydı. Var olan türlerin hepsinin, her şeye çabucak tepki veren canlı bir ipliği andıran ortak bir basit atadan geldiklerini ileri sürüyordu. Bunun kanıtları da insanın kolu, köpeğin ayağı ve balinanın yüzgeci gibi yapılar arasındaki anatomik benzerliklerde gizliydi. 

Büyükbaba Darwin, dönüşümcülerin öncülerindendi ve kendisinden yaklaşık yarım yüzyıl sonra torunu Charles'ın da üzerinde yoğunca çalışacağı evcil hayvanların melezleştirilmesi ve seçici hayvan üreticiliği işleminden yola çıkarak canlıların dönüşmesinin mümkün olabileceği sonucuna ulaşmıştı. 
Diğer yandan embriyodaki gelişme safhalarını göz önüne alarak embriyoda gözlenen değişmelerle, evrimin var olabilecek ilk safhaları arasında bir paralellik kurmuştu. Döneminin birçok düşünürü gibi basit canlıların kendiliğinden türeme yoluyla oluştukları düşüncesindeydi. Bir dönüşüm söz konusuydu ve canlılar, çevreyle etkileşimleri sonrası yeni özellikler kazanıyor ve bu özellikleri kalıtım yoluyla sonraki nesillere aktarıyorlardı. Erasmus'un türlerin oluşumu ve evrilmelerine ilişkin fikirleri, Lamarck'ın bu konuda daha sonra yapacağı açıklamalar ile büyük bir benzerlik gösteriyordu. Kitabını Lamarck'ın Zooloji Felsefesi eserinden yaklaşık 15 yıl önce yayımlamıştı. Evrimde kazanılan özelliklerin aktarılmasının rolüne dair açıklamaların ilk kez Lamarck'tan önce Erasmus tarafından Zoonomia'da ifade edilmiş olduğu kabul edilmektedir. Bu durum birbirine çok yakın dönemlerde benzer açıklamalar yapmış olan Erasmus Darwin ve Lamarck'ın birbirlerinden alıntı yapıp yapmadıkları sorusunu akla getirmektedir. 
Ancak bu konuyu dikkate alıp inceleyen araştırıcılar, 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bu iki düşünürün fikirlerine birbirlerinden bağımsız bir şekilde sahip oldukları kararına varmışlardır. 
Bu, büyük olasılıkla her iki düşünürün de bu konulara daha önce değinmiş olan eserlerden yararlanmış olduklarını düşündürmektedir. Bu eserler şüphe götürmez bir şekilde Buffon'un kitapları olmalıydı. 
Buffon, ortak ata, evrim ve insanın maymundan türemesi gibi canlılığın dönüşümüne yönelik fikirleri gündeme getirmişti. Bir yandan reddetmiş olduğuna yönelik yazılar yazmış olsa da onun bu ihtimaller üzerinde durmuş ve bu konuları dile getirmiş olması, okurlarına dönüşümcülüğe bakış açısından yol gösterici olmuştu. Buffon'un bu anlamlı mesajlarını okuyan her iki düşünürün de aynı sonuçlara ulaşmış olması bir tesadüf değildi. 

Erasmus Darwin, insanlığın evrim sezgisine ulaşma serüveninde yer alan düşünürler zincirinin sağlam bir halkasıydı. Kaleme aldığı eserleri ve dönüşümcü fikirleriyle insanlığa ve torununa sağlam bir miras bırakmıştı. Canlıların ortak bir atadan gelmiş olabileceğini söylemesi önemlidir. Aynı zamanda insanın maymunla ortak bir atadan gelmiş olacağını da söylemişti. Ancak Erasmus, ortak atadan başlayarak dallanma gösteren bir soy ağacı modelini tanımlamamıştı. Doğal seçilime yönelik bir düşünceye de sahip değildi. Bunları torunu tanımlayacaktı. Ancak torun Darwin'den önce dönüşüme yönelik büyük bir hareketlilik Fransa'da olacaktı. 


20 


Devrim Sonrası Paris: 
Üç Profesör 


On sekizinci yüzyılın sonlarına kadar Fransa'da dönüşümü tanımlamak için bir kelime kullanılmıyordu. On dokuzuncu yüzyılın başında “transformizm" sözcüğü kullanılmaya başlanacaktı. Daha sonra İngilizler de buna simya alanından bir isim verecek ve “transmutasyon" olarak adlandıracaklardı. On sekizinci yüzyıl sonlarında dönüşümcülük, sapkın ve tehlikeli bir fikirdi. Papazlar bu fikrin İncil'de anlatılan yaratılış öyküsü ile uyuşmadığı ve Hıristiyanlığı temelinden sarstığı düşüncesindeydiler. Bu düşünce, her şeyi insan için yaratmış olan cömert bir Tanrı anlayışına tersti. İnsanın ayrıcalıklı konumunu küçültüyordu. Diğer yandan yer yüzünün yaşı ile ilgili yapılmış olan yeni hesaplamalar da çok uzun tarihleri ortaya koymaktaydı. Bu da kutsal kitaba açıkça aykırıydı. 

Dönemin Fransa'sında bir yandan dini kısıtlamalar ve yasaklar devam ederken diğer yandan bilimsel gelişmelerin ortaya çıkması için de yeterli bir zemin oluşmaktaydı. Bilimsel hareketliliğin merkezi, 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Buffon'un bir zamanlar yöneticisi olduğu, kral için oluşturulan Jardin du Roi olarak bilinen şifalı bitkiler bahçesiydi. Önemli Fransız botanikçilerin bulunduğu bu bahçeye ender rastlanan bitkilerden oluşan yeni koleksiyonlar eklenerek burası geliştirilmişti. 
Fransız devrimi döneminde monarşi yıkıldıktan sonra devrim hükümeti burada yeni düzenlemeler yaptı. 
Bahçenin adı Jardin des Plantes olarak değiştirildi. 
Buraya 1793 yılında Fransız Ulusal Meclisi tarafından Ulusal Doğa Tarihi Müzesi kuruldu ve birbirleriyle eşit konuma sahip 12 profesör atandı. 

Fransız orduları, 18. yüzyılın son yıllarından itibaren, fethettikleri ülkelerde bulunan en iyi canlı hayvan ve doğa tarihi koleksiyonlarına el koyuyorlar ve bu ülkelere giden Fransız bilim insanları, oradan topladıkları fosilleri, mumyaları ve canlı hayvan türlerinden örnekleri Fransa'ya getiriyorlardı. Jardin'in müzeleri 1800 yılında savaş ganimetleri ile dolup taşmış ve burası doğa bilimlerine yönelik dünyanın en büyük bilgisi deposu olmuştu. Burada doğa bilimlerine yönelik üst düzeyde eğitim veriliyordu. 
Öğrencilerin çoğu Fransız'dı. Ayrıca İngiltere, İtalya, İsviçre, İrlanda gibi civar ülkeler yanı sıra Brezilya gibi uzak ülkelerden gelenler de vardı. Büyük Buffon'un yaşamış ve çalışmış olduğu bu dünyanın en büyük doğa tarihi merkezinde öğrenim görmek üzere gelmişlerdi. Kilisenin ve sansürcü papazların etkisi altında olmadan profesörlerle özgürce yaşamın ve yaratılışın doğasına ilişkin ateşli felsefi tartışmalarda bulunabiliyorlardı. Kurulmuş olan Ulusal Doğa Tarihi Müzesinde doğanın yasalarını keşfetme arzusuyla bir araya gelmiş olan bu on iki profesörden üçünün doğa bilimlerine bakışı farklılık gösteriyor-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Jean-Bapiste Etienne Geoffroy Georges Cuvier Lamarck Saint-Hilaire (1769-1832) (1744-1829) (1772-1844) 


du. Dönüşümcülük üzerinde derin bir fikir ayrılığı yaşayacaklardı. Bu üç isim; Jean-Baptiste Lamarck, Etienne Geoffroy Saint-Hilaire ve Georges Cuvier'di. 
Jean Baptiste Lamarck (1744-1829) insanın evrimi çözme serüveninde en önemli kilometre taşlarından birisidir. Darwin'den önce dönüşümcülüğe ve evrim konusuna geniş bir pencereden bakıp bu konuyu irdelemiş, sadece evrimi tanımlamakla kalmamış ve bir kuram geliştirmiş olan Lamarck, Biyoloji teriminin de isim babalarındandır. Önemli bir pozisyonda olmayan bir taşralı soylunun on birinci oğlu olarak dünyaya gelmiş olan Lamarck, Yedi yıl savaşlarında başarıyla görev almıştı. Tıp ve botanikle ilgilenmekteydi. Botanikle ilgili olarak tanınmasında etkili olacak çalışması olan üç ciltlik Fransız Florası adlı eserini 1778 yılında yayımlamıştı. Buffon, Lamarck'ın çalışmalarından etkilendi ve onu himayesi altına aldı. Buffon'un desteğiyle 1779'da Bilimler Akademisine seçildi. Buffon'un 1788'deki ölümünden kısa bir süre sonra kralın botanikçisi unvanıyla botanik başkanlığı görevine getirildi. Fransız devriminde hayat- 
.ta kalmış olan Lamarck, Paris doğa tarihi müzesine 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kurulduğu 1793 yılında girdi ve aynı yıl profesör olarak atandı. Başlangıçta bir bitki bilimciyken sonra zoolog oldu ve omurgasız hayvanlar konusunda uzmanlaştı. Omurgasız canlılara ait eşsiz çeşitlilikteki böcek, kurtçuk ve mikroskobik hayvanlar koleksiyonunun kontrolü de ona verildi. Yıllarca deniz kabukluları ve omurgasız hayvanların canlı ve fosil formları arasındaki ilişkiyi incelemiş olan Lamarck, uzun süreli gözlemlerinden hareket ederek tüm türlerin daha ilkel canlı formlarından dönüştüğü fikrindeydi. 

Etienne Geoffroy Saint-Hilaire (1771-1844), bu üç profesörden en genç olanıydı. Teoloji eğitimi görmüştü. Hukuk diploması vardı ve tıp eğitimi de almıştı. 
Devrimin en hareketli anında birkaç öğretmenini ve arkadaşını giyotinden kurtarmak için hayatını riske attı. Kendini de kurtarmayı başardı. Doğa Tarihi Müzesi, Omurgalı Hayvanlar Tarihi bölümüne 1793 yılında zooloji öğretim görevlisi olarak atandı. Bir sonraki yıl Fransa'daki ilk zooloji derslerini verdi. 1809 
yılında zooloji profesörlüğüne getirildi. Geoffroy da türlerin dönüşümüne ilişkin Lamarck'ınkine benzer bir bakış açısına sahip olacaktı. Mısır'da yapacağı gözlem ve araştırmaları onun dönüşümcü yaklaşımlarını daha da zenginleştirecekti. 

Georges Cuvier (1769-1832) iyi bir jeolog, karşılaştırmalı anatomi uzmanı ve başarılı bir fosil bilimciydi. Almanya'da Fransızca konuşulan bir taşra kasabasında doğmuş, Normandiya'da asil bir ailenin yanına öğretmen olarak gitmişti. Fransız Devrimi'nin şiddetinden bu sayede korunmuş oldu. 
Normandiya'da hükümetle ilişkili bir görevde doğa bilimci olarak yaptığı başarılı çalışmalarıyla ün kazandı. Paris'te hatırı sayılır birkaç tanıdığı olan 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Cuvier, Jardin'de bir konum elde edebilmek için çok çaba sarf etmişti. Geoffroy'un da desteğiyle Paris'e geldi ve asistan olarak göreve başladı. Sosyal kaidelere dikkat eden şık giyimli birisiydi. Mesleki kariyeri için oldukça hırslıydı. Bu hırsı, hızlı yükselmesini sağlayacak ve onu ileride yüksek mevkilere taşıyacaktı. Cuvier kuralları, hiyerarşiyi, yasaları ve siyasi düzeni savunuyordu. Zamanının en nüfuzlu doğa bilimcilerindendi. Dönüşüme yönelik sezgilere sahip olan Lamarck ve Geoffroy, dönüşümcülük konusunda cesur açıklamalarda bulunurken, Cuvier ise çok farklı düşünmekteydi. Aralarında bilim tarihinde çok meşhur olacak tartışmalar yaşanacaktı. İçlerinde en kıdemli olanı Lamarck'tı. 

Lamarck'ın halka açık verdiği dersler onun tanınmasında, fikirlerinin ve açıklayışlarının dikkate alınmasında çok etkili oldu. Özellikle 1800 yılında verdiği ilk dersi herkesi etkilemişti. O ders tarihe geçecekti. Dinlemeye gelenlerden hiçbirisi böyle tarihsel anlamı olan bir ders dinleyeceklerinin farkında değildi. O zamana değin türlerin değişmez olduğu düşüncesinde olduğu bilinen Lamarck o gün verdiği derste, türlerin dönüşebilir olduğunu anlatıyor ve dinleyicilere türlerin kökenine ilişkin bambaşka bir bakış âçısı sunuyordu. Dönüşümcülük ile ilgili adeta kendisi de bir dönüşüm geçirmişti. Fransız Devrimi sonrası bilim için yeni canlı atılımlar yapılmıştı. Bu düşüncenin açıklanması için uygun bir zamandı. 
Dersin açılış konuşmasında “Canlı organizmaların biçimini değişikliğe uğratan şey, ortamın gereksinim ve alışkanlıklar üstündeki kışkırtıcı etkisidir. 
İşte bu etki sayesinde en basit organizmalardan, en karmaşık organizmaya, dallı budaklı uzun bir yolla 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omurgalı memeli olan insana varıldığı fikri olasıdır” vurgusunu yaptı. 

Lamarck'ın dersteki ana vurgularından birisi, doğa tarihinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği üzerineydi. Doğa tarihi, basitçe olguların toplanması ve tek tek değerlendirilmesinden çok daha fazlasıydı. 
Bir doğa bilimcinin tıpkı büyük Buffon'un yaptığı gibi daima büyük resme odaklanması gerekiyordu. 
Gözü pek olmalı ve yaygın görüşe karşı olmaktan da çekinmemeliydi. Doğa sürekli değişim halindeydi ve durmaksızın yeni türlere ve organizmalara hayat vermekteydi. Farklı doğal ortamlar, canlı varlıkların gelişimini etkiliyor ve yaşam biçimlerinde bir çeşitliliğin ortaya çıkmasına neden oluyordu. Canlıların vücutlarını oluşturan parçaların ve organların özellikleri binlerce yıl korunmuş ve kuşaktan kuşağa aktarılmaktaydı. Diğer yandan doğanın ortaya çıkardığı birçok farklı etken vardı. Böyle çeşitli etkenlere bağlı olarak hayvanların bacakları, ayakları, pençeleri gibi bazı vücut bölgeleri değişim gösteriyordu. Böylece canlıların vücut şekilleri kullanıma bağlı olarak gelişmekte, güçlenmekte ve uzun süreli alışkanlıkların etkisi altında farklılaşmaktaydı. 

Dinleyicilere dönüşüm sürecini anlatabilmek için kuşların bacak ve ayaklarından örnekler verdi. Su yüzeyindeki bir kuş türünün suda ilerleyebilmek için devamlı parmaklarını açıp gererek bu hareketi yaptığını ve nesiller sonra perdeli ayaklara sahip olduğunu gözlerinde canlandırmalarını istedi. Aynı şekilde bir ağaç dalına konmuş bir kuş türünün zamanla dala daha iyi tutunabilmek için kanca biçimini alan uzun ve kenetlenen bir parmak yapısına sahip olması beklenebilirdi. Su kıyısında sığlıkta yaşayan bir kuşun 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kuşaklar sonra uzun ve tüysüz bacaklara sahip olmasıda bu şekilde olmuş olmalıydı. Doğa, en basit canlılardan en karmaşık olanlara doğru gelişmiş ve yavaş yavaş dönüşerek bugünkü şeklini almıştı. Devamlı hareket halindeydi. Lamarck'ın bu yeni dönüşümcü fikirleri, içinde birçok soru işaretini barındırmakla birlikte, öne sürdüğü kuramı basitti. Daha önce bu şekilde bir açıklamayla karşılaşmamış olan öğrencileri için bu açıklamalar hiç şüphesiz son derece şaşırtıcı olmuştu. Diğer yandan oldukça ilgi çekiciydi. Müzedeki öğrenciler ve dinleyiciler Lamarck'ın fikirleri üzerine heyecanlı tartışmalara başladılar. 

Bu ders ve etkileri çok geçmeden Cuvier'in kulağına gelecekti. Cuvier'e göre Lamarck'ın fikirleri saçmalıktı. Ona göre tüm organizmalar, işlevsel olarak bir araya gelmiş bir bütünlüğe sahipti. Bu dengenin bozulması durumunun yaşamla bağdaşmaması gerekirdi. Lamarck'ın kuramı, tüm doğa tarihini, değişken formlara ve geçici türlere indirgemişti. Hayvanların fizyolojik ve anatomik yapıları üzerine yıllardır yaptığı özenli çalışma ve karşılaştırmalara göre bu mümkün olamazdı. Diğer yandan Lamarck'ın fikirleri, İncil'in yaratılış anlatısına aykırı ve cesurca açıklamalardı. Aslında Cuvier, inançlı biri değildi. Tepkisi daha çok Lamarck'ın bu açıklamalarının bilim dışı olduğu düşüncesinde olmasından kaynaklanıyordu. 
Cuvier bu durumdan çok rahatsız olsa da başlangıçta Lamarck'la bir tartışmaya girmedi. Ancak bu dönemden itibaren Lamarck ile Cuvier'in araları, giderek açılacaktı. 

Dönüşümcülük konusundaki ilk çıkışını yaptığı yılı takip eden 1801 ve 1802 yıllarında da Lamarck, etkileyici dersler verecek ve sonraki dönem için 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kitap hazırlıklarını da içeren birçok proje oluşturacaktı. Altmış yaşına yaklaşmakta olduğu bu yıllarda zamanla yarışıyordu. 1801 yılında, önceki yıl vermiş olduğu unutulmaz dersin metnini ve fosiller üzerine kısa bir inceleme yazısını da içeren, omurgasız hayvanlar üzerine sistematik bir inceleme olan Omurgasız Hayvanlar Sistemi başlıklı eserini kaleme aldı. Bu eserinde, geçmişte yaşamış türlere ait fosil bulgularıyla, yaşamakta olan türler arasındaki benzerliklerden bahsediyor, fosillerin canlı varlıklarda zamanla ortaya çıkan değişikliklerin yeryüzünde bıraktığı kanıtlar olduğunu öne sürüyordu. Bu dönemde başlattığı ve büyük bir emekle kaleme aldığı her kitabında, tanımlamış olduğu sistemin temel ilkelerini döneminin kabul edilebilirlik sınırlarının ötesinde ele alacaktı. Kitaplarında başlıca zooloji, botanik, anatomi, mineraloji, jeoloji, kimya ve'doğa tarihi konuları üzerine kapsamlı tartışmaları da içine alacak şekilde dönüşümcü kuramını genişletti. 

Lamarck'ın vermekte olduğu bu dersler başlıca omurgasız hayvanlar üzerineydi. Ancak onun bu derslerin satırları arasında yer alan doğada hiçbir şeyin sabit olmadığına yönelik dönüşümcü fikirleri dinleyicileri etkilemişti. Çok farklı olan bu bakış açısıyla bir yönüyle oldukça basit ancak oldukça reformist bir yaklaşımla köklü açıklamalar ortaya koymuştu. Daha önce Buffon'un kitaplarından doğa bilimlerini okuyarak doğaya yönelik meraklarını gidermek ve doğayı daha detaylı öğrenip incelemek üzere gelenler bu kez Lamarck'ın derslerinin ve kitaplarının bazı bölümlerinde dönüşümcülük fikriyle tanıştılar. Lamarck dönüşümcülük konusunda Buffon'a göre çok daha net ve kesin konuşmaktaydı. Bu 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fikirler, uzun zaman dilimlerinde ve geniş alanlarda kendini gösteren doğal süreçleri tanımlayan cesur, büyüleyici ve merak uyandıran fikirlerdi. Derslerin- de ve kitaplarında bahsettiği bu etkileyici açıklamalarının ardından Lamarck'ın derslerine katılan öğrenci sayısı artmış ve neredeyse iki katına çıkmıştı. 
1802 yılında ise Lamarck'ın öğrenciler arasındaki 
popülaritesi daha da artacaktı. O yıl yaptığı dersin açılış konuşmasında türlerin biçimlenme, gelişme ve dönüşme sürecini anlamanın önemini vurguladı. 
Aynı yıl Hidrojeoloji ve Canlıların Yapısı Üzerine Araştırmalar başlıklı iki kitabı kaleme aldı. Hidrojeoloji kitabında suyun yer yüzünde ve yer altında süreklilik göstermekte olan hareketinin belli bir düzene göre olduğundan bahsetti. Bu hareketin yer kabuğuna etkisi, yeryüzünü değiştirmekte ve şekillendirmekteydi. Bu ilkeden hareketle hayvanların değişen beden yapılarının da bu şekilde ortaya çıktığına değiniyordu. Bir hayvanın alışkanlıklarını ve kendine özgü yetilerini belirleyen şeyin hayvanın organları ve vücut şekli olmadığını söylüyordu. Bunun tam tersine, bir hayvanın organları, vücut şekli ve yetileri, onun yaşam biçimi, alışkanlıkları ve kendinden önceki kuşakların bulundukları ortam koşullarıyla zaman içinde belirlenmişti. Bu dönüşümcü düşüncelerini açtığı Canlıların Yapısı Üzerine Araştırmalar kitabında zürafadan yola çıkarak bir örnek vermiş ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirmişti; “Sözünü ettiğim bu örneklere, yeşil otların bulunmadığı, toprağın kuru olduğu bir yerde yaşamını sürdürdüğü için ağaçlardaki yaprakları yemek zorunda kalan ve onlara uzanabilmek için sürekli kendini zorlayan otçul bir hayvan olan zürafanın yapısını ekleyebilirim.” 
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Lamarck'a göre değişen çevresel koşullar canlıları değişmeye zorlamaktaydı. Coğrafik ve iklimsel nedenli çevre koşullarında ortaya çıkan değişiklikler, besin ve su kaynaklarının azalması ya da yırtıcıların varlığı gibi durumlar, hayvanların hayatta kalmak için yeni alışkanlıklar edinmelerine neden oluyordu. 
Bu yeni alışkanlıklar, canlılarda kazanılmış özelliklerin aktarılmasıyla, son derece yavaş bir biçimde yeni vücut şekli ve özelliklerinin ortaya çıkmasına yol açmaktaydı. Daha hızlı koşmak için daha uzun bacaklar, daha yükseğe uzanmak için uzun bir boyun, zorlu bitki yapraklarını yakalamak için daha uzun bir dil, çiğneyerek öğütmek için üzeri yassı olan dişler gibi özellikler sonraki nesillere aktarılıyordu. 
Kullanılmayan ve artık fonksiyon görmeyen yapılar ise zamanla köreliyordu. 

Geoffroy, müzenin kurulduğu ilk yıllarda Avrupa'nın dört bir yanından getirilen yüzlerce iskelet örneğini tanımlama, sınıflandırma ve etiketlemekle uğraşıyordu. Örnekleri düzenlerken kuşlar, sürüngenler, memelileri bir araya getirdiğinde onların iskeletlerinin ve vücut yapılarının hayretle aynı vücut tasarımına göre biçimlenmiş olduğunu fark etti. 
Notlarına “Doğa, tüm canlıları tek bir plana göre özünde aynı olacak biçimde şekillendirmiş fakat alt kısımlarının her birinde bin türlü değişiklik oluşturmuş gibi görünüyor" diye yazdı. Bundan birkaç yıl sonra 1798 yılında Napolyon, Mısır'ı fethetmek üzere hazırlıklarını tamamlamıştı. Bu seyahatte Mısır'a giderek Mısır'ın tarihi kültürü hayvanları ve doğal yapısı üzerine araştırmalar yapmak üzere büyük bir grup belirlenmişti. Fransız bilim insanlarından oluşan 167 kişilik bu gönüllü listesinde Geoffroy da 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bulunuyordu. Mısır seferi sayesinde Geoffroy, farklı bir coğrafyada yaşayan canlıları inceleme fırsatı bulmuştu. Buradaki canlı türleri Avrupa'dakinden çok farklıydı. Farklı kuş, memeli, sürüngen, böcek ve balık türlerinde yapmış olduğu diseksiyon ve incelemeler, tümünün ortak bir vücut planı olduğunu gösteriyordu. Burada saptamış olduğu bulgular onu heyecanlandırmıştı. Bulduğu veriler, fikirlerini desteklemekte ve Paris'teyken kafasında şekillenmeye başlayan kuramını kanıtlamaktaydı. Artık canlıların tüm çeşitliliğinin altında temel bir vücut planı olduğuna yönelik bir şüphesi kalmamıştı. Geoffroy, heyecanını Cuvier'le paylaştı. Mektuplarında ona bilimde devrim yaratacak bir kuram geliştirdiğini ve anatomiye yönelik bu özel bulgularla önemli aşamalar kat ettiğini dile getiriyordu. Kendisine çok yakında bu oldukça kapsamlı kuramının metnini ileteceğini de bildirdi. 

Ancak Geoffroy'un kuramını açıklama konusundaki hevesi kursağında kalacaktı. Mısır'da bulunduğu üç yıllık sürede ateşli ve döküntülü bir hastalıkla boğuşmuştu. Geri dönüş süreci de eziyetli olmuş ve dengeleri alt üst olmuştu. Bilim heyetinin başkanı Joseph Fourier, onun yaşadığı bu sıkıntılı dönemlerde zihinsel kontrolünü kaybettiği düşüncesindeydi. Ona göre Geoffroy akli yönden dengesizdi ve kuramları da yersiz ve akıllıca olmayan açıklamalardı. Gelinen bu noktada Geoffroy, kendi kariyeri için endişe duymaya başlamıştı. Dönüş yolunda gemiler Marsilya'da karantinadayken, Cuvier'e hakkında çıkan yersiz dedikoduların önüne geçmesini ve itibarını korumasını isteyen mektuplar yazdı. Ancak hakkındaki bu yanlış önyargıyı kırması mümkün olmayacaktı. Geri 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döndüğünde de yalnız kalmıştı. Çalışma arkadaşları arasında kuramını anlatıp, doğruluğuna ikna edeceği birini bulamadı. Cuvier de Geoffroy'un kuramına yönelik yapacağı açıklamalarını kabul etme taraftarı olmamıştı. Ona göre Geoffroy da Lamarck gibi temeli olmayan ve ispatlanması mümkün olmayacak olan fikirlerin cazibesine kapılmış olmalıydı. Cuvier, akademide kurgular ve kuramlarla ortaya çıkarılan olmayacak hayaller peşinde koşulmasını istemiyordu. 
Buffon'un yaşamının sonlarına doğru ortaya koymuş olduğu fikirleri gibi bu fikirler de ispatlanamamış ve kabul edilemez fikirlerdi. Artık yeni dönemde ayrıntılı inceleme ve kesin kanıtlar üzerinden gidilmeliydi. Ancak bu şekilde ortaya konulan, kanıta dayalı bilgi, gerçek bilgi olarak kabul edilmeliydi. Geoffroy, Guvier'in bakış açısıyla hareket edilen bu ortamda, kariyerini ve itibarını koruyabilmek adına suskun kaldı. Kuramını kendine sakladı. 

Cuvier, Geoffroy'un Mısır'da olduğu üç yıllık süre zarfında kariyerinde büyük bir aşama kat etmişti. 
Napolyon tarafından Fransa'da eğitim reformu yapmakla görevlendirilmiş, milli eğitim yönetiminde iyi bir mevkiye gelmişti. Diğer yandan paleontoloji alanında yaptığı çalışmalar ve bu konudaki bireysel yetenekleri onu çok ileri bir noktaya taşımıştı. 
Müzede büyük yenilikler peşindeydi. Hummalı bir çalışma sürüyordu. Fransa'nın eski hatalarını düzeltecek atılımları yapacağını, eski öğretileri tersine çevireceğini söylüyordu. Doğayı yeniden tanımlayıp bu yenilikçi dönüşümün başını çekeceğini iddia ediyordu. Önceki doğa bilimcilerinin yaptığının aksine, hayvan vücutlarının dış yapılarını inceleyerek değil, onları çözümleyebilmek için artık iç yapılarını da 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incelemek gerekiyordu. Bilim kariyerinde de önemli gelişme kat etmişti. Yalnızca Fransa'da değil tüm Avrupa'da tanınmıştı. Karşılaştırmalı anatomide önemli bir noktaya gelmiş, Karşılaştırmalı Anatomi Dersleri kitabının iki sayısı yayımlanmış, karşılaştırmalı anatomi neredeyse onun adıyla anılır olmuştu. 
Hayvanların yapısal özelliklerinin birbiriyle bağlantısının dikkatle incelenmesi ile doğa yasalarının şifrelerini çözmenin mümkün olduğu düşüncesindeydi. 
Bu konuda pek çok kişiyi ikna etmişti. Bu amaçla daha önce farklı alanlarda sergilenen ve eski galerilerde bulunan hayvan iskeletleri bir araya getirilerek bir karşılaştırmalı anatomi müzesi kuruldu. Müze kısa bir süre içinde iskeletlerle ve fosilleşmiş vücut parçaları ile doldu. 

Usta bir paleontolog olan Cuvier, jeolojik katmanlar ve fosillerle ilgilenmekteydi. Omurgalı paleontolojisi bilim dalının kurucusuydu. Başlıca Paris havzası üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. 
Bulguları, nesli tükenmiş olan canlıların anatomik yapısının, yaşayanlardan farklı olduğunu gösteriyordu. Fosil buluntuları zamana göre sıralandığında kesintili bir seyir göstermekteydi. Fosil kayıtlarında, yeni türlerin oluşumunu aşama aşama gösteren bir süreklilik yoktu. Hiç umulmadık bir şekilde aniden yeni türler ortaya çıkmış gibi görülmekteydi. Bu bulgular, türlerin zaman içinde yavaş ve aşamalı bir dönüşüm geçirmediklerini, değişimlerin ani olduğunu gösteriyordu. Antik çağdan bu yana temel düşünce, hiçbir şeyin değişmediği ve değişemeyeceği şeklindeydi. Türlerin zaman içinde birbirine bir dönüşümü söz konusu olmadığından, bu veriler canlıların soylarının tükenmiş olduğunu göstermekteydi. Cuvier ayrıca canlılar için yapılan sınıflandırmaya, fosillerden yola çıkarak yok olmuş canlıları da ekledi. 
Böylece Linnaeus sınıflandırmasının kapsamını da genişletti. 

Cuvier, kamuoyunda dönem dönem ortaya çıkan ve Katolik tutuculuk zemininde hareketlenen bilim karşıtı düşünce ve hareketlere karşı eğitim faaliyetleri de yapmaktaydı. Tutucu dini çevreler, başlıca jeoloji olmak üzere bilimsel faaliyetlerin ve insanın doğa yasaları ile uğraşmasının Tanrı'ya karşı saygısızlık olduğu düşüncesindeydiler. Bu durum Akademi'dekiler için sorun oluşturuyordu. Cuvier Paris kraliyet okulunda halka açık olarak verdiği derslere katılan seçkin kişilerden oluşan dinleyicilere jeolojideki yeni keşifleri anlatıyor, yeryüzünün tarihini birbirinden devrimler ya da afetlerle ayrılan bir devirler dizisi olarak tanımlıyordu. Bunlar içinde insanlık tarihinin ise kısa bir süre önce başlamış olduğunu söylüyordu. Bu devirler, kutsal kitapta sözü geçen yedi güne benzemekteydi. Daha önce bilimsel kanıtları İncil'in anlatılarıyla uzlaştırma gayretine hiç girmemiş olan Cuvier, kent soylularından oluşan bu dinleyici kitlesini jeolojinin dine karşı olmadığına ikna etmek çabasıyla bu kez bilimsellikten ödün vermişti. 

Jeoloji dünyası o dönemde afetçiler ve tekbiçimciler olarak ikiye ayrılmıştı. Cuvier, afetçiler grubunun önde gelen ismiydi. Afetçiliğe göre geçmişte dönem dönem ortaya çıkan afetler hayvan ve bitkileri yok etmiş ve sonra tekrar yenileri yaratılmıştı. 
Bu yeni yaratılışı takiben bir sonraki yok oluşa dek yeni bir evre başlıyor, bu dönemde türler hep sabit kalıyordu. Lamarck, Cuvier'in afetler kuramını eleştiriyordu. Bu değişikliklerin afetlere bağlı olmadığı 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düşüncesindeydi. Türlerin yok oluşlarını da reddetmekteydi. Ona göre fosillerin bu değişimleri ve yaşayan türlerin bu fosillerden farklı olması, türlerin jeolojik zamanlar boyunca aşamalı olarak dönüşüm geçirmiş olduğunun bir kanıtıydı. Türler bir şekilde dünyaya geldikten sonra yeni türlere dönüşüyordu. 
Fosil kayıtlarında rastlanan türler günümüzde artık görülmüyorsa bunun nedeni bir soy tükenişi değildi. 
Sadece türler başka türlere dönüşmüştü. 

Lamarck ile Cuvier arasındaki fikir çatışması, Geoffroy'un sessiz kaldığı bu dönemde tırmanmıştı. Cuvier, Lamarck'ın dönüşümcü açıklamalarını reddediyordu. Kuramları ve onları kurgulama şekli nedeniyle Lamarck'ı hor görüyor, ondan nefret ediyor ve onu sert bir dille eleştiriyordu. Lamarck'ı kastederek, bazı saygıdeğer bilim insanlarının kanıt toplamaya gereken önemi vermediğini dile getiriyor, onun görüşlerini hayali temeller üzerine inşa edilmiş yapılar olarak nitelendiriyordu. Lamarck'ı bir simya yanlısı olarak görüyor ve büyük kimyacı Lavoisier ile kıyaslıyordu. Lavoisier deneye dayanan yeni bir kimya yaratırken, Lamarck'ın kuramlar üzerinden hayal kurmakta olduğunu, deney yapmaya teşebbüs dahi etmediğini söylüyordu. Cuvier'e göre evrimleşme mantıklı değildi. Lamarck'ın açıklamaları gerçek bilimin tamamıyla dışındaydı. Her canlı varlık ancak tüm organlarının bir araya gelmesiyle bir bütünlük oluşturabilirdi. Vücut bir bütündü. Bu nedenle vücudun bir kesiminin ya da herhangi bir organın bir dönüşüm süreciyle değişikliğe uğraması mümkün olamazdı. Bu durum bünye içine yabancı bir unsurun girmiş olması anlamına geliyordu. Bu, bütünlüğü bozacak ve yaşamla bağdaşmayacaktı. Eğer dönüşümcülük kabul edilirse, bununla birlikte birçok izahı zor durumu da kabul etmek gerekecekti. Basit canlılar kendilerini bir şekilde dönüştürerek devamlı diğer canlılara dönüştüreceklerdi. Bu mümkün değildi. 

Cuvier, kendi düşüncelerini kesin kanıtlar üzerinden doğrulamak amacıyla müzedeki koleksiyondan yararlanarak bir toplantı düzenledi. Müzede yakın zamana ait canlı örneklerinin yanı sıra Geoffroy'un Mısır'dan getirdiği mumyalanmış eski tarihli canlılara ait örnekler de bulunmaktaydı. Bunların incelenmesi, Lamarck'ın iddia ettiği gibi türlerin zamanla dönüştüğüne ilişkin düşüncenin yanlış olduğunu gösterebilmek için iyi bir fırsattı. Doğa yasalarına ilişkin tüm bilgiyi ortaya çıkarmak için olgulardan yola çıkmış olacak, böylece Lamarck'ın ve Geoffroy'un kuramları ile ortalığı karıştırmalarının önüne geçebilecekti. Kuşlar eğer zamanla dönüşüyorsa, gagaları, boyunları ve pençeleri şekil değiştiriyorsa, Mısır'da üç bin yıl önce sarılıp mumyalanmış bir kuşun mumyasını açarak bu sorunun kesin cevabını almak mümkündü. Bir toplantı düzenledi. Öğrencilerin ve profesörlerin önünde bir ibis mumyasını açtı. Kuşun mumyasını incelediklerinde, tüm yapıları korunmuş olan mumyanın Mısır'da halen yaşamakta olan ibislere kıyasla hiçbir farklılık göstermediğini açıkça görmüşlerdi. Daha sonra bir kedi mumyası açıldı, kedinin vücut yapısı, yaşayan kedilerden herhangi bir farklı özelliğe sahip değildi. Vücut detayları aynıydı. Benzer başka mumyalar da açıldı. Üç bin yıl önce mumyalanmış diğer hayvanların da o gün yaşamakta olanlara kıyasla vücut yapılarında hiçbir fark olmadığı görülüyordu. Bu bulgular Cuvier'in düşüncesini desteklemiş ve bundan büyük bir keyif almıştı. Dünyanın tüm geçmişi içinde, üç bin yıllık bir sürenin yeterince uzun bir zaman dilimi olduğunu düşünüyordu, bu nedenle hayvanların hiç değişmeden kaldığına inanıyordu. Bu gözlemle Lamarck'ın dönüşümcülük için ortaya attığı iddiaların geçersiz olduğunu herkes gözleriyle görmüştü. Türler için bir transformizm söz konusu olamazdı. 

Lamarck bu görsel şölenle ortaya konulanlara sessiz kaldı. Başlangıçta itiraz etmedi. Ancak çevresindekilere bunun yanlış olduğunu ve bu bulguların transformizm iddialarını çürütmek için yeterli olmadığını dile getiriyordu. Bu konudaki fikirlerini daha sonra açık olarak büyük bir topluluk önünde de söyleyecekti. Bir süre sonra 1803 yılında yaptığı konuşmasında, geniş bir kitleye, üç bin yıllık bir sürede kuşların ve kedilerin şekil değiştirmeden kalmış olmasının şaşırtıcı olmadığını söyledi. Bu süre zarfında Mısır'ın iklimi değişmemişti. Bu durumda, hayvanların da değişmesini gerektirecek bir durum söz konusu olamazdı. Üç bin yıl, yeryüzünün yaşı dikkate alındığında çok kısa bir süreydi. Biyolojik değişimlerin olması için bu süreye kıyasla çok daha uzun bir zamanın geçmesi gerekiyordu. 

Geoffroy, Mısır'dan döndüğü ilk yıllarda sessiz kalmıştı. Ancak kuramının doğru olduğuna şüphesi yoktu. Çalışmalarını sonlandırmamış sadece bir ara vermişti. Koleksiyondaki örneklerin ayrıntılı bir listesini çıkarıyor, bilimsel bakışın genişçe yapılan bir gözlemle ve dikkatlice seçilen olgularla desteklenmesi gerektiğine inanıyordu. Mısır'da yaptığı etraflı inceleme ve araştırmalarda, heyecanla ortaya koyduğu, tüm hayvan bedenlerinde ortak olan bir vücut planı- nın bulunduğuna ilişkin kuramının doğruluğundan 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emindi. Kuramını kanıtlamak üzere çalışmaya kaldığı yerden devam edecekti. Ancak Mısır'dan dönüş sürecinde kaybetmiş olduğu itibarını kazanması ve kendine olan güveni yeniden sağlaması gerekiyordu. 
Kuramının doğruluğuna diğerlerini ikna edebilmek için daha açık ve net kanıtlara ihtiyacı vardı. Mısır'dan getirdiği örnekleri ve notlarını tekrar çıkardı. 
Omurgalılar ile omurgasızlar arasında benzerlikleri gösteren çarpıcı yeni örnekler aramaya başladı. Bunun için Cuvier'in kitaplarından da yararlanıyordu. 
Neyi aradığını ve nereye bakacağını çok iyi biliyordu. 
Araştırmaları karşılıksız kalmadı. Farklı omurgalı türleri arasında birbiriyle uyumlu ortak doku planları olduğunu gösterdi. Diğer yandan omurgalılarda- ki belirli vücut planlarına, omurgasızlarda da karşılık gelen planlar olduğuna dair birçok örnek buldu. 
Farklı gruplarda yer alan birbirinden uzak canlılarda, yüzgeçler ve bacaklar gibi benzer olan organların ortak bir kökenden gelen kökendeş yapılar olduğunu gösterdi. Yine ilginç bir şekilde balıkların çene kemikleri ile memelilerin orta kulak kemiklerinin de kökendeş olduğunu keşfetti ki, bu bulgu ileride işitmenin evriminde önemli bir buluş olarak yorumlanacaktı. Bu çalışmalar tüm canlı bedenlerinde ortak bir yapısal planın varlığını gösteriyordu. 

Cuvier, Geoffroy'un çalışmalarında olgulardan hareket ederek yola çıkmış olmasından dolayı memnuniyetini dile getiriyordu. Bununla birlikte onun dönüşümcülüğe kanıt teşkil eden felsefi bakışını görmezden gelmekteydi. Ancak Geoffroy, Mısır'da yaptığı gözlemler sonucu edindiği deneyim ve önsezileri sayesinde tüm türlerde ortak bir vücut planı- nın varlığına ilişkin görüşünü büyük bir çabayla ve 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geliştirdiği yeni bir yöntemle temellendirmişti. Bu çalışmaları akademide takdir topladı. Diğer yandan ses getiren bu performansı, ona saygınlığını tekrar kazandıracak şekilde akademinin dışında duyulmuş, Napolyon'un da beğenisini kazanmıştı. 

Bu dönemde Lamarck'ın sağlığı günden güne kötüye gitmekteydi. Bir yandan da zayıflamakta olan görme yetisi ona engel oluyordu. Ancak o azimle kuramını gözden geçiriyor, daha açık anlaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyor, kuramı ile ilgili ayrıntıları ortaya koyabilmek için detaylı veri toplamaya devam ediyordu. Müzede bulunan sergilerden ve müzenin deposundan mümkün olduğunca kanıt toplayıp biriktiriyordu. O güne kadar hazırladığı eserler içinde dönüşümcülüğe dair en detaylı ve gelişmiş kitabını yayımladı. Bu eserinde dönüşümcülüğünün ilkelerini daha toparlayıcı bir biçimde ele almıştı. Eseri dönüşümcü içeriği nedeniyle başta Cuvier olmak üzere dönemin bilim çevreleri tarafından hoş karşılanmayacaktı. Lamarck bu kitabını Zooloji Felsefesi adı altında 1809 yılında yayımlamıştı. O yıl aynı zamanda Darwin'in dünyaya geldiği yıldı. 

Napolyon'un 1815'te Waterloo'daki mağlubiyeti sonrasında müttefiklerin desteklediği yeni bir Fransa kralı tahta geçti ve hükümet giderek daha tutucu bir tavır sergilemeye başladı. Bu dönemde Cuvier devlet kademelerindeki yükselişini sürdürmüştü. 
Önce devlet bakanı ve sonra da 1819 yılında Baron oldu. Karşılaştırmalı anatomi Müzesinde göz alıcı yenilikler gerçekleştirmiş ve mükemmel yeni sergi alanları düzenlemişti. Bu çalışmalarıyla Paris'te büyük bir başarıya imza atmış, halkın ve üst düzey yöneticilerin beğenisini kazanmıştı. İnsanlar, yapılan 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bu yeni çalışmaların sergilendiği galerileri büyük bir beğeni ile geziyorlardı. Aynı dönemde Lamarck, koşulları uygun olmayan bir evde havasız bir ortamda yaşıyor, kızlarının bakım ve desteğiyle yaşamını sürdürüyor ve geçim sıkıntısı çekiyordu. Kızları, babalarının yazdırdığı Omurgasız Hayvanlar Üzerine kitabının son ciltlerini kayıt altına alıyordu. Kitabın son cildi 1822 yılında yayımlandı. Lamarck bu dönemden sonra artık görme yetisini tamamen kaybetmişti. Yoksulluk ve unutulmuşluk içinde 1829 yılında yaşamını kaybetti. 
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Cuvier-Geoffroy Tartışması 


Lamarck'ın ölümünden sonra Jardin'deki güç dengeleri değişmişti. Bu'dönemde Cuvier ile karşı karşıya gelen kişi bu kez Geoffroy olacaktı. Geoffroy'u harekete geçiren Cuvier'in ortaya attığı sınıflandırma sistemiydi. Cuvier, hayvanlar alemini sınıflandırmak için yeni bir yol geliştirmiş, başlıca dört dal tanımlamıştı. Bunları Vertebrata (omurgalılar), Articulata (eklembacaklılar), Mollusca (yumuşakçalar ve simetrik omurgasızlar) ve son olarak da Radiata (ışınsal simetrili canlılar) olarak adlandırmıştı. Her bir canlı bu dört daldan birinin üyesiydi ve bu dallar arasında hiçbir bağlantı bulunmamaktaydı. Ancak Cuvier'in bu iddiasının çok eksik yanları bulunmaktaydı. Çok geçmeden buna uymayan örnekleri görerek bunun yanlış olduğuna dikkat çeken doğa bilimciler ortaya çıktı. Lyon'dan iki genç doğa bilimci, yumuşakçalar ve omurgalılar arasında benzerlikler bulunduğunu keşfetmiş ve bir makale kaleme almışlardı. Bu makalede, omurgalılarda ense kökü, kuyruksokumuyla bir araya getirilecek şekilde omurga geriye doğru büküldüğünde, yumuşakçalardaki ile aynı olan bir iç 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organ diziliminin ortaya çıktığını göstermişlerdi. Ayrıca aynı dönemde İngiltere'de de tepkiler gecikmedi. 
Charles Darwin'in de birlikte çalıştığı ve etkilendiği önemli bir isim olan tıp doktoru Grant bu konuda araştırmalar yapmaktaydı. Grant aynı zamanda Paris'te bulunmuş ve Geoffroy'la da çalışmıştı. Yaptığı araştırma ve gözlemlerle Cuvier'in iddiasının yanlış olduğuna yönelik veriler ortaya koyuyordu. Bu çalışmalar, Geoffroy'un kuramını destekliyordu. Geoffroy'un çalışmaları da hep bu yönde olmuştu. Bu, Cuvier'in buradaki yanlışını gözler önüne sermek için iyi bir fırsattı. Akademideki bir toplantıda Lyon'dan genç doğa bilimcilerin makalesine dikkat çekti. Cuvier'in sadece olgulara yönelik bakış açısı her şeyi izah etmek için yeterli değildi. Artık kuramları yeniden önemsemenin zamanı gelmişti. Bir rapor sundu ve felsefi zoolojinin doğduğunu ilan etti. Cuvier ayağa kalkarak tekzip talebinde bulundu. Bu durum Cuvier ile Geoffroy'u karşı karşıya getirmişti. 
Cuvier, Geoffroy ve öğrencileri ile yaklaşık on yıl kadar uzunca bir süre boyunca transformizm konusunda tartışmaktan uzak durmuştu. Ancak bu noktada suskun kalamazdı. Akademide çok sayıda öğrencinin, gözlemcinin ve gazetecilerin hazır olarak beklediği bir ortamda geri adım atamazdı. Saygın konumunu korumak için bu mücadeleden kaçmamalı ve galip çıkmalıydı. Geoffroy ise Cuvier'in siyasette yükseliş gösterdiği dönemlerde takdir toplayan çalışma ve araştırmalar yapmış ve zamanla akademide bilimsel görüşlerini destekleyecek taraftarlar edinmişti. İki bilim insanı, 1830 yılında Paris'te Kraliyet Bilimler Akademisinde izleyenlerin önünde düzenlenen bilimsel bir platformda açık bir fikir düellosuna 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tutuştular. Zamanla halkın ilgisinin artması tartışmayı daha da alevlendirmişti. Akademinin salonun- da gazetecilerin ve halkın da gözleri önünde yapılan bu tartışma, iki ay sürecekti. 

Aralarındaki mesele dini, politik ve sosyal olduğu kadar bilimseldi. Tartışmanın asıl zeminini oluşturan konu evrimdi. Cuvier “yapı, işlevi belirler” derken Geoffroy “işlev, yapıyı belirlemektedir" diyordu. Ancak görünen şekliyle bu dönüşümcülük hakkında bir tartışma değil, bir tarafta kurgular ve kuramların, diğer tarafta ise olgular ve kanıtların yer aldığı bir fikir çatışmasıydı. Cuvier, Geoffroy'un kuramlarla meşgul olduğunu ve gerçeklerden uzak olduğunu söylüyordu. 
Geoffroy ise bu kez Cuvier'i onun silahıyla vurmuş ve önüne olgularla çıkmıştı. Net olgu örnekleri ve kanıtlara dayandırdığı bulgularla onu köşeye sıkıştırıyordu. İzleyiciler arasında bir heyecan dalgası yayılıyor tartışmada ileri sürülen savlara tezahüratlar ve alkışlarla tepki veriliyordu. Tartışmanın yarattığı heyecanlı atmosfer, izleyicilerin ilgisini ve merakını daha çok arttırıyor ve her yeni toplantıda katılımcı sayısı çoğalıyordu. Tartışmayı takip edenler Fransa'yla sınırlı değildi. Salonda Avrupa'nın dört bir yanından gelen gazeteciler de bulunmaktaydı. Bu tartışma, Cuvier'in yıllarca baskıda tuttuğu ve kuramlarını hiçe saydığı Geoffroy'un artık kabından çıkarak kuramını ilan etmesi için bir fırsat sağlamıştı. 

Bilimsel bir platformdan çıkılmadığı sürece Geoffroy'un örneklerine ve tezlerine karşı Cuvier'in yapabileceği bir şey yoktu. Çünkü Cuvier'in yıllarca olguya ve kanıta dayalı olmayı önde tutmak gerektiği söylemleri tam da Geoffroy'un şimdi yapmakta olduğu şeylerdi. Cuvier, bir dönüşümcü değildi. Kulvarını 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Lamarck ile tartıştığı dönemlerde belirlemişti ve geri adım atmaya niyeti yoktu. Sonunda konunun bilimsel temelinden uzaklaşarak tartışmanın yönünü değiştirdi. Dinleyicileri etkileyecek şekilde siyasi ve akademik kariyerinden gelen gücünü kullandı. Geoffroy'un söylemlerinin dini gerçeklerle uyuşmadığını söylüyor ve onu bir dönüşümcü olmakla itham ediyordu. Tartışmanın zemini değişmiş ve bilimsel olmaktan çıkmıştı. Bu durumda Geoffroy için tartışmayı bilimsel platformda sürdürebilmek ya da bilimsel bir açıklama ortaya koyabilmek mümkün değildi. Tartışmayı başlatan durumu ve süreci yazılı raporla belgeleyerek ve makaleleri de yayımlayarak tartışmadan çekildi. 

İzleyici kitlesinin ve Fransız kamuoyunun önünde genel olarak tartışmayı Cuvier'in kazandığı görüşü hakimdi. Ancak bu tartışma, Geoffroy'un dönüşümcü fikirlerinin dünya kamuoyunda karşılık bulduğunu ve desteklendiğini fark etmesini sağlayacaktı. Avrupa'nın farklı gazetelerinde Paris'te bilimin tehlikede olduğuna yönelik haberler çıkmıştı. 
Goethe ve Balzac gibi önemli isimler onun yanında yer alıyordu. Aldığı bu destek, transformist fikirlerini daha açık bir şekilde ortaya koyması için Geoffroy'u cesaretlendirmişti. Yüz yüze tartışma sonuçlanmış olsa da taraflar, söylemlerinde, verdikleri derslerde ya da makalelerinde kendi tezlerini savunmaya ve karşı tarafın yanlışlarını dile getirerek uzaktan uzağa bir tartışmayı sürdürmeye devam ettiler. Geoffroy canlı ya da fosiller üzerinden yeni yeni kanıtlar ortaya koyuyordu. Cuvier ise sunulan bu örnek ve bulgular karşısında sadece itiraz ediyor ancak doğrudan yeni bir tartışma ortamı yaratmamaya dikkat ediyordu. 
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Lamarck'ın ölümünden sonra Cuvier onun anısına bir konuşma hazırlıyordu. Bu dönemde siyasetle yaygın olarak meşguldü. Metin üzerinde çok çalışmış ve tekrar tekrar şekillendirmişti. Bu konuşma Lamarck'ın ölümünden sonra onun saygınlığını belirleyici olacaktı. Bu metni topluluk önünde okumak için uygun bir ortam yaratmayı bekliyordu. Ancak, buna fırsatı olamayacaktı. Lamarck'ın ölümünden üç yıl sonra, 1832 yılında Paris'te yaşanan bir kolera salgını sırasında hastalandı ve birkaç gün içinde öldü. Lamarck'a yönelik hazırlamış olduğu metin Cuvier'in ölümünden altı ay sonra akademide okundu. 
Metinde doğrudan dile getirilmeyen ancak satır aralarında anlamları dikkat çeken yergi dolu ve küçük düşürücü ithamlar bulunmaktaydı. Lamarck'ın bir hayalperest, saplantılı, geri kafalı, içine kapanık ve eleştiriye gelemeyen biri olduğu ima ediliyor, diğer yandan müsrif olduğu, ailesini geçindirmeyi becerememiş olduğu ve yoksulluk içinde öldüğü vurgulanıyordu. Ancak Cuvier, ölmüş birinin arkasından böyle ithamlarda bulunduğu için dinleyicilerin kendisi hakkında yanlış bir fikre kapılmaması amacıyla hürmet gösteren ve kaba olmayan bir üslup kullanmıştı. 

Cuvier, çok iyi bir fosil bilimciydi. Fosilin küçük bir parçasından onun türünü, yaşadığı dönemi tanımlama becerisine sahipti. Diğer yandan, türlerin yok oluşlarını açık bir şekilde göstererek paleontoloji bilimine önemli katkılar sağlamıştı. Ancak evrime karşı olarak ortaya attığı fikirlerin sağlam bir temeli yoktu. Onun ilgi alanları tam da evrimin kanıtlarını gösteren değerli veriler sunmaktaydı. Fosil bilim ve karşılaştırmalı anatomide başarıyla yürütmüş olduğu çalışmaları daha sonra evrim kuramı lehi- ne önemli kanıtlar olarak dikkate alınacaktı. Tüm 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Cuvier, evrim için önemli kanıtlar içeren fosil bilim ve karşılaştırmalı anatomi alanlarında çok iyiydi. 
Ancak bu onun evrimi kabul etmesini sağlamamıştı 


bunlara rağmen o böyle bir çıkarımda bulunmuyordu. Başından itibaren kurgu ve kuramlara karşı olmuştu ancak kendisi de bir kurgulama yapmıştı. 
Kendi kurgusundan vazgeçmeyecek ve evrimi kabul etmeyecekti. Alanında çok etkili bir isim olduğu için Cuvier'in evrimle ilgili fikir ve düşünceleri, onun ölümünden sonra bile evrime yönelik açıklamalara karşı oluşturulan muhalefette büyük ölçüde rol oynamıştır. Ancak Lamarck dönüşümcülüğü döneminin en iyi mekanizmasıyla açıklamış ve takipçilerine bu öğretiyi devretmişti. Toplumda saygın bir konuma sahip olmak fikirlerinizi ancak bir yere kadar taşıyabiliyordu. Bu nedenle Cuvier'in ölümü sonrasında Lamarck'ın fikirleri bir süre sonra yeniden kabul görmeye başlayacak, tüm muhalefete rağmen varlığını koruyacaktı. 
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Lamarck'ın Kuramı 


Lamarck, türlerin birbirlerinden değişerek oluştuklarını ifade eden detaylı bir biyolojik teoriyi ilk olarak ortaya koyma ayrıcalığına sahip kişidir. O, önceden, uzun yıllar Linnaeus'u takip ederek türlerin sabitliği fikrini savunmuştu. Daha önce ilgi alanı bitkiler olan Lamarck, tabiat tarihi müzesinde zooloji kürsüsüne seçildiğinde önceden uzmanlığı olmayan bu alanda ders hazırlıkları yaparken bitkiler üzerinde bildiklerinden yola çıkmıştı. Akademide 1800 yılında vereceği dersin hazırlıkları sırasında bitkilerle hayvanlar arasındaki benzerlikleri gördü ve onları sorguladı. 
Bu bakış açısı onu zamanla canlıların birliği fikrine ve takiben evrim düşüncesine ulaştırmıştı. Evrimci fikirleri savunmaya başladığında 56 yaşındaydı. Lamarck, dönüşümcü fikirlerini ve döneminde ona çokça düşman kazandıran insanın maymunlardan geldiği fikrini cesurca ele almıştı. Evrim sürecinin yavaş aşamalarla gerçekleştiğini ve birçok nesil geçtikten sonra yepyeni bir türün oluştuğunu söyledi. Evrim, ufak aşamaların zaman boyutu içerisinde birbirine eklenmesiyle gerçekleşen dikey bir aşamaydı ve 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bu yüzden hissedilemiyordu. Canlıların kompleks ve mükemmel yapısı çok uzun bir zaman sürecinde oluşmuştu. Ona göre koşullar organizmaları etkilemekte, gereksinimleri kışkırtmakta ve alışkanlıkları biçimlendirmekteydi. Zamanla yetiler gelişmekte ve çeşitlenmekte, organlarda ve yetilerde ortaya çıkan değişiklikler nesilden nesile üremeyle aktarılmaktaydı. 

Fransız felsefesinde ve biliminde çok önemli isimler olan Descartes ve Buffon insanla hayvanlar arasına geniş bir uçurum koymuştu. Ancak Lamarck, insanla hayvanları evrimsel bir bakış açısıyla birbirine yaklaştırarak Darwin'den önce insanın maymunumsu canlılardan evrimleştiğini açıkça söyledi. Lamarck'a göre en basit canlılar kendiliğinden türeme yoluyla oluşuyor, bu canlılar zamanla evrimleşerek en kompleks canlılar ortaya çıkıyordu. İnsan, maymunumsu canlılardan evrimleşmiş olup evrimin en son ürünüydü. En yüksek mükemmelliği temsil etmekteydi. Lamarck, insanın atasının dört elli insan benzeri canlılar olduğunu ileri sürmüş, buna şu şekilde değinmişti; “Herhangi bir dört elli ırk, özellikle de içlerinden en mükemmeli, ortaya çıkan koşullara bağlı olarak dallara tutunma ve ağaçlara tırmanma alışkanlığını yitirirse ve birkaç nesil boyunca ayaklarını sadece yürümek için kullanmak mecburiyetinde kalırsa, dört elliler kuşkusuz iki elli olacaklar ve ayak başparmakları diğer parmaklarından ayrılmayı bırakarak kavrayıcı özelliğini kaybedecektir.” 

Lamarck'ın canlıların değişimine yönelik kuramı iki etkene dayanmaktaydı. Bir yandan değişimin motoru denilebilecek esas neden vardı. Lamarck bunu doğanın tertibi olarak tanımlıyordu. Bunun etkisiyle 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canlılar adım adım hep daha fazla organizasyon ve karmaşıklığa doğru doğal bir ilerleme süreci gösteriyordu. Diğer yandan bu gelişimi ve ilerleme sürecini etkileyerek değişikliğe uğratan olaylar bulunmaktaydı. Bunlar da çevre baskılarıydı. Lamarck, kuramını dayandırdığı bu iki etkeni, iki ilke olarak ifade etmişti. Bu ilkeler “Yaşam gücü" ve “Olayların etkisi" idi. 

Yaşam gücü prensibine göre, kendiliğinden türeyiş ile ortaya çıkan organizmalar, yaşam gücünün sağladığı bir canlılık dürtüsüyle, basit biçimlerden gittikçe karmaşık biçimlere doğru ilerlemekteydi. 
Yaşam gücü, esas olarak canlı bünyenin öz sinirsel sıvılarının hareketinden doğan etkilerden ve bu vücut içi sıvıları faaliyete iten simya temelli bazı süreçlerden kaynaklanmaktaydı. Bu düşüncesi bir yandan da Lamarck'ı bir simya yanlısı olarak gösteriyor ve kendisiyle aynı çağda yaşamış olan modern kimya biliminin kurucusu olan Lavoisier'in çalışmalarından ve bilimden uzaklaştırıyordu. Ancak Lamarck, bu prensibi gözlemlerinden yola çıkarak geliştirmişti. Çevredeki değişiklikler canlılarda yeni ihtiyaçlar doğurmakta, bu ihtiyaçlar sonucunda canlıların hareketleri onların bedenlerinde değişiklikler ortaya çıkarmaktaydı. 

Olayların etkisi prensibinde ise Lamarck canlıların çevrelerine uyarlanmalarını sağlarken iki hipotez öne sürüyordu; 

Birinci hipotez; “Kullanma ve kullanmama” olarak adlandırdığı bu hipotezle Lamarck, bir organın 

, kullanma ile gelişeceğini, kullanmama ile ise köreleceğini öne sürmekteydi. Bu hipotezi canlı varlıkların bulundukları ortamla olan etkileşimlerini, doğal güçlerden nasıl etkilendiklerini dikkate alarak 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ortaya koymuştu. Çevresel koşulların canlı varlıklar üzerinde yaratmakta olduğu baskılar, canlıların yaşam biçimlerini, davranışlarını, gereksinimlerini ve huylarını belirlemekteydi. Eğer bir organ, sürekli çevreye uyumlu olan şekliyle düzgün bir biçimde kullanılırsa, sinirsel sıvıdan daha çok faydalanıp varlığını koruyor, gelişip güçleniyordu. Kullanılmayan bir organ ise zamanla zayıflayıp gücünü yitiriyor ve köreliyordu. Lamarck şöyle demekteydi “Hayvanların huylarını ve yaşayışlarını belirleyen ne vücut yapıları ne de vücut parçalarının şekilleri olmuştur. 
Tam aksine, hayvanların vücuduna ait yapılarını ve huylarını zaman içinde şekillendiren, yaşam tarzı ve çevrenin tüm diğer etkenleri olmuştur. Yeni formlarla yeni yetenekler kazanılmış ve doğa hayvanları gördüğümüz şekillerine adım adım sokmayı başarmıştır.” 

İkinci hipotez; “Kazanılan özelliklerin kalıtımı” hipoteziydi. Sıklıkla, yumuşak kalıtım olarak da bilinen bu sloganlaşmış ikinci hipotez, bir canlının birinci hipotez gereği elde ettiği ya da yitirdiği özellikleri üreme yoluyla bir sonraki soya aktarmasını tarif ediyordu. Bu yolla canlılar her bir nesilde aşama aşama bulundukları doğal çevreye uyum gösteriyorlardı. Yumuşak kalıtım fikri, ilk kez Lamarck'ın bulduğu bir fikir değildi. Bu fikir, Platon'dan bu yana birçok düşünür tarafından da öne sürülmüştü. Bu açıklamaların kendisinden önce yapıldığını kendisi de belirtiyordu. 

Lamarck kuramını pek çok örnekle açıklamıştı. 
Ancak bunlar içinde en çok akılda kalan, zürafanın boynu örneğidir. Bu örneğe göre zürafaların boyunları yüksek dallardaki yaprakları yiyebilmek için uğ-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Lamarck zürafanın boynunun uzaması gibi özelliklerin birey tarafından edinildiğini düşünüyordu. Ancak, doğal seçilimle evrim, bireyde olan değişikliklerle 

değil yeni nesilde ortaya çıkan çeşitlilikle olmaktadır. 


raşmaları sonucunda uzamıştır ve bu özellik sonraki nesillere aktarılıp türün bir özelliği olmuştur. Lamarck'ın kuramı, Darwin'in daha sonra türlerin oluşumunun temel mekanizması olarak ortaya koyacağı doğal seçilim ilkesinden farklıydı. Doğal seçilim ilkesi; zürafaların kısa boyunlu olan atalarından nesiller içinde bazı uzun boyunlu bireylerin ortaya çıkması ve bu uzun boyunlu zürafaların sahip oldukları bu özelliklerinin onlara sağladığı yaşamsal avantajlar sayesinde yaşamda kalmaları, kısa boyunlu olanların ise doğadaki koşullara uygun olmadıkları için yaşam savaşını kaybetmeleri şeklindedir. Yaşamda kalan uzun boyunlular bu özelliklerini sonraki nesillere geçirirken, yaşam savaşını kaybeden kısa boyunluların bu 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özellikleri sonraki nesillere geçmemektedir. Böylece her nesilde uzun boyunluların sayısı artmaktadır. 

Lamarck'ın cesurca ortaya attığı ve kitaplarında açıklayarak savunduğu dönüşüme yönelik bu fikirleri o zamanki dini açıklamalara ters ve son derece sapkın bir görüştü. Ancak zamanla Lamarck'ın dönüşümcülük üzerine verdiği dersler ve yazdığı kitaplar meraklı beyinlerde karşılığını bulacak, fikirleri daha genişçe kabul edilecek ve daha çok taraftar bulup yaygınlaşacaktı. On dokuzuncu yüzyılın başlarında dönüşümcülük fikri, Fransa'nın dışında da yaygınlaşmış, Avrupa'nın değişik üniversitelerinde, düşünce kulüplerinde ve kafelerde başlıca tartışma konularından birisi olmuştu. 

Darwin'in yıllar sonra ortaya koyduğu doğal seçilim kuramı, dönüşümcülüğe farklı bir bakış açısı katıyor, Lamarck'ın kuramını yanlışlıyordu. Lamarck'ın, edinilmiş özelliklerin kalıtımı ilkesi üzerine kurulu olan kuramı, bir nesilde edinilen özelliklerin sonraki nesile geçebileceğini öngörüyordu. Bu doğal seçilimle uyuşmayan bir bakış açısıydı. Bir bireyin yaşamı boyunca edinmiş olduğu özellikleri sonraki nesillere aktarması mümkün değildi. Ancak Darwin'in doğal seçilimle evrimin ilkelerini ortaya koyduğu dönemden sonraki dönemlerde de Lamarck'ın çok sayıda taraftarı bulunacaktı. Dönüşümcüler, Lamarck'ın tanımladığı şekildeki bir evrimi daha fazla benimsemekteydi. Yirminci yüzyılın başında da Lamarck'ın bakış açısı çokça taraftar bulmaktaydı. 
Darwin'in kuramının tam anlamıyla anlaşılıp kabul edileceği, evrimsel sentezin ortaya çıkışına kadar Lamarck'ın popülerliğini korumuş olduğu ve 1930'lara kadar Darwincilerden daha çok Lamarkçı bulunduğu 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tahmin edilmektedir. Bunun, Lamarck'ın açıklamasının basit yargı yürütmeye daha uygun olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Evrim konusuna kafa yormuş olan birçok insan, dönüşümü, edinilmiş özelliklerin kalıtıldığı şeklinde algılamaktadır. Lamarkçı açıklamanın çokça taraftar bulması ve uzun süre savunulmasının temel nedenlerinden birisi, bunun basitçe insanın aklına yatkın olmasıydı. Bunun diğer bir nedeni ise doğal seçilimin, güçlülerin yaşamda kalması şeklinde acımasız bir doğa yasası olarak algılanmasıydı. Bu düşünce rahatsızlık veriyor ve kuramın kabulünde güçlüklere neden oluyordu. Bu nedenle, doğal seçilim yerine daha çok Lamarckçı evrim kuramı destekleniyordu. 

Lamarck kuramının, modern biyolojide karşılığı bulunmamaktadır. Dönüşümün temel mekanizmasının bu olmadığı zamanla anlaşılacaktı. Bir canlının kendi yaşamı boyunca kazandığı özellikler sonraki nesle aktarılmamaktaydı. Vücut hücreleri, kazandıkları bilgileri eşey hücrelerine aktarmıyordu. Kuşaklar boyunca kuyrukları kesilen farelerin yavrularının hep kuyruklu olduğu da gösterilmişti. Yahudilerde ve Müslümanlarda binlerce yıldır yapılmakta olan sünnet, sonraki nesilde bir fark ortaya çıkarmamaktaydı. Aslında edinilmiş özelliklerin kalıtılmadığını gösteren çok sayıda örnek vardı. Vücut hücrelerinin, kazandıkları bilgileri eşey hücrelerine aktarmanın mümkün olmayacağı Weismann'ın 1892 yılında kaleme aldığı Kalıtım ve Doğal Seçilim Üzerine bir Deneme adlı eserinde gösterildi. Üreme hücreleri ile vücut hücreleri, embriyolojik gelişmenin daha ilk evrelerinde birbirlerinden ayrılmaktaydı. Gelişen genetik bilimi sayesinde kazanılmış özelliklerin bir sonraki 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kuşağa geçirilemeyeceğinin gösterilmesi Lamarkçı kuramlara duyulan ilginin azalmasına neden olacaktı. Yirminci yüzyılda moleküler biyologlar proteinlerdeki bilginin, DNA'ya aktarılamayacağını gösterdiler. 
Bu da edinilmiş özelliklerin kalıtımı düşüncesine dair son kalıntıları da yok edecek ve Darwin'in kuramı zamanla daha fazla kabul edilecekti. 

Aslında Lamarck'ın görüşlerinde ve yorumlarında Darwin'in evrim kuramına yakınlık içeren önermeler bulunmaktadır. Lamarck'ın çalışmalarını yorumlayanlar, Darwin'in kuramının farkında olmuş olsaydı Lamarck'ın bunu destekleyeceğini öne sürmektedirler. Diğer yandan Darwin de açıklamakta zorlandığı kalıtım için bir model geliştirirken, Lamarck'ın yumuşak kalıtım tezine benzer şekilde bir kalıtım modeli tanımlamıştı. Ancak doğal seçilim ilkesi zaten bu modeli büyük oranda dışlamaktaydı. Darwin'in açıklamak için kullandığı bu mekanizma, onun teorisinin ana ögesi değildi. 

Soy tükenişleri konusu Lamarck ile Cuvier'in diğer bir tartışma konusuydu. Cuvier soy tükenişlerini savunurken Lamarck soy tükenişlerinin olmadığı konusunda ısrarcıydı. Lamarck'ın düşüncesi o dönem yaygın olan görüştü. Linnaeus'un etkisinde olan 18. 
yüzyılda türlerin başlangıçtaki şekil ve sayılarını koruduklarına inanılıyordu. Diğer yandan türlerin yok oluşlarının kabul edilmemesi, Aristoteles'ten beri gelen “varlık skalası" fikri ile de ilişkiliydi. Canlıların basitten karmaşığa doğru bir dizgi içinde olması, Yaratıcının canlılara bahşettiği bir unsurdu. Hıristiyanlık, her canlının Tanrının yaratılış zincirinin vazgeçilmez bir halkası olduğunu söylemekteydi. 
Varlık merdiveni basamakları arasında boşluk olamazdı. Kutsal kitaba göre Nuh peygamber her hayvandan iki örneği gemisine almış ve tufandan hepsi sağ salim kurtulmuştu. Buna göre herhangi bir canlının tümüyle yok olması imkânsızdı. Diğer yandan o dönemde tüm canlıların sadece insan için yaratılmış olduğuna inanılıyordu. Türlerin yok olması, insana bir yararı olmadığı halde baştan yaratılmış oldukları anlamına geliyordu. Bu nedenle türlerin yok olmakta olduğu kabul edilemezdi. Bu durumda bulunan fosillerin yaşamakta olanlardan farklı olması nasıl açıklanabilirdi? Lamarck'ın buradaki açıklaması, mevcut türlerin, yok olan türlerin evrimleşmiş hali olduğu şeklindeydi. Yok olduğu söylenen türler evrimleşmiş ve yeni türler olarak varlıklarını sürdürmekteydiler. 
Lamarck'ın bu yorumu yerindeydi. Ancak yok oluşları tümüyle reddetmekte yanılıyordu. O dönemde yaşadığı bilinmeyen canlıların fosilleri bulunduğun- da bu hayvanların dünyanın bir yerinde hâlâ yaşadıkları varsayılıyordu. Ancak 18. yüzyılın sonlarında o kadar büyük yaratıkların fosilleri bulundu ki bu açıklama anlamsız bir hale gelecekti. Çünkü bu canlılar dünyanın henüz keşfedilmemiş bir yerinde saklandıkları düşünülemeyecek kadar büyüktü. Zamanla yapılan gözlemler ve fosiller üzerinde yapılan çalışmalar arttıkça, soy tükenişlerinin bir bilimsel gerçek olduğu ve birçok türün yok olduğu anlaşıldı. 
Lamarck, kuramını kendi döneminde pek çok bilim insanına kabul ettirememişti. Onun derin gözlemlerinden yola çıkarak ulaştığı bu sezgiye o dönemde birçok doğa bilgini ulaşamamıştı. Elinde, hipotezlerini doğrulayacak pek fazla kanıt ya da gözlem yoktu. Diğer yandan onun döneminde, evrim düşüncesini destekleyen başka dönüşümcü doğa 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bilginleri de vardı. Ancak bunlar arasında hiçbiri, bir kuram ortaya çıkarmak için Lamarck kadar uğraşmamıştı. Lamarck, yaşamın çeşitlenmesini ve türlerin değişimini bir kuram geliştirerek tanımlayan ilk kişi olmuştu. Doğanın düzeni ve işleyişinden bahsederken bunun bir amaç üzerine olduğu fikrine karşıydı. Yaşam, basit biçimlerden karmaşık biçimlere dönüşecek şekilde gelişmişti. Çevre koşulları canlıların değişime uğramalarına neden oluyordu. 
Tüm bunların altında yatan şey doğanın yasalarıydı. 
Lamarck'ın başarısı, yaşamın doğal yasalarla açıklanabilir olduğunu ifade etmiş olmasıydı. Darwin Lamarck'a karşı beslediği taktir hissini, en önemli eseri olan Türlerin Kökeni'nde şöyle dile getirmişti; “Lamarck bu çalışmalarında, insan dahil bütün türlerin diğer türlerden türemiş olduğu öğretisini destekliyor. Gerek organik yaşamda gerekse inorganik dünyadaki değişikliklerin tümünün, bir mucize eseri değil de bir yasa sonucu ortaya çıkmış olabileceğine dikkati çekmesi ile çok değerli bir hizmeti ilk veren o olmuştur.” 


23 


Charles 


Doğal seçilimle evrim kuramını geliştirerek bilim ve düşünce tarihinde kuramının en etkili açıklamayı yapmış ve en geniş anlamda kitlelere ulaştırılmasını sağlamış olan Charles Robert Darwin (1809-1882), İngiltere'de Shewsburry şehrinde doğdu. Babası varlıklı ve ünlü bir doktordu. Tıp ve din eğitimi alırken, gelişmekte olan jeoloji, botanik ve zooloji gibi doğa bilimlerine karşı büyük bir tutkusu olduğunu fark etti. Bu dönemde bir keşif gemisi ile dünya gezisi teklifi almış olması tam da onun beklentilerini karşılayan bir fırsat olmuştu. Bu gezi onun jeolojiye ve biyolojiye bakışını derinden etkileyecek ve buradaki gözlemleri, evrim kuramını geliştirmesinde çok önemli rol oynayacaktı. 

Çocukluğundan beri doğadaki varlıklara ve deneysel bilimlere büyük ilgiduymaktaydı. Çok meraklı bir çocuktu. Bir gün babası ona kendi kişisel kütüphanesinden, biri böcekler, diğeri taşlar ve mineraller üzerine yazılmış olan detaylıca hazırlanmış iki resimli kitap vermişti. Bu kitaplar onun için büyük bir hazineydi. Doğa bilimlerine ilgisi, bu kitapları karıştırırken başlayacaktı. 
Ağabeyi Erasmus'la kimya deneyleri yapardı. Bu yüzden kendisine “Gaz” lakabı takılmıştı. Gerek görülenler dışında başka birçok şeyle ve ayrıntılarla ilgilenerek zaman geçirmesi, öğretmenlerinin dikkatini çekmekteydi. Charles Darwin 

Hayal gücünün yüksek olduğunu gösteren bir olay da bir derste, gerçek olduğu iddiasıyla, baştan sona kendi kurguladığı uydurma bir hikâye anlatmış olmasıdır. Anılarında bundan biraz da utanarak bahsetmiştir. Eğitim döneminde Charles'ın merak ve ilgi alanları, babasının beklentileriyle uyum içinde değildi. Hemen tüm dâhiler için çocukluklarında yetersiz ve başarısız olduklarına yönelik söylenenler onun için de geçerliydi. Öğrenme hızının küçük kardeşi Catherine'den çok daha yavaş olduğu söylenmişti. Darwin, özgeçmişinde öğretmenleri ve babasının çocukluk döneminde onun için ne düşündüklerini şu cümlelerle ifade etmekteydi; “Sanırım bütün hocalarımın ve babamın gözünde, ortalamanın biraz altında bir zekâya sahip olan oldukça sıradan bir oğlan çocuğuydum. 
Hayvanlara ve kimyaya duymakta olduğum bu çocuksu ve amatörce ilgim babamın hoşuna gitmezdi. 
Bir gün bana 'işin gücün avlanmak, köpeklerle ilgilenmek ve sıçan yakalamak, bunun dışında hiçbir şeyi umursamıyorsun! Belli, sen kendin için de tüm 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aile için de bir yüz karası olacaksın!' demişti. Onurum fena kırılmıştı. Ancak yaşamım boyunca tanıdığım en nazik adam olan babam bu sözleri bana öfkelendiğinde söylemiş ve biraz da haksızlık etmiş olmalı.” 

Babası Robert Darwin de büyükbaba Erasmus gibi başarılı bir doktordu. Oldukça iri bir vücut yapısına sahipti. Onu son derece müşfik ve duyarlı bulan hastaları tarafından taparcasına sevilmekteydi. Charles, annesini genç yaşta kaybetmişti. Babası eşinin ölümü nedeniyle hüzünlü ve öfkeli bir yapıya sahipti. Ev halkı babasının hükmü altındaydı. Charles, babasına büyük bir sevgi ve hayranlık duyuyor ve babasının kendisiyle gurur duymasını umuyordu. 
Etkileyici ve sert babasından biraz korkmakta ama aynı zamanda ondan “tanıdığım en kibar adam" diye söz etmekteydi. Robert Darwin, oğlunun tıp tahsili yapmasını ve kendisi gibi bir doktor olmasını istiyordu. Bu bir aile geleneğiydi. Charles, 1825 yılında Edinburgh Üniversitesi Tıp fakültesine eğitimine başladı. Burası, dedesi ve babasının da eğitim almış olduğu o dönemde Britanya'nın en iyi tıp fakültesiydi. Ancak Charles, doktorluktan çok doğa bilimlerine ilgi duyuyordu. Kitap okumaya çok zaman ayırıyordu. 
Ağabeyi Erasmus ile birlikte kütüphaneden en çok yararlananlar arasındaydı. Üniversitenin oldukça zengin olan doğa tarihi müzesinde saatler geçirmekteydi. Burada sergilenen doldurulmuş hayvan örnekleri, bir araya getirilmiş iskeletler ve göz kamaştırıcı bitki ve minerallerden doğa bilimleri hakkında çok şey öğrenmekteydi. 

Canlılara ve doğaya karşı ilgi ve merakı günden güne artmaktaydı. Bölge, doğa araştırmaları ve gözlem için uygundu. Denize yakın olması, deniz canlıları üzerinde araştırma yapmasına bir fırsat sağlamıştı. Birkaç günde bir yakınlarındaki bir liman bölgesi olan Leith'teki kumsala gitmekteydi. Kıyıdaki kayaların sınırladığı havuzları gözden geçirmekte ve deniz canlılarını cam kavanozlara koyup mercek altında incelemek üzere odasına taşımaktaydı. Bazen balıkçılar istiridye yakalamak için ağlarıyla suyun dibini tararken Charles da onlara eşlik ediyor ve kaygan güvertede çömelerek ağların arasından deniz salyangozlarını ayıklıyordu. Bu ilgi alanı 1826 yılında orada onunla aynı araştırmaları yapan Doktor Robert Grant ve ona eşlik eden bir tıp öğrencisiyle tanışmalarına neden olmuştu. Çok geçmeden meraklarının ve amaçlarının aynı olduğunu görecek ve çalışmalarını birlikte sürdüreceklerdi. Deniz kenarında birlikte sünger ve yumuşakça gibi yavaş hareket eden canlı örneklerini topluyor, sahilde değerlendiriyor ya da Grant'ın evinde kesip inceliyorlardı. Yaklaşık dört ay süren bu arkadaşlık sayesinde Charles, mikroskop yardımıyla deniz solucanları, salyangozlar ve yumuşakçalar gibi canlılarının nasıl inceleneceğini gördü. 
Diğer yandan gözlemlemeyi, kayıt tutmayı, titizce çalışmayı ve bilimsel yaklaşımı da öğrendi. Dr. Grant, Edinburgh'un bilim alanında en önde gelen şahsiyetlerinden biriydi. Hayranı olduğu Zoonomia'nın yazarı büyük Erasmus Darwin'in torunuyla tanışmış olmaktan büyük bir memnuniyet duymuştu. 
Grant'la olan arkadaşlığı, Charles'ın doğaya bakışında ona yeni ufuklar çizmekteydi. Grant ona kendi araştırmalarından ve yaptığı deneylerden bahsetti. 
Çalışmaları ve bıraktıkları eserler için dedesi Erasmus Darwin'e ve Aristoteles'e minnettar olduğunu 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söylüyordu. Grant, aynı zamanda Lamarck'a ve onun evrim hakkındaki görüşlerine de büyük hayranlık duymaktaydı. Charles'a, Lamarck'ı okumasını tavsiye etti. Charles, evrimin öncülerinden olan dedesi Erasmus Darwin'in ve Lamarck'ın eserleri ve evrimle ilgili fikirleri hakkında Grant'ın yaptığı yorumlar ve ulaştığı sonuçlar karşısında, büyük bir hayret ve merak duymuş, biyolojiye olan ilgisi ve hevesi artmıştı. 
Grant gibi donanımlı birisiyle karşılaşması, onun için büyük bir şans olmuştu. İlk buluşlarını ve bilimsel alandaki ilk faaliyetlerini bu dönemde yapacaktı. 
Charles, iyi bir gözlemciydi neye nasıl bakacağını biliyordu. Artık deneyim de kazanmıştı. Derin merakı sayesinde iki önemli keşif yaptı. 

İlk keşfi, kıyıdaki kayaların üstünde koloniler halinde yaşayan deniz yosununa benzeyen flustraların dişi üreme hücrelerinin hareketi ile ilgiliydi. Flustralar üzerinde çalışmaya odaklandığında onların üzerindeki küçük sarı cisimlerin yüzebildiklerini ve farklı yönlere dağılmakta olduklarını gözlemledi. 
Bunlar dişi üreme hücreleriydi. Charles, kesip incelediği bitki benzeri canlıların neredeyse hepsinde bu yüzen yumurtalara rastladı. Dişi üreme hücrelerinin hareket etmelerini sağlayan ögelere sahip olabildikleri ozamana kadar ne Lamarck ne Cuvier ne de başka birisi tarafından gözlenmişti. Bu olgu ile bütün bitki benzeri hayvanların dişi üreme hücrelerinin kendiliğinden hareket edebildiği genellemesine götüren kanıtlara bir yenisi eklenmişti. 

İkinci keşfinde, yaşlı istiridyelerde ortaya çıkan beneklerin aslında sülük yumurtaları olduğunu ispatladı. İstiridye ve diğer yaşlı deniz kabuklarına tutunmuş olarak sıkça görülen ve balıkçıların büyük 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biber taneleri dediği bu küre biçimli küçük siyah cisimlerin zamanla solucana benzer bir hal alarak olgunlaştığını ve hareketlendiğini gözlemişti. Charles, bunların başka bir canlı olan deniz sülüğü (Pontobdella Muricata) yumurtaları olduğunu keşfetti. Bu alandaki araştırmalarını günden güne derinleştirdi ve topladığı kanıtları arttırdı. Bu daha önce hiç görülmemiş bir şeydi. İlk kez bilimsel keşfin tadını alıyordu. Grant'e gördüklerini anlattı. Ancak Grant'ın buradaki yaklaşımı hiç de beklediği gibi olmamıştı. Grant, Charles'ın kendi alanına girdiği düşüncesindeydi ve çalışmalarının özgünlüğünün riske girdiğini düşünerek onu bulduklarını yayımlamaması için uyardı. 
Charles ilk kez bilim sahiplenmeciliğiyle tanışmıştı. Bu durum onu incitmiş ve Grant'la aralarının bir miktar açılmasına neden olmuştu. Charles, bu olaydan sonra Grant'e olan ilgisini zamanla kaybedecekti. 
Ancak başlangıçta çalışmalarını birlikte sürdürmeye devam edecek ve bulgularını sunacaklardı. 

Grant, Charles'ı normal şartlarda tıp fakültesinden mezun olmayanların giremeyecekleri Wernerci Topluluğun toplantısına konuk öğrenci olarak aldı. 
Burada Grant, Charles'ın bu iki keşfini bildiri olarak sundu. Sonra bunlardan sülük yumurtaları ile ilgili olan keşfi, bir makale olarak da yayımlayacaktı. 
Grant'ın sunumundan üç gün sonra da Charles, başka bir bilimsel topluluk olan Pliniusçu Topluluk'ta flustraların dişi üreme hücreleriyle ilgili keşfini sunacaktı. Hayatındaki ilk bilimsel sunumunu yapmıştı. On sekiz yaşındaydı. Grant'la arkadaşlığı ona çok şey kazandırmıştı. O sıralar Edinburgh'ta türler ve köken ile ilgili etraflıca okumuş, araştırmış ve düşünmüş Grant gibi başka birisi yoktu. 
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Yalnız Bir Dönüşümcü: 
Grant 


Robert Edmond Grant (1793-1874), Darwin'den 16 yaş büyüktü. Doktorluk mesleğini bırakmış, babasından kalan hatırı sayılır bir mirasla yaşamını devam ettirmekteydi. Oldukça zeki biriydi. Toplumdan uzak bir yaşamı vardı. Deniz altındaki hayat şekillerini, başlıca omurgasızları araştırıyordu. Bir Aristoteles hayranıydı. Süngerlere büyük ilgi duyuyor, onları tıpkı Aristoteles'in yaptığı gibi ilgi ve merakla inceliyordu. Süngerleri-araştırırken, aynı zamanda bitkiler ile hayvanlar arasındaki o ince sınırı da incelemekteydi. 
Aristoteles'in Hayvanların Tarihi Üzerine eserini yazıldığı dilde okuyabilmek için Yunanca çalışmıştı. 
Doktor olarak mezun olduğu 1814 yılında kafasını canlıların anatomik yapılarına ilişkin bin bir soru kurcalamaktaydı. Özellikle omurgasız canlıların zoolojisi ve karşılaştırmalı anatomi üzerine çalışmalar yapmak için tıbbi uygulamalardan vazgeçmiş ve bu alana odaklanmıştı. Bu soruların yanıtını ya Almanya ya da Fransa'da bulabilirdi. Paris, karşılaştırmalı anatomi için en doğru tercih olurdu. Başlangıçta 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bazı engeller vardı. 
Ancak, Napolyon'un 
1815 yılında Waterloo 
yenilgisi ile Napolyon 
Savaşları sona ermiş, 
Paris'e gitmek için bir engel kalmamıştı. Paris'e 1816 başlarında 
22 yaşındayken geldi. 


Aldığı tavsiye mektupları, Grant'a Paris'te a 

Profesör Cuvier'in DEE e kapılarını açmasını Robert Edmond Grant sağlamıştı. Doğa ta- (1793-1874) 


rihi müzesinde karşılaştırmalı anatomi çalışarak, derslere devam etti ve zamanının çoğunu, zengin iskelet koleksiyonlarını ve kurutulmuş ya da şişelenmiş canlı örneklerini inceleyerek geçirdi. Buradaki eşsiz kaynak zenginliğine sahip kütüphanede Aristoteles'in çevrilmiş olan ya da orijinal dilinde tüm kitaplarını okuyacaktı. Geoffroy'la yakın arkadaş olmuştu. Diğer yandan koyu bir Lamarckçı olan Grant, Paris'te bulunduğu dönemde, yetmişli yaşlarında olan Lamarck'la tanışma ve görüşme fırsatını bulmuştu. 

Grant, yaşamın kökenlerini bulma merakıyla yanıp tutuşmaktaydı. Bunu çözmenin suda yaşayan omurgasızları anlamaktan geçtiğinin farkındaydı. 
Onu Edinburgh'tan Paris'e götüren bu merak aynı zamanda onun büyük Avrupa gezisine çıkmasına da yol açmıştı. Başlıca Fransa, Almanya, İtalya ve İsviçre'deki üniversiteleri ziyaret etti. Aristoteles hayranlığı onu Akdeniz sahillerine kadar sürüklemişti. 
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Grant'ın büyük Avrupa seyahati planları, Erasmus Darwin'in Zoonomia'sını okumasıyla başlamıştı. 
Doktora tezinde de alıntı yaptığı Zoonomia'nın Oluşma bölümü Grant'ı çok heyecanlandırmıştı. Bu eseri okuduktan sonra doğaya bakışı kökten değişmişti. 
Birlikte çalıştığı arkadaşlarına, öğrencilere ve hatta profesörlere Zoonomia'dan övgüyle bahsetmişti. Ancak pek çoğunun onu okumamış olduğunu görmüş, okuyanların ise eseri bir kurgu ürünü olarak algılamış olduklarını ve ciddiye almadıklarını fark etmişti. Ancak Büyükbaba Darwin'in kitabı Grant için çok şey ifade etmekteydi. Kitabı tekrar tekrar okuyup ayrıntılı notlar çıkarmıştı. Bu notlara daha sonra da devamlı başvuracaktı. 

Seyahatini tamamladıktan sonra Edinburgh sahilindeki kasabaya dönmüş, içinde bir laboratuvar kurduğu evinde araştırmalar yapmaya devam etmekteydi. Deniz kenarındaki evinin yakınında kıyılardan örnekler topluyor, süngerler ve deniz sümüklü böceklerinin biyolojisi konusunda araştırmalar yapıyordu. 
Biyoloji ve evrim konusunda halka açılmıştı. 1824'te omurgasızlar ve karşılaştırmalı anatomi üzerine bir dizi konferans verdi. Darwin ile tanıştığı sıralarda; 
1826 ve 1827 yıllarında tuttuğu notları makaleler 
haline getirmekte ve yayımlamaktaydı. Edinburgh'da yayımlanmakta olan dergilerde süngerler yumurtalar ve larvalar üzerine yirmi makale yayımladı. Bu makaleler Grant'ın Avrupa çapında ün kazanmasını sağlayacak, bu konularda dünya liderliğini ellerinde bulunduran Fransızlar onun özellikle süngerlerle ilgili makalelerinin önemini kabul edip kendi dillerine çevireceklerdi. Deniz omurgasızları hakkında dünya çapında tanınmış bir otorite olmuştu. 
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Aynı dönemde Cuvier, organizmaları, birbirinden bağımsız dört dala ayırmış ve bu dört dala mensup organizmalar arasında hiçbir ortak yapının bulunmadığını ileri sürmüştü. Cuvier ile Geoffroy tartışmasına neden olan konuda Grant, yaptığı çalışmalar ve yayımladığı makalelerle Cuvier'i haksız çıkarıyordu. Cuvier'e göre, hiçbir omurgasızda pankreas bulunmamaktaydı. Grant, tekrar tekrar yaptığı anatomik diseksiyonlarla kendisini izleyenleri ikna edecek şekilde bunun doğru olmadığını gözler önüne sermişti. Bir mürekkep balığının karnını kesip açarak, izleyenlere o zamana kadar yumurtalık olarak düşünülen yapının pankreas olduğunu gösterdi. 
Grant'ın Wernerci Toplulukta yaptığı bu çalışmalara Darwin de katkı sağlamıştı. Omurgalılar ve omurgasızlar zannedilenden çok daha fazla ortak yapıya ve bir plan birliğine sahipti. Tüm bu gözlemler canlıların ortak bir vücut yapısı olduğunu gösteriyordu. 

Grant'ın dönüşümcülük konusundaki bakış açısı Lamarck'çı bir evrim modeli şeklindeydi. Ona göre dönüşüm tüm organizmaları etkileyebilmekteydi. 
Evrimin nedenlerinin doğada, çevrede ve iklimde aranması gerekiyordu. Doğaüstüne yer yoktu. Birbirini izleyen yeryüzü katmanlarında eskiden yeniye gittikçe hayvan fosillerinin dönüşüme uğramış yeni formlarının bulunduğunu belirtti. Bu biçimlerin, dış koşulların etkisiyle ilkel bir modelden evrimleşmiş olduğunu söylüyordu. Temel yaşam birimleri olan monadlar'ın kendiliğinden üremiş olduğu düşüncesindeydi. Ayrıca bitkiler ve hayvanlar için ortak bir kökeni kabul etmişti. Hayvan ve insanların organları ortak bir tasarıma sahip, aynı taslaktan türemiş kökendeş yapılar olmalıydı. Tüm bitki ve hayvanların, 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deniz yosunu ve poliplerden türemiş olduğunu savunuyordu. Lamarck ve Geoffroy'dan daha ileri giden bir bakış açısına sahipti. Ancak onun dönüşümcülüğe yönelik bu bakışı, doğal seçilimi içeren tam bir evrim teorisi değildi. 

İskoçya, o dönemde en yenilikçi filozof ve bilim adamlarının yuvası olan Fransa'yla uzun zamandır yakın kültürel ve siyasi ilişkiler içindeydi. Edinburgh'taki entelektüel yaşam Paris'ten ve diğer Avrupa şehirlerinden gelen öğretmenlerin varlığıyla zenginleşmişti. Özgür düşünce ve yeni fikirler burada İngiltere'ye kıyasla daha hoşgörüyle karşılanıyor ve Edinburgh, kuzeyin Atina'sı olarak anılıyordu. İskoçya'nın entelektüel yaşamında din hâkimiyeti yoktu. Öğrenciler ve öğretim elemanları resmi bir dine bağlı değillerdi. Ancak İngiltere'de durum farklıydı. 
Oxford ve Cambridge gibi İngiliz üniversitelerinde öğrencilerin ve öğretim elemanlarının Anglikan kilisesine bağlılıklarını bildirmeleri gerekiyordu. Grant, Liberal bir düşünürdü. Kalıplaşmış kurallara karşıydı. Fransız devrimi ve Napolyon Savaşlarından sonra Britanya'da hüküm süren yaygın muhafazakâr görüş ikliminde biyoloji biliminde açık fikirli bir duruş sergilemekteydi. Politik olarak radikal bir kişiydi. 
Anglikan Kilisesinin Londra'daki bilimsel kuruluşları denetim altında tutmasına ve kiliseye bağlı olan Oxford ve Cambridge'in bu pozisyonuna karşı tepkisini açıkça dillendiriyordu. 

Darwin, tıp eğitimi alırken hem dedesinin hem de babasının mesleği olan bu mesleğe kendisini yakın hissetmiyordu. Zamanla doktorluk mesleğiyle pek arası olmadığını anlamıştı. Hastanenin ameliyathanesinde iki kez bulunmuş, birisi bir çocuğa ait olan 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çok kötü iki ameliyat görmüştü. Bu ameliyatların bıraktığı kötü etki uzun yıllar sürecekti. İkisinde de ameliyatlar tamamlanmadan alelacele çıkmış ve bir daha hiçbir ameliyata girmemişti. Bir süre sonra 1827 yılında okuldan ayrıldı. Ancak Darwin sonradan tıp fakültesinde geçirdiği yılların kendisi için hiç de kayıp yıllar olmadığını, fakültedeki bazı derslerin faydasını ileriki yıllarda sıkça gördüğünü belirtecekti. Entelektüel açıdan son derece zengin, hareketli ve iddialı bir ortamda bulunmuş ve burada tanıştığı değerli kişilerden öğrendiklerinin, bilimsel kimliği ve karakterinin gelişmesinde önemli rolü olmuştu. Babası doktor olamayacaksa kiliseye girmesi- ne karar vermişti. 
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Kilise Eğitimi ve Doğa Bilimleri 


Darwin, Edinburgh'tan ayrıldığı yıl teoloji eğitimi almak üzere Cambridge Üniversitesine başladı. Burada, Anglikan kilisesinin öğretisine uygun dini eğitim verilmekteydi. Ailesinde dindarlığa dayanan bir gelenek bulunmayan Darwin, bu yüzden kendini hiç alışık olmadığı bir ortamda bulmuştu. Doğa bilimlerine merakı artarak devam etmekteydi ve bu alandan uzaklaştığı için endişe duyuyordu. Dayısı, bir görüşmesinde oldukça üzgün olan yeğenini, din adamlarının aynı zamanda birer doğa bilimci olabileceklerini hatırlatarak teselli etmişti. O dönemin önde gelen doğa bilimcilerinin çoğu din adamıydı. Çünkü bilim henüz başlı başına bir meslek olarak kabul edilmiyordu ve sadece bilimsel çalışmalar yaparak geçinmek hemen hemen imkansızdı. 

Gambridge, denizden yaklaşık 130 km uzaklıktaydı. Burada deniz canlılarına ilişkin hiçbir çalışma yapma şansı olmayacaktı. Ancak doğa bilimlerinden kopmadı. Bu kez dikkatini böceklere yöneltecekti. 
Edinburgh'ta Grant ile kurduğu dostluğa benzer şekilde burada da kendisine bir rol model bulmuştu. 


KİLİSE EĞİTİMİ VE DOĞA BİLİMLERİ | 221 


Bu kişi kuzeni William Darwin Fox'tu. Doğa bilimleri konusunda geniş bir bilgiye sahip olan William, o sıralar Cambridge'teki gençler arasında revaçta olan kınkanatlı böcek yakalama ve koleksiyon yapma konusunda ustalaşmıştı. Bu tutku kısa zamanda Darwin'e de bulaştı. Böcek yakalamak ve saklamak için gerekli olan kapan,file ve kutu gibi her türlü araç gereci edindi. Böcek öldürmenin kötü bir şey olduğunu söyleyip onu azarlayan ablası da yanında değildi. 
Yakaladığı yüzlerce böceği tek tek iğneleyerek onları düzenli bir şekilde türlerine göre ayırıp odasında biriktirmeye başladı. Böcek bilimi konusunda çok sayıda kitap inceliyor ve yakaladığı örneklerin türlerini saptayarak onları türlerine göre sınıflandırıyordu. 
Böcek koleksiyonu günden güne zenginleşiyordu. 
Böceklere olan tutkusu nedeniyle kırları bayırları dolaşıyor, devamlı koleksiyonuna yeni türler katma hevesiyle büyük bir çaba gösteriyordu. Bir gün bir ağaç kabuğu üzerinde iki böcek gördü. İkisini de yakaladı. Her iki elinde de birer böcekle dolaşırken bu kez nadir görülen bir başka böcek daha görmüştü. 
Bunu kaçırmak büyük bir kayıp olacaktı. Sağ elini boşaltmak için böceklerden birini ağzına attı. İşte o anda ağzında aniden şiddetli bir yanma hissetmişti. 
Böcek bombardıman böceğiydi. Charles'ın boğazından aşağı yakıcı bir kaynar sıvı fışkırtarak isminin hakkını vermişti. Charles bir anlığına sersemlemişti ve can havliyle tükürdü. O kargaşa sırasında diğer böcekleri de düşürmüş ve kaybetmişti. Bu olay sırasında Darwin'i üzen tek şey, bulduğu değerli böceği elinden kaçırmış olmasıydı. Böceklere olan ilgisi o kadar üst düzeydeydi ki bunu; “Cambridge'teki hiçbir uğraşıyı böcek koleksiyonu kadar istekle sürdür-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Darwin'in böcek koleksiyonu ve Cambridge'den bir arkadaşının böcek merakını vurgulamak için onu bir böceğin sırtına binmiş bir öğrenci olarak çizdiği karikatürü. 


medim" diyerek ifade edecekti. Bu dönemde bulduğu yeni bir tür böcek, yayımlanması için gönderdiği İngiltere Böceklerinin Çizimleri başlıklı bir kitapta yayımlanmıştı. Charles, keşfettiği böceğin çiziminin altında “C. Darwin beyefendi tarafından yakalanmıştır” notunu görmekten inanılmaz derin bir haz duymuştu. Bundan notlarında şöyle bahsedecektir; “Bulduğum bir böcek türünün nadir böceklerle ilgili bir İngiliz kitabında yayımlandığı anda duyduğum hazzı, hiçbir şair ilk şiirinin yayımlanması karşısında yaşamamıştır.” 

Darwin'in Cambridge'te geçirdiği üç yıl doğa bilimleri yönünden çok iyi geçmiş, bu alana ilgisi tırmanarak artmıştı. Ancak Darwin'e göre bu dönem akademik çalışmalar bakımından verimsiz olmuştu. 
Matematik ve müzik konusunda da oldukça yeteneksiz olduğu düşüncesindeydi. Matematikte çok yavaş ilerlemekteydi. Gebir'in ilk aşamaları ona tamamen anlamsız geliyordu. Bu çalışma alanına karşı hiç sıcaklık hissetmeyecek ve matematiğin önde gelen ilkelerinden yeterince bir şey anlayabilecek kadar ileri gitmediği için bundan hayıflanacaktı. Diğer yandan müzik kulağından da yoksundu. Bunu da; “Ne akortsuzluğu algılayabilir ne ritim tutabilir ne de bir melodiyi doğru bir şekilde mırıldanabilirdim." diyerek dile getirecekti. 

Doğa bilimlerine yönelik olarak Cambridge'te devamlı aşama kat etmekte olan Darwin, bu alanda herkesin hayranlık duyduğu değerli bir isim olan Profesör John Stevens Henslow'la (1796-1861) tanışma fırsatı bulacaktı. Onun adını Cambridge'e gitmeden önce duymuştu. Ağabeyi Erasmus, ondan bilimin her dalını bilen kişi olarak bahsetmişti. Henslow'un botanik derslerini heyecanla izlemeye başladı. Derslerin yanı sıra onun düzenlediği bitki tanıma ve toplama gezilerine de katılıyordu. Nihayet kuzeni William aracılığıyla Henslow'la tanıştı. Aralarında zamanla bir samimiyet ve özel bir bağ oluşacak ve zamanla Darwin, hocasının takdirini kazanacaktı. Henslow, onu parlak geleceğe sahip bir öğrencisi olarak görmekte, ilgi ve merakını beğenmekteydi. Darwin'i haftada bir cuma akşamları evinde düzenlediği yemekli toplantılara davet etti. Onunla doğa bilimleri konusunda her fırsatta konuşuyor ve tartışıyorlardı. 
Henslow, botanik, böcek bilim, kimya, maden bilim ve jeoloji alanlarında çok iyi bilgi sahibiydi. Uzun süre devam eden küçük gözlemlerden yola çıkarak çıkarımlarda bulunmayı seven, yargı yetkisi kusursuz olan, aklı gayet dengeli olan bir bilim insanıydı. 
Son derece dindardı. Henslow'la olan arkadaşlığı Darwin'e bilimsel olduğu kadar kişisel açıdan da çok şey öğretmekteydi. Sık sık birlikte yürüyüşler yapıyorlardı. Bu dönemde Darwin'in adı, “Henslow ile yürüyen adam” olarak anılmaya başlamıştı. Bu onun için büyük bir gurur kaynağıydı. Çalışmalarında Henslow'un mikroskobunu kullanmaktaydı. Robert Grant'ın aksine Henslow, Darwin'in tüm yaptığı keşifleri sevinçle karşılıyor ve bazı keşiflerinin zaten bilinen şeyler olduğunu söylerken de ona karşı her zaman kibar davranıyordu. Henslow, Darwin'in kendisinin de olmayı arzu ettiği doğa bilimci bir papaz karakteri olarak onu en çok etki altında bırakan bir isim olmuştu. Henslow'un ahlaki niteliklerini her yönüyle takdire şayan olarak nitelendiren Darwin yıllar sonra onun için; “Kariyerimi başka herhangi bir olaydan daha fazla etkileyen bir şey Profesör Henslow'la olan dostluğumdur” diyecekti. 

Zamanla keşfetme arzusu güçlenen Darwin, Henslow'a, Tenerife adasına bir keşif gezisi yapmayı teklif etti. Amaç, oranın pek irdelenmemiş jeolojik yapısını incelemekti. Ancak Profesörün kısa bir süre önce çocuğu olmuştu ve karısını yalnız bırakamayacağı için teklifi geri çevirmişti. Bu teklif ile Henslow, Darwin'in jeolojiye olan merakını ve dünyaya açılmaya ne kadar istekli olduğunu görmüştü. Onu jeoloji çalışması konusunda ikna etti ve Cambridge'te jeoloji hocası olan eski dostu Adam Sedgwick'le (1785-1873) tanıştırdı. 
Edinburgh'tayken Darwin'in, çok can sıkıcı bulduğu jeolojiye bakışı, Sedgwick'in derslerini izlediğinde değişecekti. Kısa zamanda Sedgwick'le aralarında yakın bir dostluk kurulmuştu. Birlikte Kuzey Galler'de jeoloji açısından çok önemli olan dağlık bir bölgeye bir keşif gezisi yaptılar. Burası özellikle kaya katmanlarının yapısı bakımından incelenmesi gereken bir bölgeydi. Bu gezide, bir hafta gibi kısa bir sürede Darwin, jeolojinin pek çok tekniğini, inceliğini, belli metotların uygulanışını, ölçüm aletlerinin kullanımını görmüş, kaya katmanlarını gözlemleme ve oluşma süreçlerini açıklayabilme gibi bu bilim dalına ait pek çok sırrı öğrenmişti. Bu geziden çok keyif almış, kendi söylemiyle jeolojiye âşık olmuştu. 
Britanya'da o dönemde tüm üniversitelerde olduğu gibi, özellikle Cambridge ve Oxford'da da verilen doğa bilimi eğitimi, Fransa ve Almanya'dakinden farklı olarak doğa teolojisinin kontrolü altındaydı. Doğa teolojisi, doğadaki canlı varlıkların iç yapılarının çalışmasında ve diğer canlılarla. ilişkilerinde, uyumlu ve hassas bir dengenin olduğunu hayranlıkla tanımlamakta, bu uyumu Tanrının zekasına dayandırmakta ve önceden yapılmış bir planla ilgili olduğunu söylemekteydi. 
Doğa bilimleri eğitimi bu alanda uzmanlaşmış papazlar tarafından verilmekteydi. Eğitimde canlı varlıklann nasıl mükemmel bir uyum sağladıklarından bahsederken onlann her birinin Tann tarafından, insanın yararına, dünyayı güzelleştirmek ve zenginleştirmek üzere yaratılmış olduğu anlatılıyordu. Doğa bilimleriyle uğraşmak veya doğayı incelemek bir ibadet gibi yapılıyordu. Böylece doğanın harikalarından yola çıkarak Tanrının varlığını, üstün bilgisini, sonsuz gücünü ve insana karşı cömertliğini kanıtlamak mümkün 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oluyor ve Tannya karşı bir hayranlık duymak ve övgü düzmek bir görev olarak kabul ediliyordu. Bu tutucu doğa teolojisi geleneği, 1830'lu yıllarda zirveye ulaşmıştı. Bu, varlığın bir amaç için olduğunu kabul eden ve gayeler veya ereksel nedenler üzerinden açıklama yapmaya yönelik olan teleolojik ya da erekçi olarak adlandırılan bir akıl yürütme biçimiydi. 

Bu eğitim, o dönemde Avrupa'da uzun bir geçmişi olan doğal tanrıbilimin İngiltere'deki temsilcisi olan Wiliam Paley'in kitapları üzerinden işleniyordu. William Paley (1743-1805) Anglikan baş diyakozuydu. O dönemin klasik eserleri olan, Evidence of Christianity (Hıristiyanlığın Kanıtı) ve Natural Theology (Doğal Tanrıbilim) kitaplarının yazarıydı. Paley'in geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan bu kitaplarından kiliselerde ve toplantı salonlarında alıntılar yapılıyordu. 
Aralarında Charles Darwin'in de bulunduğu pek çok üniversiteli, bu kitapları okuyordu. William Paley'in önermeleri içinde en tipik olanı, bir saatin tasarlayıcısı üzerinden Tanrıyı tanımladığı benzetmeydi. 
“Eğer yürürken yerde bir saat görseydiniz, böyle karmaşık bir mekanizmanın bir tasarımcı tarafından önceden tasarlandığını düşünürdünüz" diyordu. 
“Bu durumda insan gibi karmaşık yapıların neden önceden tasarlandığını düşünmüyorsunuz" diyerek bir tasarımın ve dolayısıyla bunları tasarlayan bir tasarımcının olduğunu ve bu tasarımcının da Tanrı olması gerektiğini vurguluyordu. Saat, bir yapımcısı olduğunun kanıtıydı. Bir taşın aksine saatin bir amaç için çalışan hareketli parçaları vardı. Bir saat ile bir canlı arasında paralellik kurmuştu. Bir saat nasıl bir yapımcının varlığını kanıtlıyorsa bir hayvan ve bitki de yaratıcının varlığını kanıtlamaktaydı. 
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Darwin o zamanlar Paley'i ve öncülerini sıkıca benimsemişti. Onun kurduğu uzun akıl yürütme yönteminden etkilenmekte, önermelerini olduğu gibi kabul etmekteydi. Onun öğretisine hakimdi ve sınavlarda Paley hakkındaki sorulara iyi yanıtlar vermekteydi. 
Aslında dedesi Erasmus'la aynı dönemde yaşamış olan Paley'in fikirleri dönüşümcülüğe karşıydı. Paley'e göre evrim ve dönüşümcü bakış bir sapkınlıktı. 
Üstelik Paley, Erasmus Darwin'in Zoonomia'daki dönüşümcülüğe yönelik açıklamalarına karşı şiddetli bir savaş açmıştı. O dönem onun da etkisiyle Erasmus Darwin ateizm ile suçlanmış, eseri Zoonomia kara listeye alınmıştı. Darwin, derslerini takip ettiği ve sınavlarını başarıyla verdiği bu akıl yürütme biçimini on yıl geçmeden temelden sarsacak bir açıklama getirecekti. 

Cambridge'teki mezuniyet sınavlarını başarıyla geçerek 1831 yılının başında mezun olan Darwin'i bekleyen görev Anglikan kilisesine hizmet etmekti. 
Babasının beklentisi de buydu. Darwin, Henslow'un 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da yapmış olduğu gibi bir bölge kilisesinin başına geçip, o bölgeye yerleşebilirdi. Fakat göreve başlamak- ta aceleci değildi. Keşfetme merakı ağır basıyordu. 
Dünyanın keşfedilmeyi bekleyen çok yanı bulunmaktaydı. Kuzeni William Darwin Fox'a yazdığı bir mektupta; “Düşünüyorum da dünyaya ait bildiklerimiz, bir tavuğun bir köşesinde eşelenip durduğu küçük bir toprak parçası hakkında bildiklerine benziyor olsa gerek” diyordu. Dikkatini tropik bölgelere yapılan keşif gezilerine yöneltmişti. Örnek aldığı, büyük Alman bilim insanı Alexander von Humboldt'un Güney Amerika'ya yaptığı keşif gezileri gibi seyahatler devamlı aklını kurcalıyordu. 

Darwin'in istekleri karşılığını bulacaktı. Aldığı bir mektup tam da istediği bir fırsatın önüne çıkmasını sağlamıştı. Bu, İngiliz Kraliyet Donanmasına ait HMS Beagle gemisi ile yapılacak kapsamlı bir keşif gezisinde kaptana refakat etmek üzere bir katılma davetiydi. Onun jeolojiye olan ilgisinin farkında olan hocası Profesör Henslow bu gezinin Darwin için uygun olduğunu düşünmüş ve ona durumu bir mektupla iletmişti. Ayrıca kendisini yolculuğa katılmaya davet eden Profesör Peacock tan da bir mektup almıştı. Bu uzun süreli keşif gezisine katıldığı takdirde Darwin, biyolog ve kaptanın danışmanı konumunda gönüllü olarak yer alacaktı. Darwin'in beklediği fırsat ayağına gelmişti. 


26 


Beagle'la Devrialem 


Beagle gemisinin başlıca görevi Güney Amerika kıyılarının haritasını çıkarmaktı. Geminin kaptanı FitzRoy, Beagle yolculuğunda kendi kamarasının bir kısmını paylaşacağı bir ücretsiz doğa bilimleri uzmanı olarak geziye katılacak bir genç adam arıyordu. 
Kaptan mürettebatla sadece emir komuta zincirine bağlı olarak konuşuyor ancak sohbet etmiyordu. Bu nedenle, kaptana bu uzun gemi yolculuğunda refakat eden ve gezi boyunca sohbet edeceği bir beyefendiye ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu yolculuk Darwin için biçilmiş kaftandı. Ancak bunun için babasının onayını ve desteğini alması gerekmekteydi. Babasıyla konuştu. Yapılan gezi teklifinin detaylarını anlattı. 
Profesör Peacock'tan ve Profesör Henslow'dan aldığı mektuplardan bahsetti. Ancak babasının beklentileri farklıydı. Dört yıl önce tıp eğitimini yarıda bırakmış, ancak babasının telkin ve ısrarlarıyla bir din adamı olmak üzere aldığı eğitimi başarıyla tamamlamıştı. 
Çılgınca bir proje olarak nitelendirdiği bu gezi, oğlu için planladıklarından çok farklı bir şeydi. Onun geleceği için endişe duymaktaydı. Böyle bir gezgin olma 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Beagle Seyahati (1831-1836) 


hevesinin peşinden gitmesi, daha sonra başıboş bir hayata alışıp yıllarını heba etmesine ve hiçbir zaman düzenli bir hayata geçememesine neden olacaktı. Bunun, müstakbel bir din adamına hiç yakışmayacağını, üstelik böyle gereksiz bir yolculukta son derece rahatsız bir şekilde seyahat edeceğini söyledi. 
Darwin babasına kabul ettirebilmek için epeyce dil dökmesine rağmen onu ikna etmesi mümkün olmamıştı. Ancak babası bir açık kapı bırakmış; “Sana yolculuğa çıkmayı tavsiye edecek bir tane aklı başında adam bulabilirsen razıyım" demişti. Bu, Darwin için bir fırsattı. Babasının her fırsatta dünyadaki en aklı başında olan adam olduğunu söylediği dayısı ile görüşmeye karar verdi. Dayısı zaten doğa tarihinin bir din adamı için oldukça uygun bir uğraş olduğu fikrindeydi ve bu gezi için kendisini destekleyeceğine güveni tamdı. Dayısıyla baş başa oturup konuştuktan sonra ve onu ikna etmeyi başarmıştı. Seyahatin akıllıca olacağına ikna olmuş olan dayısı, Darwin'in babasına onun geziyi kabul etmeme gerekçelerini gözden geçirerek her birinin ne kadar temelsiz olduğunu tek tek anlattı. Bu görüşmenin ardından babası 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fikrini değiştirmişti. Böylece, Darwin'in hem kendisine hem de insanlığa ışık tutmasına yol açacak olan büyük yolculuğa başlaması için ilk adım atılmıştı. Üstelik Robert Darwin, oğlunun bu yolculuğunu maddi olarak da destekleyecekti. 

Kaptan Robert FitzRoy (1805-1865) yirmi altı yaşındaydı. Darwin'den dört yaş büyüktü. Şık giyimli, aristokratik, dindar ve baskın bir kişiydi. Çalkantılı bir ruh hali bulunmaktaydı. Ani öfkelenmeleri yanı sıra kibirli ve otoriter kişiliği ve aşırı tutucu görüşleri de vardı. Diğer yandan bu karakter özellikleri dışında Darwin ile birçok ortak yönleri de bulunmaktaydı. O da Darwin gibi İngiltere'nin köklü bir ailesinden gelmekteydi. Yolculuk süresince her ne kadar ara sıra sorunlar çıkmış olsa da iyi anlaşacaklardı. FitzRoy, Darwin'e filozof diye hitap etmekteydi. Yolculuk sırasında ikisinin de ilgisini çeken jeoloji ve doğa bilimleri konularında sıkça konuşup ve tartışacaklardı. Aralarında çekişmeye neden olan durumlar daha çok siyasi konular olacaktı. FitzRoy kiliseye bağlı muhafazakâr ve aristokrat bir kişiydi. Darwin ise aileden gelen liberal, özgürlükçü ve reformcu bir yapıya sahipti. FitzRoy'un bu gezide bir başka amacı daha bulunmaktaydı. Ona göre yaptığı bu ve benzeri yolculuklar, Kutsal kitabı kanıtlamak için çok iyi bir fırsattı. Büyük tufan ve canlıların ilk ortaya çıkışına ilişkin bulacağı kanıtlarla bu mümkün olabilecekti. 

Bu uzun yolculuğa çıkacağı gemiyi ilk kez Eylül ayında gören Darwin, beyninden vurulmuşa dönmüştü. Bu gemi, kafasında canlandırdığından çok farklıydı. Çok küçüktü. Yetmiş dört kişiyi taşıyacak olan bu geminin uzunluğu sadece 27,5 metre, genişliği ise 7,5 metreydi. Derin bir hayal kırıklığına uğramıştı. Denizciler, sert hava koşullarına pek dayanıklı 
olamayan bu tip gemilere tabut demekteydi. Gemi 11 
yıllıktı ve kapsamlı bir bakımdan geçirilmekteydi. 
Kaptan FitzRoy, geminin onarım masraflarına kendi cebinden katkıda bulunmaktaydı. Bu onun bu yolculuğu ne kadar önemsediğinin ve Beagle'a ne kadar bağlı olduğunun bir göstergesiydi. Gemi, adını meraklı ya da cingöz anlamındaki bir av köpeği türünden almaktaydı. Bu keşif yolculuğunun süresi iki yıl olarak planlanmıştı. Ancak FitzRoy, Darwin'e yolculuğun üç yılı bulabileceğini söylemişti. Tam bir dünya turu yapılıp yapılmayacağı ise başlangıçta henüz bir kesinlik kazanmamıştı. Aslında Beagle yolculuğu beş yıla yakın süren bir devri âlem olacaktı. 

Geziden önce, tüm gerekli bilgi kaynaklarının ve teçhizatın listesi çıkarılıp tamamlanmıştı. Teleskop, ölçü aletleri, barometre, kamera, keşif gereçleri, kıyafet gibi tüm doğa bilim araştırma malzemeleri hazır edilmişti. Ayrıca özenle seçilmiş kitaplardan oluşan bir kütüphane vardı. Darwin, yolculuk boyunca toplamayı düşündüğü hayvan ve bitki örneklerini belli aralıklarla İngiltere'ye göndermeyi planlamıştı. 
Küçük bir alanın bile çok kıymetli olduğu gemide bunları depolaması olanaksızdı. Henslow, Darwin'in gezide topladığı örnekleri kendisine yollayabileceğini ve gezi dönüşüne kadar depolama görevini üstlenebileceğini söylemiş, bir yandan da Charles Lyell'ın ilk cildi yeni çıkmış olan Jeoloji'nin İlkeleri kitabını yanına alıp okumasını tavsiye etmişti. İlginç bir şekilde, bu kitabın içindeki görüşleri katiyen kabul etmemesini de tembihledi. Kaptan FitzRoy, bu kitabın bir diğer tutkunuydu. Yola çıkmadan önce kaptan bu kitabı Darwin'e hediye etti. Darwin Lyell'ın 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kitabının diğer iki cildini yolda alacak ve bu kitaplar, Darwin'in fikirlerini geliştirmesinde çok önemli rol oynayacaktı. Darwin, geziye çıkmadan hemen önce Grant'i de ziyaret etmiş ve örneklerin saklanması konusunda onun tavsiyelerini almıştı. 

Geminin hareketi iki kez ertelendikten sonra 10 
Aralık sabahı Plymouth limanından ayrıldı. Ancak geminin hareketinden sonra da işler rast gitmeyecekti. Boğazı aşıp denize yönelmeye başladıklarında çok güçlü rüzgârlara maruz kalmışlardı. Sert hava şartlarına karşı saatlerce mücadele ettikten sonra Darwin, ertesi sabah yatağında bitkin ve perişan bir halde yatarken kaptan limana geri dönme kararı aldı. Limanda demirleyip daha uygun hava koşullarını beklemeye başladılar. 21 Aralık günü hava şartları düzeldi. Yelkenler yeniden gerildi. Bir kez daha yol almaya başladılar. Fakat ertesi sabah Darwin uyanınca geminin geri istikamette, İngiltere'ye doğ-. 
ru dönmekte olduğunu görecekti. Beagle yine rüzgârlara yenik düşmüştü. Uygun hava durumu için limanda beklediler. Hava koşulları 26 Aralık'ta düzeldi. Ortalık günlük güneşlikti. Yeniden yolculuk hazırlığı yapıldı. Beagle nihayet 27 Aralık 1831 günü toplam 74 yolcusuyla Plymouth limanından ayrılarak seyahatine başlamıştı. Gemi mürettebatı başlıca subaylar, gemi doktoru, idari görevliler, ressamlar, süvariler, tayfalar, marangoz, katipler, deniz erleri, miçolardan oluşmaktaydı. Geminin yolcuları arasında üç de yerli bulunuyordu. Kaptan FitzRoy bir sene önceki Güney Amerika yolculuğu sırasında onları Güney Amerika'nın güney ucundaki Tierra del Fuego (ateş toprakları) bölgesinden almıştı. Bunun hikayesi şöyleydi; Kaptan ve birkaç adamının karaya çıkıp 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kıyıya yakın bir yerde kamp kurdukları sırada onları bir süredir gizlice gözetleyen bir grup yerli, usulca yaklaşıp onların kayıklarını çalmıştı. FitzRoy ve adamları hırsızların peşine düşmüş ancak onları yakalayamamışlardı. Onlar da hırsızların ailelerinden bir grup yerliyi rehin almışlardı. Bu rehinelerden ellerinde dört yerli kalmıştı. FitzRoy bu yerlileri İngiliz uygarlığının değerlerini benimsetmeyi amaçlayarak İngiltere'ye götürmüştü. Yerlilerden biri İngiltere'de çiçek aşısı yapılırken doz aşımından ölmüş, kalan üç yerli ise Güney Amerika'ya geri götürülmek üzere Beagle'a alınmıştı. Darwin gezi öncesinde Plymouth'ta belirsizlik ve heyecanla karışık bir dönem geçirmişti. 
Sonradan kaleme aldığı notlarında bu dönem için; “Her ne kadar gayret göstermiş olsam da o iki ay hayatımın en mutsuz ve çekilmez aylarıydı" diyecekti. 

Yolculuğun başından itibaren deniz tutması, Darwin'in yakasını bırakmayacaktı. Çektiği ıstırap kendi tahmininden çok fazla olacak, yolculuğun sonuna kadar bu sıkıntıyı yaşayacaktı. O bir denizci değildi. Ama keşfetme heyecanı, onun bu sıkıntılı süreci her zaman sabırla atlatmasını sağlıyordu. Daha yolculuğun başında Madeira Adasının önünden geçerken kalkıp kıyıya bakamayacak kadar hastaydı. 
Babasına yazdığı bir mektupta; “Gemi gereken her şeyin bulunduğu çok konforlu bir ev gibi, eğer şu deniz tutması olmasaydı bütün dünya gemici olurdu.” 
diyordu. Teneriffe'ye vardıklarında, İngiltere'den kolera gelmesi korkusuyla konulmuş olan karantina nedeniyle kimsenin kıyıya çıkmasına izin verilmemesitam bir hayal kırıklığı oldu. Hocası Henslow'la gitmek için planlar yaptığı ve sonra planını iptal etmek zorunda kaldığı bu adayı görmek için ikinci fırsatı 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da kaçırmıştı. Darwin'in sıkıntı duyduğu bir başka konu da FitzRoy'un onu bu yolculuğa dayanamayacak kadar zayıf görme endişesiydi. Bu nedenle dişini sıkıyor mümkün olduğunca az şikâyet ediyordu. Ne olursa olsun, geziyi tamamlamalıydı. 

Sonraki durak Yeşil Burun (Cape Verde) Adalarıydı. St. Jago (Santiago) adası, karaya çıktıkları ilk durak olacaktı. Sağlam bir yere basıyor olmak duygusu Darwin'i rahatlatmıştı. Burada yirmi üç gün kalacaklardı. Ada, ıssız volkanik tepelerden oluşan bir yükselti şeklindeydi. Darwin orada bu yolculuğun kendisi için ne anlama gelebileceğini daha iyi anlamıştı. İlk kez volkanik bir ada görüyordu. Nihayet burada işe koyulmuştu. Mümkün olduğunca çevreyi gözlemliyor, adanın coğrafyasını, bitkileri, kuşları ve adanın yerlilerini dikkatle izliyor, notlar alıyor, ilginç bulduğu örnekleri topluyordu. Hiçbir şeyin dikkatinden kaçmaması için büyük bir çaba gösteriyordu. 
Burada tuhaf bir şey fark etti. Deniz seviyesinin yaklaşık dokuz metre üstünde kayaların arasından geçen yatay beyaz bir şerit vardı. Sıkışmış deniz kabukları ve mercanlardan oluşan bu tabaka göz alabildiğince uzanıp gidiyordu. Bir zamanlar sular altında olduğu kesin olan bu tabaka Darwin'i büyülemişti. Neden deniz seviyesinin üstünde yer alıyordu? Darwin bu zor sorunun üstesinden gelmeye karar verdi. Deniz seviyesinin alçalmış olması imkansızdı. Bulguları, karanın yükselmiş olduğunu gösteriyordu. Tabaka- nın uzunluğu boyunca yüksekliği değişiklik gösteriyordu ve bu da tabaka boyunca çökmelerin olduğunu düşündürmekteydi. Bu değişiklikler yavaş yavaş mı yoksa birden mi olmuştu? Tabakada bir afet gibi hızlı ortaya çıkan bir dönüşümü gösteren izler yoktu. Lyell, Jeolojinin İlkeleri kitabında sürekli ve yavaş yavaş değişen bir dünya tablosu çizmekteydi. Bu bulgu Lyell'ın iddiasını kanıtlarmış gibi görünüyordu. Darwin, dünyadaki değişimin yavaş hareketlerle olduğunu düşünmeye başladı. Ona göre geçmişte ortaya çıkan doğa olayları şimdikinden daha şiddetli olmamıştı. 

Gemideki herkesle çok iyi anlaşıyordu. Başlangıçta daha çekingendi. Saygılı ve öğrenmeye çok hevesliydi. Herkes tarafından seviliyordu. Mürettebat ondan bahsederken kaptanın da kullandığı ifadeyi kullanarak ona hayranlıkla “sevgili filozof” diyorlardı. Yolculukta teğmen olan sonraları Amiral rütbesine yükseltilen Sir James Sulivan, yıllar sonraki notlardan birinde; “Beagle'da geçen beş yıl boyunca Darwin'in hiç öfkelenmediğini, kırıcı veya uygunsuz bir söz söylemediğini çekinmeden ifade edebilirim” diyecekti. 

Yola çıktıktan altmış üç gün sonra Atlantik okyanusunu boylu boyunca geçip San Salvador'a varmışlardı. Hindistancevizi, muz, portakal yeşilliğine gömülmüş eski ve güzel bir şehir olan Bahia'da karaya çıktılar. Amazonlar göz alıcı bitki ve canlı çeşitliliği ile onda çok derin iz bırakacaktı. Nehrin etrafını dolduran inanılmaz büyüklükteki ağaçlar büyüleyiciydi. Zengin bitki ve hayvan çeşitliliğinin büyüsüne kapılmıştı. Ormanın iç bölgelerinde ses ve sessizliğin çelişkili bir karışımı hüküm sürüyordu. Bunu notlarında şöyle ifade edecekti; “Böceklerin sesleri kıyıdan yüzlerce metre ötede demir atmış bir gemiden duyulacak kadar yüksekti. Yine de ormanın derinliklerinde mutlak bir sessizlik hâkim." Darwin ilk kez bir tropikal orman görüyordu. Bu etkileyici manzara karşısında kendinden geçmişti. Kendisini, bin bir gece masallarındaki bir sahneyi görmesi için gözleri açılan kör bir insana benzetiyordu. Günlüğüne şunları yazdı; “Bir Brezilya ormanında ilk kez kendi başına dolaşan bir doğa bilimcinin hissettiklerini ifade etmek için sevinç sözcüğü çok zayıf kalır. Böyle birgün, insana bir daha hiçbir zaman hissedemeyeceği derin bir mutluluk veriyor. Düşünün böyle bir hazza görev densin." Sayısız çiçek ve böcek toplamış, kocaman bir kertenkele vurmuştu. Hiç böyle bir keyifle mest olduğunu bilmiyordu. Babasına bu hislerini gururla şöyle yazacaktı: “Saadetimin büyüklüğünden henüz çıldırmadığım için övünsem yeridir.” 

Gemi daha sonra Rio de Janeiro'ya uğrayacak burada yaklaşık üç ay kalacaktı. Darwin burada karanın derinliklerine bir gezi yaptı. Brezilya'da tropikal hummaya yakalandı ve ara ara sıtma nöbetleri geçirdi. Ancak her defasında. bunları olumsuz bir ilerleme olmadan atlattı. Brezilya'yı takiben Arjantin sahillerinde farklı mola yerlerinde bir yıldan fazla süren uzunca zaman geçireceklerdi. Darwin'i bu bölgede müthiş buluşlar bekliyordu. Buenos Aires'in 
650 kilometre kadar güneyinde yer alan Bahia Blanca kasabasının Punta Alta plajında Beagle'den on altı kilometre uzakta sarp kayalıkları incelerken çok sayıda iri hayvan fosili keşfedecekti. 

Punta Alta, kum ve çakıldan oluşmuş olan, katmanlar arasından kırmızımsı çamurlu bir kil tabakası geçmekte olan yaklaşık altı metre kadar yükseklikte bir kıyı banketiydi. Eteklerinde bulunan kaya katmanları içinde 150-200 metrekare genişliğindeki bir alan, fosilleşmiş kemiklerle doluydu. Yeterince örnek toplayabilmek için burada kamp kurdular. 
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Darwin heyecanla kazıyordu. Çıkan şeyler heyecan vericiydi. Fosilleşmiş iskeletler sahilde toplanıyordu. 
Onların ne olduğunu önce kavrayamadı. Ancak zamanla modern zoolojinin bilmediği, binlerce yıl önce yok olmuş yaratıklarla karşı karşıya olduğunu fark etmeye başladı. Fil dişiyle uyumlu kocaman bir diş, çok iri bir çift pençe, hipopotamınkini andıran bir kafatası, taşlaşmış çok büyük pullu bir kaplumbağa kabuğu gibi gerçekten inanılmaz büyüklükte hayvanların fosillerini çıkarmıştı. Bulunan bu fosiller, aralarında bir tür dev armadillo olan hoplophorus, bir tür dev tembel hayvan megatherium, başka bir tür dev tembel hayvan mylodon ve megalonyx olarak adlandırılan dev hayvanlara ait fosillerdi. Çok eski zamanlarda burada bu hayvanların bulunduğunun kesin kanıtı işte ortadaydı. Darwin'in fosil keşifleri bununla sınırlı kalmamıştı. Ayrıca Buenos Aires yakınlarında, Santa Fe Bajada kenti yakınlarında da dev hayvanlara ait fosiller keşfetti. Bunlar bir başka dev armadillo türü olan gliptodon, gergedana benzeyen toksodon ve soyu tükenmiş bir fil türü olan mastodon fosilleriydi. O tarihe kadar Güney Amerika'nın paleontolojisi üzerinde çok az araştırma yapılmıştı. 
Bütün bu kalıntılar ilk kez görülen fosillerdi. 

Bu dev fosiller dinozor değil memeli fosilleriydi. 
Özellikle megaterium ve gliptodon Darwin'in bulmaktan büyük bir heyecan duyduğu çok etkileyici fosillerdi. Dikkatle değerlendirildiğinde bu fosillerin bazılarının Güney Amerika'da yaşayan bazı hayvanlara belirgin benzerlikler göstermekte oldukları anlaşılmaktaydı. Ancak hemen hepsi bu hayvanların kemiklerine göre çok büyük dev iskeletlerdi. Megaterium Güney Amerika'da halen yaşamakta olan tembel 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hayvanın benzeri fakat dev boyutlu bir fosildi. Gliptodon da benzer şekilde Amerika'da halen yaşayan armadillo ile benzer olan yine dev bir fosildi. Bunlar bazı canlıların benzerlerinin geçmişte daha büyük boyutlarda yaşamış olduğunu gösteren heyecan verici bulgulardı. Darwin yaşamakta olan canlılarla soyları tükenmiş türlerle ilintili olmasından çok etkilenmişti. Bu heyecanı, yıllar sonra bir dostuna yazdığı bir mektupta şöyle dile getirmişti; “Yaşayan bir Armadillo'nunkine benzeyen dev bir zırh parçasını yeraltından çıkardığım an hissettiğim şaşkınlığı hiç unutamam." 

Darwin topladığı örnekleri gemiye getirdiğinde gemi mürettebatı, güvertede toplanmış olan ve Fitz-Roy'un “çer çöp” olarak adlandırdığı bu ilginç taşlaşmış dev kemiklere hayretle bakıyor bir kısmı da gülüyordu. Bu boyda canlıların olabileceğini gözlerinde hiç canlandıramıyorlardı. Bu dev iskeletler sanki bu 


F 


Darwin'in bulduğu ve yaşayan canlılarla büyük benzerlik gösteren ancak belirgin boyut farkı olan dev memeli fosilleri; tembel hayvana benzeyen megaterium (solda), armadilloya benzeyen gliptodon (sağda). 
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dünyaya ait değilmiş gibiydi. Bu dev fosil kemikler, bir yandan da bu kadar büyük yaratıkların Nuh'un gemisine nasıl binmiş olduğu sorusunu akla getirmekteydi. Afetçiler, büyük tufan sırasında bu dev hayvanların gemiye binmeyi başaramamış olduğunu düşünüyorlar ve yok oluşu büyük afetle ilişkilendiriyorlardı. FitzRoy da bu düşüncedeydi. Mamutlar gibi büyük hayvanlar Nuh'un gemisinin kapısından geçemeyecek kadar iri oldukları için soyları tükenmiş olmalıydı. FitzRoy'a göre bu fosiller Tufan'ın kanıtıydı. 
Bu canlılar ilahi bir nedenden dolayı dışarda kalmış ve boğulmuşlardı. Deniz yükselmişti. Dağlarda bulunan deniz kabuklarının nedeni de suların yükselmesiydi. Ancak, bu düşünce, Darwin'in bulgu ve gözlemlerine göre açıklayıcı değildi. Darwin, karanın yavaş yavaş yükselmiş olduğu düşüncesindeydi. Diğer yandan bu canlıların tümüyle soylarının tükenmiş olduğunu kabul etmek zordu. Ortalıkta dolaşmakta olan bir armadillonun, bir tembel hayvanın benzerleri olan dev fosiller bulmuştu. Bulduğu bu fosillere benzeyen canlılar boyutları çok küçük olsa da halen bölgede varlıklarını devam ettirmekteydi. Bunlar aynı türlerin devamı olmalıydı. 

Darwin'in keşifleri sahillerle sınırlı kalmayacaktı. 
Güney Amerika'da geminin uzun süreli mola verdiği bölgelerde kafilelerle karanın derinliklerine uzanan seyahatler gerçekleştirdi. Tüm gezinin toplam üç yıl bir ay kadar büyük bir kısmı karada geçecekti. Fitz-Roy sahillerde yoğun bir haritalandırma çalışması yaparken Darwin karanın derinliklerine giriyor, herhangi bir Avrupalının henüz gitmediği iç bölgelerde uzun süreli seyahatler gerçekleştiriyordu. Burada gördüğü etkileyici bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliğinin yaşamı boyunca etkisinde kalacaktı. Patagonya'da penguenleri gördü. Lamalara çok benzeyen guanakoları, devekuşlarına benzeyen rheaları ve Güney Amerika'ya özgü diğer hayvanları gördü ve inceledi. 
Burada inanılmaz bir böcek çeşitliliği vardı. İngiltere'de gördüklerinden çok farklı özelliklere sahip olan yeni böcek türlerini görmek onu büyülemişti. Topladığı böcek, kelebek, örümcek, yengeç, kuş, kurbağa, balık ve memeli örneklerini paketliyor ve Henslow'a gönderiyordu. 

Beagle Montevideo'ya uğradığında burada Charles Lyell'in Jeoloji ilkeleri kitabının ikinci cildi, Darwin'in eline geçmişti. İlk ciltte, yerkürenin jeolojik yapısındaki değişimleri ele almış olan Lyell'in bu ciltte, jeoloji ile ilgili açıklamalarını genişleterek devam edeceğini uman Darwin, kitabı okumaya başlayınca şaşırdı. Lyell, kitabının ana temasını bu ciltte jeoloji kapsamından çıkarmış, canlılar alemindeki değişimleri konu etmekteydi. Lamarck'ın evrim teorisine dikkat çekmiş ve onun bu yaklaşımının yanlış olduğu fikrini ortaya koymuştu. Ancak Lyell, bir yandan Lamarck'ı yanlışlamaya çalışırken diğer yandan onu tanıtmaktaydı. 

Gezi boyunca tüm gözlemlerini kaydediyor, hiç aksatmadan düzenli bir günlük tutuyordu. Günlügünden de anlaşılacağı gibi fikirleri şekillenmekte ve kendisine olan güveni gittikçe artmaktaydı. Zamanla gezide deneyimsizliği ve çekingenliği üzerinden atmış, deniz tutması dışında yolculuk ekibinin çok yararlı bir üyesi haline gelmişti. Zamanla doğa tarihi, benliğini tümüyle sardı. Dağları, ovaları, sahillerdeki kaya katmanlarını ve bulduğu fosilleri incelemekten tarifsiz bir zevk alıyordu. Ablası Catherine'e yazdığı 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bir mektupta “Jeoloji gibisi yok" diyecekti. Jeoloji ile birlikte biyolojiye yönelik düşünceleri ve bakış açısı da gittikçe tutarlı ve zengin bir hal alıyordu. Doğa bilimleri onu sürüklüyor, bilimsel zeminde düşünceleri gittikçe şekilleniyordu. Gezi boyunca Jeoloji ve biyolojide kavrayışları artacak, tutarlı kuramlar geliştirmeye başlayacak, kiliseye katılma düşüncesi ise zamanla gittikçe zayıflayacaktı. 

Falkland Adalarına ikinci kez uğradıktan sonra Beagle, Macellan Boğazından geçerek Şili'ye gidecek şekilde Güney Amerika'nın batı kıyısına yelken açtı. Santiago'nun sahili Valparaiso'ya ulaştığında gemi dalgalarla boğuşmuş ve fırtına yorgunuydu. 
Yiyecekler ve ıslak giysilerle durmadan sallanarak çetin bir yolculuk geçirmişlerdi. Karşılarında uzun bir süre sonra tekrar uygar bir şehir görmek çok iç açıcıydı. Burada evlerinden gelen mektuplar onları bekliyordu. Mektuplarını da gönderebileceklerdi. İngiltere'den gönderilen paketler içinde Lyell'in Jeoloji kitabının üçüncü cildi de bulunmaktaydı. Darwin, 


SAR: ii yn bp gt. YMM EE Ta 


Darwin ve kaptan Fitz-Roy 


BEAGLE'LA DEVRİALEM | 243 


şehirde biraz dinlendikten sonra, yeniden karanın derinliklerine bu kez yükseklere doğru ilerleyecekti. 
And Dağlarının gizemini çözmek üzere katır sırtında, altı hafta sürecek bir yolculuğa çıktı. Yaklaşık dört bin metre yüksekliğe kadar tırmanacaktı. 

Dağların jeolojisi kafasını çok meşgul eden bir konuydu. Patagonya'da uçsuz bucaksız çakıl ve kalıntı katmanlarını görmüştü. Bunlar istiflense, yükseklikleri sıra dağlara göre yüzlerce kat artardı. Bir yandan sıradağların nasıl göğe doğru yükselen kitleler oluşturduklarına, diğer yandan da Patagonya'daki gibi bu uçsuz bucaksız düzlüklerin nasıl ortaya çıktığına şaşırmaktaydı. And Dağlarını incelerken bu dağları uzun zamanda yükseltmekte olan güçleri düşünmek onun jeolojiye olan hayranlığını arttırıyordu. Burada yaptığı iki keşifle bütün dikkati bu konuya yoğunlaştı. Dağlarda yaklaşık üç bin beş yüz metre yüksekte kabuklu deniz canlılarına ait fosilleri buldu. Bu bir zamanlar denizin tabanında olan katmanların yükseldiğini gösteriyordu. Sonra da biraz daha aşağılar- da, çevreleri deniz çakıllarıyla dolu, taşlaşmış çam ağaçlarına rastladı. Bir zamanlar okyanusun kıyısında bulunan bu ağaçlar, önce denizle örtülmüş, sonra da yükselmişlerdi. Bunların dağlarda bu seviyelerdeki yüksek kara parçalarında olmaları geçmişten bu yana devamlı sorgulanmıştı. Bu kadar yüksekte bunların varlığına şahit olmak, Darwin'in dağların yükselmesine yönelik fikirlerini somutlaştırıyordu. 

Ocak 1835'te San Carlos limanına ikinci kez demir attılar. O gece kıyıdan 150 kilometre içerideki Osorno yanardağı patlamıştı. Bu çok görkemli bir manzaraydı. Bütün subaylar güverteye çıkıp bu görsel şöleni dürbünle izledi. Kırmızı parlak görünümün ortasındaki hareketliliği ve yukarı doğru hareketlenip sonra düşen siyah yapıları görmekteydiler. Sonradan, kuzeyde başka birkaç yanardağın da aynı dönemde patlamış olduğunu öğreneceklerdi. Bölgenin coğrafyasında tedirgin edici bir hareketlilik vardı. 

Bir ay sonra Beagle, güney Şili kıyısında Valdivia açıklarında demirledi. Yirmi Şubat 1835'te öğleye doğru Darwin her zaman yaptığı gibi, yeni örnekler aramak için karaya çıktı. Bir ara açık bir alanda, dinlenmek için korulukta uzanmıştı. Tam bu sırada yer aniden büyük bir şiddetle sarsıldı ve yaklaşık iki dakika kadar süren büyük bir deprem oldu. Açık alandaydı. Deprem o kadar şiddetliydi ki etrafındakilerle birlikte ayakları üzerinde doğrulmakta zorlandılar. 
Darwin bulunduğu yer güvenli olduğundan bu müthiş afeti herhangi bir problem yaşamadan atlatmıştı. 
Ancak şehre geri döndüklerinde inanılmaz bir tablo ile karşılaştılar. Her şey yerle bir olmuştu. Darwin'in söylemiyle sabitliğin mihenk taşı olan yeryüzü, ayaklarının altında, sıvı üstünde yüzen zayıf bir kabuk gibi titremişti. 

Bir süre sonra 200 mil kadar kuzeydeki Concepciön kentinin durumunun çok daha kötü olduğunu öğrendiler. Orayı görmek üzere Valdivia dan yola çıkıp Concepciön limanına vardılar. Bütün sahil enkaz doluydu. Ayakta tek bir yapı bile kalmamıştı. Bu manzaraya bakıp, daha önce görmedikleri bu şehrin önceki halini tahmin etmeleri olanaksızdı. 
Diğer yandan bölgedeki çok sayıda köy de yerle bir olmuştu. Bu, yöre halkının hatırlayabildiği en şiddetli depremdi. Sahil boyunca 650 kilometrelik bir bölge etkilenmiş ve yakın zamanda bir dizi yanardağ da patlamıştı. Darwin, plajda incelemelerde bulundu. Deniz kıyısı yükselmişti. Kaya katmanları, yükselerek plajın üst kısımlarına kaymıştı. Kayaların üzerinde, bu kayaların yakın bir zamana kadar sular altında olduğunu gösteren işaretler görülmekteydi. 
Darwin, Concepción Körfezinin çevresinde yaptığı ölçümlerde karanın 60 cm ile 90 cm kadar yukarı itilmiş olduğunu gördü. Deniz tabanı karaya doğru yükselerek ilerlemekteydi. Zaman, yeryüzünü şekilden şekle sokuyordu. Depremi günlüğüne şöyle yazmıştı; “Bu dağları yerinden kaldıran gücü ve hele bu muazzam kütlelerin devasa kısımlarını kırıp ortadan kaldırmak ve düzleştirmek için gereken sayısız yüzyılları düşünürken şaşırmamak ne mümkün.” 
Depremin nedeni ile ilgili o dönemde yaygın kabul görmüş bilimsel bir açıklama yoktu. Gemi mürettebatının çoğunluğu FitzRoy gibi düşünüyor, felaketin Tanrı'nın iradesiyle, belki de günahkârları cezalandırmak için meydana geldiğine inanıyordu. Darwin, yıkıntılar arasında dolaşıp sağ kalanlarla konuştukça sadece deprem hakkında değil, insan doğası konusunda da çok ilginç şeyler öğreniyordu. Yerel halkın yaygın inanışına göre bu doğa olaylarının nedeni yaşlı bir yerli büyücü kadındı. Birilerine öfkelendiği için yanardağların tıkaçlarını açıp intikam alıyordu. 

Beagle, Güney Amerika'dan sonra gezinin dördüncü yılında Galapagos takımadalarına geçti. Bu adalar Pasifik'in Tahiti'den sonra en ünlü tropikal adalarıydı. Ancak burası, gemi rotalarının uzağındaydı ve Tahiti takımadaları gibi bereketli ve güzel değildi. 
Çevreleri değişken okyanus akıntılarıyla sarılıydı. Bu vahşi ve ıssız adaların ünleri, coğrafik yapılarının, bitki ve hayvanlarının olağandışı farklı olmasından geliyordu. Hem jeoloji hem de biyolojiye yönelik incelemeye değer çok sayıda veri sunmaktaydılar. Burada insan kendisini başka bir gezegende gibi hissediyordu. Beagle'ın mürettebatına göre bu adalar bu dünyaya ait değildi, daha çok cehenneme benziyorlardı. 
FitzRoy ise burası için; “şeytanların yuvası olmaya layık bir yer" diyordu. Gemi güçlü bir rüzgârla, takımadaların en doğusundaki Chatham Adasına geldi. 
Bir anda taşa dönüşmüş fırtınalı bir denizi andıran, eğri büğrü siyah lavlardan oluşmuş bir kıyıyla karşılaştılar. Hiç yeşillik görülmüyordu. Pasifik'in simgesi olan hindistancevizi ağaçlarından eser yoktu. Karaya çıktıklarında başka bir evrende gibiydiler. İskelete benzeyen seyrek çalılıklar yıldırımlarla kavrulmuşa benziyor, parçalanmış kayalar arasında sıra dışı özelliklere sahip kertenkeleler dolaşıyordu. Darwin, bir şahine tüfeğin namlusunu değdirecek kadar yaklaştı. Ama kuş hâlâ yerinde duruyordu. İnsana karşı bir korku hissi yoktu. - 

Nispeten küçük bir coğrafi bölge içinde yer almakta olan bu takım adalar, coğrafi yapı, iklim ve doğal çevre olarak oldukça benzer görülmekteydi. 
Darwin başlangıçta adaların birbirine çok benzediklerini not etmişti. Ancak burada gözlemlerini derinleştirdikçe, oldukça farklı ekolojik şartlarının bulunduğunu görecekti. Bu adalardaki canlıların durumu, pek sıra dışı ve dikkat çekiciydi. Gözlediği türlerin büyük bir kısmı sadece Galapagoslara özgüydü. 
Adalarda kurbağa yoktu. Böcek çeşidi açısından ise oldukça fakirdi. Bu nedenle kuşlar ağırlıklı olarak tohumdan besleniyordu. Darwin'in Galapagoslar'da sadece beş haftası vardı. Bu eşsiz jeoloji ve biyoloji laboratuvarında zamanı kısıtlıydı ve hiç zaman kaybetmemesi gerektiğinin farkındaydı. Bu kısa sürede 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yaklaşık beş yüz canlı örneğini bir araya getirmeyi başaracaktı. Galapagosların dış dünyadan bu derece kopuk olması onu çok etkilemişti. Yaşam için çok elverişsiz gibi görünen bu adaların, zengin bir canlı çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor olması onu etkilemişti; “Burada bulunan olguları gözden geçirirken insan bu küçük verimsiz ve kayalık adalardaki yaratıcı güç miktarı karşısında şaşakalıyor”" diyordu. 
Zamanla Galapagosların konum ve doğal şartları üzerinde düşündükçe yalıtımın, yeni türlerin ortaya çıkmasına yol açan önemli bir etken olduğunu daha iyi anlayacaktı. Galapagos takım adalarına göç eden canlılar her bir adada farklı çevre koşullarıyla karşı karşıya kalmış bu da yeni ara çeşitlerin ve yeni türlerin doğmasına zemin hazırlamıştı. Darwin, farklı adalarda yaşayan farklı canlı türlerinin birbirlerine benzer olmakla birlikte, bunları birbirlerinden ayıran farkların olduğunu görecek ve bunların önemini daha sonra kavrayacaktı. 

Darwin özellikle alaycı kuşlar ve ispinozlar ile ilgilendi. Bu adalara özgü olan deniz iguanalarını ve adalara adını veren dev kara kaplumbağalarını inceledi. Charles Adasında iletişim kurduğu Takımadaların İngiliz Vali Vekili Bay Lawson, farklı adalarda yaşayan kara kaplumbağaların farklı olduklarını ve bir kara kaplumbağasının hangiadadan getirildiğini bir bakışta anladığını söylemişti. Ayrıca ada yerlileri de değişik adaların kaplumbağalarının birbirinden karakteristik özelliklerle ayrıştığını söylüyorlardı. 
Ancak Darwin başlangıçta bunun önemine dikkat etmemişti. Burada bulunduğu sırada topladığı türleri etiketlendiriyordu. Ancak adalara göre yapılan etiketlendirme yeterince özenli değildi. Farklı adalardan topladığı bazı kaplumbağa ve kuş örneklerini etiketlendirirken bunların hangi adaya ait oldukları karışacaktı. Darwin'in buradaki zamanın kısa olması nedeniyle adalardaki gözlemlerini yorumlamak için fırsatı olmamıştı. Bunun önemini zamanla fark edecekti. Kaplumbağalar ile ilgili düşünceleri Beagle gezisi bitmeden şekillenecek, kuşlara yönelik ayrıntılar ise ancak gezi dönüşünde ortaya konulacaktı. 
Türlerin birbirlerine benzer koşulları olan adalarda farklı farklı olması, başlangıçta Darwin'in bunu farklı yorumlamasına neden olacaktı. Bununla ilgili notlarına şöyle yazdı; “Kuşlar grubundaki bu yapı çeşitliliğini ve derece derece farklılıkları görünce; insan, ilk başlarda bir kuş kıtlığına tanıklık eden bu takım adalarda, bir türün alınıp farklı amaçlar için değiştirilmiş olduğunu düşünebilir gerçekten." 
Türlerin bu adalara özgü olarak bir amaç üzerine yaratıldıkları düşüncesiyle yazılmış olan notları Darwin'in o dönemde yaratılış merkezlerinde türlerin ortama uygun bir şekilde yaratılmış olduğu düşüncesinde olduğunu göstermektedir. Zamanla bu bakış açısı değişecek, gözlemlerinin ve biriktirdiği kanıtların etkisiyle türlerin başlangıçtan beri sabit olduğuna yönelik fikirleri artık bir türün bir dönüşüm mekanizması ile başka bir türe dönüşmesi noktasına gelecekti. Charles Lyell'in öngördüğü gibi her tür kendi ortamına uygun olacak şekilde yaratılmış değildi. Darwin'in bu dönüşümcülüğe doğru dönüşüm süreci, devrim niteliğinde bir iddia ile son bulacaktı. Evrim kuramı, Beagle gezisinde elde edindiği bilgilerin bir genel sonucu olarak ortaya çıkacaktı. Darwin'in yolculuğunda özellikle Galapagos Takımadaları kısmı bilim tarihinde benzersiz bir iz 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Galapagos Adaları 


bırakacak ve Galapagoslar Darwin ile özdeşleşecekti. 
Daha sonra farklı adalardaki türlerin farklı olmasının Darwin'de yaşattığı bu etkileyici hisler, belki de Beagle yolculuğunda onu evrime ve türlerin kökenine götüren en önemli anlardan birisiydi. Darwin daha sonra Galapagoslar'ın kendisi için önemini ifade ederken; “Tüm görüşlerimin kaynağıdır" diyecekti. 
Galapagoslar'da süre dolmuştu. Beagle daha fazla oyalanamazdı. Ekim 1835'te Tahiti'ye doğru yola çıktı. Bu hızlı ayrılış için Darwin not defterine; “Bir bölgedeki en ilginç şeyi keşfeder keşfetmez oradan ayrılmak zorunda kalmak her gezginin kaderidir" yazacaktı. Galapagoslar'dan ayrılırken artık Beagle'ın görevinin büyük kısmı yerine getirilmişti. Dünya çevresindeki ölçümler tamamlanmak üzereydi. Bu nedenle gemideki atmosfer rahatlamış ve yolculuk artık bir gezinti havasında geçmeye başlamıştı. Ancak gidecekleri çok uzun mesafeler bulunmaktaydı. 
Güney Pasifiği boylu boyunca geçecekler, Tahiti'yi takiben Yeni Zelanda, Avustralya'nın güney sahilleri ve Tasmanya'da nispeten kısa süreli birkaç haftayı geçmeyen duraklamalar dışında, denizde uzun haftalar geçireceklerdi. Pasifik okyanusunda uğradıkları adaların çoğunda Darwin, hayvan türlerinin yok denecek kadar az olduğunu gözledi. Avustralya'da bir nehirde oynaşan bir çift ornitorenk gördü. Onları merakla inceledi. Beagle Tasmanya'dan sonra Hint okyanusunda mercan adaları, Kokos ve Mauritus Adalarına uğradı. Darwin, gezinin bu bölümünde mercan adalarını gözleyecek ve onların oluşumuyla ilgili kuramını şekillendirecekti. 

Beagle, Hint Okyanusundan sonra, Güney Afrika sahillerine vardı ve Cape Town kentine uğradı. Oradan Haziran 1836'da ayrıldıktan sonra rota ilk önce Afrika'nın batı sahilini izleyerek kuzeye, daha sonra batı istikametine çevrildi. İngiltere'ye dönüşü iple çeken Darwin için bu rota değişikliği hayal kırıklığı yaratmıştı. Beagle, Ağustos 1836 da bir kez daha Güney Amerika'ya Brezilya Salvador limanına ulaştı. Neyse ki bu rota değişikliği fazla zaman kaybına neden olmayacaktı. Bu kentte iki hafta kaldıktan sonra yolculuğun son ayağında yine Yeşil Burun Adalarından ve takiben Azorlar'dan geçerek Eylül 1836 
tarihinde, İngiltere'de Plymouth'un batısında olan Falmouth kentinin limanına ulaşılarak seyahat tamamlandı. Yolculuk tam dört yıl dokuz ay beş gün sürmüştü. Beagle gezisi Darwin için bir ömür boyu yetecek bir gözlem ve deneyim olmuştu. Bu geziden sonra başka bir gezi programı yapmayacak ve bir daha Britanya'nın dışına çıkmayacaktı. Daha sonra notlarında; “Beagle yolculuğu hayatımın açık ara en önemli olayıdır" diyecekti. 


Zi 


Afetçilere Karşı Tekbiçimciler 


Darwin gezideyken İngiltere'de jeoloji konusunda tartışmalar devam etmekteydi. Fransa'da olduğu gibi tekbiçimciler ve afetçiler birbiriyle tartışıyordu. Bir diğer tartışma konusu da dünyanın yaşıydı. Afetçiler, fosil kalıntılarının devamlılık göstermemesi ve kesintili olmasının, devasa seller gibi büyük afetlerle açıklanabileceğini düşünüyordu. Önderliğini Fransız Cuvier'in yapmakta olduğu bu görüşün İngiltere'de de çok sayıda taraftarı bulunmaktaydı. Tekbiçimci yeni yer biliminin temellerini ise Erasmus Darwin'in de ilham aldığı Theory of the Earth (Yeryüzü Kuramı) kitabıyla İskoç doğa bilimci James Hutton atmıştı. 
Şimdi, Hutton'un görüşlerini destekleyen ve bu kuramın İngiltere'deki en ünlü temsilci, jeoloji alanında önemli bir isim olan Charles Lyell'di (1797-1875). Üç ciltlik Jeolojinin İlkeleri (1830-1833) eseri, bu alanda kaleme alınmış önemli bir eserdi. Cuvier, Kutsal kitapta bahsi geçen altı günde yaratılışın, altı uzun zaman diliminde yaratılış olduğunun anlaşılması gerektiği düşüncesindeydi. Bu yoruma Lyell de katılmaktaydı. Ancak Lyell, Cuvier'in yeryüzünde geçmişte günümüzdekine benzemeyen afet süreçlerinin yaşandığı fikrine katılmıyordu. Tekbiçimcilik ve afetçilik aslında bir din ile din düşmanlığı tartışması değildi. Hem afetçi, hem tekbiçimci olan birçok düşünür, yaklaşımlarının yaratılış ile uyum içinde olduğu düşüncesindeydiler. Bir afetçi olan Amerikalı Jelog Louis Aggasiz (1807-1873), canlı türlerinin çoğunun yok olduğunu ve yeni yaratılışlar ile yerlerinin doldurulduğunu söylemişti. Lyell da yok olan türlerin yerine yenilerinin yaratıldığı fikrindeydi. 

Tekbiçimcilik kuramına göre dünya uzun zaman sürecinde, oldukça yavaş bir biçimde değişmişti. 
Lyell doğa yasalarının zaman ve mekânda değişiklik göstermeyeceğinden yola çıkıyordu. Geçmişte ne olduğunu anlamak için bugün görülen ve dünyanın yüzeyini biçimlendiren süreçlere başvurulması gerekiyordu. Yerküredeki değişimler aniden ya da bir afet sonucu değil, yavaş yavaş düzenli aşamalar halinde ortaya çıkmaktaydı. Yeryüzündeki coğrafik değişimlerin nedeni Cuvier ve onu takip eden afetçilerin açıkladıkları gibi geçmişte yaşanmış büyük felaketler değildi. Geçmişte de bugün yeryüzünde küçük hafif değişikliklere neden olan deprem ve volkanik aktivite gibi gözlenebilen yer bilimsel süreçler yeryüzünü hep biçimlendirmişlerdi. 

Lyell, kitabın ikinci cildinde yaşamın yeryüzünde çeşitlenmesini sorgulamaktaydı. Bu sorgulamayı yaparken, türlerin doğada başlangıçtan itibaren gerçek ve kalıcı bir biçimde mi var oldukları yoksa uzun nesiller boyunca değişim geçirerek mi varlıklarını sürdürdükleri sorusunu soruyordu. Lyell, türlerin değişmediği fikrindeydi. Yaklaşık kırk sayfalık bir bölümde güçlü ve etkili bir biçimde bu konuyu kaleme almıştı. Lamarck'ın dönüşümcü fikirlerini yerle bir etmeyi amaçlıyordu. Lamarck'ın insanı ayrıcalıklı konumundan alıp hayvanlar alemine sokarak tahtından etmiş olması büyük bir hataydı. Diğer yandan Lamarck'a saygı duymakta ve dogmatik bakışlara karşı olması konusunda ona katılmaktaydı. Lamarck'ın görüşlerini tek tek gözden geçirip irdelemişti. 
Birkaç konu dışında onun tüm fikirlerini reddediyordu. Türlerin nasıl ortaya çıktığı konusunu şu şekilde açıklıyordu. Dünya'da yaradılış merkezleri bulunuyordu. Bu merkezlerde her tür bir çift şeklinde var oluyordu. Bu merkezlerde her türün ilk örneği tek bir çift şeklinde dünyaya geliyor olabilirdi. Bu düşünce, türlerin yaşadıkları bölgelere nasıl uyumlu oldukları sorusuna da cevap veriyordu. Bu uyumluluk onların yaratılışından kaynaklanıyordu. Önceden belirlenen bir süre içinde çoğalarak varlıklarını sürdürebilecekleri uygun zamanlarda ve yerlerde yaratılıyorlardı. Bu da bir dönüşüme gerek olmadan çoğalarak yaşamalarını devam ettirmelerini mümkün kılıyordu. 
Bu yaygın bir görüştü ve Darwin de o dönemde bu 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öğretiyi kabul etmekteydi. Böyle bir düşünce, dönüşüme yönelik bir açıklamaya gerek olmadan türlerin nasıl var olduğunu anlamak için yeterliydi. Yaratılan her tür başlangıçta hangi özellik ve organizasyonla donatılmışsa, hep aynı şekilde varlığını devam ettiriyordu. Türler bu ilk tasarımdan sapmalar gösterebilirdi. Bu sadece belli sınırlar içinde olabilirdi. 
Ayrıca Lyell'a göre anne babanın yaşam süresinde elde ettikleri özelliklerin çok az bir kısmı yavrularına geçebiliyordu. Çevre şartları, türlerin soyunun tükenişine neden olabilirdi ancak onların dönüşüm geçirmelerine asla. Türlerin tek bir atadan türemiş olması ve birbirlerine dönüşmeleri mümkün değildi. 
Transmutasyon söz konusu olamazdı. 

Kitabında Lamarck'ın fikirlerini yaygınca eleştirmiş olan Lyell, bu fikirleri çürütmeyi amaçlamıştı. 
Ancak bu çabası bir yandan da bu fikirlerin daha geniş kitlelere ulaşmasına sebep olmuştu. Lamarck'ın görüşlerine ayrıntılı bir şekilde yer vermiş ve onu tanıtmıştı. Lyell'in bazı arkadaşlarına göre kitap aslında Lamarck'ın dönüşümcü ilkelerini destekleyenleri susturmak için yeterince güçlü değildi. Kitabı okuyan kimi İngiliz okurların zihninde türlerin değiştiği fikrini uyandırmaktaydı. Darwin'de de benzer etkiler bırakmıştı. Jeolojinin İlkeleri kitabı, bu amaçla yazılmamış olsa da Darwin'in evrim sezgisi kazanmasında önemli bir katkı sağlamıştı. 

Darwin gezideyken İngiltere'de tartışılan bir diğer konu da dünyanın yaşıydı. Bu konuda yapılan tahminler kutsal kitaba dayandırılıyordu. İrlandalı baş piskopos James Ussher 1654 yılında yayımladığı bir eserde, İncil'deki verilerden yararlanarak Dünya'nın MÖ 4004 yılında yaratılmış olduğunu yazıyordu. Kutsal metinleri incelemiş, aktarılan verileri ve tüm ayrıntıları göz önünde bulundurarak bunu hesaplamıştı. Aynı dönemde yaşamış olan Cambridge Üniversitesi rektör yardımcısı ise bu hesapları gözden geçirip Dünya'nın MÖ 3929 yılı Eylül ayında yaratılmış olduğunu daha kesin bir tarihle söylemişti. 
Jeoloji camiası, bu konuda tatmin edici bir açıklama yapamamıştı. Bunu açıklamak için afetçiler ve tekbiçimcilerin farklı hipotezleri vardı. 

Afetçiler, dünyanın ilk oluştuğunda olağanüstü sıcak bir küre olduğunu ve sonradan soğumaya başlamış olduğunu savunuyorlardı. Doğal afetlerin hemen hepsi aslında başlangıçtaki aşırı sıcak evrelerde olmuştu. Soğuma sırasında kürenin hacmi küçülürken yerkabuğunun üzerinde dağlar, vadiler, ovalar veya adalar gibi coğrafik şekiller oluşmuştu. Sonradan da yeryüzü değişikliğe uğramamıştı. Bu model hızla meydana gelen afet olaylarına dayanıyordu ve bunun için de çok uzun zaman geçmesi gerekmiyordu. Onlara göre, dünyanın Ussher tarafından hesaplanan yaşı doğruydu. 

Tekbiçimcilik ekolü ise bu modeli kesinlikle kabul etmiyordu. Bunun bilimsel gözlem ve yaklaşımlara ters düştüğünü savunuyor ve afetçiliği bilim dışı ilan ediyorlardı. Gharles Lyell, yerkürenin yaşının çok daha fazla olduğu fikrindeydi. Bu düşüncesini halk arasında yaymakta başarılı olmuştu. Afetçilerin iddia ettiği gibi bir soğumanın olmadığını düşünüyordu. Lyell, jeolojik süreçler için gereken zamanın insan aklının ötesinde çok uzun olması gerektiğini ısrarla savunmuştu. Bu çok yerinde bir saptamaydı. 
Ama yerkürenin hiç soğumadığı iddiasında bulunması yanlış olmuştu. Yerküre afetçilerin düşündüğü 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gibi soğumaktaydı. Ancak onlar da yeryüzünün sonradan değişikliğe uğramamış olduğunu öne sürmekle yanılıyorlardı. 

Yerkürenin zamanla soğumakta olduğundan yola çıkarak kendi yaptığı deneylerle dünyanın yaşını ilk kez Fransız doğa bilimci Buffon 1779 yılında hesaplamıştı. Buffon, dünyayı eriyik bir halden başlayıp sürekli soğuyarak bugün ölçebildiğimiz kabuk sıcaklığına gelen bir küre olarak düşünmüş ve hesaplarını kürenin soğuma zamanını dikkate alarak yapmıştı. O dönemde bu şekilde yaptığı hesapla dünyanın yaşının yaklaşık 75.000 yıl olduğu sonucunu bulmuştu. 
Ancak Buffon dünyanın gerçek yaşının bundan çok daha fazla olduğu düşüncesindeydi. O zamana kadar deneysel bir yöntemle hesaplanarak elde edilmiş olan tek veri buydu. Bu süre, yeryüzündeki canlılığın izahı ve türlerin dönüşümü için yetersizdi. Tekbiçimcilik ve dönüşümcülük taraftarlarına göre, yıllar önce yapılmış bu hesaplar yanlıştı. Bu sürenin çok daha uzun olduğunun ortaya çıkarılmasının beklentisi içindeydiler. 

Darwin'in Beagle gezisinde olduğu dönemde İngiltere'de dönüşümcülük açısından önemli bir degişiklik yoktu. Ancak Lamarckçı fikirler Londra'da özellikle doktorlar arasında hızla yayılmaktaydı. 
Ateşli bir Lamarckçı olan Grant, bu dönüşümcü fikirleri tanıtma ve yaygınlaştırma çabasındaydı. Bu konuda dersler veriyordu. 1930'lu yılların başlarında Grant'ın derslerine katılanların sayısı ve üniversite dışı kurumlardaki saygınlığı giderek artıyordu. 
Grant daha sonra University College London'da karşılaştırmalı anatominin ilk profesörü oldu ve başkanlığını yürüttü. Başlangıçta çalışmaları nedeniyle takdir toplamış ve onun karşılaştırmalı anatomi dersleri övgüyle karşılanmıştı. Grant, bir yandan, rahatsız edilmeksizin çalışmalarını sürdürüyor ancak diğer yandan böyle bir ortamda bu fikirleriyle risk alıyordu. Hıristiyanlığın kutsal inanışları ile alay etmekle de suçlanıyordu. Bu dönemde Grant ile Anglikan kilisesinin taraftarı karşılaştırmalı anatomi uzmanı Owen, bir mevki için karşı karşıya geleceklerdi. Birbirlerini önceden tanıyorlardı. Paris'te tanışmışlardı. Owen, Grant'tan 11 yaş küçüktü. Grant onu Jardin'deki profesörlerle tanıştırmıştı. 
Paris'te çoğu zaman dönüşümcülük ve türler arası benzerlikler konusunda konuşmuşlardı. Grant'ın koyu Lamarckçılığı, başlangıçta Owen'ı etkilemişti. Ancak Zooloji topluluğu konseyine seçilmiş olan bu iki eski arkadaş şimdi rakip olmuşlar, gücü ele geçirmek için kıyasıya bir yarışa girmişlerdi. Owen, Grant'ı oylama dışında bırakmak için bir kampanya başlattı. Kampanyası başarılı oldu. Grant seçime girmeden kaybetmiş ve güvenilirliği sarsılmıştı. Bunu takiben Grant, Zooloji Topluluğu ile bütün ilişiğini kesti. Bu, mesleki kariyerindeki düşüşün başlangıcı olmuştu. Grant'in başarılarla başlayan uzun profesyonel yaşamının ikinci yarısı başarılı olmayacaktı. 
Bu dönemden sonra, karşılaştırmalı anatomi uzmanı ve idealist bir morfolojici olan Richard Owen'in yükselişi sürdü. Cuvier'in afetçilik kuramının destekçisi olan ve korkunç kertenkele anlamına gelen “dinozor” sözcüğünü de ilk kez kullanan Owen, dinozorları evrim karşıtı bir saf geliştirirken kullanmıştı. Dönüşümcülüğe açıkça karşıydı. Bu muhafazakâr duruşu, Anglikan kilisesinin açıkça desteğini almasını ve kariyerinde hızlı aşama kat etmesini sağlamaktaydı. 
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British Museum'da yönetici pozisyonuna gelmiş ve saygın bir konum edinmişti. Dönemin İngiltere'sinde saygın bir konum sahibi olmanın yolu dönüşümcü olmak değildi. 

Gezi dönüşünde Darwin ailesine kavuşmak için hemen evine koştu. Sonra da yolculuğun ürünlerini düzene sokmak için zor ve uzun bir çalışmanın içine dalacaktı. Bu ürünler arasında öncelikle daha sonra yayımlayabilmek için yazılmış olan 770 sayfalık bir günlüğün yanı sıra, jeoloji üzerine 1400 sayfa ve zooloji üzerine 400 sayfa olacak şekilde hacimli defterler yer alıyordu. Bunun yanı sıra binlerce kuş, bitki, böcek ve kaya örneği bulunmaktaydı. Sahip olduğu bu geniş koleksiyonu en iyi şekilde değerlendirmeyi ve isim yapmış bir müzeye bağışlayarak sergilemeyi düşünüyordu. Örnekleri gruplara ayırdı. Sınıflandırmaları ve tanımlamaları için konunun uzmanlarını belirleyip iş birliği yapacaktı. Onları incelemeyi teklif edenlerden birisi de Grant olmuştu. Ancak Grant, Darwin'in gezi dönüşünde örnekleri teslim ettiği bilim insanları arasında yer almayacaktı. Darwin geziden döndüğünde İngiltere'de bir değişiklik yoktu. Ancak gezi onun yeryüzüne, canlılığa ve insana bakışını değiştirmeye başlamıştı. 


28 


Gezinin Öğrettikleri 


Darwin, Beagle gezisi süresince ve geziden döndügünde dönüşümcülüğe dair tam olarak şekillenmiş bir düşünceye sahip değildi. Tutarlı bir evrim kuramı geliştirmek şöyle dursun, dönüşüme yönelik düşünceleri de olgunlaşmamıştı. Aslında gezinin Galapagoslar'dan sonraki bölümünde bu adalardaki gözlemlerinden yola çıkarak gemide tuttuğu notlardan da anlaşılacağı üzere dönüşüm konusuna biraz daha açıklık getirecek bir bakış açısı geliştirmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak gezi dönüşünde tam bir evrim fikrine sahip değildi. O da Lyell ve dönemin pek çok düşünürü gibi türlerin yaratılış merkezlerinde ortaya çıktıkları düşüncesini kabul etmekteydi. 
Cambridge'te aldığı eğitim ve İngiltere'de doğa bilimleriyle ilgilenen önemli kişilerin düşünceleri de bu şekildeydi. Henüz, buna bir itirazı yoktu. 
Gezideki gözlem ve çalışmaları başlıca jeoloji, biyoloji, fosil bilim ve antropoloji üzerine olmuştu. Yerkürenin yapısını inceledi. Farklı coğrafyalarda farklı bitki, hayvan ve insan topluluklarını gözledi. Ayrıca bulduğu fosiller üzerinde yaptığı gözlemlerle de geçmiş yaşam ile bugünkünü kıyaslama şansı oldu. Tüm bu gözlemlerin yanı sıra detaylı notlar tutmuştu. 
Gezi dönüşünde, gezi boyunca yaptığı gözlemlerini gözden geçiriyor, kayıtlar tutuyor ve bu bulgulara bir anlam vermeye çalışıyordu. Gezideki biyolojik ve jeolojik gözlemleri, tutmuş olduğu notlar, toplamış olduğu birçok canlı örneği ve bulduğu fosiller ona ışık tutacaktı. Başlangıçta dikkat etmediği birçok ayrıntıyı etraflıca gözden geçirecek ve elindeki bulguların önemini daha sonra kavrayacaktı. Bilim tarihinde en önemli araştırma gezisi olarak nitelendirilecek olan bu yolculuğu takiben Darwin kendisini bu kez derin bir düşünce yolculuğunda bulacaktı. 

Dönüşümcülük ve evrim fikri bu gezideki gözlemlerinin bir sonucu olarak sonradan şekillenerek geliştireceği kuramının ana ilkelerini oluşturmasını sağlayacaktı. Darwin, bu gezide bütün dikkatini ve çabasını araştırmaya, öğrenmeye ve gözlemeye vermiş ve gezideki doğa bilimlerine yönelik sayısız fırsatı mümkün olduğunca yararlı bir şekilde değerlendirmeye çalışmıştı. Bundan şöyle bahsedecekti; “Kendimi değerlendirebildiğim kadarıyla salt araştırma keyfinden ve doğa bilimlerindeki devasa gerçekler kütlesine birkaç gerçek daha eklemeye duyduğum güçlü arzudan ötürü yolculuk sırasında alabildiğince çalıştığımı söyleyebilirim.” 

Biyolojik kuramının temel ilkelerini ortaya koyarken öncelikle jeoloji alanında yaptığı araştırmalar ona yol gösterecekti. Geziye bir biyolog sıfatıyla katılmıştı. Ancak gezideki kariyerine daha çok bir jeolog olarak başlamıştı. Gezide, Charles Lyell'in Jeolojinin Esasları kitabındaki verileri gözlemleriyle doğrulama şansına sahip olmuştu. Modern jeolojinin kurucu 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isimlerinden olan Lyell, kilisenin öğretilerinin tersine yeryüzünün oldukça eski bir geçmişi olduğunu anlatmaktaydı. Bu eser Darwin'in yerküredeki değişim ve kıta hareketlerinin, türlerin çeşitlenmesiyle ilişkisini anlamasını sağladı. Kitabın temel konusu jeoloji olmakla birlikte kitabın ikinci cildinde türleşmeye ve türlere yönelik düşünceleri ve açıklamaları da bulunmaktaydı. Aslında Lyell'ın ve o yıllarda yaygın kabul gören jeolojiye yönelik fikirlerinin bir kısmı, türleşmeye yönelik fikirlerinin ise önemli bir kısmı Darwin'in gözlemlerini açıklamak için yeterli değildi. Darwin gezi boyunca jeolojiye yönelik çok sayıda gözlem yapma şansına sahip oldu. Gezideki jeolojik gözlemleri, yaşadığı deprem ve eş zamanlı volkanik hareketler de onun yer bilime yönelik sezilerini güçlendirecekti. Lyell'in kitabında bahsettiği kara hareketleriyle ilgili kuramı doğrularcasına yeryüzü Darwin'in gözlerinin önünde sallanmıştı. Yaşadığı bu deprem ona And sıra dağlarının oluşmasında başlıca rol oynayan büyük yeryüzü kuvvetinin ortaya çıktığı anı canlı olarak yaşama ve gözleme fırsatı vermişti. Depremi ve yanardağ patlamasını, aynı güçler oluşturmaktaydı. 

Gambridge'teyken Sedgwick ona yeryüzünü şekillendiren şeylerin aslında eskiden olmuş olağanüstü felaketler olduğu, ama felaketler bittiğinde artık her şeyin sabit kaldığı afetçilik kuramını göstermişti. 
Ancak bu gezideki gözlemleri Darwin'in, yerkürenin geçmişinin kendisine öğretilenlerden farklı olduğunu gösteriyordu. Yeryüzünün sabit olmadığını ve sürekli bir devinim içinde olduğunu gözlemlemişti. Yerkabuğunun bugünkü yapısı, çok yavaş değişimlerin ve devamlı tekrarlayan yeryüzü kuvvetlerinin toplam 


262 | EVRİMİN KISA TARİHİ 


etkisi sonucunda ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan çok küçük jeolojik değişiklikler çok uzun bir zamanda yavaş yavaş birleşerek yeryüzünü şekillendiriyordu. 
Doğal süreçlere bağlı olarak zeminin yükselme ve çökme hareketlerinin sırayla birbirini dengelemesi ile bazı jeolojik yapılar oluşurken bazıları ortadan kalkmaktaydı. Yerküre, sabit şeklini korumuyordu. 
And sıradağları Amerika ana karasından kabararak oluşumuna devam ediyor. Kıta, her seferinde kendini adım adım yukarı itiyordu. Dağların yükselmesi, bu şekilde oldukça uzun zaman dilimlerinde gerçekleşmişti. Benzer şekilde adalar da son derece yavaş yeryüzü hareketlerinin bir sonucu olarak okyanusların ortasında ortaya çıkmışlardı. 

Darwin'in jeolojik gözlemleri afetçilik kuramını yanlışlamaktaydı. Tekbiçimcilik kuramını farklı olgular üzerinden test etmişti. Bu veriler yeryüzünün yaşını hesaplarken de Darwin'e yol gösteriyordu. 
Lyell'in kitabından ve şahit olduğu deprem ve volkanik aktiviteler gibi kendi gözlemlerinden yola çıkarak yeryüzünün oldukça eski bir geçmişi olduğunu düşünmeye başladı. Depremlerden sonra kara parçalarındaki yükselmeleri ve deprem sıklıklarını dikkate alarak, deniz tabanının dağlarda deniz fosillerini bulduğu seviyelere ne kadar bir zamanda yükselebileceğine yönelik hesaplar yaptı. Depremlerde ortaya çıkan hareketleri dikkate aldığında dünyanın yaşının yüz milyonlarca yıldan fazla olması gerektiğini hesaplamıştı. 

Gezide görme ve gözlemleme şansı bulduğu bir başka coğrafik yapı, Atoller olarak da adlandırılan mercan adalarıydı. Darwin, atollerin nasıl oluştuğuna dair henüz hiçbir mercan adası görmeden bir 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kuram geliştirmişti. Bu adalar önce deniz altındaki volkanik hareketler sonucunda su seviyesinin üzerine doğru yükseliyordu. Yer kabuğunun üstüne çıkan bir yanardağın çevresinde bir resif saçaklanıyor, zamanla adanın yamaçlarına milyonlarca mercan polipi koloniler halinde yerleşiyordu. Ada yavaş yavaş çöküyor ve tabandaki mercanlar ışıksız kalarak ölüyordu. Atol ve doğal engellerin tabanını ölü mercanlar oluşturmaktaydı. Bu arada toprak batarken başka mercanlar yükselip tepede yer tutarak çökmeyi telafi ediyor, bu arada resif kendisini optimum bir derinlikte tutuyordu. Bu durum mercan halkasının çapını genişletiyordu. Bu hareketler dengelendiğinde resif doğal bir engel haline gelip bir gölcük kanal ile ortadaki tepeden ayrılıyordu. Bazen ortadaki tepenin de yavaş yavaş denize gömülerek su altında kalmasıyla geriye sadece mercan halkası ile çevrili bir atol kalmaktaydı. Darwin gezide atolleri gözleyerek kuramını olgunlaştıracak ve gezi dönüşünde daha sonra bu kuramını açıklayan bir kitap kaleme alacaktı. Onun mercan resiflerinin nasıl oluştuğu konusundaki bu görüşü, bugün bu konudaki modern kuramların temelini oluşturmaktadır. Darwin atollerin ortaya çıkmasındaki mekanizmaları jeolojik nedenlerle birlikte biyolojik nedenlerle de ilişkilendirmişti. 

Jeoloji ile biyoloji çok yakın ilişki gösteriyordu. 
Darwin, canlıların yaşadıkları doğal ortamlara tam bir uyum gösteren özelliklere sahip olduğunu gezide her fırsatta görmüştü. Yeryüzü sabit değildi. Jeolojik yapılar bir devinim içindeydi ve devamlı değişim gösteriyordu. Bu değişim, canlılarda da karşılığını bulmaktaydı. Canlıların, değişen coğrafya ve iklim gibi çevresel koşulların değişimine ayak uydurmak 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ve çevreye uyumlu kalabilmek için değişebilir olması gerekmekteydi. Jeolojide ve iklimde ortaya çıkan degişimler belirli yasalar üzerinden gerçekleşmekteydi. 
Bunun gibi canlıların değişimini de belirleyen doğal yasalar olmalıydı? Bu düşünceler devamlı kafasını kurcalıyordu. Ancak bulgularını derli toplu gözden geçirmeden bir fikir öne sürmek ve bir açıklama yapmak için erkendi. 

Beagle gezisi, Darwin'in canlıların coğrafi dağılımını gözlemesi için çok sayıda fırsatı yaratmıştı. 
Gezi boyunca farklı coğrafyalarda bulunmuş, gözlediği ve örneklerini topladığı canlıların dağılımını da özenle kaydetmişti. Diğer yandan karada ve denizde yer alan doğal engellerin canlılarda ortaya çıkardığı etkileri gözledi. Bu gezi canlıların coğrafik dağılımı- nın araştırıldığı bir çalışma alanı olan biyocoğrafya alanında onun çok önemli gözlem ve kayıtlara sahip olmasını sağlamıştı. Canlıların coğrafi dağılımını daha iyi anlamak, türlerin doğal tarihini anlamada önemli bir yol göstericiydi. Biyocoğrafya üzerine yaptığı bu araştırmalar onu türlerin kökenine götürecek olan çok anlamlı bulgulara sahip olmasını sağlamıştı. 

Darwin, iklim ve toprak koşullarının benzer olmasına karşın And sıradağlarının doğu vadilerinin bitki örtüsü ile batı taraftaki vadilerinin bitki örtüsü arasında çarpıcı bir fark bulunduğunu gözlemişti. 
Hayvanlar için de aynı durum söz konusuydu. And sıradağlarının doğusunda on üç, batısında beş fare türü tespit etti. Doğu ve batı yamaçlarındaki fare türleri birbirinden belirgin farklılıklar göstermekteydi. 
And sıradağlarının zirveleri doğudan batıya geçiş için coğrafi bir engel oluşturmaktaydı. Birbirine çok 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yakın mesafe olduğu halde coğrafik engel varlığı türlerin farklı şekillenmesine neden olmuştu. Dağlık olmayan bölgelerde ise bu söz konusu değildi. Güneyde Patagonya çok geniş bir düzlük olmasına rağmen önemli bir coğrafik engel bulunmadığından birbirine nispeten uzak yerlerde bile bitki ve hayvan türleri arasında önemli bir fark yoktu. Darwin'in biyocoğrafya ile ilgili bir diğer gözlemi de uzun mesafelerde türlerin değişmekte olduğuydu. Güney Amerika'yı bir bütün olarak düşündüğünde Güney Amerika'nın kuzey bölgelerinden güneye doğru indikçe canlılar da kademeli olarak değişiyordu. Birbirine yakın bölgelerin sakinleri birbirlerine daha çok benziyordu. 

Amerika kıtasına bir bütün olarak bakıldığında ise, canlı türlerinin dağılımında çok daha anlamlı bir fark ortaya çıkmaktaydı. Kuzey Amerika ve güney Amerika, birbirinden çok farklı hayvan gruplarına sahipti. 
Güney Amerika'da bulunan birçok kemirgen, maymun, tembel hayvan, lama, pekari ve tapir gibi hayvanlar, kuzey Amerika kıtasında bulunmuyordu. Benzer şekilde kuzey Amerika'da bulunan antilop, bazı kemirgenler ve keçi gibi hayvanlar da güney Amerika'da görülmüyordu. Bu durum, türlerin yayılmasını önleyen Meksika'nın güneyinde olabilecek büyük bir coğrafi engelden kaynaklanmış olabilir miydi? Bir zamanlar kuzey ve güney Amerika arasında kara bağlantısı bulunmuyor olabilir miydi? Buna karşın, kuzey ve güney yarı kıtalarının ortak hayvanları da bulunmaktaydı. 
Bu, belirli bir zaman içinde bu iki kara parçasının birleşerek canlıların geçişine elverişli bir kara köprüsünün kurulmuş olduğuna işaret ediyordu. 

Hayvanların yapısal özellikleri de çevre koşullarına ve yaşama uyum açısından özel örnekler oluşturmaktaydı. Hayvanların uzuvları, içinde bulundukları yaşam koşullarına uygun olacak şekilde şekillenmişti. Güney Amerika'daki gözlemlerinde kuşların kanatlarını uçma dışında farklı nedenlerle de kullandıklarını görmüştü. Kazlar gibi bazı kuşlar sudan havalanırken kanatlarını suyu iterek hızlanmak için bir kürek gibi kullanırken, penguenler yüzmek için bir yüzgeç olarak kullanmakta, devekuşları ise kanatlarını bir yelken gibi kullanmaktaydılar. Darwin, kanatların bu farklı farklı kullanma şekline yönelik notlar almış ve gezide buna kafa yormuştu. Bunun en tipik örneğini Galapagos adalarında kaplumbağalar ve kuşlarda gözleyecekti. Diğer yandan belirli bir amaç için sahip olunan bir uzuv, farklı işlevlere uygun olarak da kullanılabiliyordu. 

Galapagoslar, kuşkusuz Beagle gezisinin Darwin için en önemli bölümüydü. Kısa sürmüş olsa da burası, çok çarpıcı olgu örnekleri sayesinde Darwin'in türlerin kökeni üzerinde derin düşünebilmesini sağlayacaktı. Gezi dönüşünde gözlemlerini ve notlarını 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gözden geçirdiğinde bu adalarda devam etmekte olan bir türleşme sürecinin olduğunu ve canlıların çevreye kendini uyarladığına yönelik açık kanıtlar olduğunu gördü. Adaların kendine özgü jeolojik yapısı, burada görülen çarpıcı biyolojik süreçlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştı. Biyoloji, jeolojiden bâğımsız düşünülemezdi. Darwin'in, Galapagoslar'da yaptığı iki önemli gözlem, onun türler hakkındaki düşüncelerini ve bakış açısını etkileyecekti. 
Bunlardan ilki şöyleydi. Hayvan ve bitki donatımı açısından Galapagos Takımadaları, Amerika kıtasının bir parçası gibiydi. Bu adalar, ana kıtadan 800-1000 km gibi oldukça uzak bir mesafeyle ayrılmıştı. Ancak buradaki canlılar yine de komşu Amerika kıtasındakilerle bariz bir bağlantı göstermekteydi. Adalardaki canlılar, dünyanın başka yerlerindeki türlerden çok daha fazla komşu ana karada yaşayanlarla benzerlik göstermekteydi. Galapagos sakinlerinin atalarının Güney Amerika kökenli olduklarını gösteren çok sayıda bulgu mevcuttu. Geçmişte ana kıtadan ayrılarak buraya yerleşmiş oldukları açıktı. Bu sıra dışı deniz göçü, büyük olasılıkla rüzgârlar ve okyanus akıntıları ile olmuş olmalıydı. Darwin, Galapagoslar'da kısa zamanda aceleyle topladığı örnekleri gemiye çıktıktan sonra sınıflandırmaya koyuldu. Önemli bir konu derhal dikkatini çekecekti. Bunların çoğu bu adaların dışında başka hiçbir yerde bulunmayan türlerdi. Bu durum sürüngenler, kuşlar, balıklar, kabuklular ve böcekler için olduğu kadar bitkiler için de geçerliydi. 
Gerçi Güney Amerika'daki başka türlere benziyorlardı, ama farklılıklar bulunmaktaydı. Darwin sonradan adalardaki canlılarla ilgili notlarında şunları yazacaktı; “Adaların, yeni kuşlar, yeni sürüngenler, yeni 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deniz kabukluları, yeni böcekler ve yeni bitkiler tarafından kuşatılmış olması çok heyecan verici. Yine de bu canlıların yapılarındaki sayısız ufacık ayrıntılarda, hatta kuşların ses tonunda ya da tüylerinde bile düpedüz Patagonya'nın ılıman ovalarını ya da Şili'nin sıcak kuru çöllerini görmem çok çarpıcıydı.” 
O dönemde yaygınca inanıldığı gibi her türün, belirli bir yerde o yerin koşullarına en uygun şekilde yaratılmış olduğu düşüncesi doğru olamazdı. Adalarda yaptığı gözlemler bunu desteklemiyordu. Yeşil burun adalarındaki hayvanlar Afrika'dakilere, Galapagos Adalarındaki hayvanlar ise güney Amerika'dakilere benziyordu. Galapagoslarla Yeşil burun adaları kıyaslandığında, her iki ada grubunda da benzer doğal çevresel koşullar olduğu halde, canlılar birbirinden farklıydı. 

Darwin'in ikinci gözlemi ise türler ve çeşitlilik ile ilgiliydi. Anakaradan gelen canlılar ada koşullarında yalıtıma uğramışlardı. Bunun sonucunda farklı adalardaki farklı coğrafi koşullar, türleşme sürecinin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Adaların birçoğu arasındaki uzaklığın sadece seksen veya yüz kilometre olmasına karşın, her adadaki türler birbirinden farklıydı. Her canlı grubunun bir ya da birkaç ata türden başlayıp farklı türlere ulaşmış olduğu görülmekteydi. 
Darwin, daha sonra bir yazısında her bir adada yaşayan türlerin birbirinden farklılığını şu cümlelerle kaleme alacaktı; “Değişik adalarda büyük ölçüde değişik canlılar yaşamaktadır. Birbirinden yaklaşık 50- 
60 mil uzaklıkta yer alan, tamamen aynı kayalardan 
oluşan, benzer iklimler altında bulunan ve rakımları aynı olan adaların farklı farklı sakinleri olabileceği aklıma bile gelmezdi."Türlerin ya da alttürlerin çeşit- 


GEZİNİN ÖĞRETTİKLERİ | 269 


liliği, sadece adadan adaya değişim göstermiyor, bir yandan sadece bir ada içerisindeki coğrafik engeller, farklı alttürlerin ortaya çıkmasına neden olabiliyordu. 
Galapagos adalarının en büyüğü olan İsabela adasında altı yanardağ bulunmaktaydı. Bu adada yanardağların oluşturduğu lav akıntılarına bağlı kaplumbağa popülasyonları arasında aşılması mümkün olmayan coğrafik engeller vardı. Bu adada beş farklı kaplumbağa alttürünün varlığı dikkati çekmekteydi. 

Galapagoslar'da bulunduğu sürenin kısıtlı olması nedeniyle Darwin'in topladığı verilerin yorumunu hemen orada yapması mümkün olmamıştı. Değişik adalarda kaplumbağalar, alaycı kuşlar ve ispinozların değişik türleri bulunmaktaydı. Adalar arasında türler birbirinden açıkça farklılık göstermekteydi. 
Dikkatli bir incelemeyle bir kaplumbağa bir adada belirli bazı özellikleri gösterirken başka bir adada başka özelliklerde görülebilmekteydi. Bu durum ispinoz ve alaycı kuşlar için de geçerliydi. Aslında Darwin, başlangıçta böyle bir sorgulama yapmamıştı. Gezinin devamında bunları düşünmek için yeterli zamanı olacak, türlerin istikrarının olmadığı ve türlerin dönüşümünün mümkün olabileceğine yönelik fikrini, henüz gezisi bitmeden notlarında ifade etmeye başlayacaktı. Galapagoslar'dan ayrıldıktan dokuz ay sonra Beagle yolculuğunun sonlarına doğru zooloji notlarını temize çekerken bunu dikkate almış ve şu notu düşmüştü; “Eğer bu açıklamaların herhangi bir temeli varsa, takım adaların zoolojisini incelemekte fayda olacaktır. Zira böyle bir gerçeklik, türlerin değişmezliği fikrini çürütür." Darwin, gezi bitmeden kaplumbağalardan yola çıkarak türlerin dönüşebileceği fikrine ulaşmıştı. 
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Kaplumbağalar, adalar arasında tipik bazı farklılıklar gösteriyordu. Charles adası ve buraya en yakın olan Hood adasındaki kaplumbağaların kabuklarının boyun seviyesine gelen ön kısmı, onların başlarını daha yükseğe kaldırabilmelerini sağlayacak şekilde, tıpkı bir atın eyerinin ön kesimi gibi oyuktu. Bu sayede zeminden nispeten daha yüksek olan kaktüs veya diğer ağaçların üzerindeki yapraklara daha kolay uzanabilmekteydiler. Diğer adalardaki kaplumbağaların kabuklarında böyle bir oyuk bulunmamaktaydı. 
Bu durum, adalardaki bitki çeşitliliğiyle uyumluydu. 
Başlarını daha yükseğe kaldırabilecek yapıya sahip olan kaplumbağaların yaşadığı alanlarda, yaprakları zeminden daha yüksek olan bitkiler bulunmaktaydı. 

“Darwin'in gezi sırasında kaplumbağalardan yola çıkarak türlerin dönüşebileceğine dair fikirleri, gezi dönüşünden sonra zamanla kuşlar üzerinden de onu aynı sonuca götürecekti; “Dikkatim ilk önce vurduğumuz alaycı kuşların örneklerini karşılaştırırken tetiklendi. O zaman şaşkınlıkla farkına vardım ki Charles adasına ait olanlar belli bir türdendi. Diğer adalardakiler de adalara özgü farklı türdeydiler." 
Darwin, adalarda bulunduğu beş haftalık zaman diliminde dikkatini ispinozlardan daha çok alaycı kuşlara vermişti. Sonradan kendi adıyla özdeşleşecek olan ispinozları Darwin aslında başlangıçta kayda değer bulmamıştı. Renkleri ve davranışları birbirine benzemekte olan ispinozları farklı kılan ayrıntılar dikkatini çekmemişti. Topladığı ispinoz örneklerinde de bir karışıklık olmuş, bu da hangi kuşun hangi adaya ait olduğunu anlamayı zorlaştırmıştı. İngiltere'ye döndükten sonra farklı gaga şekline sahip olan ispinozların ayrı türlere ait oldukları Darwin'in birlikte 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çalıştığı kuş bilimci ve ressam John Gould tarafından belirlenecekti. Gould, Galapagoslar'daki çeşitli ispinozların aslında basit çeşitler olmadığını, başlı başına ayrı türler olduğunu ortaya çıkaracaktı. 

Gezi süresince ve sonrasında da bir süre Darwin ispinozlar üzerinde fazla durmadı. Günlüğünün ilk baskısında ispinozlardan pek bahsetmemişti. Sonraları, ispinoz türlerine ait örnekler dikkatle incelendiğinde görülen yapısal farklılıklar ve belirgin tür çeşitliliği, doğal seçilim kuramını açıklayan önemli kanıtlar verecekti. Özellikle gagaların çeşitliliği çok çarpıcı uyumsal özellikler gösteriyordu. Değişik adalarda değişik yiyecekler bulmuş olan kuşların nesiller boyunca buna uyum sağlamış oldukları açıkça görülmekteydi. Bir adadaki ispinozların, tohum ve fıstıkların kabuklarını kırabilecek şekilde güçlü ve kalın gagaları vardı. Başka bir adadakiler küçük gagaları ile daha kolay böcek avlayabiliyorlar, bir başkasındakiler ise meyve ve çiçeklerden beslenmelerini kolaylaştıracak şekilde gelişmiş gagalara sahipti. 
Hatta bir kaktüs dikenini, kurtları deliklerinden çıkarmak için kullanan bir tür bile bulunmaktaydı. 
İspinozlar arasındaki farkların başka kuşlara göre bu kadar çok olması, Galapagos Adalarına ilk gelen kuşların onlar olduklarını düşündürmekteydi. Adaya geldiklerinde olasılıkla uzunca bir süre için, yiyecek ve yaşam alanı için başka türlerle rekabet etmeleri gerekmemiş ve böylece çevre koşullarına uygun olacak bir evrimsel dönüşüm geçirebilmişlerdi. Eğer adaya ispinozlardan önce bir ağaçkakan türü gelmiş olsaydı ağaçkakan ispinozu hiçbir zaman ortaya çıkmamış olacaktı. Diğer yerlerde ispinozlar yaşadıkları yerde zaten ağaçkakanlar olduğundan normalde 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ağaçkakan benzeri türlere benzeyecek şekilde bir evrimsel dönüşüm geçirmemektedir. Aynı şekilde, fıstık yiyen ispinozlar, böcek yiyen ispinozlar, meyve ve çiçekle beslenen ispinozlar kendilerine en uygun şekilde evrimleşebilmişlerdi. Yalıtılmış olmaları onların bu çevresel avantajlara uyum sağlayacak dönüşümleri hızlıca geçirmelerini sağlamış ve yeni ispinoz türlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olmuştu. 
Adalar adeta yerküredeki evrimi gösteren minyatür bir evrim laboratuvarı gibiydi. 

Gezi, fosiller yönünden de oldukça verimli geçmişti. Bir yandan canlıların birbirinden farklı mesafelerde ve farklı coğrafi koşullarda farklılaşmakta olduklarını gözlerken diğer yandan da bulduğu fosiller onun canlılığın zaman içindeki değişimlerinin de farkına varmasını sağlamıştı. Güney Amerika'nın doğu sahillerinde bulduğu nesli tükenmiş dev memeli fosilleri, eski zamanlarda yaşayan canlıların farklılıklarını göstermişti. Ancak aynı bölgede yaşamakta olan hayvan türleri ile orada fosilleri bulunan yok olmuş türler arasında, eski olanlar daha büyük boyutlu olacak şekilde açık bir benzerlik olduğu da görülmekteydi. Ayrıca yakın tarihli olan fosiller, yaşamakta olan canlılara eski fosillerden daha çok benzemekteydi. Fosil örnekleri, eski canlıların yaşamakta olan canlılarla ilintisini ortaya çıkarmaktaydı. 
Tüm bu bulgular mekânda bir süreklilik olduğu gibi zamanda da bir süreklilik olduğunu gösteriyordu. 

Keşfettiği fosiller doğal olarak türlerin tükenişi meselesini de Darwin'in gündemine taşıyordu. O yıllarda soyların tükenişi konusu, ateşli tartışmalara ve çekişmelere neden oluyordu. Cuvier ve bir grup bilim insanı bunun bir gerçek olduğunu ileri sürmektey- 


GEZİNİN ÖĞRETTİKLERİ | 273 


di. Lamarck ve onun gibi düşünen bir grup ise soy tükenişlerini reddetmişti. Bu iki görüşten hangisinin gerçek olduğu konusu Darwin'in de fazlaca kafa yorduğu bir konuydu. Gezi notlarında da soy tükenişi tanımlamasını sıkça kullanmıştı. Notlarından birisinde bulduğu fosillere dair yazdıkları şöyleydi; “Bu canlıların soyları tükenmiş olmalıydı. Onların yaşamakta olduğu dönemden beri, karanın şeklinde pek fazla bir değişiklik meydana gelmiş olamaz. Öyleyse bu kadar çok türün yok olmasına, ne yol açmış olabilir? İnsan ilk önce büyük bir afet olduğu fikrine sürükleniyor. Fakat güney Patagonya'da, Brezilya'da, Peru'nun Cordillera'sında ve kuzey Amerika'da Bering boğazına kadar hayvanların irili ufaklı bu şekilde yok olması, dünyanın tümüyle silkelenmesi demektir. Diğer yandan la Plata ve Patagonya'nın jeolojisi incelendiğinde, karada izlenen tüm özelliklerin yavaş ve kademeli değişimlerin bir sonucu olduğu kanısına varılıyor." Bu notlardan anlaşıldığı üzere Darwin, soyların tükenmiş olduğu konusunda şüphe duymuyordu. Ancak soyların tükenişinin nedeninin büyük bir afet olmasını olası görmüyordu. 
Lyell de bu şekilde düşünüyordu. Ona göre soyların tükenişi jeolojik alt yapının oluşumunu anımsatan kesintisiz ve çok yavaş işleyen bir süreçti. Ayrıca fosil kayıtlarına göre, soyun tükenişinden önce o türe ait birey sayısında bir azalmanın görülmesi de bu düşünceyi destekliyordu. 

Beagle gezisinde Darwin, türlerin dönüşümünü belirleyen başka faktörler de olduğunu gördü. Türlerin diğer türlerle olan etkileşimleri, onları değişmeye zorlayarak türlerin dönüşümüne etki edebiliyordu. 
Bunun ötesinde insanın da türleri kendi isteği doğrultusunda değiştirebilmekte olduğunu gözledi. 
Hayvan ve bitkilerde evcilleştirme ile ortaya çıkarılan dönüşümü fark etti. İnsan canlı türlerini kendi isteği doğrultusunda dönüştürebiliyordu. Bu konu daha sonra doğal seçilimi ortaya koyarken ona yol gösterici olacaktı. Seçici yetiştirme ve yapay seçilim mekanizmaları onun araştırmalarında kuramı için temel dayanak noktalarındandı. 

Darwin, gezide farklı insan topluluklarını görme şansına sahip oldu. Özellikle gemideki üç Tierra Del Fuego'lu yerli üzerindeki gözlemleri, Darwin'in insanlar ve insanlık hakkındaki düşüncelerini etkilemişti. Diğer yandan yerlilerle kendi yaşam alanlarında karşılaştığında onların bildiği insan çizgisinden çok uzak bir çizgide olduğunu görecek ve çok şaşıracaktı. Gemideki yerlileri ana vatanları Tierra Del Fuego'ya geri getirdiklerinde burada güney Amerika yerlileriyle karşılaşmıştı. İlk kez bir yerli topluluğu görmüştü. Bu izlenimlerini “karşılaştığı en ilginç ve en acayip manzara" olarak betimlemişti. 
“Vahşi insan ile medeni insan arasında bu kadar büyük bir fark olduğunu söyleseler inanmazdım” diyordu. O dönemde İngiltere, bir yerli topluluğu ile kıyaslanabilecek en ileri ülkeydi. Ona göre bu fark insanın kendini geliştirebilen bir canlı olmasından kaynaklanıyordu ve vahşi hayvanla ehlileştirilmiş hayvan arasındaki farktan daha büyüktü. İnsanların, töre, inanış ve geleneklerinin olağanüstü çeşitliliğine dikkat etti. Vahşi insanların bir yanda yaşam koşullarının yoksunluğunu gözlerken diğer yanda ise uygarlığa ne kadar yatkın olduklarını gördü. Darwin'e göre insanları farklı kılan şey onların ırkları değil kültürel farkları ve medeniyetti. Notlarına “dünya-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Gemideki üç yerli 


daki tüm insanlar kesinlikle ve nihayetinde aynı varlıklar” diye yazmıştı. Ama farklılık, toplumların gelişim düzeylerine göre ortaya çıkıyordu. 

Köleliğe karşıydı. Kendilerini üst olarak görenlerin, alt olarak nitelendirdikleri bireyler üzerinde sözde doğal bir hakka sahip olduklarına inanan bir bakış açısını benimseyen ve böylece toplumun tepkilerine karşı köleliğin çirkin yüzünü kapattıklarını düşünenleri şiddetle kınıyordu. Köleliğin iğrenç bir şey olduğu düşüncesiyle büyütülmüştü. Ailesi İngiltere'de kölelik aleyhinde kampanya yapan ilk ailelerdendi. Bu gezi onun köleliğe yönelik düşüncelerini, yaşadığı olaylar üzerinden değerlendirme fırsatı vermişti. Kaptan FitzRoy ise tam bir kölelik taraftarıydı ve köleliği övmekteydi. Bu durum yolculuk sırasında gemide kaptanla aralarında bir probleme neden olmuştu. Kaptan FitzRoy köleliğe yönelik konuşmalar- dan birinde Darwin'e, büyük bir köle tacirinin kaptanın önünde kölelerini çağırıp onlara mutlu olup olmadıklarını sorduğunu ve kölelerin de buna cevap olarak hepsinin de durumlarından memnun oldukla-Tı ve özgür olmak istemedikleri yanıtını verdiklerini söylemişti. Darwin bu konuda görüşünü bildirirken, 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biraz da alaya alarak, kölelerin efendilerinin huzurunda verdikleri cevapların herhangi bir geçerliliği olup olmadığını kaptana sormuştu. Kaptan FitzRoy bu soru üzerine son derece öfkelenmiş ve Darwin'e artık aynı kamarada yaşayamayacaklarını söylemiş ve onu kovmuştu. Darwin, gemiden ayrılmak zorunda kalacağını düşünmüş ancak kısa bir süre sonra FitzRoy Darwin'den bunun için özür dilemiş ve bu problem atlatılmıştı. 

Darwin, köleliğe karşı hislerini pekiştiren Güney Amerika'da yaşadığı bir olayı şöyle anlatmaktadır; “Bir zenci köleye bir şeyler anlatmaya çalışırken, yüksek sesle konuşuyor ve el kol hareketleri yapıyordum. Bir ara elimi yüzünün önünden geçirdim. 
Herhalde sinirlendiğimi ve kendisine dayak atacağımı sandı ki yarı açık gözlerini dehşetle bana dikip ellerini indirdi. O boylu poslu, güçlü kuvvetli adamın yüzüne vurulacağını sanıp böyle bir durum karşısında kendini korumaktan bile korkmasının bende yarattığı şaşkınlığı, tiksintiyi ve utancı unutamam.” 
Bu gezi Darwin'in köleliğe karşı tepkilerinin daha da artmasına neden olmuştu. Bir mektubunda kız kardeşi Caroline'a; “İngiltere'den ayrılmadan önce bana, köleliğin olduğu ülkelerde bulunduğumda fikrimi değiştireceğimi söylemişlerdi. Şimdi düşüncelerim- de fark ettiğim yegâne değişiklik, zencilerin kişilik özelliklerine karşı daha fazla saygı duyuyor olmam.” 
diyordu. Brezilya'dan ayrıldıktan sonra not defterine şöyle yazmıştı; “Tanrı'ya şükürler olsun. Bir daha köleliğin olduğu bir ülkeye asla gitmeyeceğim.” 
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Kuramın Doğuşu ve Gizlenişi 


Darwin'in İngiltere'ye döndüğü 1836 yılında mesleki bir pozisyonu bulunmamaktaydı. Beagle'ın daracık ortamından yeni kurtulmuş olarak, kendini o denli yoğun bir çalışmaya kaptırmıştı ki sağlığını düşünecek vakti yoktu. Cambridge, Londra ve Shrewsbury arasında durmadan gidip gelerek tür örneklerinden oluşan muazzam koleksiyonunu sınıflandırmaya koyuldu. Ancak, Beagle gezisinde yaptığı araştırmalar, dikkatli ve akıllıca gözlemlerine yönelik başlıca Henslow ve Sedgwick'e yazdığı mektuplar yanı sıra toplayıp gönderdiği örnekler ve fosiller, onun bilim çevrelerinde tanınmasını sağlamıştı. Gelecek vaat eden bir yerbilimci ve doğa bilimciydi. Cambridge'teki pek çok bağlantısını yeniden kurdu ve günlüğünü yayıma hazırlamaya başladı. Bu iki yıl hayatının en faal yıllarıydı. 

Gezi dönüşünden bir yıl sonra, dönüşümcülükle ilgili gözlemlerini ve düşüncelerini kayıt altına almaya karar verdi. 1837 yılı Temmuz ortalarında türlerin dönüşümü fikrini destekleyen ve bu fikre karşı olan bilgileri derlemek üzere “türler sorunu" adı altında 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gizli bir defter açtı. Bu, her zamanki günlüğünün dışında B günlüğüydü. Bu sırada okumalarına devam etmekteydi. Lamarck'ın, Linnaeus'un kitaplarını okudu. Dedesinin başyapıtı olan Zoonomia'yı da dikkatle okuyacaktı. Kitapta, dedesinin temel fikir ve açıklamalarıyla kendini o kadar özdeşleştirmişti ki evrim hakkında fikirlerini yazmakta olduğu not defterinin ilk sayfasına koyu renk harflerle “Zoonomia" diye yazmıştı. Ayrıca, bu günlüğün 36. sayfasına ilk kez bir evrim ağacı çizmişti. Çizimin üzerine “I think” yazdı. 

Darwin gezi dönüşünden kısa bir süre sonra Charles Lyell ile tanışmıştı. Lyell, Darwin'den on iki yaş büyüktü. Beagle gözlemleri ve jeolojiye yönelik konular üzerinde tartıştılar. Zamanla yakın dost ve arkadaş oldular. Sonraki dönemde de sık sık görüşecekler, devamlı fikir alışverişi içinde olacaklar ve 


Darwin'in günlüğünün 

36. Sayfasına çizdiği evrim ağacı ve “I think” ibaresi. 
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arkadaşlıkları ömür boyu sürecekti. Lyell onun çalışmalarından o kadar etkilenmişti ki Darwin'in 1837 de Londra Jeoloji Derneğine üye olmasını sağlayacaktı. 
Topluluk önüne çıkmaktan her zaman çok korkmasına rağmen Darwin, bu dönemde derneğin sekreterliğini yaptı ve toplantılarda çok sayıda bilimsel rapor sundu. Charles Lyell ile birlikte Hocası Henslow da çalışmalarında onu desteklemekteydi. Onların sayesinde, Beagle'da yaptığı zooloji çalışmalarıyla ilgili beş ciltlik bir kitap hazırlamak için bin sterlinlik bir bağış almıştı. Bir yandan da Beagle Seferinin Günlüğü'nü yazmaktaydı. 

Biyoloji üzerinde gözlem ve araştırmalarına hiç ara vermeden devam etmekte olan Darwin farklı hayvan türlerini devamlı incelemekte, onların vücut yapıları ve davranışlarını gözlemekte, hayvanlar ve kendi üzerinde çeşitli deneyler yapmaktaydı. Bunun için düzenli olarak Londra Hayvanat Bahçesine gidiyordu. Hayvanları gözleme ve onlar üzerinde deneyler yapma konusunda hayvanat bahçesi çalışanlarıyla, devamlı bir iletişim ve iş birliği içinde olmuştu. 
Hayvanat bahçesinde babunları izleyerek saatler geçiriyor, ters ifadeler ortaya çıkarmak için fıstık tutuyor, maymunları kızdırıyor ve kaş hareketlerinin anlamını çözmeye çalışıyordu. Hayvanat bahçesine 
1837 yılında getirilen dişi orangutan Jenny'i ziyaret 
ettiğinde ilk kez bir büyük maymun görmüştü. Onun insana şaşılacak derecede benzeyen vücut yapısı ve davranışları Darwin'i çok etkilemişti. Orangutanın mahcup, hileler düşünen gülünç ifadesini yakından incelemek için onun kafesine tırmanmıştı. Babunları kızdırmak için yaptığına benzer bir davranış yaptığında orangutan kendini sırtüstü yere atmış, yara- 


280 | EVRİMİN KISA TARİHİ 


maz bir çocuk gibi havayı tekmeleyip ağ- 
Tamıştı. Hayvan kendi yansımasına surat asıyor, samanları araç olarak kullanıyor, mızıka çalıyor, bakıcısı- nın sözünü dinlemediğinde saklanıyordu. 
Surat asması ve utanmış yüzü epeyce insancaydı. Davranış ve tepkileri, insanınkine benzer zihinsel durumları yansıtıyordu. Notlarından görüldüğü üzere kendisine; “İnsan maymundan mı gelir?" sorusunu sormuştu. Jenny, Kraliçe Victoria'da ise bir iğrenme hissi ortaya çıkaracak ve bambaşka bir yorum yapmasına neden olacaktı; “Acı verecek ve sinir bozacak derecede insan." 

Evcil yaşama geçiş canlılarda başlı başına önemli bir değişim ortaya çıkarmaktaydı. Bu nedenle Darwin yetiştirilme, hatta süs bitkileri ve süs hayvanları üzerinde modanın etkisi ile yapılan seçici yetiştirmeye bağlı çeşitlenebilirliği irdeleyecek, çeşitlenmenin genişleyip hızlandığını doğrulamaya çalışacak ve bu konu üzerine odaklanacaktı. Daha sonra yapay seçilim olarak adlandıracağı sürecin detaylarını incelemek için yıllarca gözlemde bulundu. 
Evcilleştirme sırasında yetiştiriciler kendi istedikleri çeşitlemeleri seçmekteydiler. Bu süreçte bireylerin seçiliminde dikkate alınan özellikler doğaya uyum için sahip oldukları özellikler değildi. Seçici yetişti- 


Orangutan Jenny 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riciler bir canlı türünü üretirken kendilerine özel bir yarar sağlayıp sağlamadığını dikkate alarak onları beklentilerine göre seçiyor ve üretiyorlardı. Çeşitlenmeyi incelemenin en doğru yolu bahçıvanın bahçesi ya da yetiştiricinin çiftliğiydi. En doğru ve kapsamlı veriyi elde edebilmek için buralar bir laboratuvar yerini tutuyordu. Bu konuda fikir sahibi olmak için en doğru yol bizzat bu işle uğraşanlarla iletişim kurmaktı. Evcil hayvan yetiştiricileriyle dostluk kurmuş ve onları günden güne takip ederek yeni hayvan çeşidi üretmelerini irdeleyerek anlamaya çalışmıştı. 
Özellikle güvercin yetiştiricileriyle uzun zaman geçirmekteydi. Onların belirli bir özelliğe sahip güvercinleri nesiller boyunca nasıl seçerek yetiştirdiklerini öğrenmişti. Hatta bu amaçla kendisi de güvercin yetiştiriciliğine soyunmuştu. Evcilleştirilen canlılar zaten doğanın bir parçasıydı. Darwin buradan hareketle, doğanın da benzer bir mekanizma ile işlediğini sezmişti. Onların çeşitlenmelerini doğa sağlıyor ve bunu çok daha uzun bir zamanda yapıyor olmalıydı. 

Doğal seçilim fikrinin ilk sezgisini Darwin, 29 
yaşındayken, 1838 yılında Thomas Malthus'un, Nüfus Prensibi Üzerine Bir Deneme adlı kitabını farklı bakış açıları kazanabilmek için okurken kazanmıştır. 
Bu kitapta, nüfus artışının hemen her çevrede beslenme olanaklarını kat kat aşmış olduğunu, yaşamın zayıf olanların, güçlü olanlar karşısında kaybettiği bir var olma savaşı olduğunu söylüyordu. Uyumlu olanlar çoğalırken, uyumlu olmayanlar elenmekteydi. Bu bakış açısı, türlerin nasıl değişmekte olduğu sorusunun cevabını da veriyordu. Darwin buradan yola çıkarak yaşam koşullarına uyum açısından yararlı olan özelliklerin korunması, yararsız olanların 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ise yok olmasının yeni türlerin oluşmasına neden olacağı fikrine ulaşacaktı. Belli özellikleri ve sınırlamaları olan bir yaşam ortamına uyarlanmaya elveren çeşitlemelere sahip olan bireyler otomatik olarak seçiliyordu. Bu avantajlardan yoksun bireyler ise- yaşam mücadelesini devam ettiremiyor ve eleniyordu. Darwin olayı şöyle anlatır; “Çok geçmeden, seçilimin, insanın faydalı hayvan ve bitki yapmaktaki başarısının kilit taşı olduğunu idrak ettim. Fakat seçilimin, doğada yaşayan organizmalara nasıl uygulanabileceği konusu benim için bir süre bir muamma olarak kalmıştı. Ekim 1838'de, yani sistematik araştırmalarıma başlamamdan 15 ay sonra, vakit geçirmek için Malthus'un Population kitabını okuyordum. Hayvanların ve bitkilerin alışkanlıklarını uzun süreler boyunca gözlemlemiş olduğumdan, her yerde varlığını sürdüren yaşam mücadelesi konusu, değerlendirmeye hep hazır olduğum bir konuydu. 
Aklıma aniden bu yaşam koşullarında uygun olan değişimlerin korunmaya, uygun olmayanlarınsa yok olmaya yatkın oldukları düşüncesi geldi. Bunun sonucu, yeni türlerin meydana gelişi olmalıydı. Sonunda üzerinde çalışabileceğim bir kuramım vardı; ancak ön yargıdan kaçınamamak bana o kadar kaygı ve korku veriyordu ki, bir süre için buna dair en kısa taslağı dahi yazmamaya karar verdim.” 
Darwin, türlerin dönüşümünün temel yasasını kavramış ve üzerinde çalışacağı kuramının temelini burada atmıştı. Canlıların sınırsız sayıda çoğalma potansiyeli ve her yeni nesilde ortaya çıkan çeşitlenme bunu kolaylaştırmaktaydı. Bol ve çeşitli olarak ortaya çıkan bireyler içinde her nesilde uyumlu olan çeşitler yaşamını devam ettirmekteydi. Doğal seçilim 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kuramının özünü bu düşünce oluşturacaktı. İnsanlığın türlerin dönüşümü için yanıtını aramakta olduğu sorunun cevabını bu kuram çerçevesinde ortaya koyması artık mümkün olmuştu. Ancak Darwin büyük kuramını, bu kuramın sezgisine ulaştıktan hemen sonra değil, ancak yirmi yıl sonra yazacağı kitabıyla duyuracaktı. Şimdi sıra kuramı doğrulamak ve etraflıca ayrıntılarını anlamaktaydı. Seçici yetiştirmeyi daha iyi anlayabilmek için Nüfus kitabını okuduktan bir süre sonra 1839'da bir anket hazırlayıp İngiliz hayvan yetiştiricilerine yolladı. Düşüncelerini kimseyle paylaşamazdı. Hem kuramını yeterince olgunlaştırmamıştı hem de dönüşümcülük fikri sakıncalıydı. Din karşıtı addedileceği ya da daha kötü sıfatlara layık görüleceği korkusuyla türlerle ilgili çalışmasını ağabeyi Erasmus dışında kimseye açmama kararı aldı. 

Çok sevdiği Jos dayısı Josiah Wedgwood'un kızı, kuzeni Emma'yla 1839 yılı ocak ayında evlendi. Uzun süreden beri birbirlerini beğenmekteydiler. Emma, Charles'ın açık denizlerde olduğu günlerde dört-beş evlenme teklifini geri çevirmişti. Annesi felç geçirip yatalak olmuş ve bu durum sürekli evde kalmasını gerektirmişti. Varlıklı bir aileden gelen Emma birçok dil biliyordu, okçulukla ilgilenmekte ve piyano çalmaktaydı. Chopin'in öğrencisiydi. Evliliklerinin başında Londra'ya yerleştiler. Darwin bu dönemde artık bilim dünyasının ünlü isimleriyle tanışmış ve onlarla fikir alışverişi yapmaktaydı. Zamanla bilim 
camiasında daha da saygın bir konum alacak ve 1839 
yılında Royal Society of London'a seçilecekti. Türler üstünde düşünmeyi sürdürürken okumalarının kapsamı ve çeşitliliği de artmıştı. Oluşum, içgüdü, 


284 | EVRİMİN KISA TARİHİ 


felsefe ve etikle de ilgilenmekteydi. Beagle Yolculuğu 
Günlüğü 1839'da basıldı. 
Kitap çok ses getirmişti. Yayımcı John Murray, kitabın bilimsel değerinin yanı sıra, gezi ve macera türünde yazılmış en iyi kitaplardan biri olduğunu derhal fark etmişti. Satılmamış olan kitapları piyasadan toplayıp birkaç tanesini ciltletip bazı etkili dostlarına gönderdi. Murray, onların da kitap hakkında kendisi gibi düşündüğünü görünce, kitabın yayım hakkını satın aldı. O zamandan itibaren sonraki yıllarda kitabın satışı giderek artacak ve sonunda çevirileri bütün dünyada basılıp satılmaya başlayacaktı. Murray daha sonra da Darwin'in kitaplarının yayımcısı oldu. Evliliklerinin birinci yılında ilk çocukları Erasmus dünyaya geldi. Darwin, bebeğinin her davranışını ve özellikle yüz ifadelerini yakından gözlüyor, sayfalarca notlar alarak gözlemlerini kaydediyordu. Bebeğin yüz ifadelerinin Londra hayvanat bahçesindeki orangutan Jenny ile benzerliği çok dikkat çekiciydi. Bu, Darwin'in hayvanların ve insanların duygularına ve yüz ifadelerine duyduğu, ömür boyu sürecek olan ilgisinin başlangıcıydı. 
Zamanla şehir yaşamının baskısına dayanamayan Darwin, ailesi ile birlikte 1842 yılında Londra'ya yirmi beş kilometre mesafede Kent'te, bir kır evi olan Down House'ataşındı. Babasından ve eşinin ailesinden gelen zenginlik sayesinde maddi bir sorunu olmayan Darwin, bir doğa bilimcisi olarak huzurlu bir 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kırsal ortamda yaşamayı tercih etmişti. Başlangıçta iki veya üç haftada bir Londra'ya gidiyordu. Çok geçmeden bu bile fazla gelmeye başladı. Çok programlı ve yoğun bir günlük çalışma akışı vardı. Evinin bahçesinde, fırsat buldukça yürüyüşe çıktığı kum zeminli ağaçlık yol, daha iyi düşünmesini sağlıyor ve ona ilham veriyordu. Bu yolda köpeği ve çevrede gözlediği bitki ve hayvanlarla olan ilişkisi, onun kendisini canlılar dünyasına daha da yakın hissetmesini sağlıyordu. Başlangıçta kum (sandwalk) olarak adlandırılan bu yol, sonraları Darwin'in bilim çevrelerindeki ünü arttıkça, geleceğin yolu olarak adlandırılacaktı. 

Darwin 1839 yılında sonradan yakın arkadaş olacağı bitki bilimci Joseph Dalton Hooker'la (1817-1911) tanıştı. Seçkin bir botanikçi olan Hooker, Kraliyet bitkibilim bahçesinin yöneticisiydi. Tanıştıkları sırada Antarktika yolculuğu hazırlıklarını tamamlamak üzereydi. Hooker zamanla, Darwin'in çok saygı duyduğu bir kişi olacak, Darwin onu kendisiyle aynı duyguları hisseden tek insan olarak nitelendirecekti. Onunla sıkça görüşüp başlıca bitkiler olmak üzere doğa bilimleri konusunda fikir alışverişinde bulunuyorlardı. 
Hooker, Darwin'in doğal seçilim kuramını geliştirdiğinde fikirlerini ilk olarak açtığı kişi ve Darwin'in fikirlerinin en yakın destekleyicisi olacaktı. 

Gezi dönüşünden sonra ilk olarak yayımladığı kitaplarda Darwin başlıca jeolojik gözlemlerini kaleme almıştı. Mercan kayalıklarının ve atollerin oluşumunu açıkladığı Mercan Kayalıklarının Yapısı ve Dağılımı kitabını 1842 yılında yayımladı. Kitabını yayımlamadan önce Lyell'le görüşmüştü. Mercan atollerinin nasıl oluştuğuna dair kendi geliştirmiş olduğu kuram Lyell'in fikirleri ile uyuşmuyordu. 


286 | EVRİMİN KISA TARİHİ 


Ancak Darwin'in kuramına ilgi gösterecek ve onu cesaretlendirecekti. Darwin, bu kitabında atollerin oluşumu ile ilgili kuramının açıklamasını etraflıca yapmıştı. Takiben 1844 yılında Volkanik Adalar Üzerine Yerbilimsel İncelemeler ve 1846 yılında Güney Amerika Üzerine Yerbilimsel Gözlemler isimli eserlerini yayımlayacaktı. 

Bu dönemde Grant, mesleki kariyerindeki saygın konumunu kaybetmişti. Lamarck'ın fikirlerini açıkça destekliyor olması kariyerinde onu olumsuz etkilemiş ve Londra Üniversitesindeki işinden de olmuştu. Diğer yandan babasından gelen mirası tüketmişti. Günleri ders notu hazırlamakla geçiyor, geçimini güçlükle sağlıyordu. Grant'ın düşüşü 1840'lı ve 1850'li yıllar boyunca sürecekti. Grant, baskın güçlerin, din ve siyasetin bilim ile ilişkisini imtiyaz ve adam kayırmacılığı eleştiriyordu. Kendi meslek yaşamını herhangi bir bireysel kazanç gözetmeden, sadece kendi çabasıyla şekillendirmişti. Bu şekildeki duruşu ile takdir edilecek bir davranış sergilemişti. 
Ancak diğer yandan toplumdan uzak, uzlaşmaya yanaşmaz ve yapılanma karşısında saldırgan bir tavır almış olması, kendisi ve savunduğu fikirler açısından yıkıcı olmuş ve tüm bu durumlar onun saygınlığının azalmasına neden olmuştu. Dönüşümcülük konusunda yakın takipçisi olduğu Lamarck'a benzer bir durumda köşesine çekilmiş, gözden düşmüş ve yaşamını yoksulluk içinde sürdürmekteydi. 

Grant'ın bu durumunu gözlemiş olan Darwin, dönüşümcülüğe böyle bir bakışın olduğu bir ortamda kuramının duyurulması sürecinin bu şekilde mümkün olmayacağının farkındaydı. Reform niteliğindeki görüşlerini duyurup fikirlerini yaygınlaştırabilmek 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için başka bir yol izlemeliydi. Öncelikle kuramı üzerine daha çok çalışması ve toplumda saygınlığını arttırması gerekiyordu. Doğal seçilimi ve kalıtım yasalarını daha iyi anlayabilmek için gözlemler ve araştırmalar yapmaya başladı. Sürekli kuramını daha net, açıklayıcı olgular ve bulgularla geliştirme çabasındaydı. Reddedilemeyecek karşı konulamaz örnekleri ortaya koymak kuramının kabulü açısından en doğrusu olacaktı. Kuramının zayıf yanlarını, kurama yönelik olabilecek eleştirileri kendisi buluyor ve bunlara en iyi cevabı verebilmek için devamlı araştırmalar yapıyor ve kanıtlar topluyordu. Kendi zihninde tam yerini bulmuş olan kuramının şimdi bilim çevrelerine ve halka aktarılabilecek sadelik, basitlik ve inandırıcılığa sahip olması gerekiyordu. 
Bulduğu kantların yeterince güçlü ve anlaşılabilir olmaması, kuramını aykırı bir şekle büründürüp, onun saygınlığına, sonraki çalışmalarına ve gelecek vaat eden meslek yaşamına gölge düşürecekti. 

Darwin'in bu tutumunda başlıca bilimsel değil toplumsal kaygılar ön plandaydı. Dedesi Erasmus Darwin'in kitabına karşı yapılmış olan acımasız eleştirilerin farkındaydı. Onun fikirlerini kaleme alırken yapmış olduğu bazı aşırılıkları yapmamalı ve daha dikkatli olmalıydı. Diğer yandan dindar bir yapıya sahip olan eşi Emma'nın hislerini incitme olasılığını göz önünde bulundurup onun tepkilerini dikkate alıyordu. Bu nedenle fikirlerini ve bulgularını en yakın arkadaşları dışında kimseye açmadı. Eleştirilerle karşılaşacağından o kadar endişe duyuyordu ki, bir süre için en ufak bir deneme dahi yazmamaya karar vermişti. Ancak bu düşüncelerin kendiliğinden kaybolup gitmesine de hiç niyeti yoktu. Bir yandan fikirlerini 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açıklama konusunda tereddütler yaşarken diğer yandan bunların duyurulamamış olması olasılığı da onu endişelendirmekteydi. Kuramının ve çıkarımının ön taslağı olarak 1842 yılı yazında 35 sayfalık bir özetini kaleme almıştı. Sonra 1844 yılının yazı boyunca, elindeki metni özenle düzenleyerek genişletti ve doğal seçilim kuramına yönelik açıklamalarını 230 sayfaya çıkardı. Bir zarfa koyup mühürlediği bu son metni 1844 
yılında çalışma masasının çekmecesine kilitledi. Bu metinler kuramının kanıtları olarak duyurulmaya hazır bir şekilde bekleyecekti. Kuramını yaygınca açıklayamadan yaşamını kaybetmesi durumunda çalışmayı devam ettirmesi için arkadaşlarından birisine vermesi ve yayımlatması gerektiğini eşine söylemiş ve kuramının açıklanmasını güvence altına almıştı. Bu kişiler Lyell, Hooker ya da Henslow olabilirdi. 
Dönüşümcü fikirlerini eşine açmak, eşinin inanışına karşı Darwin'in hassasiyeti nedeniyle istemediği bir şeydi. Ancak Emma'nın bu notları görmesi de önemliydi. El yazmasını ona emanet edeceğinden, yazdıklarımın onu incitmemesini neden sağlamayayım diye düşünmüş olmalıydı ki notları eşinin okumasını istedi. Emma'nın bu notlar hakkındaki görüşleri, güvenli bir geri bildirim olacak ve bir gün dünyanın neler söyleyeceğinin en doğru işaretlerini ondan alabilecekti. Emma metni okudu. Yeterince açık olmayan bölümleri işaretledi. Kenarlarına notlar düştü ve aynı fikirde olmadığı noktaları belirledi. 
En çok takıldığı konu gözün evrimi olmuştu. İnsan gözünün küçük fakat her seferinde yararlı sapmaların ortaya çıkardığı yavaş yavaş ortaya çıkan seçilim ile edinilmiş olabileceği yolundaki iddianın yanına “çok büyük bir varsayım" yazdı. Darwin izahı en zor 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olan bu konuda, kendisini de oldukça zorlayan bu bölümü biraz daha yumuşatacaktı. 

Darwin o dönemde otuzlu yaşlarındaydı. Türlere ilişkin fikirlerini açıklamak için henüz çok erken olduğu kanaatindeydi. Ağır eleştirilere ve aşağılamalara maruz kalmamak için çekmecesini şimdilik kilitli tutmalıydı. Zamanı ve enerjisi vardı ve kendisi için doğru zamanın gelmesini bekleyecekti. Açılım yapmadan önce en doğru olan, fikirlerini en yakınındakilerle paylaşmak ve onlardan geri bildirim almaktı. Kendi notlarını henüz tamamlamadan önce türlere ilişkin kuramını bir arkadaşına bahsetme cesaretini nihayet kendinde bulacak ve kuramını ailesi dışında ilk kez onunla paylaşacaktı. Hooker verilere tam anlamıyla hakimdi ve Darwin'e güven veriyordu. Antarktika yolculuğundan henüz dönmüş olan Hooker'a 1844 yılında gönderdiği mektubunda; “Küstahlık ölçüsünde haddini aşan bir eser için veri topluyorum" diye yazmıştı. Mektubuna şöyle devam ediyordu; “Zihnimde aniden bir ışık çaktı. Türlerin değişmez olmadığına neredeyse ikna oldum." Bu cümlenin yanına şu yorumu ilave etmişti; “Bu bir cinayeti itiraf etmek gibi." 

Mektubuna şöyle devam ediyordu; “Sanıyorum ki (işte küstahlık burada) türlerin çeşitli amaçlara yönelik olarak basit bir yolla nasıl mükemmel biçimde uyum gösterdiklerini keşfettim.” Mektubuna ilave olarak Hooker'a ayrıca kuramının 230 sayfalık taslağını gönderdi. Onun dönüşünü bekledi. Hooker başlangıçta kuşkulu ve kararsızdı. O da dönemin birçok doğa bilgini gibi türlerin değişmez olduğu düşüncesindeydi. Fakat müsveddeyi dikkatlice okuduktan sonra Darwin'e yazılı olarak verdiği cevapta “Türlerin tedrici değişmesi söz konusu olabilir. Bu 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değişimin gerçekleşme biçimi ile ilgili olarak neler düşündüğünü duymak beni sevindirir. Çünkü bugüne kadar sunulmuş görüşlerin hiçbiri bu konuda beni tatmin edebilmiş değil." diyordu. Bu, Darwin için yeterliydi. Bundan daha fazlasını isteyemezdi. 
Hooker, takip eden aylar ve yıllar boyunca Darwin'le uzun konuşmalar yaptıktan sonra nihayet Darwin'in haklı olduğuna karar verecekti. 

Darwin ayrıca Gambridge'ten dostu rahip Leonard Jenyns'e aynı yıl gönderdiği bir mektupta; “Tam aksi yönden gelip yavaşça vardığım genel sonuç şudur ki, türler değişkendir. Aralarında akrabalık bağları olan türler, ortak soylardan gelmektedir. Böyle bir sonuca varmakla kendimi çeşitli kınamalara maruz bıraktığımın farkındayım, fakat en azından bu sonuca dürüstçe ve düşünüp tasarlayarak vardım." yazmıştı. Kuramı kendisi için açıktı. Yeterince sorgulamış, kuramına karşı olan bütün tezleri gözden geçirmişti. 
Akıl süzgecinden geçirilmiş ve bilimsel yeterliliğe sahip kuramdı. Üstelik kendisine yakın gördüğü kişilerle de paylaşmıştı. Ancak tüm bunlara rağmen Darwin, kuramını ve buna dair detayları yirmi yıl boyunca açıklamayacaktı. Bu gecikmenin nedeni bulduğu kuramının büyük ve başarılı olmasının farkında olmaması ile ilgili değildi. Kuramının açıklayıcı ve güçlü olduğundan şüphesi yoktu. Ancak fikirlerini halka açmaktan ve paylaşmaktan çekiniyordu. 

Darwin'in bu endişesini anlamak için, çevresindekilere bakmak ve o dönemin İngiltere'sini bilmek yeterlidir. Dönüşümcülük fikrinin sapkınlık olarak nitelendirildiğini ve bastırıldığını görmüştü. Bunun bir nedeni de Fransa'da yakın zamanda olan bitenlerin İngiltere üzerinde olan etkileriydi. Fransa'da on 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sekizinci yüzyıl sonlarına doğru kontrolden çıkan özgür düşünce ve radikal fikirler, halkı yerleşik düzeni sorgulamaya teşvik etmiş ve yüzyıl kanlı Fransız İhtilaliyle sona ermişti. İhtilali takiben Lamarck'ın geliştirdiği evrim kuramı henüz yaygınca kabul edilmemiş olsa da kilisenin ve kralın iktidarına karşı bir tez oluşturduğu için devrimci çevrelerde rağbet görmüştü. Benzer bir devrimin İngiltere'de gerçekleşebileceği korkusu evrim düşüncesini tehlikeli bir fikir haline getiriyordu. İngiltere'deki gelenekçiler, bilimsel yeniliklere kapalı olan muhafazakâr bir çizgide kalırken bunu örnek gösteriyorlardı. Anglikan kilisesi dünyanın yaşı ya da canlılığın tarihi gibi konuların Kitabı Mukaddes'te zaten gerektiği gibi açıklandığını iddia ediyor, bu konularda yapılan spekülasyonları onaylamıyordu. Evrim kuramı bilim dünyasında da yeterince kabul edilecek bir açıklığa sahip değildi. 
Darwin'in bazı yakın arkadaşları ve hocalarının da evrim fikrine yönelik güçlü tepkileri bulunmaktaydı. John Henslow ve Adam Sedgwick gibi Cambridge'teki hocaları Anglikan kilisesine bağlı olmanın getirdiği tutucu etkiyle dönüşümcülük fikrinden çok uzaktı. O dönemdeki baskın görüş, evrimin Anglikan devletine darbe indirmeye niyetli, devrim yapma heveslisi ateistler tarafından pazarlanıyor olduğuydu. 
Hıristiyanlık ülke hukukunun bir parçasıydı ve dine saygısızlık toplumsal bir suçtu. 

Tam o dönemde dönüşümcü içeriği bulunan bir kitap yayımlandı. Kısaca Vestiges olarak bilinecek olan bu kitap kamuoyunun dönüşüme karşı tepkilerini anlamak için bir fırsat sağlamıştı. 


30 


Esrarengiz Bir Dönüşümcü Kitap: 
Kalıntılar 


On dokuzuncu yüzyıl ortalarında İngiltere, yeryüzünün her yanına uzanmış bir ülkeydi. Yaygınca keşif gezileri yapılıyordu. Kaşiflerden ve araştırıcılardan çok sayıda jeolojik ve canlı örnekleri geliyordu. Doğa bilimleri alanında yapılan her keşif, birçok yeni soruyu akla getiriyor ve bu soruları yanıtlamak üzere yapılacak açıklamalar merakla bekleniyordu. Vestiges (Kalıntılar), işte tam bu dönemde, 1844 yılında çıktı. 
Kitabın tam adı; Yaratılışın Doğal Tarihinin Kalıntıları (Vestiges of the Natural History of Creation) idi. Okuyucu kitlesi olarak bilime meraklı çevreleri hedef alan etkileyici bir kitaptı. Bu kitabı hazırlayan yerbilim meraklısı Edinburgh'lu bir yayımcı olan Robert Chambers, isminin açıklanmasını istememiş ve kitap isimsiz yayımlanmıştı. Kitapta öne sürülen düşüncelerin bazıları döneme göre oldukça iddialıydı ve cesurca kaleme alınmıştı. Yazarın kimliğini gizli tutmasının nedeni buydu. 

Kitap, kapsamlı bir içeriğe sahipti. Evrene, dünya ve evrendeki elementlerin özelliklerine, kimya yasalarına, maddeye ve onun değişik hallerine, gezegenlerin ve uyduların oluşumuna değiniliyordu. Dünyanın akıl almaz biçimde yaşlı olduğu ve bir alev sisi içinde, bulutsu bir yapı içinde nasıl oluştuğu, nasıl değişiklikler geçirdiği ve kayalıkların nasıl meydana geldiği anlatılıyordu. Kitapta canlılıkla ilgili de detaylı bir içerik bulunmaktaydı. Yaşamın nasıl başladığına, ilk canlıların nasıl ortaya çıktıklarına, basit şekillerden karmaşık şekillere türemenin nasıl olduğuna, sürüngenlerin, hayvanların ve kuşların nasıl meydana geldiğine değinilmekteydi. İlgiyi canlı tutabilmek amacıyla kitapta öykü şeklinde bir anlatım yapılmıştı. İnsan aklının sınırlarını zorlayacak ve insanı hayrete düşürecek düzeyde büyüleyici bir üslup kullanılmıştı. 

Yaşamın önceki formlardan evrimleştiği fikri kitapta açıkça savunuluyordu. Ancak yazar, evrimin nasıl olduğuna değinmiyor, sadece var olduğunu söylüyordu. Tüm canlıların birbiriyle ilişkili olduğunu, yeni türlerin yaratma eylemiyle değil doğal süreçler sonucu ortaya çıktığını ve türlerin zaman içinde degiştiğini iddia ediyordu. Lamarck'ın aşamalı ve mükemmele doğru giden evrim anlayışıyla birlikte, tek biçimci Bir yer bilimsel yaklaşım önde tütulmaktaydı. 
Kitap, yaşamın ortaya çıkışını takiben, deniz canlılarının sürüngenlere, sonra kuşlara ve kuşlardan insanlara nasıl dönüşüm geçirerek yeni ve sonsuz çeşitlilikte türlerin ortaya çıktığının hikayesine yer veriyordu. Canlıların vücut şekillerinin farklı yaşam koşullarına uyum sağlayabildiğini gösteriyordu. Ayrıca embriyonun geçirdiği aşamaların türün geçmişinin bir tekrarı olduğunu söylüyordu. Hatta maymunların insanın atası olabileceğini söyleyecek kadar ileri 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gitmişti. Yazar, Darwin'in büyükbabası Erasmus'un iki kuşak önceki iddialarıyla ortaya çıkmış, insanları transmutasyonla yeniden tanıştırmış ve onları bunun olanaklı olduğu fikrine yaklaştırmıştı. 

Vestiges din karşıtı bir kitap değildi. Dine karşı saygılı bir üslupta kaleme alınmıştı. Bu fikirleri kabul etmek ve türlerin transformasyona uğradığını hayal etmek Tanrı'yı yok saymak ya da ona karşı olmak anlamına gelmiyordu ve din açısından sakıncalı değildi. Kitaptaki fikirler, insanların Tanrı inançlarını sarsmayacak şekilde ele alınmıştı. Yazar, tüm bu sıra dışı değişimin ve transformasyonun Tanrının işi olduğunu ısrarla söylüyordu. Tanrı doğayı onun belirlediği yasalara göre işlemesi için yaratmıştı. Dönüşümn,, ilahi yasa tarafından etkin kılınmıştı. Tanrı, evreni yarattıktan ve doğa yasalarını ortaya koyduktan sonra artık müdahalede bulunmamıştı. 

Yazar, vatandaşlarının ilgisini çeken popüler edebiyat tarzını ustaca kullanmış ve kitabın başarısını iyi bir gelir getirecek şekilde güvenceye almıştı. Kitap, piyasaya sürüldükten sonra satış rekorları kırmış ve Victoria döneminde kamuoyunu en fazla etkileyen eserlerden biri olmuştu. O kadar ilgi toplamıştı ki, sarayda dahi okunmuştu. Kitabı kaleme alırken yazarın asıl endişesi halkın tepkisiydi. Ancak kitap hiç beklenmedik bir şekilde sade vatandaşın övgü ve beğenisini kazanmıştı. Tepki bilim insanları grubundan gelecekti. Kitap bilim çevrelerinde pek sert eleştirilere maruz kalmış hatta aşağılanmıştı. Yazarı kötü bilim yapmakla suçluyorlardı. Özellikle kiliseye ve yaygın görüşe taraftar olan bilim insanları kitabı aşağılamakta yarıştılar. Kitabı Mukaddes'te yaşamla ilgili olarak yer alan görüşler tehdit altındaydı. Doğruluğu kanıtlanmış olmayan birçok çıkarımı toplumun dikkatine sunarken bilim ve bilimsel çalışmalar kullanılmıştı. Yazar, bilimden yararlanmış ancak vurgularını daha dikkat çekici hale getirebilmek için bilimin çizgisini aşmıştı. Kitabı pek çok hatayla doluydu. Bazı şeyleri abartarak yazmış, bazılarını ise olduğundan daha önemsiz göstermişti. Hatta bazen daha da ileri gidip bazı olguları son derece yanlış yorumlayarak bilime aykırı bir noktaya gelmişti. Türlerin zaman içinde nasıl evrilerek çeşitlilik kazandığına yönelik anlatımı da yanlıştı. Dönüşümcülüğe yönelik açıklamalarının ciddiye alınabilmesi ancak güçlü kanıtlarla desteklendiği taktirde mümkün olabilirdi. Türlerin çevreye ne şekilde uyum sağlayıp evrildiğini açıklayan bir kuram veya bir mekanizma ortaya koyduğu takdirde bilimsel olarak anlam kazanabilirdi. Chambers'in iddiaları o kadar büyük tartışmalara yol açmıştı ki yaşamının sonuna kadar kitabı kendisinin yazdığını açıklamayacaktı. 

Kitabı Darwin ve yakın dostları da eleştirdiler. 
Darwin'in en yakın dostu botanikçi Hooker Darwin'e yazdığı bir mektupta, kitabın yanlışlarla dolu olduğunu söylüyor ancak diğer yandan; “Kitabın vardığı sonuçlara hiç katılmasam da yazarın toparlayıp bir araya getirdiği olguların çeşitliliğinden keyif aldım" diyordu. Darwin de Hooker'a; “Kitabın biçimi ve düzenlemesi hiç kuşkusuz hayranlık uyandırıyor. 
Ancak jeoloji bende kötü, zooloji ise çok daha kötü bir izlenim bıraktı" yazmıştı. Ancak böyle bir kitabın çıkmış olmasının iyi bir yanı da bulunmaktaydı. Darwin'e göre bilimsel alt yapısı zayıf olan böyle bir kitap başka hiçbir işe yaramazsa bile en azından doğa bilimine karşı bir merak uyandırmış, halkın ilgi 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çekici bulması nedeniyle dönüşümcülük fikrini okuyuculara aktarabilme açısından bir fayda sağlamıştı. 
Darwin haklıydı. Vestiges, dönüşümcülüğe bakış yönünden insanların gözünü açmıştı. Yerkürenin canlıların ve insanların ortaya çıkışı ve kökenlerine yönelik soruları rahatça sorup bu konuları tartışabiliyorlardı. Kitap, kraliçeye de okunmuştu. Eğer yazar transmutasyonun Tanrının işi olduğunu söylemeseydi, Vestiges'in Buckingham Sarayına ulaşması kesinlikle mümkün olamazdı. Aynı nedenden dolayı kitap halkın yaygınca ilgisini çekmiş ve pek çok kütüphanede raflarda yerini almıştı. Okuyanlar arasında Abraham Lincoln de bulunmaktaydı. Darwin, Vestiges'e yönelik tepkileri dikkatlice gözlüyor, kuramını açıkladığı takdirde benzer bir durumla karşılaşıp karşılaşmayacağını tartıyordu. Halkın Vestiges'e duyduğu ilgi, Darwin'in teorisini açıklaması için bir miktar yeşil ışık yanmasına da yol açmıştı. Ancak Vestiges'in bilim çevrelerinde aldığı yaygın itirazlar ve ağır eleştiriler Darwin'i temkinli olmaya itiyordu. 
Plansız ve temeli sağlam olmayan bir açılım yapma- nın getireceği tepkiler onu endişelendiriyordu. 
Kendi vicdanıyla bir mücadele içindeydi. Kendi safını belirlemekte zorlanıyor, kitaba aşırı tepki gösteren bilim insanları ve kilisenin cephesinde mi, yoksa kendisini dönüşümcü olarak nitelendiren grupta mı yer alacağına karar veremiyordu. İletişim içinde olduğu arkadaşları ve öğretmenlerinin çoğu dönüşümcü değildi. Dönüşümcü olduğunu açıklaması onun bir saf değiştirmesi anlamına gelecekti. 
Darwin, mizaç olarak nazik ve çekingen bir yapıdaydı ve kamuoyuna malzeme olmak istemiyordu. Yazmayı düşündüğü ve notlarını çekmecesinde kilitli tuttuğu 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kitabın karşılaşacağı tepkilerden endişe duymaktaydı. Kitabını yazmadan önce arkadaşı Hooker'e, yazacağı kitabın o kadar akıl almaz olmasa da türler konusunda neredeyse Vestiges kadar aykırı olarak algılanacağını düşündüğünü söylemişti. Darwin, böyle bir açıklamanın açıkça yapılmasının bir infial yaratacağından emindi. 

Vestiges'in yarattığı çalkantı Darwin'in kuramının büyük bir tartışmaya yol açmasının kaçınılmaz olduğunu anlamasını sağladı. Kuramının açıklayıcı olması yeterli değildi. Dönüşümcülüğe yönelik düşüncelerini açıklamadan önce bilim dünyasında kabul edilebilir bir saygınlık ve güvenilirlik kazanmalıydı. Öncelikle, Beagle gezisine yönelik yapması ve toparlaması gereken konuları tamamlaması gerekiyordu. Bu gezinin yazılı kayıtlarını da 1846 yılında Beagle gezisini tamamladıktan on yıl sonra nihayet Beagle'ın Jeolojisi başlığı altında tamamlayıp yayımladı. Yazılı kayıtlarını tamamlamak için gezinin iki katı kadar süre geçmişti. Beagle gezisi ve gezi dönüşünde yaptığı çalışmalar onun jeoloji alanında tanınmasını ve haklı bir şöhrete sahip olmasını sağlamıştı. Ancak dönüşümcülüğe yönelik bir açılım yapmadan önce biyoloji alanında da varlığını kabul ettirmeliydi. Bu amaçla yapacağı biyolojik çalışmalar hem biyoloji alanında daha saygın bir noktaya gelmesini sağlayacak hem de kendine güvenini arttıracaktı. Kendisini sadece bir gözlemci ve koleksiyoncu olarak değil, ciddi bir biyolog ve anatomi uzmanı olarak ispat ederse evrim kuramının daha kolay kabul göreceğini düşünüyordu. 

Aslında Beagle yolculuğundan geriye üzerinde çalışması gereken bir şey kalmıştı. Üstelik bu konu da 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biyoloji ile ilgiliydi. Gemide de toplayıp incelediği, topluiğne başından büyük olmayan kaya midyelerinin bir grubundan kabuklu canlılar olan sülükayaklıları (cirripedia) inceleyip sınıflandıracaktı. Kayalara, iskele ayaklarına ve teknelerin su altındaki kesimleri gibi başka yüzeylere tutunarak yaşayan çok yaygın ancak yeterince incelenmemiş olan bu deniz omurgasızları, daha önce bilim insanlarını sınıflandırma yaparken uzun bir süre boyunca yanıltmıştı. Cuvier, onları yumuşakça sanmıştı. Sınıflandırma yapılırken, geniş bakış açısından uzak olan bu çelişkili yönelimler Darwin'in hep ilgisini ve dikkatini çekmişti. 
Beagle yolculuğundan dönerken bu canlıların pek çok ilginç örneğini getirmişti. Onları teşrih edip incelemek için sabırsızlanıyordu. 

Ekim 1846'da bu canlılarla ilgili derin bir çalışmanın içine girdi. Diğer doğa bilimcilerin, müzelerin koleksiyonlarını ve midye fosillerini mercek altına aldı. 
Çalışmasına bu örnekleri de ekledi ve bu canlıların sandığından çok daha fazla sayıda olduğunu gördüğü pek çok türünü inceledi. Evde uzun saatlerini harcadığı ve bir yandan hastalığıyla uğraşırken yaptığı bu çalışma onun bir anlamda kendisiyle baş başa kalıp kuramını mikroskop başında da test edebilmesi için fırsat yaratmıştı. Bu canlıların inanılmaz çeşitliliği ve Darwin'in ciddi ve eksiksiz bir araştırma yapma arzusu, çalışmanın uzamasına neden olmuş ve projesi başlangıçta öngörülenden çok daha büyük ve ayrıntılı bir çalışmaya dönüşmüştü. Bu çalışmaya kendisini o kadar kaptırmıştı ki çocukları onun tüm meslek yaşamının bu olduğunu zannediyorlardı. Babalarını başka bir şey yaparken görmemişlerdi. Hatta bir keresinde çocuklarından birisi herkesin aynı 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işi yaptığı düşüncesiyle bir arkadaşına “senin baban hayvanları nerede inceliyor?" diye sormuştu. 

Uzun yıllarını verdiği bu çalışması bu konuya 
açıklık getiren dar ve derin bir çalışma oldu. 1846 
yılında başladığı bu çalışmayı 1854 yılında tamamlamış ve yaklaşık sekiz yıl gibi çok uzun bir zamanını ayırmıştı. Çalışma bittiğinde sülük ayaklıların 800'den fazla türünü incelemişti. Temelde bir sınıflandırma çalışması olan bu araştırma, evrimin mekanizmalarını anlamak için de çok iyi bir yol göstericiydi. Bu çalışmayla kendisi de kuramını sınamış ve türler hakkında daha çok şey öğrenmişti. Çalışmanın sonucunda kapsamlı bir eser olarak ortaya çıkardığı monografisi tam bir başarı elde etti. Eseri, fosilleşmiş biçimler hakkında 100 sayfa, yaşayanlar üzerine ise 1000'i aşkın sayfadan oluşuyordu. Richard Owen gibi o dönemin insanlarını hayran bıraktı. Bugün de bu alandaki temel eser olarak kabul edilmekte olan bu dört ciltlik eser, Darwin'in bilim çevrelerinde saygın bir doğa bilimci olarak kabul edilmesine zemin hazırlamıştı. Onun yalnızca bir jeoloji uzmanı değil biyoloji uzmanı olarak da tanınmasını sağladı. Daha da önemlisi türler hakkında konuşmasını sağlayacak bir izin belgesiydi. Bundan sonra doğal seçilime yönelik fikirlerini daha sağlam bir zeminde geliştirip yaygınlaştırabilecekti. Ancak Darwin fikirlerini açıklamak için hâlâ zamanın gelmediği düşüncesindeydi. 

Darwin'in bu çalışması bittiğinde dostları Lyell ve Hooker türlerin evrimine ilişkin çalışmasını yayımlaması için onu sıkıştırmaya başlamışlardı. Bu ısrarlı öneriyi sonunda kabul etti. O tarihte meslektaşları Darwin'in türler ve çeşitlilik hakkında çalıştığını biliyordu. Ancak kuramın ayrıntıları hakkında 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pek az kişi bilgi sahibiydi. Kuramını açıklayacaksa bunu etraflıca kayıt altına alarak detaylı ve açıklayıcı bir şekilde yazılmış bir kitapla yapmalıydı. Bunun için 1856'da çalışmaya başladı. Önünde 1844 yılında hazırlamış olduğu taslak ve dört bir yanındaki not yığınlarıyla Doğal Seçilim Yoluyla Değişerek Türeme başlığını uygun gördüğü bir kitap yazmaya koyuldu. 
Bilime en yüksek katkısının bu olacağını biliyor ve kitabı yazmasının yıllarını alacağını öngörüyordu. 

Vestiges, bir başkasını daha etkilemişti. Bu kişi genç bir İngiliz doğa bilimci olan Alfred Russel Wallace idi. Kitabı çıkışından bir yıl sonra 1845 yılında heyecanla okudu. Aklına takılan ne varsa kitapta açıklanıyordu. Wallace, kitabın bilimsel yönden hatalar içermekte olduğunun farkındaydı ve Darwin'in bu kitaba karşı takındığı eleştirel tavrı biliyordu. Ancak böyle bir eserin yerleşik bilim çevreleri dışından gelmesi onun ilgisini daha çok arttırmıştı. Kitabın biyolojiye yönelik açıklamalarındaki varsayımları destekleyecek yeterince kanıt yoktu. Bunun için gerekli kanıtları birilerinin bulması ve doğa bilimlerindeki bu boşluğun doldurulması gerekiyordu. Wallace bu kitabı okuduktan sonra, var olduğu söylenen ancak nasıl olduğu belirtilmemiş olan dönüşümün sırrını çözmek için yıllarını vermeye hazır olduğunu hissedecek ve kolları sıvayacaktı. Bu onun için bir amaç olacaktı. Bu amaca ulaşabilmenin yolu, doğaya başvurmaktı. En çok örneği görüp inceleyebileceği yerlere gitmeliydi. Sadece örnek toplamakla kalmayıp bu kez canlılığın çeşitlenmesindeki temel ilkenin ne olduğunu bulmaya odaklanacaktı. Sanki yaşamı boyunca bu kitabı beklemişti. Bu kitap, Wallace için bir harekete geçme çağrısıydı. 
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Doğal Seçilim Kuramının Ortağı: 
Wallace 


Alfred Russel Wallace (1823-1913), Galler'de doğmuştu. Düzenli geliri olmayan bir ailenin dokuz çocuğundan sekizincisiydi. Çalışmak zorunda kalması nedeniyle on dört yaşında okulu terk etmişti. Gezi kitaplarını okumayı seviyordu. Bitkilere büyük bir merakı vardı. Onların doğanın en estetik canlıları olduğunu düşünüyordu. İngiltere'nin tüm bitki çeşitlerini tanımak için büyük bir istek duymaktaydı. Bu amacını gerçekleştirmek istediğinde yaşadığı maddi sıkıntılar önünde engel oluyordu. Ancak keşfetme merakı, heyecanı ağır basıyor, olanaklarını sonuna kadar zorluyor, büyük bir ilgiyle çalışma ve araştırmalarına devam ediyordu. Bir gün devamlı ziyaret ettiği kütüphanede Henry Walter Bates (1825-1892) ile tanıştılar. Bates, Wallace'dan iki yaş daha gençti. Ancak, tanıştıklarında bilimsel düşünce tarzı açısından Wallace'a göre daha ilerideydi. Sohbetleri ilerledikçe pek çok ortak yönleri olduğunu fark ettiler. Bates, doğaya karşı üst düzeyde meraklı olan, bu merakını kendi çabalarıyla gidermeye çalışan ve kendi kendini 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Wallace'ın Güney 
Amerika gezisine çıktığı yıl çekilmiş fotoğrafı (1848) 


yetiştirmekte olan biriydi. Çok sayıda ve çeşit çeşit kınkanatlı böceklerden oluşan zengin bir koleksiyona sahipti. Wallace'a koleksiyonundaki böcekleri gösterdiğinde yaşadıkları bölgeye ait çok farklı şekil, renk ve desene sahip bu kadar zengin böcek çeşidini bir arada görmüş olmak Wallace'ı hayran bırakmıştı. 
Bu inanılmaz koleksiyondan çok etkilenmiş ve Bates ile tanışmadan önce boş vaktini bitki tutkusuna ayırmakta iken, ilgi alanı artık böceklere kaymıştı. 
Wallace, bir Darwin hayranıydı. Darwin'in 1839'da yayımlanmış olan Beagle Yolculuğu Günlüğü, İngiltere'de bir heyecan fırtınası oluşturmuş ve Wallace gibi yerinde duramayan bir genç doğa bilimci kuşağı yaratmıştı. Wallace diğer yandan bir Aleksander von Humboldt hayranıydı. Humboldt, keşif edebiyatında yeni bir çığır açmış, bir gelenek yaratmıştı. Bir bilim insanı, bir gezgin ve bir yazar olarak onun seyahatnamesini heyecanla okuyan hayranlarının gözünde olduğu gibi Wallace'ın da idolüydü. Kendisi de Darwin'in ve Humboldt'un yaptığı gibi bir gezi yapmak istiyor devamlı plan yapıyor ve yerinde duramıyordu. Ancak bu serüvene nereden başlayacağı henüz belli değildi. Güney Amerika en iyi seçeneklerdendi. 
Okuduğu kitaplar onu Amazonlara davet ediyordu. 
Humboldt'un gezileri her daim aklındaydı. Oraya giderek hem Humboldt'un izini sürebilecek hem de rüyasını gerçekleştirebilecekti. Kuzey Brezilya bölgesi, henüz doğa gezginlerinin ilgisini yeterince çekmemiş bir yerdi. Kesif yağmur ormanları ve engin nehirleriyle hayvan ve bitki çeşitliliği bakımından oldukça zengin olan bu bölge, bir koleksiyoncu olarak onun için çok uygun olacaktı. 

Projesini Bates'e açtı. Bu heyecan verici cesur plan Bates'i çok etkilemişti. İki arkadaş bir anda gezinin heyecanına kapılıp, planlarını şekillendirmeye başladılar. Rotaları Amazon Nehri olacaktı. Burası koleksiyonlarına eşsiz örnekler katabilecekleri bir bölgeydi. Artık ikisinin de kendilerini adayacakları bir idealleri vardı. Büyük bir rüyanın peşindeydiler. 
Cepleri boştu, ancak gezinin finansmanı kendi içinde olacaktı. Burada topladıkları örnekler ve oluşturdukları koleksiyonlar onlara sürekli ve düzenli bir gelir sağlayabilecekti. Bunun için doğa tarihi örnekleri satan Samuel Stevens ile görüşüp anlaştılar. Bu gezi için her ikisi de oldukça deneyimsizdi. Wallace 25, Bates ise 23 yaşındaydı. Gezi öncesinde hızlandırılmış bir kurs alacaklardı. Stevens onlara tabnitçilik (hayvan postunu doldurma) sanatını ve canlı türlerini muhafaza etme yollarını öğretti, koleksiyoncuların isteklerine uygun güzergâhları planladı. Stevens ayrıca malzemeleri ve paraları bittiğinde onlara gönderecek ve konuyla ilgili dergilerde de bulgularının tanıtımını yapacaktı. Wallace için bu gezinin başlıca amacı, gerçek bir doğal zenginliğin olduğu bu bölgede hayvan ve bitki çeşitliliğini gözlemek, canlılar hakkında daha etraflıca bilgi toplamak ve türlerin oluşumu konusuna bir açıklık getirebilmekti. Notlarında bu gezi öncesi hisleri için; “ömrümü adayabileceğim davayı bulmuştum" diye yazmıştı. 

İdeallerini gerçekleştirmek için 1848 yılı baharın- da Liverpool'dan bir yelkenliyle Güney Amerika'ya doğru yola koyuldular. Hızlı bir yolculuktan sonra Brezilya sahillerine ulaştılar. Nehir ağzından karanın derinliklerine doğru uzanan başka bir gemi yolculuğunu takiben bugünkü adı Belem olan Parâ kasabasına vardılar. Buradaki yaşam koşulları oldukça zorluydu. Başlangıçta uyum sağlamakta zorlandılar. 
Bölgedeki canlı çeşitliliğini bekledikleri şekilde gözleyemiyorlardı. Yağmur ormanları ilginç olarak boş bir görünüm vermekteydi. Wallace ormandaki ilk günü için not defterine; “Ormanda yürüyüşe ilk çıktığım gün, hayvanat bahçelerindeki kadar çok maymun, sinek kuşu ve papağan göreceğimi umuyordum” diye yazmıştı. Ancak hayvanlar ortada değildi. 
Bu çok doğaldı. Hepsi yaşamda kalmalarını, doğada gizlenebilme becerilerine borçluydu. Aylar geçtikçe gözleri ortama alıştı. Artık yakalayıp ya da toplayıp örnekleyebilecekleri daha çok canlı türü görebiliyorlardı. Zamanla yeni yakalama ve saklama yöntemleri geliştirdiler. Orada yaşamanın, yemenin ve uyuma- nın yollarını keşfettiler. Yerel halkları izlediler. Kültürel farklılıklara alışarak onlarla iletişim kurmanın yollarını öğrendiler. 

Kısa zamanda bolca böcek ve kelebek yakalamış, bitki örnekleri toplamış ve biriktirip Londra'ya göndermişlerdi. Londra'daki arkadaşları Stevens, aldığı ilk sandıklarındaki örneklerden oldukça memnun 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kalmıştı. Bunları iyi bir bedelle ücretlendirdi. Zamanla burada kalmak ve örnek toplamak daha keyifli bir uğraş haline gelmişti. Wallace, Stevens'a yazdığı bir mektupta; “Burada ne kadar çok şey görsem de hep daha fazlasını görmek istiyorum" diyordu. Topladıkları örnek miktarı zamanla daha da arttı. Stevens, bir yandan topladıkları örnekleri satarak gelir elde etmelerini sağlıyor, diğer yandan bu iki doğa gezginini koleksiyoncu çevrelere tanıtıyordu. Gönderdikleri notların ve gözlemlerinin ilginç kısımları dergilerde yayımlanıyordu. Bu faaliyetlerinden dolayı zamanla İngiltere'nin önde gelen bilim insanları da Wallace ve Bates'i tanıdılar. Her şey yolundaydı. 

Ancak birliktelikleri uzun sürmeyecekti. İki genç adam, Güney Amerika'ya gelişlerinden yaklaşık beş ay sonra bu uçsuz bucaksız coğrafyada birlikte yaptıkları çalışmayı ayrı ayrı yapmaya karar verip yollarını ayıracaklar ve gezi rotalarını değiştirip farklı yönlere dağılacaklardı. Ayrılma kararının gerçek nedeni açık değildi. Gezi programı ile ilgili bir anlaşmazlık olduğu düşünülse de bu kararı alırken bu iki arkadaşın arayışlarını daha geniş bir alanda sürdürmek amacıyla farklı alanlara yönelme konusunda uzlaşmış oldukları görülmektedir. Böylece farklı bölgelerden daha etkili bir şekilde örnek toplamaları mümkün olabilecekti. Wallace kuzeydeki Rio Negro bölgesine geçmiş, Bates ise Batı Amazon bölgesini seçmişti. 

Wallace oldukça alçak gönüllü karaktere sahip olmasının yanı sıra doğa bilimleri alanında çok iddialı ve hırslı bir yapıya sahipti. Türlerin coğrafi dağılımı üzerine çalışmak ve türlerin kökeni konusuna açıklık kazandırmak için büyük projeleri vardı. Bates de 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bir doğa bilimleri aşığıydı. Oldukça çalışkan bir yapıya sahipti. Güney Amerika'da çalışmalarını on bir yıl sürdürerek meşhur bir doğa bilimcisi unvanını alacaktı. Araştırmalarından yola çıkarak canlılarda taklitçilik kuramını ileri sürecek ve Bates Taklitçiliği olarak adlandırılacak olan bu buluş, onun ününü arttıracaktı. Bu buluş daha sonra doğal seçilimle evrim için de açıklayıcı örneklerin ortaya konmasını sağlayacaktı. Yıllar sonra kaleme alacağı Amazonlarda bir Doğabilimci kitabı Darwin'in önsözüyle basılacak ve büyük ilgi görecekti. 

Bates'ten ayrıldıktan sonra Wallace, Amazon nehri ve çevresinin keşfine devam etti. Tropikal yağmur ormanları tıpkı 17 yıl önce Beagle gezisinde Darwin'i etkilediği gibi Wallace'ı da derinden etkilemişti. Zorlu çevre ve iklim koşulları altında çalışmalarına yalnız başına devam ediyordu. Ateş nöbetleri ara ara yakasına yapışacak ancak her defasında bunları atlatmayı başaracaktı. Amazon ormanlarında farklı insan topluluklarını görüyor, onların birbirinden farklı inanışlarına ve sıra dışı dini törenlere şahit oluyordu. Diğer yandan nereye gitse bir yabancıydı. Türleri araştırırken kendisi de ender rastlanan bir tür muamelesi görmekteydi. Yerliler onu hayret ve şaşkınlıkla karşılıyor, böcek toplarken ona merakla yaklaşan hatta katıla katıla gülen yerliler de oluyordu. Bu gezide Wallace devamlı aklını kurcalayan türlerin dönüşümlerine neden olan sürecin nasıl olduğu sorusuyla baş başaydı. 
Bir dönüşüm vardı ama bu dönüşüm coğrafyadan ve diğer çevresel koşullardan nasıl etkileniyordu? Evrimin temel yasası neydi? Güney Amerika'da kaldığı yaklaşık dört yıllık süre Wallace'ı bu soruya bir cevap bulacak noktaya taşıyamamıştı. 
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Güney Amerika'da yeterince uzun bir süre kalmış olan Wallace'ın artık İngiltere'ye dönüş zamanı gelmişti. Parâ'ya geldi ve döneceği gemi ile anlaşmasını yaptı. Fakat burada onu kötü bir sürpriz beklemekteydi. Son iki yıldır yolladığı örnekler limanda gecikmiş ve henüz İngiltere'ye gönderilmemişti. Bu durumda Parâ'da bekletilmekte olan bu örnekleri de yanına alması gerekmekteydi. Bineceği Helen gemisinde yanına alacağı yük oldukça fazlalaşmıştı. Kauçuk, kakao ve farklı bitkisel ürünlerle yüklü olan Helen gemisi, Parâ'dan 1852 yazında ayrıldı ve Atlas okyanusuna açıldı. Wallace'ın yanında, bir kısmı canlı olan topladığı binlerce örnek ve birkaç canlı maymun bulunmaktadır. Katlandığı bunca zorluktan sonra rahat bir yaşam hayaliyle yolculuğun bitmesini iple çekmekteydi. Ancak zorluklar henüz bitmemişti. Seyahatin üçüncü haftasında okyanusun ortasında oldukça talihsiz bir durumla karşı karşıya kalacaktı. Gemide yangın çıkmıştı. Alevler hızla ilerliyordu. Bir koşuşturma başlamış, gemi mürettebatı yayılmakta olan yangınla yoğun bir mücadeleye girmişti. Ancak tüm 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çabalar karşılıksız kalmıştı. Yangın bir süredir ilerlemiş, söndürülmesi olanaksız hale gelmiş ve durum vahim bir hal almıştı. Hiçbir çaba fayda etmiyordu. 
Kaçınılmaz bir şekilde geminin boşaltılması gerekmekteydi. Kaptan çaresizce filikaların derhal suya indirilmesini emretti. Wallace, yaşadığı bu kâbusun ilk anlarında kurtarılmaya değer neler bulabilirim diye bakmak için hemen kabine indi. İçeride boğucu bir duman ve dayanılmaz bir sıcakla baş başa kalmıştı. Telaşla saatini, içinde birkaç gömlek bulunan küçük bir teneke kutuyu ve iki tane eski not defterini alıp kendini can havliyle güverteye attı. Aşağıda kalan diğer eşyaları için tekrar inmeyi düşündü. Ancak bu olanaksızdı. Gezi boyunca topladığı çok değerli örneklerden oluşan tüm koleksiyonu ise geminin ambarındaydı. Onları alması mümkün değildi. Sadece bir papağanını yanına alabilmişti. 

Yolcular, malzeme ve erzak ile yüklü filikalarla suya indirildi. Ancak, yol boyu günlerce güneşin altında kavrulmuş olan filikalar su almaya başlamıştı. 
Bir yandan suyu boşaltırken diğer yandan alevler içinde yanmakta olan umutlarına çaresizce bakmaktaydılar. Filikalar ıslandıkça zamanla genleşerek tahtalar arsındaki açıklıklar kapanacak ve daha az su almaya başlayacaktı. Alevlerin başka gemiler tarafından görülebilmesini umarak ilk geceyi yanmakta olan geminin çevresinde geçirdiler. Ancak hiçbir gemi geçmemişti. Ertesi gün umutla bekleyişleri sürecek ancak yine herhangi bir gemi geçmeyecekti. 
Sonraki günler de aynı şekilde geçti. Filikalar akıntılara ve rüzgâra teslim olmuştu. Okyanusta sürüklenmekteydiler. Çaresiz ve bitkin halde günler ve geceler geçirdiler. Günden güne umutlar tükenmekteydi. 
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Wallace, kurtulabileceğine olan inancını yitirmişti. 
Ancak bu çaresiz sürüklenişin dokuzuncu günü akşamüstü bir umut belirmişti. Küba'dan Londra'ya gitmekte olan bir kargo gemisi filikaları görecek ve kazazedeleri kurtaracaktı. 

İngiltere'ye döndüğünde yanında hiçbir şey getirememişti. Egzotik tür örnekleriyle dolu sandıkları, özenle tuttuğu notları ve sahip olduğu her şey okyanusun dibine gömülmüştü. Wallace, kayıplarının onda bıraktığı etkiyi notlarında şöyle yazacaktı; “Koleksiyonuma kattığım her bir nadir böceğe ne kadar keyifle bakmıştım. Kaç kere sıtmaya yenik düşmek üzereyken ormanın içlerinde sürünmüş ve sıra dışı güzel bir tür ile ödüllendirilmiştim. Daha önce hiçbir Avrupalının ayak basmadığı birçok mekânı, koleksiyonuma kattığım nadir kuşlar ve böceklerden hatırlayarak anacaktım. Bu vahşi bölgelerden eve pek çok yeni ve sıra dışı türler götürebilme umudunun verdiği güçle ne kadar yorucu günler ve haftalar geçirmiştim.” “Şimdi ise her şeyim yok olmuştu. Ayak bastığım bu kimsenin tanımadığı toprakları anlatmak ya da şahit olduğum çılgın sahnelerin hatırasını yaşatmak için elimde bir tek örnek bile yoktu.” 

Her şeyini kaybetmişti. Ancak çalışmalarını toparlama yoluna gitti. Amazon ve Rio Negro Yolculukları ve daha kısa olarak da Amazondaki Palmiye Ağaçları ve Kullanım Alanları adında iki kitap yayımladı. Güney Amerika'da yaptığı araştırma ve çalışmalarının yanı sıra bu kitapları da onun Londra'da tanınmasını sağlamıştı. Bu da Wallace için tüm kayıplarından sonra önemli bir motivasyon kaynağı olmuştu. Çalışmalarını sürdürdü. Gözlem ve deneyimlerinden yola çıkarak, genel yasalar üzerinde 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düşünmeye ve araştırmaya başladı. Türlerin yaşam alanları Wallace için son derece önemliydi. Arkadaşı Bates'in topladığı böceklerden koleksiyonunu oluştururken onların yerlerini belirleyerek nereden topladığını not ettiğini görmüş ve o zamandan itibaren topladığı örneklerin coğrafi konumlarını ve yaşam alanlarını doğru bir şekilde kayıt etmeye özen göstermişti. Türlerin coğrafi sınırları ile ilgili daha geniş kapsamlı düşünmeye başladı. Dikkatle incelediği maymun türlerinin akarsular veya sıra dağlarla sınırları belirlenmiş olan belirli coğrafi bölgelerde yaşadıklarını gözlemlemişti. Amazon, Rio Negro ve Madeira gibi nehirlerde yaptıkları gözlemlerde nehirlerde belirli bölgelerde türlerin kesinlikle geçemediği sınırlar bulunmaktaydı. Bu dikkati, onun canlıların coğrafik dağılımları konusunda çarpıcı çıkarımlarda bulunmasını sağlayacaktı. 

Kendisini ölümün eşiğine getiren bu sıkıntılı yolculuğu atlattıktan sonra bir daha gemi yolculuğu yapmaya tövbe etmişti. Brezilya'da geçen yılları bir yanda örnek toplarken diğer yandan hayatta kalma çabası içinde geçmiş ve ayrıntılarda kaybolmuştu. 
Fakat, Güney Amerika'da geçirdiği dört yıllık zaman zarfında yaptığı gözlemler, türlerin kökeninin sırlarını çözmesi için yeterli olmamıştı. Araştırmalarını yarıda bırakmak niyetinde değildi. Bilimsel merakı ve araştırma hırsı oldukça yüksekti. Türlerin dönüşümünün gizemini aydınlığa kavuşturma arzusu içini kemirmekteydi. Sonunda merakı ağır bastı ve yeniden bir araştırma gezisi yapma kararı aldı. 
Amazonlarda özellikle araştırdığı bir konu olan, türlerin bulundukları coğrafi bölgelerle arasındaki ilişkiyi de çözmek istemekteydi. Bir biyocoğrafyacı 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olarak belirli türlerin belirli coğrafi alanlara dağılımının nedenlerini açıklayıcı kanıtlar bulabileceği yeni bir yerde çalışmalarına devam etmek istiyordu. 
Hedefine uygun olarak bir yandan canlı türlerini doğal yaşam alanlarının sınırları içinde izleyebileceği diğer yandan örnek toplayabileceği eşsiz bir yer bulabilmeyi amaçlamaktaydı. Afrika'ya gitmek, Güney Amerika'ya geri dönmek ve Uzakdoğu en olası seçeneklerdendi. Son seçenek ağır bastı. Malezya Takımadalarına gitmeye karar verdi. Bu kararı vermesinde Zooloji Cemiyetinde Malezya'yı konu alan bir konuşmayı izlemesinin rolü olmuştu. Şimdi en önemli sorun, bu yolculuğun nasıl finanse edilecegiydi. Maddi durumu bunun için yeterli değildi. Ancak bu konudaki girişimleri sonuç vermişti. Nihayet bir yol bulunmuş ve Kraliyet Coğrafya Cemiyetinin araya girmesiyle Hükümet'ten bir maddi destek sağlanmıştı. Böylece ilk gezisinden daha uzun sürecek olan gezisine çıkabilmişti. Bu kez yalnızdı. 
İngiltere'den 1854 yılı ilkbaharında ayrıldı. Cebelitarık, Akdeniz, Süveyş kanalı, Kızıldeniz ve Hint Okyanusundan geçerek önce Singapur'a ulaştı. Malezya Takımadalarına vardığında Wallace bu bölgenin tam aradığı gibi bir yer olduğunu görmüş ve doğru bir seçim yapmış olduğuna şüphesi kalmamıştı. Burası, türlerin nasıl ortaya çıktığını anlamasına yardımcı olması açısından Amazon Havzası'ndan çok daha elverişli bir yerdi. Wallace da Darwin ve arkadaşı Bates gibi bir biyocoğrafyacıydı. Genç bir kâşif olarak Amazon'da nehirlerin türler arasında sınır oluşturduğu bölgeleri tanımlamış ve hangi türün nerede yaşadığını belirleyen önemli etkenler bulunduğunu saptamıştı. Bu coğrafik sınırları sadece nehirler değil, yüksek dağlar veya ovalar gibi farklı jeolojik yapılar da oluşturabiliyordu. Hatta ilk bakışta göze çarpmayan ormanlar ya da bayırlar gibi daha az belirgin coğrafi yapılar da türler için sınırlayıcı olabiliyordu. 
Türlerin milyonlarca yıl nasıl bu kadar çeşitlendiğini anlamasına yardımcı olacak ipuçlarını bularak bu sırrı çözmenin yolu belki de biyocoğrafyaydı. Canlıların sınırlandırılmış coğrafik bölgelerdeki dağılımlarını araştırmak onun için önemli ipuçları sağlayacaktı. Bunun için özellikle bu gezisi çok elverişliydi. 
Adalar çok değerli kanıtlar sunacaktı. 

Buraya geldiğinde otuz bir yaşındaydı. Uzakdoğu'da sekiz sene kalacak, çok sayıda keşif gezisi yaparak bölgeyi genişçe keşfedecekti. Artık çok daha deneyimli bir köâşif, gezgin ve örnek toplayıcısıydı. 
Çok sayıda canlı türünün yaşam alanları ile ilişkisini gözlemiş ve kayıt etmişti. Daha önce bir kara ortamında gördüğü bu olgu, bu kez bulunduğu bu karışık adalar topluluğunda yaşamakta olan canlı türlerinde daha çarpıcı olarak kendini göstermekteydi. Canlılar adalara özgü özellikler gösteriyordu. Ayrıca burada insan topluluklarını da detaylı olarak incelediğinde, onların birbirinden farklı yapısal ve davranışsal özelliklerini gözlemişti. Farklı adalardaki insan gruplarının aralarında son derece büyük farklılıklar bulunmaktaydı. Ancak elindeki bulguların ve bu konudaki bilgi birikiminin türlerin oluşumu hakkında yeterince uygun bir şekilde değerlendirilmemiş oldugunu düşünmekteydi. Burada bu konuyu daha etraflıca analiz edebilecekti. 

Adalar, bir yandan farklı coğrafya ve canlılarıyla gözlem yapmak için fırsatlar sağlamakta diğer yandan ulaşım güçlükleri ve aralıksız yağan yağmurlar 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nedeniyle planlarını çoğu zaman bozmaktaydı. Öbür yandan ara ara yakalandığı ateşli titremeli sıtma nöbetleri buradaki yaşamını çekilmez kılan dönemler yaşamasına neden oluyordu. Yağmurun yoğun olduğu dönemler, çevreyi araştırması ve koleksiyonuna örnekler toplayabilmesi için uygun değildi. Geceler ve yağmurlu günlerde kiralamış olduğu evde kendisiyle baş başa kalıyor, kafasındaki sorulara yanıt aramak, yeni ve tutarlı sorular sorabilmek için daha fazla zamanı oluyordu. Böylece o zamana kadar sürdürdüğü araştırma ve gözlemlerinden yola çıkarak uzun süredir aklını kurcalayan düşünceleri toparlaması ve kâğıt üzerine dökmesi mümkün olmakta, türlere ilişkin sorunun cevabını bulmaya gittikçe daha yaklaşmaktaydı. Düşüncelerini yazıya dökmek Wallace'ın yazı üzerinden tekrar düşünmesini ve fikirlerinin zenginleşmesini sağlıyordu. Adeta yazı üzerinden kendisiyle iletişim kuruyor ve böylece fikirlerini olgunlaştırıyordu. Sarawak'ta bulunduğu sırada o zamana kadar edindiği gözlemlerden yola çıkarak bir makale yayımlamaya ve canlıların dönüşümü hakkındaki düşüncelerini açıkça ortaya koymaya karar verdi. Makalesini jeoloji ve biyolojide son zamanlarda yapılan gözlemler ve doğru olduğu kesin olan bulgulardan yola çıkarak hazırladı. Sarawak makalesi olarak da bilinen ve Yeni Türlerin Ortaya Çıkışını Düzenleyen Yasa Üzerine başlığıyla 1855 yılında kaleme alınan bu makale, modern evrim anlayışı doğrultusundaki ilk önemli yayın olacaktı. 

Bu makale, açık ve net olarak bir noktayı işaret etmekteydi. Bitişik bölgelerdeki canlıların birbirine çok benzediği gibi, aynı bölgede ardışık zaman dilimlerinde yaşamış olan canlılar da birbirine benziyordu. Diğer yandan birbirine uzak bölgelerdeki canlılarda olduğu gibi, aynı bölgede çok uzak zaman aralığında yaşamış olan canlılar da birbirinden çok farklıydı. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak makalenin temel vurgusu, türlerin farklılığını belirleyen şeyin temelde bir zaman meselesi olduğuydu. Bir bölgedeki canlıların yalıtılmış olarak bulundukları süre, o canlıların kendine özgü farklılıklarının derecesini belirliyordu. Makale; “Her bir tür, kendisinden önce var olan ve kendisine çok benzeyen türlerle hem mekânsal hem de zamansal bir yakınlıkla birlikte var olur" ifadesiyle sona eriyordu. Wallace'ın bu makalesi, türleşmeye yol açan süreci ve bir anlamda evrimi açıkça tarif etmekteydi. Onun bu makaledeki fikri, geliştirilmiş bir evrim teorisine çok yaklaşmıştı. Burada eksik olan konu, evrim sürecinin temel mekanizması olan doğal seçilime yönelik bir açıklamanın olmamasıydı. 

Wallace, bu makaleyi hazırlarken, elindeki açık ve net bulguları belirli bir sistematikle tutarlı bir şekilde bir araya getirmiş ve bu şekilde yeni türlerin ortaya çıkışını düzenleyen bir yasanın ortaya konulabilmesinin mümkün olduğunu düşünerek tümevarımcı bir yaklaşımı benimsemişti. Bu makale yayımlandıktan sonra, bilim çevrelerinde bir ses getirmemişti. Neredeyse hiçbir yorum ya da herhangi bir değerlendirme yapılmadı. Paylaşılan bu fikirlerin fark edilmemiş olması Wallace'ı bir yandan çalışmalarının boşa gidiyor olduğu hissine sokarken bir yandan da deneyimlerini aktarma yöntemini sorgulamaya ve daha tutarlı açıklamalar için daha çok veri toplamaya itiyordu. Aslında bu makale o kadar da etkisiz ve sessiz kalmamıştı. Arkadaşı Bates bu makale 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için kendisini bir mektupla kutlamıştı. Wallace, Bates'e bu makalenin, henüz kuramının tam anlamıyla geliştirilmiş hali olmadığını yazacaktı. Makale diğer yandan Charles Lyell'in dikkatini çekmişti. Lyell, önceliği bir başkasına kaptırmaması adına teorisini bir an önce yayımlaması için Darwin'i uyaracaktı. Ancak Lyell'in uyarısına rağmen Darwin teorisini açıklamak üzere harekete geçmemişti. Wallace'ın makalesinin fazla bir yenilik içermediğini düşünüyordu. Sarawak makalesini okumuş ve kenarına “yeni bir şey yok" notu koymuştu. Doğal seçilimden bahsedilmiyordu. 
Bunda haklıydı. Darwin bu dönemde Lyell'in ısrarlı tavsiyeleri sonunda yazmaya soyunduğu ancak gittikçe büyüyerek hiç bitmeyecekmiş gibi görülen kitabının sayfaları arasında boğulmuştu. Gücümü aşıyor diye yakınıyordu. Kitap günden güne elinde kapsam kazanıyor ancak bir yandan da içinden çıkılmaz bir şekilde Darwin'i zorluyordu. 

Darwin ile Wallace iletişim içindeydi. Darwin kendisinden on dört yaş daha genç olan ve kendisinin bir hayranı olan doğa bilginiyle 1850'li yıllarda yazışmaktaydı. Wallace, Darwin'e Uzakdoğu'dan onun istediği bazı kuş ve hayvan örnekleri göndermekteydi. 
Darwin, Wallace'a yazdığı mektuplarında genç doğa bilimcinin çalışmalarını takdir ediyor ve onu cesaretlendiriyordu. Wallace Darwin'in yazılarını okuduğunu, benzer sonuçlara ulaşmış olduklarını ve düşüncelerinin oldukça benzer olduğunu yazmakta, Darwin de aynı şekilde düşündüklerini ve benzer sonuçlara vardıklarını ifade etmekteydi. Wallace Ekim 1856 tarihli mektubunda, makalesi için Darwin'in, ne düşündüğünü merak etmişti. Darwin, Wallace'ın makalesine yönelik; “Makalenizin neredeyse her kelimesine 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katıldığımı belirtmeliyim. Sanırım siz de herhangi bir kuramsal çalışmaya bu derece katılmanın ne kadar az görülen bir durum olduğunu kabul edersiniz. 
Herkesin aynı olgudan farklı sonuçlara varması ne içler acısı bir durumdur” yorumunu yapacaktı. 

Darwin, yazışmalarında kendisinin geldiği noktaya değiniyordu. Hazırladığı kitabın yeniden üstünden geçtiği dönemde yazdığı bir mektubunda Wallace'a türlerin oluşumu ve ara çeşitlerin birbirinden nasıl ve hangi yollarla farklılaştığı sorusu üzerinde yaklaşık yirmi yıldır çalışmakta olduğunu, bu çalışmalarını toparlayacağı türlerin kökeni üzerine bir kitap hazırladığını, konunun çok kapsamlı olmasından dolayı kitabın oldukça yavaş ilerlediğini yaklaşık iki sene kadar zamanını alacağını yazmış ve bu kitapta insanın kökeni üzerinde durmayı düşünmediğinden bahsetmişti. Ayrıca; “Farklı ve elle tutulur bir fikri yavaş yavaş benimsemiş bulunuyorum. Bunun doğru ya da yanlış olduğuna başkaları karar vermelidir. Görüşlerimi bir mektubun kapsamında açıklayabilmem gerçekten mümkün değil” diyerek fikirleri ve geldiği nokta hakkında üstü kapalı bir önbilgi de vermişti. Wallace Eylül 1857 tarihli cevabında Darwin'e görüşlerinin uyum içinde olmasına sevindiğini belirtmişti. Diğer yandan makalesinin henüz bir taslak olarak kabul edilebilecek şekilde ve kısmen yazılmış olduğunu, zamanla tamamlayacağını yazdı. 

Bu yazışmayı takip eden dönemde Wallace, türleşmeye yönelik sorulara cevap arayışıyla dört makale daha kaleme alacaktı. Bu makalelerden birisi Charles Lyell'ın dikkatini çekmişti. Lyell, Wallace'ın ortaya koyduğu düşüncelerin Darwin'in fikirlerine yakın olduğunu görerek Darwin'i bir kez daha uyardı. Ancak, Darwin, Wallace'ın makaleleri ile kendisinin henüz yayımlamadığı buluşu arasında bir benzerlik olmadığı ve bu makalelerden böyle bir mesajın çıkmadığı düşüncesindeydi. Bunu kendi teorisi için bir tehdit olarak göremeyecek ve teorisini açıklamak için bekleyecekti. Darwin'in fikirlerini açıklama konusundaki yüksek endişeleri halen devam etmekteydi. Lyell ve Hooker gibi yakın dostlarının, artık kuramına dair görüşlerini açıklaması konusunda onu tekrar tekrar uyarmalarına ve telkinde bulunmalarına rağmen beklemekte kararlıydı. Henüz zamanın gelmediğini düşünmekteydi. Wallace'ın mektuplarından ya da yaptığı çalışmalardan onun gitmekte olduğu yönü tam göremiyordu. Aslında türlerin kökeninin altındaki sırları araştırma yolunda Wallace oldukça yol kat etmişti. 

Darwin'in bu kayıtsızlığının bir nedeni de kendi fikirlerini ifade eden yazılı belgelerin olması ve bu alanda uzun yıllar boyunca yapmış olduğu çalışmaların bulunması olmalıydı. Bunlar kuramı ile ilgili yeterince güçlü kanıtlar olarak elindeydi. Bu kanıtlar içinde en önemli olanı 1844'te kaleme aldığı rapordu. Bu rapor, elindeki kitap çalışmasının da özünü oluşturuyordu. Ayrıca kuramının detaylarını paylaştığı dostları bulunmaktaydı. Dostu Joseph Hooker'e, Lyell'e ve Leonard Jenyns'e kuramını ve geldiği noktayı aktarmıştı. Darwin, kuramını duyurduğu kişilere 1857 yılında bir yenisini daha ekleyecekti. Dostu ve mektup arkadaşı Harvard Üniversitesinde olan Amerikalı meşhur botanikçi Asa Gray'e görüşlerini ayrıntılı bir biçimde yazdı. Doğal seçilim adını vermeyi düşündüğü kitabın okunaklı bir yazıyla kaleme 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alınmış özetini de gönderdi. Darwin Gray'den sırrı- 
'nı tutacağına yemin etmesini istemişti. Vestiges'in yazarı gibi birinin görüşlerini duyup işlemesinden endişe ediyordu. Gray notları büyük bir merakla yutarcasına okudu. 

Bu arada Wallace, Malay Takımadalarında araştırmalarına devam ederken, gözlemlerinden yola çıkarak genişçe yankı yaratacak bir buluşa daha imza atacaktı. Takımadaların doğusuna doğru yola çıktığı 
1856 yılında bağlantılı seferi kaçırmış ve iki ay boyunca Bali'de mahsur kalmıştı. Bu nedenle bölgede daha çok zaman geçirmek durumunda kalacak ve canlı çeşitliliği ile ilgili daha detaylı gözlem yapma şansı bulacaktı. Topladığı çok sayıdaki örneği etiketleyip kaydederken o bölgedeki türlere özgü bir ayrıntı dikkatinden kaçmamıştı. Bali ve Lombok birbirine komşu iki adaydı. Üstelik birbirine coğrafik yönden bu kadar yakın olan bu iki adanın arazi yapısı da büyük benzerlik gösteriyordu. Fakat buna karşın bu iki adada yaşayan bitki ve hayvan türlerine ait toplamış olduğu örnekler arasında oldukça önemli farklılıklar dikkatini çekmişti. Bulgularını ilk kez yardımcısı Ali ile paylaştı. Bir tarafın canlı türleri Asya'ya, diğer tarafınkiler ise Avusturalya'ya ait özellikler taşımaktaydı. Biyocoğrafya ile ilgili önemli bir buluş yapmıştı. Türlerin özelliklerini dikkate alarak, Endonezya'nın bulunduğu adaları doğu ve batı olarak ikiye ayıran ve bu iki ada arasından geçen bir çizgi çizilebiliyordu. Çizginin bir yanında Bali ve Borneo, diğer yanında ise Lombok ve Sulawesi bulunuyordu. Tüm adalar arasında engel vardı, ancak buradaki engelin diğerlerinden farklı olduğu açıktı. Bu çizginin iki tarafında kalan türler birbirlerinden çok daha uzun bir 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süre ayrı kalmış olmalıydı. Yoğun çalışma ve gözlemler sonrasında kulübesindeki haritaya çizgiyi çizdi. 

Bu çizgi, daha sonra Wallace Çizgisi olarak adlandırılacaktı. Bu hattın doğruluğu sonradan yapılan birçok araştırma ve gözlemle kanıtlandı. Biyocoğrafyaya ait en önemli bulguları veren bu hattın batısı Asya ekosistemine ait canlıların, doğusu ise Avustralya ekosistemine ait olan canlıların yaşam alanıydı. Bölgenin denizaltı yapısını inceleyen jeologların gözlemleri ile daha sonra Wallace hattı seviyesinde iki farklı tektonik plakanın karşılaştığı ortaya konuldu. Wallace henüz tektonik plakalar kavramının geliştirilmediği bir dönemde bu hattı tanımlamıştı. 
Wallace çizgisi, aynı zamanda insanları da birbirinden ayırmaktaydı. Bu çizginin iki yanında birbirine komşu farklı kara parçalarında yaşayan insan toplulukları, bambaşka soylardan geliyordu. Hat aynı zamanda deniz yüzeyiyle sınırlı olmayıp denizin kilometrelerce derinliklerinde kıta sahanlığının sınırlarını da belirleyen bir açık deniz kanalını izlemekteydi. Bu iki plaka arasında okyanus tabanının çok derin olduğu gösterildi. Bu durum canlılar için bir köprü kurulmasına olanak vermemişti. 

Wallace'ın adalarda yolculuğu keşif ve gözlemlerle devam etmekteydi. Ocak 1858'de Ternate Adasına ulaştı. Burada bir ev kiraladı ve civar adaları keşfetmeye başladı. Yardımcısı Ali'nin büyük desteğiyle bu zorlu bölgede her türlü sıkıntıyla baş başa bitki ve hayvan örnekleri toplamakta ve çalışmalarını sürdürmekteydi. Bir yandan ara ara gelen ateş nöbetleri ve böcek ısırıkları ile boğuşuyor diğer yandan da hazırlanması zor ve zahmetli olan örneklerini hazırlıyor ve onları karıncalardan korumak için büyük 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Wallace ve yardımcısı Ali 


çaba sarf ediyordu. Çok geçmeden ara sıra yoklayan o ateşli sıtma nöbetleri burada da yeniden kendini göstermeye başladı. Yatağa düşmüştü. Bu kez durumu daha da ağırdı. Günlerce süren, zaman zaman bilinç kaybının da eşlik ettiği titreme ve yüksek ateş, tekrarlayarak devam etmekteydi. Her gün yaşadığı bu sıtma nöbetlerinde ateşinin düşmesini beklerken zihni başka başka yerlerde dolaşmaktaydı. Nöbetler onu elden ayaktan düşürmüş ancak bir yandan da zihninin derinliklerini harekete geçirmişti. Nöbetin sakin dönemlerinde, bilinci yerinde olduğu zamanlarda yatakta aklını sürekli türler, ara çeşitler ve onların oluşumu meselesi meşgul etmekteydi. Bir ara yıllar önce okuduğu Malthus'un Nüfus İlkesi Üzerine bir Deneme başlıklı eseri aklına geldi. Kitapta yazar, doğanın, insan nüfusu üzerinde her zaman sınırlayıcı bir etkisi olduğuna değinmiş, en dayanıksız ve en zayıf bireylerin elendiğini ve insan nüfusunun oldukça sabit bir değerde kalmaya zorlandığını ifade etmişti. Wallace, insan nüfusu üzerine yapılan bu değerlendirmenin hayvanlar için de geçerli olması gerektiğini aklından geçirdi. Aslında Malthus, kitabında buna da değinmişti. Hayvanlar arasında da sadece doğal rekabetçi koşullara uygun olanlar sağ kalırken diğerleri elenmekteydi. 

Wallace, aniden bütün bu etkileri gözünde canlandırmıştı. Çevresel koşullar sabit değildi. Kara, deniz, iklim, gıda kaynakları veya avcıların devamlı bir değişim halinde olduğuna şüphe yoktu. Diğer yandan her türün bireyleri geniş bir çeşitlilik göstermekteydi. Bir koleksiyoncu olarak da bireysel çeşitlenme, devamlı gözlediği bir durumdu. İşte bu iki durum, yani çevresel koşullar ile bireylerin yaygın çeşitliliği bir araya getirildiğinde, türlerin değişen koşullara uyarlanışı için gerekli tüm şartlar ortaya çıkmış bulunuyordu. Değişim, her nesilde en uygun olanın sağ kalımıyla gerçekleşiyordu. Bunun için bolca zaman vardı. Çeşitlilik, bir hayvanın her kısmında görülebilecek değişikliklerle kendini gösterebilirdi. Bir türde her nesilde ortaya çıkan çeşitli bireylerden, değişken koşullara uyum sağlayacak özelliğe sahip olanlar varlığını sürdürecek, sahip olmayanlar ise varlıklarını devam ettiremeyeceklerdi. Her nesilde ortaya çıkan çok küçük değişimler, türün baştaki özelliklerinden yavaş yavaş uzaklaşarak zamanla yeni bir türe dönüşümünü sağlayabilirdi. Çeşitlenmenin en küçük dereceleri bile bir bireyin yaşantısını ve hayatta kalma şansını çok az da olsa etkileyebilmekteydi. Bir türün varlığı, yeni nesillerde değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilecek farklı özelliklere sahip yeni bireylerin ortaya çıkması ile garanti altına alınabilirdi. Bu şekilde yıllardır gözlediği üç durum olan; 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birey çeşitliliği, çevre koşullarının değişimi ve canlıların sınırsız üreme potansiyeli, bir araya getirilince her şey yerine oturuyordu. 

Malthus'un kitabındaki varsayımı, iki yasadan yola çıkmaktaydı. İlk yasa, beslenmenin her canlının hayatta kalması için gerekli bir şey olduğu, ikincisi ise karşı cinslerin birbirine tutkusunun hep devam edeceğiydi. Bunlar, herkesin gözlediği ve kolayca kabul edebileceği yasalardı. Bunlardan yola çıktığınız- da yeryüzünde gıda kaynaklarının artışı, nüfusun artışı yanında oldukça az kalmaktaydı. Gıda kaynakları sadece aritmetik oranda (1, 2, 3, 4, 5, 6 ... ) artış gösterirken, nüfus artışı, eğer engellenmezse geometrik oranda (1, 2, 4, 8, 16, 32 ... ) olmaktaydı. Dolayısıyla nüfus artışının gıda kaynaklarının yeterli olduğu bir seviyede dengede olması için nüfus üzerinde sürekli etki eden bir sınırlayıcı güç vardı. Bitki ve hayvan sayıları bu sınırlayıcı yasanın etkisi altında dengede kalmaktaydı. Bu yasalar insan için de geçerliydi. 
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Biyocoğrafya alanında çok önemli bulgular veren Wallace Hattı. 
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Wallace yıllar sonra hatırladığı bu detaydan yola çıkarak bunları kendi gözlem ve bulguları ile birleştirmiş ve nihayet uzun zamandır aradığı türlerin kökeni problemine açıklık getiren o doğa yasasını bulmuş olduğuna ikna olmuştu. Buluşunu daha sonra şöyle kaleme alacaktı; “Bu savı belleğime yerleştirmiş olmalıyım ki, kitabı okumamdan yaklaşık 15 yıl sonra Malay Takımadalarında bir gün sıtma ateşi nöbeti ile boğuşurken gözümün önünde şimşek gibi tekrar belirdi ve o anda, yıllardır aradığım evrimin temel mekanizması olan doğal seçilim ilkesini keşfettim.” 
Düğüm çözülmüş ve bu fikir üzerine yaklaşık on dört yıl süren kovalamaca, Şubat 1858'de Ternate'de sona ermişti. 

Nüfus üzerine çarpıcı fikirler ortaya koyan Malthus'un kitabını o dönemde birçok kişi gibi Wallace da okumuştu. Darwin'in doğal seçilim prensibini algılaması da Malthus'un bu kitabını okumasıyla tetiklenmişti. Wallace'ın yaşadığına benzer deneyimi Darwin, 20 yıl önce çok benzer bir şekilde yaşamıştı. 
Ancak, Wallace'ın aradığı doğa yasasını bulduktan sonraki yaklaşımı Darwin'inkinden farklı olacaktı. 
Darwin kuramını açıklamamış ve üzerinden yirmi yıl geçtiği halde halen beklemekteydi. Ancak Wallace, kuramına yönelik düşüncelerini açıklamak için hiç zaman kaybetmeyecekti. Sıtma nöbetinin etkileri kalemini eline alacak, buluşunu aynı gece bir taslak olarak kâğıda dökecek ve sonraki iki gün içinde de yazısını tamamlayacaktı. Bilimsel disipline sahip birisiydi. İyi bir arşiv tutuyor ve düzenli günlük yazıyordu. İnce detaylara önem veriyordu. Çocukluğundan beri türlerin nasıl ortaya çıktığı sorusu her 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zaman kafasını meşgul ediyor, canlı türleri arasındaki farklılıklara ve bu farklılıkları çevreleyen coğrafi sınırlara ilgi duyuyordu. Bu derin iz sürüş, nihayet onu sonuca ulaştırmıştı. Darwin'den farklı olarak Wallace'ın kuramını açıklamaktan çekineceği bir durum yoktu. Bilimsel buluşunu yayımlayarak tescillemek niyetindeydi. Diğer yandan aynı soruyla uğraşmakta olduğunu bildiği ve bu konuda yazışmakta olduğu Darwin'in varlığı da onun kuramını bekletmeden kaleme almasının nedenlerinden birisi olarak düşünülebilir. 

Wallace, Alt Türlerin Özgün Türden Belirsiz Biçimde Ayrılma Eğilimi Üzerine (On The Tendency of Varieties to Depart Indefinitely from the Original Type) başlığıyla kaleme aldığı makalesinde hayvanların doğal tarihinin tamamıyla bir sağ kalım mücadelesinden ibaret olduğunu dile getirdi. Malthus'u ismen anmamış ancak onun görüşünü açıkça ifade etmişti. Türlerde çeşitlenmenin önemini vurgulayarak, en küçük derecede olan bir çeşitliliğin bile bireyin yaşam şeklini ve yaşamda kalma şansını, etkileyebileceğine değindi. Bu, hafif bir renk değişikliği, bir uzuvda ortaya çıkabilecek çok küçük bir yapısal değişiklik de olsa bir fark yaratabilmekteydi. Bu değişimler son derece küçük olsa da ara çeşitlerin, baştaki türlerden adım adım uzaklaşmasıyla etkileri zamanla ortaya çıkıyor ve böylece yeni türlerin oluşması mümkün olabiliyordu. Ternate makalesi olarak bilinecek olan bu makale doğal seçilimi tanımlayan ilk bilimsel makale olmuştu. 

Bu kez kendinden emin olarak hazırladığı bu son makalesini en doğru adrese teslim ettiğinden emin olmak istiyordu. Aslında daha önce yaptığı gibi hızlıca yayımlamak için doğrudan bir zooloji dergisine gönderebilirdi. Ancak bu güçlü fikri savunup, ona arka çıkacak birilerine ihtiyacı vardı. Öncelikle Charles Lyell'ı ikna etmeliydi. Lyell, kitabında Lamarck'ın görüşlerini yalanlamış ve dönüşümcülüğü reddetmişti. Onu yakından takip eden İngiliz bilim çevreleri de bu düşüncedeydi. Halbuki makalesi evrim kuramı üzerine yazılmıştı. Bu tam da Darwin'in çalışmakta olduğu bir konuydu. Kendisi gibi bir gezgin olan Darwin, İngiltere'de bilim çevrelerinde saygın bir konumdaydı. Onunla zaten mektuplaşmaktaydılar. 
Darwin, yazışmalarında Wallace'a yaptığı çalışmaların doğru kişiler tarafından okunup takdir edildiğinin güvencesini veriyor ve bu kişiler arasında Sir Charles Lyell'ın da bulunduğunu söylüyordu. Bunu Lyell'a en iyi Darwin izah edebilirdi. Makalesini ona göndermeye karar verdi. Ternate'de kaleme aldığı Şubat 
1858 tarihli mektubunda Darwin'e hitaben; “Türlerin 
kökeninin açıklanmasında eksik olan bağlantıyı bu kuram ile kurmuş olduğunu düşünüyorum" notunu koydu. Bu konuda Darwin'in düşüncesini soruyordu. 
Yazısını Darwin ve Lyell ile hayali ve coşkulu bir söyleşi biçiminde kaleme almıştı. Darwin'in makalesini beğenmesi durumunda mektubunu Lyell'a iletmesini ve fikirlerinin yayımlanması için yardımını istiyordu. 
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Evrim Kuramının İlanı 


Darwin 1858 yılı yaz başında her gün yapmakta olduğu gibi posta kutusundan aldığı mektupları gözden geçiriyordu. Mektuplar arasında Endonezya'dan postalanmış olan Wallace'ın mektubunu gördü. Açıp okuduğunda öylece kalakaldı. Bu, her zamanki yazışmalardan birisi değildi. Kendisiyle benzer arzuların peşinde koşan, aynı kitapları okuyan ve onun gibi dünyayı gezmiş olan bir başka doğa bilgininin de türlerin oluşumunu izah etmek için kendisiyle aynı kuramı geliştirdiğinin açık ve net bir kanıtıyla karşı karşıyaydı. Wallace'ın yirmi küsur sayfalık mektubunda yazdıkları, tam tamına Darwin'in yıllar önce oluşturduğu evrim kuramından başka bir şey değildi. Wallace'ın kullandığı terimler bile Darwin'in notlarındaki bölüm başlıklarıyla birebir uyuşuyordu. Doğal seçilim o ana kadar onun özgün buluşuydu. Ancak henüz yayımlamamıştı. Şimdi bir başkası tarafından da keşfedilmişti. Ne yapacağını, nasıl davranacağını bilemiyordu. 

Durumu öncelikle Lyell'a yazdı. “Bana teorini açıklamak için bekleme demiştin, bunda haklı çıktın. 
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Hayatımda bu kadar çarpıcı bir tesadüf görmedim” diyordu. Kaleme 1842 yılında aldığı ve 1844'te tamamlamış olduğu taslaklarını kastederek; “Bu taslaklarım Wallace'da olsaydı bundan daha iyi bir özet hazırlayamazdı” yazmıştı. Diğer yandan hazırlamakta olduğu kitaptan bahsederek; “Bu durum hazırlayacağım kitabın, kuramın detaylarını açıklayan ek bölümler içerdiği için, her ne kadar değerinden (eğer günün birinde bir değeri olacaksa) bir şey kaybetmeyecekse de özgünlüğümü hepten yitirmiş olacağım” diyordu. 
Lyell'dan cevap gelmeyince Darwin bir hafta sonra akıl danışmak üzere bir mektup daha yazdı. Bu mektupta Lyell'a bazı sorular yöneltmekte ve bazı endişelerini dile getirmekteydi. Çok haklı olarak Wallace'dan hiçbir şey almadığını kanıtlayabileceğini ve hemen baskıya gidebileceğini, ancak bunu yapmasının onurlu bir davranış olmayacağını yazmıştı. “Onun veya bir başkasının alçakça hareket ettiğimi düşünmesindense, kitabımı yakarım daha iyi" diyor, “Sen de bu taslağı göndermiş olmasının benim elimi kolumu bağladığını düşünmüyor musun?” diye soruyordu. 
Bu durum Darwin için bir onur meselesi olmuştu; “Şerefimle yapabilsem, vardığım sonuçları ana hatlarıyla Wallace'ın mektubunda görmenin beni bir taslak yayımlamaya ittiğini belirtirdim. Aramızdaki tek fark, benim düşüncelerimin yapay seçilimin evcil hayvanlar üzerindeki etkilerinden yola çıkarak şekillenmiş olması.” Mektubuna eklediği notta da “Uzun yıllardır devam eden önceliğimi böylece kaybedecek olmak ağırıma gidiyor. Ancak neyin adil olduğunun belirlenmesinde bu önemli bir unsur olur mu? Bilemiyorum.” diye soruyor ve adil olanın ne olduğunu Lyell'ın belirlemesini talep ediyordu. 
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Lyell mektupları gördü ve makaleyi Hooker'a gönderdi. Durumun değerlendirilmesi ve kuramın gerçek sahibinin kim olduğu konusu gözden geçirilerek konunun açıklığa kavuşturulması gerekiyordu. 
Darwin'in, doğal seçilim ve farklılaşarak ortak bir atadan türeyiş ilkelerini Wallace'dan önce bulmuş olduğu şüphe götürmez bir gerçekti. Ancak ortada belirsiz bir durum vardı. Bu karar bir bilimsel komite tarafından verilmeliydi. Londra'da Piccadily'de bulunan ve adını ünlü İsveçli sınıfladırmacı Carl Linnaeus'dan alan, Linnean Bilim Topluluğunda, Charles Lyell ve Joseph Dalton Hooker tarafından düzenlenen bir toplantıda Darwin ve Wallace'ın fikirlerinin görüşülmesi kararlaştırıldı. Böylece doğal seçilim fikrini ilk olarak kimin ortaya attığı konusu açıklığa kavuşturulacaktı. 

l Temmuz 1858'de yaz tatili öncesinde olağanüstü olarak yapılan bu son oturumda hem Darwin'in belgeleri hem de Wallace'ın yazdığı makale sunulacaktı. 
Darwin'in belgeleri, onun 1844 yılında tamamlayıp çekmeceye kilitlemiş olduğu 230 sayfalık yazısının yer aldığı rapor özeti ve Asa Gray'e yazmış olduğu bir mektuptan ibaretti. Ancak yirmi yıldır sakladığı kuramının kanıtı olan notları özenli ve düzgün değildi. Darwin, hazırlıksız yakalanmıştı. Kendi yazılarının bu durumundan oldukça rahatsızdı. Oysa Wallace kuramının sezgisine vardığı andan sonra çok kısa bir süre içinde, çok özenli ve düzgün bir yazıyla mükemmel bir makale kaleme almıştı. Darwin'in bu konudaki yorumu şöyleydi; “Ne raporumun özetine de Asa Gray'e mektubum yayımlanmayı amaçlıyordu ve oldukça kötü yazılmışlardı. Bay Wallace'ın makalesi ise hayranlık uyandıracak bir şekilde kaleme alınmıştı ve oldukça netti.” Toplantı sonuçlandığında doğal seçilim fikrinin, yirmi yılı aşkın bir süredir bu konu üzerinde çalışmakta olan Darwin tarafından önceden geliştirilmiş olduğu kabul görmüştü. Darwin ile Wallace'ın adına Türlerin Varyete Oluşturma Eğilimleri ve Doğal Seçilim Aracılığı ile Varyeteler ve Türlerin Sürekliliği Üzerine başlıklı ortak bir makale organize edildi ve sunuldu. Gelişen bu durum, bir yandan da Darwin'in suskunluğunun yıllar sonra sona ermesini sağlamış ve görüşlerini ilk kez halka sunma olanağı vermişti. 

Bu toplantıya ne Wallace ne de Darwin katılabilmişti. Darwin, Londra'dan sadece 25 kilometre mesafede Down kasabasındaydı. Toplantıdan üç gün önce kızıl hastalığı nedeniyle kaybettiği 1,5 yaşındaki oğlunu toprağa vermişti. Eşiyle birlikte bunun üzüntüsü içindeydi. Diğer yandan salgın endişesiyle çocukları kasabadan uzaklaştırmaya çalışıyordu. 
Wallace ise Londra'dan çok uzakta Malay Takımadalarındaydı. Toplantının yapıldığından ve makalesinin okunduğundan haberi bile olmamıştı. Tüm bu olanları ancak haftalar sonra öğrenecekti. Darwin'i rahatsız eden bir diğer konu da olan bitenlerin Wallace'ın onayı alınmadan yapılmış olmasıydı. Lyell ve Hooker'in önerdiği bu yöntem, Darwin'in pek içine sinmemişti. Onun ne şekilde tepki göstereceği konusunda endişe duymaktaydı. Ancak Darwin'in endişelerinin yersiz olduğu ortaya çıkacaktı. Wallace, haberi aldığında, Darwin'i fikirlerini açıklamaya ve baskıya gitmeye zorlayan sürecin bir parçası olmaktan büyük bir memnuniyet duymuştu. Darwin, bu dönemdeki hislerini notlarında şöyle dile getirmiştir; “İlk başta Bay Wallace'a böyle bir tutumun hesabını 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veremeyeceğimi düşünüp buna izin vermekte çok isteksizdim. Çünkü ne kadar alicenap ve asil bir yapıya sahip olduğunu henüz bilmiyordum.” 

Wallace, kendisine haksızlık edildiğini düşünmüş olabilirdi. Ancak, buna yönelik yazılı ya da sözlü açık bir kanıt bulunmamaktadır. Diğer yandan Wallace'ın, Darwin'e öncelik verilmiş olmasına hak verdiği konusunda kuşku yoktur. Süreci takip eden mektuplarının hepsi böyle seçkin kimselerin takdirini kazanmış olmaktan duyduğu memnuniyeti yansıtıyordu. 
Hooker'ın Wallace'a durumu açıklamak üzere yazdığı mektuba cevaben Wallace'ın Ekim 1858 tarihinde Ternate'den yazdığı teşekkür mektubunda da bu üslubu açıkça görülüyordu; “Size ve Sir Charles Lyell'a gösterdiğiniz nazik çaba için teşekkür ediyor, izlediğiniz yolun ve makalemle ilgili dile getirdiğiniz olumlu görüşlerin beni ne kadar mutlu ettiğini bilmenizi istiyorum. Bu gibi durumlarda, bugüne değin genelde tüm alkışı yeni bir olguyu ya da kuramı ilk bulan kişi alır ve aynı sonuçlara bağımsız bir şekilde ondan birkaç yıl hatta birkaç saat sonra bile olsa ulaşmış olanlardan belki de hiç söz edilmezdi, bu nedenle bu meselede ayrıcalıklı bir konumda bulunduğumu düşünüyorum.” diyordu. Aynca Darwin'in daha öncelikli olması gerektiği fikrinde olduğunu da yazmıştı. “Eğer Mr Darwin'in aşırı cömertliği, makalemin açıklanmasına ve aynı konuda, çok daha önceden edindiği ve hiç şüphem yok çok daha kapsamlı olan görüşlerini paylaşmamaya yöneltmiş olsaydı, bu durum bende büyük bir üzüntüye neden olacaktı. Bu yolu izlediğiniz için tekrar teşekkür etmeliyim. Bu her ne kadar iki taraf için de doğru bir davranış olsa da aslında beni pek gözetmektedir.” 
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Annesine yazdığı bir mektupta da Wallace'ın bu tavrının bir yansıması açıkça görülmektedir. “İngiltere'nin en saygın doğa bilimcilerinden olan Mr Darwin ve Dr. Hooker'dan mektuplar aldım. Bu da beni son derece memnun etti. Mr Darwin'e kendisinin büyük bir eser yazmakta olduğu konuda bir makale göndermiştim. Makalemi Dr. Hooker ile Sir C. 
Iyell'a göstermiş. Onlar da o kadar beğenmişler ki, derhal Linne Derneğinde okutmuşlar. Bu bana eve döndüğümde bu meşhur kişilerin dostluğunu ve desteğini kazandıracak." Wallace otobiyografisinde makalesinden “çalakalem yazılmış" olarak söz edecekti. Kendi sezgisinden bahsederken, aynı noktaya kendisinden 20 yıl önce gelmiş olan ve tüm bu süre zarfınca, kuramını olgular ve ikna edici kanıtlarla bir bütün halinde dünyaya sunabilmek için durmadan çalışan Darwin'in bu çabalarıyla kıyaslanmayacak “bir anlık bir sezgi" olarak nitelendirmişti. Aslında, Darwin'in teoriyi sahiplenmiş olması, teorinin bilim çevrelerine ve topluma sağlıklı bir şekilde aktarılmasında başka önemli bir avantaj oluşturuyordu. Dini çevrelere açıkça karşı olarak algılanan bu teorinin göğüslenmesi, sahip çıkılarak arkasında durulması ve tanıtılarak yaygınlaştırılması gerekiyordu. Wallace, henüz bilinmeyen toprakların ve keşfedilmemiş türlerin izini sürmeye devam etmek arzusunun ağır basmasına neden olan bu ortamda keşiflerine devam ederken, ortaya atılan kuramın takipçisi olarak İngiltere'de çok güvendiği birinin olduğunu bilmekten memnuniyet duyuyor olmalıydı. 

Türlerin kökeninin gizemini çözmüş, bunu çok güzel bir makaleyle kaleme almış ve ortaya konulan kuramın ortağı olmuş olması ile Wallace'ın Malay 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Takımadalarındaki gezisi sona ermemişti. Hâlâ bir şeylerin peşindeydi. Bu bölgede dört yıl daha kalacak ve kaleme aldığı iki meşhur yazısının dışında birçok başka makale yazacaktı. Toplam sekiz yılını geçirdiği takım adalarda yetmişe yakın yolculuk gerçekleştirmişti. Burada bulunduğu sürede orangutanlar, cennet kuşları ve uçan kurbağa gibi çok sayıda yöreye özgü sıra dışı canlıyı görme ve inceleme şansı buldu. Büyük çoğunluğu böcek olmak üzere yaklaşık yüz yirmi beş bin canlıdan oluşan akıl almaz bir zenginlik ve çeşitlilik gösteren bir koleksiyon oluşturmuştu. Bunların bin taneden fazlası yeni türdü. Koleksiyonu, yaklaşık üç yüz memeli, yüz sürüngen, sekiz bin kuş, sekiz bin kabuklu, on üç bin kelebek, seksen üç bin kınkanatlı ve on üç bin diğer böceklerden oluşuyordu. 1862 yılının başında İngiltere'ye döndü. Tanınmış ünlü bir gezgin ve doğa bilgini olmuştu. Daha sonra bu dönem hakkında yazdığı Malay Takımadaları kitabında canlı türlerin çeşitliliğine karşı duyduğu hayret ile birlikte hayranlığı da ifade edecekti. Wallace önemli bir biyocoğrafyacıydı. 
Malay takım adalarındaki yolculuğu Wallace'ın bu bölgedeki coğrafi dağılımı daha iyi anlayabilmesini sağlamıştı. 1876 yılında yayımlayacağı Hayvanların Coğrafi Dağılımı başlığını taşıyan iki ciltlik eseri, geniş ölçüde takım adalarda edindiği bilgilere ve orada yaptığı keşiflere dayanan önemli bir kitap olacaktı. 
Darwin ve Wallace, türlerin kökenini belirleyen doğal seçilim ilkesini birbirlerinden bağımsız olarak ortaya koymuş ve ilk olarak da birlikte yayımlamışlardı. Bu nedenle doğal seçilimle evrim kuramının, Darwin-Wallace Evrim kuramı olarak her iki bilim insanının adıyla anılması doğru bir yaklaşımdır. 
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Doğal seçilimle evrim kuramının iki ortağı Darwin ve Wallace; Her ikisi de yıllarca yaptıkları gözlem ve araştırmalarıyla evrimsel dönüşümün zaten farkındaydı. Bunun mekanizmasını çözebilmeleri için her ikisinin de ilham kaynağı Malthus'un kitabı olmuştu. 


Hem Darwin'in hem de Wallace'ın doğal seçilim fikrini geliştirmelerinde ilham kaynağı, Malthus'un Nüfus kitabı olmuştu. Her iki doğa bilgininin, doğal seçilim sonucuna giderken zihinlerinde oluşturdukları denklemde üç değişken bulunmaktaydı. Bunlar, birey çeşitliliği, çevre koşullarının değişimi ve canlıların sınırsız üreme potansiyeliydi. Yanıtı bulmak için bu üçünü bir arada değerlendirmek gerekiyordu. 
Bu üç değişkenden ilki olan birey çeşitliliği konusu zaten her iki doğa bilgininin devamlı gözlediği bir değişkendi. Çevre koşullarının değişimi konusunda ise dönemin çok önemli bir jeologu olan Lyell'ın eserinden yararlanacak ve onun kitabında kaleme aldığı bulguları, bulundukları çok farklı coğrafyalarda teyit edeceklerdi. Ancak üçüncü değişken nüfus dengeleri ile ilgili bir konuydu ve bu konu her iki doğa bilgininin uzmanlık alanı değildi. İşte doğal seçilimle evrim kuramının ortaya konmasındaki düğümü 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çözen şey, bu kitabın o dönemde yazılmış olmasıydı. 
Hem Darwin hem de Wallace Malthus'un kitabındaki nüfus problemini öğrendiklerinde eksik parça tamamlanmıştı. 

On dokuzuncu yüzyıl başlarında insanlığın ulaştığı genel bilgi birikimi öyle bir noktaya gelmişti ki insanın zihni, evrim kuramının temel mekanizması olan doğal seçilim düşüncesine oldukça yaklaşmıştı. 
Bu düşünce birbirinden bağımsız olarak geliştirilebilmişti. Wallace bu buluşu tamamıyla Darwin'den bağımsız olarak ortaya atmıştı. Dolayısıyla aynı keşfin er ya da geç başkaları tarafından da ortaya konulması beklenebilirdi. Aslında bu düşünceye sahip olanlar olmuştu. Üstelik daha önce. 
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Doğal Seçilim Fikrinin Diğer 
Ortakları 


İskoçyalı varlıklı bir çiftçi olan Patrick Matthew, gemilerde kullanılan tahtaların kalitesini iyileştirme konusunda kafa yormuş, değişik fidan teknikleriyle kalitesiz ağaçları eleyip yüksek kaliteli kereste üretmenin yollarını bulmuş ve bu konuda 1831 yılında Savaş Gemileri İçin Kereste ve Ağaç Yetiştiriciliği başlıklı bir kitap kaleme almıştı. Bu kitabın ekinde, önerdiği tekniği daha genel bir bakış açısından değerlendirirken şöyle diyordu; “Doğada her üreyen varlığı içinde bulunduğu şartlarla en iyi uyum sağlayabileceği şekle sokmaya eğilimli evrensel bir yasa vardır. Bu yasa, aslanın kudretini, tilkinin kurnazlığını ve tavşanın hızını korumasına destek olur. Hayatı bunca farklı şekillere sokan doğanın katlayıp çoğaltma gücü, zamanla silinenin yerini doldurmak için gerekli olan gücün çok ötesinde olduğundan, gereken kuvvet, hız, cüret ya da kurnazlığa sahip olmayan bireyler ya doğal avcılarına yem olur ya da beslenemediklerinden dolayı hastalığa yenik düşer ve üreyemeden erken ölürler. Onların yerini, hayatta kalma olanakları için yarışan hemcinslerinden daha mükemmel olanlar alır. Çok farklı koşullar altında yaşamlarını sürdüren aynı anne babanın torunlarının torunları, birkaç nesilde artık aralarında üreyemeyecek kadar farklı türlere dönüşebilirler." 

Burada da görüldüğü gibi doğal seçilime dayalı evrim fikri ve yapay seçilimden doğal seçilime geçme düşüncesi, Darwin ve Wallace'dan tam 28 yıl önce keşfedilmiş ve yayımlanmıştı. Patrick Matthew, Darwin'den önce doğal seçilimi keşfetmiş olduğunu iddia ediyor ve Darwin'e karşı oldukça açık bir suçlama yöneltiyordu. Böyle bir iddia karşısında Darwin kitabı inceledi. Sözü edilen bölümlerin başka amaçla yazılmış bir kitabın sadece ekler bölümüne yazılı olduğunu gördü. Böyle olduğunu görmek onu rahatlatmıştı. Kuramını buradan almış olması beklenemezdi. 
Darwin, bu konuda şu şekilde bir açıklamada bulundu; “Bay Matthew'nun Türlerin kökenine ilişkin olarak doğal seçilim adı altında sunmuş olduğum açıklamayı yıllar öncesinden görmüş olduğunu kabuletmeliyim. Savaş gemilerinde kullanılacak keresteler ve ağaç yetiştiriciliği konusunda kaleme alınmış olan bir çalışmanın ekler bölümünde, üstelik oldukça kısa bir şekilde bu fikirlere yer verildiği düşünüldüğünde, sanırım hiç kimse şahsımın ve diğer doğa bilimcilerin bu görüşleri duymamış olmasına şaşırmayacaktır. Ne yazık ki çalışmasından haberdar olmadığım için kendisinden özür dilemekten başka elimden bir şey gelmez.” 

Evrime yönelik bir başka düşünce de Dr. William Wells'den gelmişti. Edinburgh Üniversitesi mezunu bir cerrah olan Wells'in 1813 yılında yazdığı ve İngiliz Kraliyet Cemiyetinin önünde de okunmuş olan makalesi; “Beyaz ve Zenci İnsan Irkları Arasındaki Renk ve Şekil Farklılıklarının Nedenleri Üzerine Bazı Gözlemler" başlığını taşıyordu. Bu yazısında Wells, evrim ile ilgilidüşüncesini şu şekilde kaleme almıştı; “Hayvanlar için yapay olarak ne yapılmışsa aynısının, daha yavaşça olsa da eşit etkinlikle, yaşadıkları ülkelere uyum sağlayan insan ara çeşitlerinin biçimlenmesi için doğa tarafından da yapılmış olduğu görünüyor. Bir bölgeye ilk yerleşen insan popülasyonunun içerisinde rastgele oluşan ara çeşitlerden bazıları, buranın hastalıklarına karşı daha dayanıklı olacaklardır. Bu ırklar çoğalırken diğerleri azalacaktır. Afrika iklimine en uygun olacağı için, en koyu tenliler sonunda en yaygın, hatta belki tek ırk olacaklardır." 
Darwin, Wells'in makalesini görmüş ve onun doğal seçilim prensibini bariz bir şekilde ve ilk kez açıkladığını değerlendirmişti. Ancak bunu sadece insana ve bazı karakterlere uygulamış olması nedeniyle Wells'in açıklaması oldukça sınırlı kalmıştı. 

Bir teoriyi sahiplenmek için gerek Matthew gerekse Wells'in bir bilgi biriktirme sürecinden geçmeksizin, tek bir kanıtlama yapmaya kalkmadan, akla uygun bir fikri sadece ifade edip ortaya atmaları, bir öncelik iddia edebilmek ve bilim tarihinde bir yer almak için yeterli miydi? Doğal seçilim öngörüsünde bulunmuş olan bir başka isim de Malthus'tu. Darwin ve Wallace'ın Doğal seçilim kuramlarını geliştirirlerken en temel ilham kaynakları Malthus'un Nüfus kitabında kaleme almış olduğu fikirleriydi. Aslında Malthus, kitabında bahsettiği nüfusla ilgili detayları farklı yorumlamıştı. Diğer yandan, onun düşünceleri daha sonra Evrim kuramının yanlış bir yorumu olan sosyal Darwinizm ve öjeni kavramlarına da esas teş- 


338 | EVRİMİN KISA TARİHİ 


kil etmişti. Ancak kitabında temel bilimsel noktalar- dan hareket ederek ortaya koymuş olduğu nüfus ilkeleri, evrim kuramının ortaya konulmasında önemli bir tetikleyici unsur olmuştu. Bu fikirler, her iki doğa bilgininin de bu kitabı okuduktan sonra doğal seçilim sezgisine ulaşmalarını sağlamıştı. 

Her ne kadar daha önce düşünülmüş, dillendirilmiş ve yazılmış olsa da Darwin ve Wallace tarafından ortaya konulan doğal seçilim kuramını diğerlerinden ayıran en önemli özelliğe dikkat etmek, bu kuramın farkını anlamak için önemlidir. Darwin ve Wallace tarafından ortaya konulan doğal seçilimle evrim prensibi, sadece bazı canlı türlerinde ya da bazen gözlenebilen bir durum değildi. Onlar, tüm türlerin ortaya çıkışı, yaşamın çeşitlenmesi ve evrimsel dönüşümün temel ilkesinin bu olduğunu söylediler. Doğal seçilim, türlerin oluşmasının bir kısmından değil tamamından sorumluydu. Onlar doğal seçilimi, “türlerin kökenini belirleyen temel doğa yasası" olarak açıkladılar ve yaptıkları sayısız araştırma ve gözlemlerle kuramlarını doğruladılar. Farkları buydu. 

Kuramlarının ortak olarak açıklandığı dönemden sonra da Darwin ile Wallace arasındaki iletişim devam etti. Her ikisi de bir rekabet ortamı olmayan karşılıklı saygı çerçevesinde seviyeli ve dürüst bir ilişki içinde oldular. Darwin, kitaplarında Wallace'a yer verdi ve ona karşı hep dürüst davrandı. Türlerin Kökeni çıktıktan sonra, Darwin Wallace'a yazdığı bir mektubunda; “Yerinizde olsa, çoğu insan yıkıcı bir haset ve kıskançlık hissederdi. İnsanoğlunun bu ortak zaaflarından öyle asil bir şekilde uzaksınız ki!” diyordu. Ayrıca onun bu alandaki takdir ettiği becerilerini; “Eğer benim kadar boş vaktiniz olsay- 


DOĞAL SEÇİLİM FİKRİNİN DİĞER ORTAKLARI | 339 


dı bu konudaki açıklayıcı bir kitabı benim gibi hatta daha iyi bir şekilde çoktan yazmış olacağınızdan hiç şüphem yok.” ifadeleriyle belirtiyordu. Wallace ise bu konuda Darwin'in hakkını tam olarak veriyordu. 
Türlerin Kökeni'ni Malay takımadalarında büyük bir hayranlıkla okumuştu. Darwin'in eserine karşı duyduğu hayranlığı ona yazdığı mektuplarda tekrar tekrar dile getirdi. Ayrıca arkadaşı Bates'e Aralık 
1860 tarihinde gönderdiği mektupta, Darwin'in tek 
bir eserle hem yeni bir bilim hem de yeni bir felsefe yarattığını yazıyor ve “Eğer böyle bir kitabı ben yazmış olsaydım, hiçbir zaman Darwin'in eserinin mükemmelliğine ulaşmış olamayacaktı" diyordu. Yıllar sonra bile Wallace, her zaman Darwin'in hakkını teslim etmiş ve onun öncelikli olduğunu kabul etmiştir. 
Ayrıca Darwinizm sözcüğünün benimsenmesine ve yaygınlaşmasına da katkıda bulunmuştur. 

Doğal seçilime Wallace'ın bakışı, Darwin'inkinden bazı farklılıklar gösteriyordu. Daha çok çevresel değişim üzerine odaklanmıştı. Bireyler arasındaki çetin bir rekabetten çok doğanın uygun olmayanı bertaraf etmesini öngörüyordu. Rekabeti öncelikli olarak türler arası olarak ele almaktaydı. Aynı türden bireyler arasındaki rekabet üzerinde çok durmamıştı. Darwin ise rekabeti bireylerarası olarak dikkate almış ve bireysel varyasyonların önemine dikkat çekmişti. Wallace diğer yandan doğal seçilimin amacı sorusuna odaklanıyordu. İnsan idealini gerçekleştirme gibi bir amaç olmalıydı. Wallace ayrıca Darwin'in etraflıca tanımlayarak daha sonra bu konuda kitap yazmış olduğu cinsel seçilimi kabul etmiyordu. Ona göre hayvanlar kendi kendilerini, yetiştiricileri de süslü çeşitleri oluşturuyorlardı. Ancak kuramın ayrıntıları üzerindeki fikir ayrılıklarının ötesinde Wallace, Darwin'in samimi bir yandaşıydı ve Darwin'den daha da Darwinciydi. 

Wallace'ın doğal seçilime bakışında bir fark daha bulunuyordu. İnsan beyni onun için istisnaydı. Doğal seçilim kavramını insan aklına hiçbir zaman uygulamadı. Zamanla evrenin insan ruhunun evrimini desteklemek için var olduğunu ileri süren spiritüalist ruhsalcı bir görüş benimsemiş ve tinselciliğe dönmüştü. Wallace, teleolojik kuram ya da ereksellik olarak da açıklanan, her şeyin bir amaç doğrultusunda gerçekleştiğine dayalı kuramın bir savunucusuydu. 
Bu kurama göre, doğanın özünde tüm evrimsel soy çizgilerini daha fazla mükemmelliğe yönelten bir ilke bulunmaktaydı. Doğal seçilimin tek başına insanın eşsizliğini açıklayamayacağı düşüncesindeydi. İnsan ruhunun ortaya çıkmasında bilinçlilik ve organik maddelerin yanı sıra farklı değişkenlerin de olduğu iddiasındaydı. Bazı görünmeyen doğaüstü ruhların da rolü olduğunu savunuyordu. Ancak, evrimsel değişimin temel ilkelerinin bir amaç üzerinden değil, uyuma yönelik olduğu zamanla yaygınca anlaşılacak, bu bakış açısı bilim dışı kalacak ve zamanla geçerliliğini kaybedecekti. Darwin, Wallace'ın biyocoğrafya ve böcek bilimi konusunda geldiği üst seviyeye ve doğa bilimlerindeki yetkinliğine derinden saygı duymaktaydı.Ancak Wallace'ın doğaüstüne olan eğilimi- ne ve insan için tanımlamış olduğu bu sıra dışı evrim bakışına karşı mesafeli bir duruş sergileyecekti. 

Darwin'in kuramının açıklanmasını takiben yaşamı boyunca yapacağı çalışmaların hemen hepsi, teorisini açıklamaya yönelik oldu. Çok sayıda eser bıraktı. Bunlar içinde en önemli eseri kuramını ilk kez duyurduğu Türlerin Kökeni idi. 
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Türlerin Kökeni 


Linnean Bilim Kurulu toplantısından sonra Lyell ve Hooker Darwin'e kitabını hızla yazması ve bir an önce yayımlaması için yoğun tavsiyelerde bulundular. Bunun sonucunda Darwin Eylül 1858 de türlerin transmutasyonu hakkında bir kitap hazırlamak üzere işe koyuldu. Daha önce yaptığı birçok hazırlıkları ve notları derli toplu değildi. Onları toparlayarak artık kuramının detaylarını yazdığı bir kitapta bir araya 
getirmesinin zamanı gelmişti. Bu çalışmasında; 1837 
yılında transmutasyon üzerine hazırladığı not defterinden, 1838 yılında okuduğu Malthus'un Nüfusun İlkeleri adlı eserinden, 1842'de hazırladığı kuramının 
35 sayfalık özetinden, 1844'te bu özeti genişleterek 
hazırladığı 230 sayfalık metinden yararlanacaktı. Ayrıca Lyell'in önerileri ile 1856 yılında kaleme almaya başladığı kitap çalışması vardı. Bu çalışmada, o döneme kadar yaptığı çalışma ve tuttuğu notları toparlayarak bir hazırlık yapmıştı. Kitabını hazırlarken bu çalışması ona bir avantaj sağlayacaktı. Ancak hazırladığı yazılı doküman, başlangıçta mevcut olanın üç dört katı kadar kapsam kazanmış ve büyük ölçekli 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bir çalışma olmuştu. Bilgi yoğunluğunun fazla olması Darwin'i yavaşlatıyor ve kitabı bitirmek içinden çıkılamaz bir hal alıyordu. Ancak şimdi hızlı davranması gerektiğinin farkındaydı. Tüm çabası, elindeki kapsamlı çalışmasını kısaltarak bir an önce yayına hazırlayabilmekti. 

Yaşamının en yorucu işlerinden birine kalkışmış, yorgun, uykusuz bir çalışma sürecine girmişti. Ayrıca sık sık tekrarlayan rahatsızlığı nedeniyle çalışması kesintiye uğruyordu. Sonuçta çabaları karşılığını buldu. Yaklaşık 13 aylık bir çalışma sonrasında Darwin'in, evrimle ilgili ilk kitabı olan Türlerin Kökeni tamamlanmıştı. Dört yüz sayfayı aşan bir kitap olmuştu. Kitabın tam adı; Doğal Seçilim Yoluyla Türlerin Kökeni ya da Hayat Kavgasında Avantajlı Irkların Korunumu Üzerine (On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life) idi. Darwin, kitabıyla birlikte nihayet teorisini tanıtma ve yaygınlaştırma fırsatı bulmuştu. Kitap başından itibaren 
son derece başarılı oldu. İlk basımı, 24 Kasım 1859 
tarihinde 1.250 adet basılmıştı ve hızla tükendi. Altı hafta sonra üç bin adet daha basıldı. Kitap daha sonra Darwin hayattayken toplam altı baskı yaptı. Sonraki baskılarında bazı eklemeleri ve düzeltmeleri olduysa da Darwin'in “başyapıtım" dediği eserinin özü diğer baskılarda büyük ölçüde aynı kaldı. Darwin'e göre tamamlanmamış bir kitabın uzun bir özeti olan Türlerin Kökeni, tüm zamanlarda yayımlanan bilimsel kitaplar arasında hem en fazla etki yaratan hem de en fazla satış rakamına çıkan kitaplardan birisi olmuştur. Darwin, bu kitap için “Yaşamımın en büyük çalışmasıdır" demektedir. 
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Darwin yirmi yıl beklemişti. Ancak bu gecikme ve Wallace'ın bağımsız bir şekilde aynı kuramı geliştirmiş olması, kuramın olgunlaşmasını ve olabildiğince az bir tepkiyle karşılanmasını sağlamıştı. Bunu şöyle ifade edecekti; “Kuramı net bir şekilde anladığım 
1839 yılından kitabın yayımlandığı 1859'a kadar ki 
gecikme bana çok şey kazandırdı. Bu sürede hiçbir şey kaybetmedim, zira insanların özgünlüğü bana mı yoksa Wallace'a mı atfedeceği pek umurumda değildi. Wallace'ın makalesiyse kuramın kabul görmesinde kuşkusuz faydalı oldu.” 

Türlerin Kökeni yazıldıktan sonra evrim kuramı bilim çevrelerinde genişçe kabul gördü. Bununla birlikte dönüşümcülüğe karşı uzun zamandan beri süregelmekte olan bir grup muhalefet de devam etmekteydi. Ancak kitabı yayımlanmadan önce İngiltere'de bilim çevrelerinde sağlam bir konum almış olması ve kitabını yazarken döneminin güçlü bilim insanlarının desteğini alması, kitabın kabulünü kolaylaştırmış ve onu dedesinin yaşadığı gibi zor bir duruma düşürmemişti. Darwin'in kuramını toplumda yaygın olarak kabul ettirebilmiş olmasının önemli bir nedeni de onun bilimsel çalışmaları, tutarlı ve net bilimsel duruşu, akılcı yaklaşımı ve güvenilir bir birey profili sergilemiş olmasıdır. 

Darwin, kuramını açıklamasından sonra yeni taraftarlar da kazanacaktı. Bunlar arasında önemli isimlerden birisi, Thomas Henry Huxley (1825-1895) olacaktı. Darwin ile Huxley ilk kez 1850 yılında tanışmışlardı. Tanıştıklarında Huxley, Beagle gibi bir gemiyle dünya çevresinde yaptığı bir geziden yeni dönmüş genç bir zoologdu. Başlangıçta bir evrim karşıtı olan ve evrimi hiçbir şekilde kabul etmeyen 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Huxley, Darwin'le birlikte zaman geçirdikten ve onun kitabını okuyup fikirlerini öğrendikten sonra Darwin'den etkilendi ve 1860'ta onun safına katıldı. 
Fikirleri ateşli bir şekilde savunan, zeki ve parlak bir anatomist ve zoologdu. Fizyoloji ve embriyoloji gibi biyolojinin dallarıyla da uğraşmaktaydı. Huxley de yerbilimci Lyell ve botanikçi Hooker gibi isimler ile beraber Darwin'e en yakın halkada yer alıyordu. 
Mücadeleci yapısı ile İngiliz bilim kurumlarında Darwin'in önde gelen savunucularındandı ve onun rakiplerine karşı sağlam bir duruşla net ve açık bir tavır sergilemekteydi. Owen'a ve bilimde tutuculuğa karşı çıkmaktaydı. 

Evrim fikrinin en belirgin yanı, açıkladığı çok kapsamlı olguya kıyasla çok basit olmasıdır. Huxley, Türlerin Kökeni'ni okuduktan sonra; “Bunu düşünmemiş olmak ne kadar büyük bir aptallıktır" diye haykırmıştı. Ancak açıklamasının basit olduğuna yönelik bu kabule rağmen teori, tatmin edici bir anlaşılabilirliğe sahip değildi. Doğal seçilim mekanizmasını anlamak zordu. Bu zorluğun temelde yaratılışa odaklanmış zihinlerin ön defansından mı kaynaklandığını anlamak da zordur. Teorinin açıklanmasından ve kitabın yayımlanmasından sonra, bilim çevreleri ve Darwin'in yakın arkadaşları dahi doğal seçilim kuramını anlamakta ve bu kuramın evrimin temelinde yer alan ana mekanizma olduğunu kabul etmede zorlanmaktaydı. Darwin bu konu hakkındaki gözlemini ve düşüncesini şöyle ifade etmişti; “Türlerin Kökeni'in başarısına bir açıklama getirilirken kimi zaman konunun herkesin zaten aklında olduğu ya da insanların bu fikre önceden hazırlıklı olduğu da söylenmiştir. Bunun tam anlamıyla doğru bir düşünce olduğu kanaatinde değilim. Zaman zaman birkaç doğa bilimcinin ağzını aramışlığım vardır. Ve hiçbir zaman birinin bile türlerin sürekliliğinden şüphe eder göründüğüne şahit olmadım. Beni ilgiyle dinler gibi görünen Lyell ve Hooker bile görünüşe göre asla bana katılmazdı. Bir iki kez yetkin kimselere doğal seçilimin ne anlama geldiğini açıklama çabasına girdim, ama başarısız oldum.” 

Gharles Lyell'in Darwin'in kuramına bütün olarak içtenlikle katıldığı söylenemezdi. Ancak Darwin'e ve kuramına güveniyordu. Evrim konusundaki görüşlerini açıkça paylaşmadığı halde çalışmalarında destek olmakta, kuramını geliştirmesi ve yayımlaması için onu cesaretlendirmekteydi. Darwin, Türlerin Kökeni'ni yayımlamadan önce doğal seçilim kuramını kendisine açıklarken Lyell, türlerin bu mekanizmayla nasıl evrildiklerini anlamakta zorlanmıştı. Başlangıçta türlerin sabit olduklarını ve sadece belli sınırlar içerisinde esneklik gösterdiklerini düşünüyordu. 


Darwin (solda) ve kuramını geliştirip açıklarken ona en yakın halkada yer alan arkadaşları Lyell (ortada ayakta) ve Hooker (sağda). 
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Darwin, daha sonra türlerin mutasyon yetenekleri ile ilgili kanıtları aktararak onu ikna etmişti. Lyell yıllar sonra doğal seçilime dayalı evrim kuramına daha sıcak bakmaya başlayacaktı. Türlerin Kökeni yayımlandıktan sonra da “Sayın Darwin, doğa tarihi ve jeoloji alanlarında iz bırakacak bir çalışmayı kaleme aldı. İki varsayımdan, sınırsız değişkenliği savunmanın daha olası olduğunu göstermek istemiştir. 
Buna göre, ortak ebeveynin soyundan gelen canlılar zamanla birbirinden o kadar farklılaşabilirler ki, artuk -birbirlerinden ya da bazı atalarından- ayrı türler olarak sınıflandırılma hakkını kazanırlar" diye yazacaktı. Ancak insan evrimi söz konusu olduğunda, Lyell'in görünen desteği oldukça zayıf kalıyordu. 
Onun için hayvanların evrimi anlaşılabilir bir durumdu. Ancak konu insanın evrimi olunca Lyell için iş içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Onun için insan farklıydı. İnsanın soylu mevkiini kaybedeceğinden ve hayvan doğasına ineceğinden korkuyordu. Lyell, kendi ilerici fikirlerini açıklarken, muhafazakâr okuyucularını rahatsız etmemek için bunları çok dikkatli ifadelerle ortaya koyma konusunda maharetli birisiydi. Kraliyet ailesiyle olan dostluğuna ve sosyal konumuna dikkat ediyordu. Bu meseleyi hem zihninde hem defterinde evirip çevirmiş, aylarca kuramın getireceği ahlaki sonuçlarla boğuşmuştu. Sonunda Darwin'in görüşlerine katıldı. İnsanın evrimine yönelik çalışmalar yaparak 1863 yılında Geological Evidences of the Antiguity of Man adlı yapıtını yayımlayacak ve evrim kuramının benimsenmesine katkıda bulunacaktı. 

Darwin, kuramını açıklamayı geciktirerek gösterdiği hassasiyeti, kitabını kaleme alırken kullandığı 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üslupta da göstermişti. Kitabın açık, anlaşılır ve güvenilir olması önemliydi. Kabul etmeme eğilimi nedeniyle en basit şeyleri bile geniş kanıtlarla ve reddedilemeyecek örneklerle ortaya koyması gerektiğini düşünerek yazıya dökmüştü. Kibirli ve kendini beğenmiş değil de inandırıcı ve ikna edici bir üslup kullanmıştı. Newton'un Principia'sı ortalama bir insanın anlayamayacağı şekilde yazılmıştı. Ancak Darwin'in kitabı sürükleyici bir yapıttı. Kitabı yazarken eşinin de desteğini aldı. Emma, kitabın tamamını okumuş ve ifadelerin net olmadığını düşündüğü yerleri Darwin'e göstermişti. Emma, bu dönemde artık daha yumuşamıştı ve hatta bazen neredeyse inanç farklılıkları üzerine şakalaşacak noktaya da gelmişlerdi. Kitap, herkesin ilgisini çekebilecek olan ve yaygınca bilinen bir konuyla başlıyordu. Yayıncının da önerisi buydu. Doğal seçilimi anlamanın en kolay ve basit yolu, köpekler ve güvercinler gibi yapay seçilim örnekleri üzerinden bakmaktı. Seçici yetiştirme yöntemleri ile yeni bitki ve hayvan varyeteleri geliştirilmekteydi. Darwin, son elli yılda belirli hayvan ve bitki türlerinin bu yolla ıslah edilerek değişim gösterdiğinden yola çıkıyor, binlerce yıllık bir sürede çok daha büyük değişimlerin mümkün olduğuna dikkat çekiyordu. Kitabının ilk bölümünde buna etraflıca değiniyordu. 

Darwin at, tavşan, tavuk, ördek ve güvercin yetiştiriyordu. Özellikle güvercinlerin varyetelerinin karışık olarak çiftleştirilmeleri sonrasında ana ve babalarının hiçbiri o renkte olmasa bile sonraki nesillerin kaya güvercini renginde olması onu şaşırtmıştı. Buradan yola çıkarak kaya güvercinin bütün güvercinlerin atası olması gerektiğini anlamıştı. Ona göre 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bütün koyun soyları ortak bir atadan geliyordu. Bazı doğa bilimciler bu görüşe karşı çıktı. Her soyun farklı bir yabani türden geldiğini düşünüyorlardı. Hatta bir doğa bilimci, bir zamanlar İngiltere'de dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan tam on bir farklı yabani koyun türünün yaşadığını öne sürdü. Darwin bünun imkânsız olduğunu çünkü İngiltere'de yaşayan bütün memelilerin Avrupa'da da bulunduğuna dikkati çekti. Daha sonra elde edilen bulgular bütün farklı koyun soylarının tek bir atadan geldiğini gösterecekti. Aynı durum inekler, köpekler ve atlar için de geçerliydi. Seçici yetiştirme yapanlar türleri 1slah ederken her bitkide ve hayvanda bulunan küçük farklılıklardan yola çıkıyordu. Bir köpek yetiştiricisi belirli bir özelliği seçiyor ve bu özelliği taşıyan iki köpeği çiftleştiriyordu. Doğan yavrular üzerinde de bu özelliği taşıyanlar seçiliyor ve çiftleştiriliyordu. 
Bu uygulama kuşaklar boyunca devam ettirilirse bu özellikler yeni nesillerde daha da belirgin bir hale geliyordu. Doğada olan da buna benzer yolla olmaktaydı. Yetiştiricinin yaptığını doğada rekabet yapıyordu. Bazı bireyleri seçerek çoğalmalarını sağlarken ötekileri ayıklıyordu. 

İnsan aklını zorlayan başlıklardan birisi de ara formlardı. Ara formlara yönelik sorular sıklıkla gündeme gelmekteydi. Eğer türler birbirinden türediyse neden türlere ait özellikler bu kadar belirgindi. 
Türler arasında birçok ara formun da olması gerekmez miydi? Darwin bu soruya cevap verirken, her tür arasında doğrudan doğruya ara form aramanın yanlış olduğunu söylüyordu. Ara formları aramanın en doğru yolu ortak ataya bakmaktı. Kitabında buna genişçe yer vermişti. Darwin'in zamanında, bugün 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halen meşhur bir fosil olan ve uçmanın evrimini gösteren Archaeopteryx fosili bulunmuştu ve bu tam bir ara formdu. Darwin Türlerin Kökeni'nin sonraki baskılarında ve İnsanın Türeyişi eserinde bunun bir ara form olarak değerli bir fosil olduğundan bahsetmekteydi. Ara formlar konusunda kendisine sıkça soru yöneltiliyor ve kendisi de her defasında bunu daha anlaşılabilir olarak açıklamaya çalışıyordu. 
Su samuru ile karadaki atası arasında binlerce ara biçim vardı. Ancak gösteremezdi. Çünkü geçmişte yaşamışlardı. Evrime karşı çıkanlar göster bakalım dediklerinde ise cevabı hazırdı. “Siz bana buldogla tazı arasındaki her adımı gösterirseniz, gösteririm." 

Diğer yandan devekuşu gibi uçamayan kuş türlerinin kanadı, bazı balina türlerinde görülebilen arka ayak, insanda kuyruk sokumu ya da apandis gibi körelme gösteren oluşumlar evrimin anlaşılmasında çok önemli veriler sunmaktaydı. Paley'in bakış açısıyla ereksel nedenler üzerinde duranları asıl zor durumda bırakan şey, kalıntı ya da güdük diye nitelendirilecek olan bu yapılardı. Zira bu yapılar belli bir işlevsel amaç güttükleri halde bu işlev açısından tamamen gereksizdi. Bu durum yorumlanarak aşılamayacak bir çelişki oluşturmaktaydı. Darwin'in fikirlerini açıklarken en çok keyif aldığı konulardan birisi de embriyo gelişimiydi. Embriyonun gelişim aşamaları, farklı türlerin embriyolarının erken dönemdeki benzerliği, evrim için çarpıcı örnekler oluşturmaktaydı. 

Darwin'in evrim kuramı sadece doğal seçilimle sınırlı değildi. Türlerin Kökeni'nde evrim kuramı çerçevesinde canlılığın şekillenmesini ortaya koyan beş temel kuram bulunmaktaydı. Bunlar; ortak soy 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kuramı, türleşme, süreklilik, doğal seçilim kuramı ve evrim kuramıydı. Ortak ata düşüncesi Darwin'den öce dile getirilmişti. Ancak bu konuda kabul edilebilir tutarlı bir açıklama yoktu. Bu fikri ilk kez dile getirmiş olan Buffon, tüm türler için ortak bir ata olduğu fikrinde değildi. Kökensel türlerden yola çıkarak birçok türün ortak ataları olduğunu savunmuştu. 
Lamarck tüm türlerin bir ortak atadan evrildiği görüşünde değildi. Kendiliğinden türeyen basit canlıların, farklı evrimsel yollarla karmaşık canlılara dönüştüğünü öngörüyordu. Bu, tüm canlıların ortak bir atadan gelmiş olduğu fikrine uymamaktaydı. Diğer yandan Erasmus Darwin'in de benzer fikirleri bulunmaktaydı. Türlerin Kökeni'nin birçok yerinde de bahsedilmekte olan ortak ata fikri ilk kez Darwin tarafından detaylıca savunulmuş ve bu fikre yaygınlık kazandırılmıştı. 

Doğal seçilim, ortaya çıkan çok küçük değişimlerin seçilerek zamanla birikmesiyle olmaktaydı. Doğada bir sıçrama olmuyordu. Doğal seçilim tarafından belirlenen her evrimsel küçük adım, küçük bir aşama sağlıyordu. Ancak anlaşılması zor olan, değişen bir organın dönüşüm sırasında kazandığı özellikler o organı herhangi bir avantaj sağlamayan işlevsiz bir hale getirmez miydi? Bu durumda karmaşık organların nasıl oluştuğunu izah etmek zorlaşıyordu. Bu nedenle evrimin sıçramalı bir şekilde büyük adımlarla ilerlemesi çoğu kişiye daha olası gibi geliyordu. Bu şekilde düşünenlerden birisi de Darwin'in baş savunucusu Huxley'di. Huxley'in evrime bakışında bazı farklılıklar bulunmaktaydı. Darwin'in tanımladığı şekliyle hafif seçilimlerin birikmesi şeklindeki doğal seçilimi değil, ani sıçramalarla işleyen bir sıçramalı 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evrim anlayışını benimsemişti. Ahlakın evrimi konusunda da Darwin'e katılmamaktaydı. Sıçramalı evrim düşüncesi, Darwin öncesi dönemden itibaren bolca taraftar bulmaktaydı. Fosil kayıtlarından yola çıkıldığında, fosil bulguları zaman göre incelendiğinde yapısal farkların yavaş yavaş bir geçiş göstermemesi nedeniyle bu durum, evrimsel değişimin sıçramalı olduğunu düşündürmekteydi. Bundan dolayı bu düşünce Darwin dönemi ve sonrasında evrimsel sentez dönemine kadar da varlığını korumuş bir düşünce olmuştu. Zamanla mutasyonlar ve seçilim mekanizmalarının daha iyi anlaşılması, fosil kayıtlarındaki kesintinin büyük zaman boşluklarından kaynaklandığının tespit edilmesi ve sıçramalı türleşme sürecine ilişkin herhangi bir kanıt bulunamamış olması nedeniyle bu düşünce terk edilecekti. 

Darwin'in kuramını açıkladıktan sonra dünyanın yaşı ile ilgili hesaplamalar da derinleşmişti. Evrimin gerçekleşebilmesi için yeryüzünün yaşı yeterli miydi? Bu soruya verilecek cevap, kuramın doğrulanması yönünden de önemli olacaktı. O dönemde dünyanın yaşı üzerine etraflıca araştırmalar yapılıyordu. 
Bu alanda en çok sesini duyuran kişi ünlü fizikçi William Thomson (Lord Kelvin) olacaktı. Kelvin, hesaplamalarını, termodinamik ilkelerinden yararlanarak, soğuk bir ortamda bulunan her sıcak cisim gibi yerkürenin de zamanla soğuması gerektiğinden yola çıkarak yaptı. Yaklaşık yüz yıl önce Buffon da bu şekilde soğuyan küre modeliyle hesaplamalar yapmıştı. Kelvin, Darwin'in kuramını açıkladığı yıldan birkaç yıl sonra yaptığı hesaplarla dünyanın yaşının birkaç yüz milyon yıl olduğunu belirtti. Sonradan bunu yirmi beş milyon yıl olarak değiştirdi. Bu süre 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Darwin'in ve Lyell'ın beklentileriyle uyuşmuyordu. 
Eğer dünya yirmi beş milyon yaşında ise bu kadar kısa bir zaman içinde türlerin bir ortak atadan başlayıp evrilebilmesi mümkün olamazdı. Diğer yandan, And Dağlarının zirvelerindeki deniz canlılarına ait fosilleri de izah etmek olası değildi. Lord Kelvin, Darwin'in en saygın konumdaki karşıtlarındandı. 
Yaptığı hesabın onun kanıtlarını çürüteceğini düşünüyordu. Aslında hesaplamalarında bir yanlışlık yoktu. Ancak mevcut fizik yasaları üzerinden yaptığı bu hesaplarda bir eksiklik vardı. Bu eksikliğin nedeni o dönemde henüz keşfedilmemiş olan bir durumla ilgiliydi. Dünyanın soğumasında bir gecikme vardı ve bunun nedeni radyoaktiviteydi. Yerkürenin içerisinde dağılmış şekilde bulunan radyoaktif elementler nedeniyle ortaya çıkan ısı dünyanın umulandan çok daha uzun süre sıcak kalmasına neden olmaktaydı. O dönemde bilinmeyen radyoaktivite, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında bulunacak ve Lord Kelvin'in hesabının yanlış olduğu 1904'e kadar anlaşılamayacaktı. Bugün hesaplanan şekliyle dünyanın yaşı, Darwin'i hayal kırıklığına uğratmayacak şekilde canlılığın evrilebilmesi için yeterli bir süreyi sağlamaktadır. Bu yaklaşık 4,5 milyar yıldır. 

Türlerin Kökeni'nin yayımlanmasından sonra kitapta yer alan dönüşümcülüğe yönelik fikirlere karşı fazla tepki olmamıştı. Hatta kitap birçok olumlu tepki de almıştı. Kraliçe Victoria, kızlarından birini Bay Darwin'in kitabını karıştırdığı için övmüştü. 
Kuramın ortağı Wallace, doğa bilimlerindeki bu zihniyet devrimini bu kadar karmaşık ve inandırıcı bir biçimde dile getirmeyi kendisinin hiçbir zaman başaramayacağı itirafında bulundu. Grant ise büyük 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bir memnuniyetle şu notu yazmıştı. “Hakikatin sihirli değneğinin bir hareketiyle tür tacirlerinin ortalığa yaydığı zararlı kokuları def ediverdiniz.” Ancak içten içe rahatsızlık duyan ve bunu dile getirenler de oldu. Darwin'in Cambridge'teki hocaları Henslow ve Sedgwick, birer din adamı olarak yaratıcının yönlendirici eli olmaksızın yaşamın evrimleşebileceği düşüncesinden rahatsızdılar. Darwin cesurca açıklamalar içeren bir kitap yazdığı için onların hoşgörüsüne sığındığını hissettiren kısa notlar yazarak imzalayıp hocalarına kitabı göndermişti. Sedgwick'in tepkisi çok belirgindi ve açıkça reddediyordu. 
Eski öğrencisinin çalışmasının bazı kısımları tamamen yanlış ve fena halde işe yaramazdı. Henslow da tepkiliydi, ancak tepkisini daha ölçülü bir şekilde dillendirmişti. Diğer yandan Richard Owen, kitabın yayımlanmasından sonra aralarında bir tartışma geçmediği halde kendisine düşman olmuştu. Muhafazakâr bir Anglikan olan Owen, Hıristiyanlık karşıtı sapkın bir fikir olduğu gerekçesiyle transmutasyonu kınıyordu. Türlerin Kökeni'ni çok sert bir dille eleştirdi. Darwin'in şöhretini küçümsedi. Onun on yıl sonra unutulacağını söyledi. 

Tepkiler sadece bireysel değildi. Kitap dönüşümcü bir kitaptı ve dini açıklamalarla uyumsuzluklar barındırıyordu. Dönemin dini otoritelerinin buna karşı sessiz kalması beklenemezdi. Nitekim kilise de tepki gösterecek ve evrimin masaya yatırılacağı ve sorgulanacağı bir toplantı organize edilecekti. 
Artık doğa bilimcilerin oluşturdukları kamplar arasında yıllarca sürecek bir savaş başlamıştı. İnsanlık tarihinde bilim üzerine kurulmuş en ünlü savaş Oxford'da sahnelenecekti. 
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Oxford Evrim Tartışması 


Türlerin Kökeni basıldıktan sonra artık Darwin'in kuramının ince detayları ortaya çıkmış, kitlelere yaygınca duyurulmuş ve konu derin bir fikir hareketliliğine neden olmuştu. Kitabın 1860 yılında ikinci baskısını yapması ile muhalif çevreler ve din adamları da iyice tahrik olmuştu. Kilise buna sessiz kalamazdı. Bu nedenle 1860 yazının başında, toplu bir tartışma yapılması planlanarak konunun halkın önünde gündeme alınması bir zorunluluk halini almıştı. Din adamları o zamana kadar kabul edilenlerin dışında ortaya atılmış olan bu görüşleri popüler bir hale gelmeden çürütmek niyetindeydiler. Halkın önünde, etkileyici konuşma sanatını kullanarak bunu yapabilirlerdi. Savaş alanı olarak Britanya Bilimlerin Geliştirilmesi Derneğinin o yıl haziran ayında Oxford'da yapılan ünlü toplantısı seçildi. Planlanan toplantı, yaklaşık otuz yıl önce Fransa'da Cuvier ile Geoffroy arasındaki gerçekleşen tartışmada olduğu gibi heyecanlı bir atmosferde gerçekleşecekti. Bilim ve din dünyasının büyük öncülerinin, Türlerin Kökeni'ni ve evrim kuramını tartıştığı bu toplantı, taraflar arasında sözel bir müsabaka havasında heyecanlı bir gösteri şeklinde sürecek, sonradan Oxford Toplantısı olarak anılacak ve efsaneleşecekti. 

Din adamları toplantıya tam güç katıldı. Başlarında Oxford Piskoposu ünlü Samuel Wilberforce vardı. 
Lakabı, dalkavuk Sam'di. Teolojik bakış açısıyla evrim kuramına karşı cephede yer alıyordu. Darwin'i mahvetmeye geldiğini ilan etmişti. Heyecanlı ve süslü konuşma tarzı bazıları tarafından biraz kaypak bulunsa da üslubu çok etkileyici olan bir kişiydi. 
Darwin'e karşı cephede yer alan, British Museum'un doğa tarihi bölümlerinin güçlü yöneticisi Richard Owen'ın desteğini de almıştı. Tesadüfen Beagle'ın kaptanı FitzRoy da İngiltere fırtınaları konusunda bir sunum yapmak üzere oradaydı. Darwin hasta olduğu için toplantıya katılamamıştı. Ancak, Huxley ve Hooker gibi iki de ateşli destekçisi vardı. Eski hocası Profesör Henslow toplantı başkanıydı. Toplantıyı izlemek için çok sayıda talep bulunmaktaydı. Öğrenciler, din adamları, filozoflar, ünlü Britanyalı bilim insanları ve onların eşlerinin aşırı talebi nedeniyle toplantı her zaman yapıldığı kütüphanedeki konferans salonundan, yeni Üniversite Müzesine aktarıldı. 
Konu yaklaşık bin kadar dinleyicinin önünde tartışmaya açılmıştı. 

Toplantı sakin başladı. 28 Haziran Perşembe günü ve ertesi gün, pek ağırlığı olmayan bilim adamlarının sıkıcı konuşmalarıyla geçti. Cumartesi gününe geldiğinde piskopos Wilberforce artık hazırdı. Kendisine eşlik eden din adamları arasında salona girdiğinde, bir piskopos olarak etkileyici dinsel kıyafeti ve otoritesinden kaynaklanan güven dolu görünümü salonda bir heyecan dalgasının yayılmasına neden 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oldu. Henslow onu kürsüye çağırdı. O da kürsüde yerini alır almaz hemen konuya girerek, Darwin'in kuramını alaya alan saldırganca bir üslupla konuşmaya başladı. Hitabet becerisini ve pozisyonunu çok iyi kullanıyor, evrim kuramını çürütecek teolojik delillerden bahsediyordu. Darwin'i, kanıtları olmayan ve Kitabı Mukaddes'teki ilahi açıklamalara tamamen karşıt olan sansasyonel görüşler öne sürmekle itham etmekteydi. Bir ara kendi soyağacında bir insansı maymun bulunduğu ispat edilirse bundan ne kadar büyük bir üzüntü duyacağını söyledi. 
Bunlar zaten ondan beklenen açıklamalardı. Ancak konuşmasının sonunda daha da ileri gidecek ve salonda bulunan evrim kuramı savunucularına bir soru soracaktı. Muhatabı olarak Huxley'e dönüp onu gözleriyle işaret ederek hoş olmayan bir üslupla sorusunu yöneltti; “Büyükanne tarafından mı yoksa büyükbaba tarafından mı insansı maymun soyundan geliyorsunuz?" 

Böyle bir alaya alma, hiç yeri olmayan ağır bir yaklaşım olmuştu. Onu zor duruma düşürüp toplumun önünde puan kazanmayı amaçlamış ancak sınırı çoktan aşmıştı. Huxley, hafife alınacak birisi değildi. Piskopos, konuştuğu konu hakkında yeterince bilgi sahibi değildi ve kendisine küstahça bir soru yöneltmişti. Huxley ayağa kalktı. Cevabını açık, net ve etkileyici bir konuşma yaparak verdi. Öncelikle bilimsel verilerden bahsetti. Türlerin kökeni konusunda doğal seçilim kuramının bütün öbür hipotezlerden neden üstün olduğunu açıkladı. Daha sonra muhatabının bilimsel yetkinlikten yoksun olduğunu da vurgulayacak ve sözlerini parlak bir yanıtla noktalayacaktı. İşte tartışmanın meşhur olmasına neden 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Oxford piskoposu dalkavuk Sam (solda) ve Thomas Henry Huxley (sağda). 


olacak kısmı da piskoposun sorduğu küstahça soruya Huxley'in verdiği bu yanıt olacaktı; “Bu kadar önemli konularda kültürünü, söylemlerini önyargı- nın ve yalanın hizmetine vererek aklını böyle kullanan bir insanın soyundan gelmektense seve seve bir maymunun torunu olurum." 

Salonda bir alkış tufanı olmuş ve piskopos sus pus olmuştu. Toplantıda bulunan Hooker da söz almış ve uysal kişiliğinden beklenmeyecek net ve ödünsüz bir konuşma yaparak piskoposun Darwin'in kitabının içeriğinin farkında olmadığını ve bilimden uzak olduğunu göstermişti. Toplantıda, Beagle yolculuğundan sonra Darwin'le yolları ayrılmış olan Kaptan FitzRoy da meteorolog sıfatıyla bulunmaktaydı. 
Darwin ve FitzRoy son 30 yıl içinde hiç görüşmemişlerdi. Politik ve idari bir kariyeri takiben tümamiral olan FitzRoy, Kitab-ı Mukaddes'te söylenenlere kelimesi kelimesine inanan son derece dindar yaratılışçılardan biri olmuştu. Elinde bir İncil'le konuşan eski arkadaşı, Darwin'e dine aykırı bir kitap yayımlamış olmasından dolayı çok kızgındı. Türlerin Kökeni'nin kendisine çok büyük bir acı verdiğini söyledi. Onun bu kitabı yayımlamasından dolayı duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi ve salondakilerin Darwin'in fikirlerini dikkate almamalarını istedi. Bir yandan da Darwin'i Beagle'da dünyayı dolaştırdığı için ne kadar ıstırap duyduğunu anlatmaya girişmişti. Kalabalık yuhalayarak onu susturdu ve sıradaki konuşmacı çağrıldı. Melankoli nöbetlerine yatkın olan FitzRoy'un sonu çok acıklı olacak, Oxford tartışmasından birkaç yıl sonra boğazını keserek yaşamına son verecekti. 

Hooker, toplantıyla ilgili olarak Darwin'e yazdığı mektupta; “Piskoposun verecek cevabı yoktu. Toplantıda sizin üstünlüğünüz tescil edilmiş oldu” diyordu. Toplantıdan sonra insanların aklında kalan Huxley'le piskoposun karşılıklı atışması oldu. Bu olay, Darwin ve evrim kuramını her zaman cesurca savunmaya hazır olan ve yenilgiyi kolayca kabul etmeyen Huxley'e “Darwin'in buldoğu" lakabının takılmasına neden olacaktı. Huxley, sonraki otuz yıl boyunca evrimin yüzü olacak, halka ve özellikle işçilere vereceği derslerle tanıtım işinin zor tarafını üstlenecekti. 
Oxford evrim tartışması, bilimle dogmatik inanışlar arasında kesin ve geri dönüşsüz bir çarpışma olarak efsaneleşti. Bilimin, söz ve düşünce olarak teolojinin baskısından kurtulmasında önemli bir adım atılmıştı. Ancak, burada bilim taraftarlarının yanılgısı, elde 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ettikleri başarıyı kesin bir zafer sanmak olmuştu. 
Çatışma bitmemişti. 

Oxford'daki toplantıdan sonra Darwin'in kitabı çok daha geniş bir alanda kabul gördü. Bu dönemden sonra eleştirenlerin çoğu, dini temeller üzerinden kitaba saldıran din adamlarıydı. Kitap bilimsel mecrada kabul görmüştü. Darwin, doğal seçilim kuramını açık ve net bir şekilde ortaya koymuştu. 
Ancak önemli bir eksik vardı. Kuramının temel ögesi olan canlılardaki çeşitliliğin nasıl ortaya çıktığına ve kalıtımın nasıl olduğuna dair bir açıklama getirememişti. Çeşitlenme, canlılığın önemli bir özelliğiydi, tüm türlerin bireylerinde, her yeni nesilde rastgele meydana geliyordu. Her yerde görülebilmekteydi. 
Doğada, bahçıvanın bahçesinde ya da hayvan yetiştiricilerin çiftliklerinde çeşitlenme görülüyordu. Ama bunun mekanizması neydi? Kalıtım ve çeşitlenme nasıl oluyordu? 
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Çözülemeyen Kalıtım Problemi: 
Mendel 


Çeşitlenme daha önce de doğa bilginlerinin yaygınca gözlediği, bilinen bir doğa yasasıydı. Ancak Darwin döneminden önce çeşitlenmenin temel yasalarının açıkça ortaya konulması mümkün olmamıştı. Darwin de bunu kalıtım sürecinin bir parçası olarak görüyordu. Kalıtımla her türlü özellik, sonraki nesile çeşitlenerek geçebiliyordu. Sadece doku ve organ gibi yapısal özelliklerle sınırlı değildi. Darwin'in uzun zamandır farkında olduğu gibi, içgüdü olarak değerlendirilen huy, karakter, davranış gibi zihinsel özellikler de çeşitlenmekteydi. Ancak Darwin bu soyaçekim sürecini ve bu çeşitlenmeyi tatmin edici bir kalıtım kuramına dayandıramamıştı. Bunu ortaya çıkaran temel kalıtım mekanizmasının ne olduğuna çok kafa yordu. Darwin aslında kalıtımın gerçek ilkelerine yönelik gözlemler yapmış ve bunları not etmişti. Ancak yaşamı boyunca bunun gerçek yasalarını bilme şansına sahip olamamıştı. O dönemde bu konuda yeterli bir bilgi birikimi yoktu. Darwin, kuramında bir boşluk olarak gördüğü bu konuda kendisi bazı açıklamalar getirecek ancak bunların hiçbiri bu boşluğu doldurmayacaktı. 

Ebeveynlerin karakterlerinin sonraki nesillere bir karışım olarak geçtiği şeklinde harmanlanarak kalıtım da denebilecek bir model üzerinde durdu. 
Ancak bu model, onun değişerek türeme düşüncesi için problem yaratmaktaydı. Karışım hipotezi denilen bu harmanlanarak kalıtım modelinde ebeveynlerden yavruya aktarılan bilgi, her defasında ortalaması alınacağı için, zamanla çeşitlilik gittikçe azalacak kısa sürede etkisini kaybedecekti. Genler sıvılar gibi karışmazlar, karılırlar. Ancak Darwin'in zamanında bunu açıklayacak kalıtım ilkeleri henüz şekillenmemişti. O dönemde, ispatlanamamış olsa bile bu karışım hipotezi yaygınca desteklenmekteydi. Darwin, aslında tam bir karışımın olmadığını bitkilerle yaptığı çalışmalarda gözlemiş ve Wallace'a yazdığı bir mektubunda da bundan bahsetmişti. 

Darwin, gözleyebildiği ama nasıl olduğunu açıklığa kavuşturamadığı kalıtım olgusunu ve çeşitlenmenin nedenlerini açıklayabilmek için, daha önce kalıtıma yönelik yapılmış olan ama yeterince açık olmayan açıklamalardan yararlanarak geçici bir hipotezle bu konuya açıklık getirmeye çalışmıştı. Bireysel özelliklerin nesiller boyunca nasıl çeşitlenerek aktarıldığını, “gemula” olarak adlandırdığı parçacıklarla 


Gregor Mendel (1822-1884 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açıkladı. Bu açıklamaya göre Darwin gemulaların vücudun her kısmında bulunan görülmez çok sayıda küçük parçacık olduğunu öne sürmüştü. Ona göre bu parçacıklar oluşturdukları anatomik kısımları temsil etmekteydiler. Benzerlikleri sayesinde üreme organlarında birbirlerine yaklaşıp cinsel ögeleri oluşturmaktaydılar. Üreme sırasında partnerindeki benzer gemulalarla birleşiyorlardı. Darwin, kalıtımı açıklamak için tarif ettiği bu parçacık hipotezine Geçici Pangenezis Hipotezi adını vermişti. Bu hipotezle, vücut dokularındaki kazanılmış özelliklerin üreme organlarına aktarıldığı, edinilmiş özelliklerin kalıtımı şeklinde bir modelle açıklama getirmeye çalışıyordu. 

Kalıtımı gemulalarla açıklayan bu parçacık hipotezi, Buffon tarafından 18. yüzyılda geliştirilen üreme kuramının bir benzeriydi. Ayrıca Lamarck ve büyükbabası da bundan bahsetmekteydi. Darwin, kuramını açıklarken, kalıtım için öne sürülen bu hipotezi öncüllerinden almıştı. Hiçbir zaman bu fikri kendisinin geliştirdiği iddiasında da bulunmamıştı. 
Bu hipotez Lamarck'a ait bir düşünce olan edinilmiş özelliklerin kalıtılması ilkesi üzerine kuruluydu. 
Aslında bu şekilde bir açıklama, Darwin'in ortaya koymuş olduğu doğal seçilimle evrim kuramıyla da uyumsuzluk göstermekteydi. Doğal seçilim ilkesi, temelde edinilmiş özelliklerin kalıtımına olanak vermiyordu. Darwin bu hipotezi ortaya atarken ihtiyatlı davranmış, varsayımının kesin olmadığının altını çizerek; “Görüşümün sadece kesin olmayan bir hipotez ya da bir spekülasyondan ibaret olduğunun farkındayım” demişti. Aslında kalıtımla ilgili temel araştırmalar Darwin'in zamanında yapılmaktaydı. 
Kuramının kayıp halkası olarak da nitelendirilebilecek olan kalıtım konusu tam Darwin'in döneminde, bu konuda yaptıklarının önemi sonradan anlaşılacak önemli bir isim olan Mendel tarafından araştırılmaktaydı. 

Çek rahip ve bilim insanı Gregor Mendel (1822- 1884) Avusturya kuzeyinde bir çiftlik evinde doğmuş, çocukluğunda çiftlikte çalışmış ve özellikle de arıcılığa ilgi duymuştu. Papazlık eğitimi yanı sıra kilisenin desteğiyle Viyana Üniversitesinde felsefe ve fizik eğitimi almıştı. Felsefe fakültesinde o dönemlerde, bitki ve hayvanların kalıtımsal özellikleri ile de uğraşılmaktaydı. Anne babadan yavrulara bazı özelliklerin aktarıldığı biliniyordu. Bunun mekanizması tam olarak ortaya konulamamıştı. Bu durum, o dönemde yaygın olarak kabul görmekte olan, Karışım Hipotezi ile açıklanmaktaydı. Mendel, eğitimini tamamladıktan sonra manastıra geri döndü ve fizik öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Manastırdaki görevinin yanı sıra, manastırın bahçesinde bitkiler üzerinde deneyler yapıyordu. Üstelik sadece bununla da yetinmemiş, manastıra bir arı evi inşa ettirerek burada kendi hazırladığı petekler aracılığıyla arılar üzerinde de çeşitli deneyler yapmaktaydı. Arılarda melezleştirme çalışmaları sonunda çok ilginç melezler elde etmişti. Astronomi ve meteoroloji üzerinde de araştırmalar yapmış olan Mendel'in yayımladığı makalelerin çoğu meteoroloji alanındaydı. 

Mendel, manastırın oldukça büyük olan bahçesinde bitkiler üzerinde çeşitlilik, kalıtım, değişim gibi konularda inceleme, araştırma ve deneyler yapmaktaydı. Burada yetiştirmiş olduğu bezelyeler üzerinde 
1856 ile 1863 yılları arasında yaptığı meşhur deneylerinde otuz bine yakın bezelye çaprazlaması yaptı. 
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Mendel, aldığı botanik ve matematik eğitimini, çalışmalarında büyük bir başarıyla kullanmış, üstün bir çabayla bu çaprazlamaların sonuçlarını not etmiş ve istatistiksel analizini yapmıştı. Mendel'in yaptığı çalışmaların başarısı, onun matematiksel analiz konusundaki ileri yeteneklerinden gelmekteydi. Rakamların dilini okumuş kalıtımın derin şifrelerini çözmüştü. Hipotezlerin deneyler aracılığıyla nasıl test edileceğini ve rastlantısal gibi görülen verilerin istatistiksel olarak nasıl analiz edilebileceğini iyi bilen ve uygulayan bir bilim insanıydı. Çalışmalarının evrim teorisi için önemini de görmüş olan Mendel, notlarının sayfa kenarlarında çalışmasını “köken” olarak tanımlamıştı. Araştırmaları kendi zamanında birçok biyolog tarafından bilinse de ne yazık ki küçümsenmiş, deneylerinin sonuçları geniş kabul görmemiş, sadece bezelyelerle ilgilenenler tarafından dikkate alınmıştı. Aslında Mendel sadece bitkilerle çalışmamıştı. Fareler üzerinde de deneyler yapmaktaydı. Farklı renkteki fareleri çapraz üretimle inceliyordu. Ancak çalışmalarını yapmakta olduğu manastırı ziyaret eden piskopos bu şekilde hayvanları üretmeyi ahlaksızca bulmuştu. Mendel bu nedenle bu çalışmaları sona erdirdi ve bitkilere yöneldi. 
Mendel, bitkiler üzerinde yaptığı çalışmaların bulgularını Bitki Melezlenmesi Üzerine Deneyler başlıklı makalesinde toplamış ve 1865'te Moravia'da düzenlenen Doğal Tarih Birliği toplantısında sunmuş, kalıtımın temelini oluşturacak olan bulgularını da bir Alman dergisinde yayımlamıştı. Ancak o dönemde Mendel'in bu önemli gözlemleri ve yazmış olduğu makale, henüz hiçbir bilim çevresinde yeterince anlaşılamamıştı. Aslında bulguları başlangıçta 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kalıtım alanında önemli görülmüş ve incelenmişti. 
Daha sonra bu verilerin o dönem yaygınca kabul gören karışım hipotezine aykırı olması nedeniyle pek çok kişi tarafından reddedilmiş ve zamanla göz ardı edilerek kısa sürede unutulmuştu. 

Kalıtım konusu Darwin'in döneminde bir sırdı. 
Mendel, bu sırrı çözecek perdeyi aralamış, kalıtımın temel ilkelerini belirlemişti. Ancak Darwin'in bundan haberdar olması mümkün olmamıştı. Aslında Mendel, Darwin'in kitabını okumuş, kuramından çok etkilenmiş ve Darwin'in kalıtımla ilgili sorularla boguştuğu dönemde ona ışık tutabilecek şekilde kendi notlarını göndermişti. Ancak Darwin, daha çok istatistiksel olarak hazırlanan bu çalışmalara matematikle arası çok iyi olmadığı için dikkatini verememişti. Mendel'in bir toplantı için Londra'ya geldiğinde Darwin'le bir araya gelme çabası ise Darwin'in hasta oğluyla ilgilenmekte olmasından dolayı karşılık bulmamıştı. Diğer yandan Mendel'in yazısını yayımladığı Alman dergisini Darwin'in görme şansı olmamıştı. 
Mendel'le görüşebilme şansı olmuş olsaydı belki de hem Darwin'in hem de Mendel'in kuramlarını daha etkileyici bir şekilde sergileme şansı olabilirdi. 

Mendel, bezelyelerle başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden çalışmalarını hawkweed adlı sarı renkli bir çiçekle sürdürmüştü. Ancak bu çiçek cinsellik olmadan üreme yeteneğine sahip olan bir bitki idi. Bu da o dönemde bilinen bir şey olmadığından Mendel in kafası karışmıştı. Bu çalışmadan, bezelyelerle yaptığı çalışmalarda elde ettiği gibi başarılı sonuçlar alamayınca, umutsuzluğa kapılmıştı. Bu durum nedeniyle Mendel, o dönemde bulgularının arkasında pek fazla durmamış ve savunmamıştı. Baş 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rahip olduktan sonra da 1868 yılından itibaren bilimsel çalışmaları neredeyse tamamen sona ermişti. 
Ancak, Mendel gözlemlerinin öneminin farkındaydı. 
Çalışmalarının, ölümünden önce dünyanın her yerinde hak ettiği yeri bulacağına inandığını açıklamıştı. 

Çalışmalarında, kalıtsal karakterlerin iki formla ya da alelle taşındığı sonucunu çıkarmıştı. Mendel, her kuşağın miras aldığı her bir karakter için, biri anadan diğeri babadan gelen iki faktör içerdiğini öne sürmüş ve bazı faktörler diğerlerinin ortaya çıkmasını engellediğinden, bunları “dominant" diğerlerini “resesif” olarak adlandırmıştı. Bu şekilde “ayrılma” ve “bağımsız dağılım" yasası olmak üzere iki genel yasa ortaya koymuştu. Kromozomlar konusunda o dönemde hiçbir şey bilinmiyor olmasına rağmen, bir iki ayrıntı dışında kalıtımın en temel olgularını gün ışığına çıkarıp, insanı da kapsayan tüm canlılarda kalıtım araştırmalarının çıkış noktasını oluşturmuştu. Mendel'in fikirleri, sunumunu kısıtlı bir ortamda yapmış olması ve yazılarının Almanca olması nedeniyle sınırlı kalmış olması nedeniyle yaygınlaşmamıştı. Diğer yandan ölümünden sonra yerine geçen baş rahip onun bütün çalışmalarını yaktı. Mendel'in yayımlanmamış pek çok yazısı da bu şekilde yok olmuştu. Mendel'in çalışmaları, 1900'lerin başlarına kadar ortaya çıkarılamayacak ve hak ettiği değere kavuşamayacaktı. 
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Evrimi Hep Yazdı: 
Darwin'in Diğer Kitapları 


En önemli eseri olan Türlerin Kökeni dışında Darwin, on dokuz kitap daha yazdı. Bir jeolog olarak Beagle Yolculuğu kitabını kaleme almış, ayrıca yazdığı bir başka kitapta mercan atollerinin nasıl oluştuğu sorusunun cevabını vermişti. Bir biyolog olarak, uzunca bir zaman ayırarak sülük ayaklılar hakkında yazdığı başarılı çalışmasıyla, hatırı sayılır bir ün kazanmıştı. Türlerin Kökeni'nden sonraki eserlerinin de biyoloji ve evrimi ilgilendiren konularda oluşu dikkat çekicidir. 1871 yılında yayımlanan İnsanın Türeyişi ve 1872 yılında yayımlanan İnsan ve Hayvanlarda Duyguların İfadesi kitapları önemli etkisi olan çalışmaları olmuştu. 

Darwin, doğal seçilimle yaşamın evrimini açıklarken yirmi yıl beklemişti. Ancak Türlerin Kökeni'nde insanın evrimine hiç değinmemişti. Evrimle ilgili ilk kitabında buna değinmemiş olmasının nedeni bu konuda bir fikir sahibi olmaması ya da insanın evriminin farklı bir yolla olduğunu düşünmesi değildi. 
Darwin'in, evrim teorisini nasıl geliştirdiğini inceleyen uzmanların hemen hepsi, onun Türlerin Kökeni kitabında insanın maymunumsulardan evrimleştiğini hiç ileri sürmemiş olsa da kitabı yazdığı dönemde de bu kanaate sahip olduğunu söylerler. İnsan evriminin temel mekanizmaları da aynıydı. İnsanı farklı kılan zihinsel yapı ve sosyal içgüdüleri başlığı altında da seçilim mekanizmaları farklı değildi. Beagle gezisindeyken gemide, Güney Amerika'da, Pasifik adalarında, Yeni Zelanda ve Avustralya'da farklı insan toplulukları görmüştü. İnsanı diğer canlılardan farklı bir kategoriye sokmuyordu. Ancak kuramını açıklarken ilave olarak insanın evrimi konusu, değinmek için çok hassas bir konuydu. İlk kitaba bu konunun eklenmesi oldukça cesur bir yaklaşım olacaktı. Türlerin Kökeni'nde sadece “İnsanın kökleri ve tarihi aydınlatılmalıdır" diye bir cümle ile bu konuya değinmişti. Bu konuyu geciktirmesinin nedeni başkaydı. İnsan evrimi konusuna girmek için henüz erkendi. Okurların ve toplumun öncelikle dönüşümcülük ve doğal seçilim konusunda belirli bir bakış açısını kazanması gerekiyordu. Türlerin Kökeni'nde bu konuya girmesi durumunda bunun üstesinden gelmesi mümkün olamayacaktı. 

Yunan felsefesinde de örnekleri olduğu şekilde antik çağdan günümüze uzanan bir bakış açısı olarak, insanlar doğanın geri kalanından tümüyle ayrı kabul edilmişti. İnsanlarla kendilerine en yakın özellikler göstermekte olan insansı maymunlar arasındaki çarpıcı benzerlikler, hemen herkesin fark ettiği fakat üzerinde durmadığı bir durumdu. Bu benzerliğe 18. yüzyıldan itibaren dikkat çekilmeye başlandı. İnsanların primatlardan türediğini belki de ilk kabul eden ve açıkça değinen, Fransız doğa bilimci 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Lamarck olmuştu. Lamarck insanın ağaçtan inerek iki ayak üzerinde durma yeteneğini nasıl kazandığını ve yüz şeklinin zamanla nasıl değiştiğini tanımlamış ve bu dönüşümü gösteren bir şema da kullanmıştı. 
Lamarck, bu dönüşümü tanımlarken insanın doğal yollarla ortaya çıktığını ancak sürecin bir merdiven gibi olduğunu ve bunun daima mükemmele doğru olan gelişimin kaçınılmaz bir sonucu olduğunu vurguluyordu. İnsan, Antik Yunan'dan bugüne inanılmakta olan büyük varlık zincirinin (scala natura) en üst basamağıydı. Aslında bu durum çok doğaldı ve doğada çok geniş kapsamlı bir canlılar spektrumu bulunmaktaydı. Bunların en üstte yer alan bir kısmı insana daha çok benziyordu ve bu normaldi. Ancak bu benzerliğe dikkat çekilmesi ve insanın geçmişinin böyle bir süreçle ilişkilendirilmiş olması, ayrıcalığını elinden alındığı hissine kapılan bir grup insanın bunu reddederek yaygın itirazlarda bulunmasına, siyasi ve dini otoritenin de bunun için kullanılmasına neden olmaktaydı. Bu itirazlar ve baskılar doğa bilimcileri zor durumda bırakıyordu. Fransa'da Buffon'un yazdıkları için geri adım atması bunun en tipik örneklerinden birisiydi. O dönemde doğa bilginleri bu düşüncelerini kendilerine saklıyor ya da dile getirirken çok temkinli davranıyorlardı. 

Darwin'in evrim kuramını ortaya koyarken bunu insanın evrimini açıklamadan yapması eksik olacaktı. Darwin'in ilk kitabından yapılacak çıkarımlar, insanın evrim süreci için de açıkça yol göstermekteydi. İnsan da hayvanlar zincirine soy kütüğünden bağlıydı. İnsanın biyolojik geçmişini de doğal seçilimin biçimlendirdiğini göstermek gerekiyordu. Bunu açıklamak için Darwin yine acele etmeyecekti. Bu 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arada Huxley 1863 yılında yayımladığı İnsanın Doğadaki Yerine İlişkin Deliller (Evidence as to Man's Place in Nature) kitabında, insanla insansı maymunlar arasındaki yapısal benzerliği vurgulamış ve insanın maymunumsu bir atadan evrimleştiğini açık bir şekilde ileri sürmüştü. Bu başarılı kitapta Huxley, Richard Owen'ın insan ve maymun beyni arasında var olduğunu ileri sürdüğü farklara cevap verecek şekilde konuları kaleme almıştı. Darwin, Türlerin Kökeni'nden sonra on iki yıl kadar daha bekledi ve nihayet 1871 yılında İnsanın Türeyişi kitabında bu konuyu açık ve detaylı olarak kaleme aldı. Bu kitap cinsel seçilim konusunu da içermekteydi ve tam adı İnsanın Türeyişi ve Cinselliğe Bağlı Seçilim olacaktı. Darwin bu kitapta dönüşümcülüğü insan türünü içine alacak biçimde açıkça genişleterek insanın eski dünya maymunlarıyla akraba bir atadan türediğine değinecek ve diğer yandan tavus kuşunun kuyruğu, horozun ibiği, geyiğin boynuzu gibi cinselliğe bağlı seçilimi de detaylıca ele alacaktı. 

İnsanın diğer canlılardan farklı olmayan bir evrim süreci ile ortaya çıkmış olması doğal seçilim ilkeleri çerçevesinde anlaşılabiliyordu. Ortak soy kuramı, insanın gerçekten insansı maymun benzeri atalardan türediğini hiçbir açık nokta bırakmadan ortaya koyuyordu. Karşılaştırmalı anatomi kanıtları karşı konulamaz nitelikteydi. Ancak biyoloji biliminin bu açıklamaları herkes için tamamıyla ikna edici olmamaktaydı. İnsanların primat atalarından doğal seçilim yoluyla nasıl evrimleştiğini açıklamak için daha göz doyurucu ve ikna edici kanıtlar gerekiyordu. İnsanın nasıl evrimleştiği, ancak insanın atalarına ait anlamlı fosillerin varlığıyla tanımlanabilirdi. Charles Darwin, insanın Afrika'dan köken aldığı tahmininde bulunmuştu. Ancak bu tahmini yaptığında henüz bunu açıklayan fosil kanıtlar bulunmamıştı. Onun dayanak noktası, insanın en yakın akrabalarının bu kıtada yaşıyor olmasıydı. İnsanın Türeyişi kitabında buna şöyle değinmişti; “Afrika'da yaşamakta olan goriller ve şempanzeler bugün insanın en yakın akrabaları olduğundan, ilk atalarımızın da Afrika kıtasında yaşamış olmaları, başka bir yerde yaşamış olmalarından daha olasıdır. Ancak, bu konuda belgelere dayanmayan varsayımlar ileri sürmek yararsızdır.” Darwin'in bu öngörüsüne karşın, o dönemde insanın Asya kökenli olması olasılığı daha fazla önde tutuluyordu. Aslında ilk fosil bulguları da bunu doğruluyor gibiydi. Darwin'in ölümünden sonra 1891 yılında Endonezya'nın Java Adasında Java adamı (Pithecanthropus erectus) olarak adlandırılan bir kafatası bulundu. İnsan ile diğer primatlar arasındaki dönemi gösteren bu fosil, başlangıçta Darwin'in yanılgısı olarak değerlendirildi. Ancak daha sonra Afrika'da bu ara döneme ait fosiller bulunacaktı. Bunlar Asya'da bulunan bu fosilin atalarının da Afrika'da yaşamış olduğunu gösteriyordu. Bu fosillerin yanı sıra daha sonra yapılan genetik çalışmalar da bugün insanın ilk atasının Afrika orijinli olduğu görüşünü doğrulamıştır. 

İnsanın Türeyişi kitabında Darwin, insanın sadece bedensel değil, zihinsel özellikleri ve ahlaki yapısının da doğal seleksiyona bağlı bir süreçle oluştuğunu ortaya koydu. İnsanın sahip olduğu, güçlü empati, fedakârlık, paylaşma gibi temel ahlaki özellikleri insanın sosyal evriminin bir sonucuydu. 
Seçilimin öne çıkardığı bu sosyal içgüdüler, bireysel 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seçilimin önüne geçen ve insanın evrimsel tarihinde fark yaratan dönüşümlerdi. Zayıf, güçsüz ve hastalara bakım, yardımlaşma ve dayanışma gibi insana özgü bu özelliklerin basitçe bireysel doğal seçilime aykırı olduğu görülmekteydi. Hatta bu, evrimin ters yönde etkisi olarak da adlandırılmıştı. Toplumsal içgüdüler, grubun yararını gözetir. Burada ortaya çıkan, bireye özgü olan bireysel doğal seçilim ilkelerinin ötesinde bir durumdur. Seçilim bireyi değil ait olunan grubu gözetmektedir. Toplum bireyden önce gelir. Darwin bu düşüncesini sosyal böcekler üzerinde yaptığı gözlemlerle de doğrulamaktaydı. Beagle gezisinde Brezilya yağmur ormanlarında izlediği ordu karıncaları üzerinde yaptığı gözlemler ve bu canlıların davranışlarından çıkardığı sonuçlar, bu konuda sonradan yaptığı bütün bilimsel araştırmaların temelini oluşturmuştu. Karıncalar örneğinde olduğu gibi diğer sosyal böceklerde de seçilim yasaları, yararlı bir hedefe ulaşmak amacıyla, birey için değil grup için geçerliydi. Burada asıl hedef, aslında bireylerin değil koloninin iyiliğiydi. 

Darwin, diğer yandan kadınların sevecenlik ve acıma duygularına erkeklerden daha fazla sahip olduklarına ve kadınlarda görülen ahlaksal değerlerin üstünlüğüne ısrarla vurgu yapmaktaydı. Bir annenin yavrusunun bakımında bütün emeklerini yavruya yönlendirerek ve onu korumak için kendisini tehlikeye atarak gösterdiği fedakârlık örneğinde olduğu gibi toplumun bireyleri arasında da bir fedakârlık görülmektedir. Bu, toplumsal içgüdüler tarafından yönlendirilir. Sosyalliğin doğal seçilimle şekillenen evrimsel bir tarihi vardır. Fedakârca davranış, yaşamını bir başkası için feda etme noktasına varabilir. 
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Sosyal içgüdüler insan ahlakında önemli etkilere sahiptir. Bu şekilde Darwin doğal seçilim ilkeleriyle ahlâkın nedenini açıklamaktaydı. İnsan uygarlığı, zayıfları yok etmek yerine koruma eğilimindeydi. 
İnsanın sosyal yaşamına bakıldığında kendisinden önce evrilen biçimlerde süregelen bu seçilim sürecindeki eleme eğilimi, bir sosyal canlı olarak insanda başka bir özellik göstermekteydi. Doğal seçilim, dogada avantaj sağlayan diş, tırnak, pençe gibi fiziksel özellikleri seçtiği kadar avantajlı içgüdüleri de seçmekteydi. Sosyal yaşayan canlılarda doğal seçilim, yararlı toplumsal içgüdüleri de seçmişti. 

İnsan sosyalliğinin evrimi konusu birçok yanlış yorumlamalara yol açan bir konu olmuştu. Darwin'in bu konudaki gerçek düşüncesi ve kitapta ne söylemek istediği ancak yirminci yüzyıl sonlarında anlaşılmaya başlayacaktır. Kitabın 21. bölümünden bir pasajda Darwin şöyle söylemektedir. “Var olma mücadelesi geçmişte de şimdi de ne kadar önemli olsa bile, insan doğasının en yüce kısmı bağlamın- da daha önemli etkenler vardır. Zira ahlaki özellikler dolaylı olsun dolaysız olsun doğal seçilimden çok alışkanlık, akıl yürütme yetisi, öğrenim, din ve benzeri sayesinde gelişir; bununla birlikte, ahlak bilincinin gelişimine temel olan toplumsal içgüdüler doğal seçilime bağlanabilir.” 

İnsanın Türeyişi kitabından bir yıl sonra 1872'de Darwin; İnsan ve Hayvanda Duyguların Dışa Vurulması (The Expression of the Emotions in Man and Animals) kitabını yayımladı. Kitabında tepki davranışları ve dışavurum hareketleri bakımından insanlarla hayvanlar arasında bir kesinti olmadığını gösterdi. Bu kitapta Darwin, duyguların dışavurumunun 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incelenmesinde önemli bir referans olarak Fransız Doktor Duchenne'in 1862 tarihli The Mechanism of Human Facial Expression kitabından yararlanmış ve elektrik verilince yüzün uyarılan kaslarındaki farklı büzüşmeleri gösteren fotoğrafları kullanmıştı. Duchenne, yüzdeki mimikleri oluşturan bu hareketlere yaratılışa özgü insana armağan edilen bir özellik olarak bakıyordu. Duchenne gibi İskoç Doktor Charles Bell de insanın yüzdeki kasların dışavurumuyla ilgili bu özelliklerinin bir amaç için yaratıldığı düşüncesiydi. Bu amaçla The Anatomy and Phylosophy of Expression kitabını erekçi bir dille kaleme almıştı. 
Darwin duyguların dışa vurulmasını kendi kuramıyla ilişkilendirmekteydi ve bu kitabını bir yandan da Bell'in kitabına cevaben yazmıştı. Darwin bu güzel kitabıyla, evrim kuramı çerçevesinde karşılaştırmalı hayvan psikolojisi ve sonradan şekillenecek olan hayvan davranış bilimi olan Etoloji'nin de temellerini atmıştır. 

Darwin, bitkiler alemi ile hayvanlar alemi arasında, dış görünüşün çok ötesinde olan biyolojik bir benzerliğin varlığının farkındaydı. Bitkiler üzerinde çok sayıda gözlem ve deney yapıyordu. Başta arkadaşı Hooker olmak üzere bu alandan birçok bilim insanıyla fikir alışverişi içindeydi. Bitkiler, uzun yaşam tarihinde hayvanlarla ortak atadan geliyorlardı ve bu akrabalığın kalıcı göstergesi olarak onlar da hayvanlar gibi zengin bir çeşitlilik göstermekteydi. Cinsiyetleri vardı. Besleniyorlardı. Çevre değişiklikleri- ne duyarlıydılar. Onlar da hayvanlar gibi seçici yetiştirme ile evcilleştirilebiliyorlardı. Hayvanlar gibi bitkiler de uyarılabiliyor, dokuları kasılabiliyor ve hatta avlanabiliyorlardı. Avlanan bu böcek yiyen 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İnsan ve Hayvanda Duyguların İfadesi kitabından resimler 


bitkiler de Darwin'in çok dikkatini çekmiş ve onlar üzerinde de özel çalışmalar yapmıştı. Başta Türlerin Kökeni olmak üzere yazdığı kitaplarda bitkilere genişçe yer vermesinin yanı sıra, bitkiler üzerine çok dikkat çekici altı kitap kaleme aldı. Bitkilere olan merakı onu klasik bir bitki bilimcinin çok ötesine taşımıştı. 1862'de Orkidelerin Üremesi kitabını yazdı. 
Darwin 1860 yılında Evcilleşmiş Hayvanların ve Bitkilerin Çeşitlenmesi Üzerine isimli eseri üzerinde çalışmalarını başlatmıştı. Ancak bu dönemde yaşadığı hastalığın ara ara nüks etmekte olması nedeniyle eserini ancak 1868'de yayımlayabildi. 1875'de Böcek Yiyen Bitkiler Üzerine kitabını, 1876 yılında Bitkiler Dünyasında Çapraz Döllenme ve Öz Döllenmenin Etkileri kitabını yazmıştı. Tırmanıcı Bitkiler Üzerine başlığıyla 1864 yılında hazırladığı bir makale o dönem yeterince ilgi çekmemişti. Ancak Darwin bu eserini daha sonra 1875'te bir kitap olarak yayımlayacaktı. Orkidelerin Döllenmeleri kitabını genişletilmiş baskı olarak 1877 de tekrar yayımlayacaktı. 
Bitkilerle ilgili son çalışması olan ve yenilikçi bir 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çalışma olarak nitelendirilen Bitkilerde Hareketin Gücü kitabını 1880'de yazmıştı. Bir sonraki yıl Solucanların Faaliyetleri Yoluyla Sebze Gübresi Oluşumu kitabını yazdı. Ölümünden önceki yıl tamamladığı bu eser, ömrünün sonuna kadar büyük bir heyecanla yazmış olan Darwin'in son çalışması olmuştu. 
Darwin, 1838 yılından itibaren yaşamı boyunca süren ara ara şiddeti artarak devam eden bazen çok ilerleyerek dayanılmaz hal alan bir hastalıktan mustarip olmuştu. Hastalık özellikle 1842'den sonra daha da ağırlaşmıştı. 1842'de Galler'e yaptığı bir yolculuk için; “Bu gezi, kendimi dağlara tırmanacak veya uzun yürüyüşler yapacak kadar güçlü hissettiğim son yolculuk oldu." diyecekti. O yıl Jeoloji Topluluğu'ndan istifa etmişti. Hastalığı 1848 yılında o kadar ilerlemişti ki babasının cenazesine bile gidememişti. 
Hastalığı tekrar 1860 yılı civarlarında ağırlaşmıştı. 
Hastalığının ağırlığı bu dönemden sonra azalmış olsa da yaşamının sonuna kadar sürdü. Darwin, hastalığı ile ilgili 1871'de; “Birçok saatini hasta geçir- 


Darwin piyano çalan eşini dinlerken. 
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mediğim tek bir gün olmadı" demiştir. Oğlu Francis de babasıyla ilgili anılarında onun hastalığını şöyle dile getirmiştir; “Kırk yıl boyunca, sıradan bir insanınki gibi sağlıklı geçen tek bir günü olmadı. Yaşamı, hastalığın yol açtığı yorgunluk ve strese karşı mücadeleyle geçti." 

Bulantı, halsizlik, baş ağrısı ve cilt bozuklukları şeklinde seyreden bu hastalık onu o kadar çok rahatsız ediyordu ki toplumdan uzaklaşmış, yolculuklara çıkamaz hale gelmişti. Hastalığının gerçek nedeni ve nereden kaynaklandığı hiçbir zaman tam olarak anlaşılamadı. Bazı yazarlar Darwin'in bu hastalığa, Beagle gezisinde yakalandığını tahmin ediyorlardı. Yolculuk sırasında geçirdiği deniz tutması nöbetlerinin bunda birrolü olabilirdi. Bazıları, Güney Amerika'da benchuga böceğiyle yaptığı deneyler sırasında bu böcekten kaynaklanan Chagas hastalığını kaptığı görüşündeydi. Ancak bu bulgulara neden olan farklı hastalıklar da olabileceğini düşünenler vardı. En güçlü olasılıklardan birisi ise hastalığın psikolojik olmasıydı. Bazı doktorlar, babasının otoriter ve eleştirel karakterde olmasına bakarak, hastalığın psikolojik kökenli olduğunu ileri sürdüler. Onlara göre Darwin'deki bu fiziksel belirtiler, onun evrim fikrine ilişkin olarak yaşadığı içsel bir çatışmanın işaretleriydi. Bir yandan ileri sürdüğü kuramların doğru olduğuna inanıyor, ama öte yandan da yaşama ilişkin yerleşik görüşlerin tersini iddia ettiği için kendisine yöneltilecek öfke ve küçümsemeden korkuyordu. O ise verdiği tüm rahatsızlığa rağmen hastalığını çalışmalarına odaklanabilmek için bir fırsat olarak görmüştü. 

Darwin, 19 Nisan 1882 tarihinde Down'da Emma'nın kucağında hayata gözlerini yumdu. Ölümünden bir gün önce eşine; “ölümden zerre kadar korkmuyorum" demişti. Ömrü boyunca çalışmayı hiç bırakmamıştı ve onun için ölümün farklı bir tanımı vardı. “Gözlem ve deney yapmayı bırakmak zorunda kalırsam ölürüm" derdi. Bu nedenle çalışamayacak kadar güçten düşmek ya da kör olmak en büyük korkusuydu. Ölümünden iki gün önce hâlâ çalışıyordu. 
Yapılan resmi bir törenle ailesi, arkadaşları yanı sıra bilim, din ve devlet adamlarından oluşan pek çok önde gelen kişinin bulunduğu büyük bir kalabalık Darwin'i uğurladı. Ülkenin en büyük din tapınağı olan Westminster Kilisesine gömülürken Huxley, Hooker ve Wallace tabutunu taşıyanlar arasındaydı. 
Doğal seçilim kuramını geliştirerek modern biyolojinin temellerini kuran Darwin, kitleleri karşısına alabilecek bir buluşun temel fikirlerini ortaya koymuştu. Bunu yaparken düşüncelerini bir an önce açıklamak için heyecana kapılmamış ve toplumun hassasiyetlerini gözeterek davranmıştı. Diğer yandan buluşunu ortaya koyduktan sonra her şeyin bitmediğinin, yeni başladığının farkındaydı. Yaşamı boyunca yaptığı çalışmalar ve yazdığı eserlerle özverili ve 1srarlı bir şekilde kuramını geliştirme ve her yönüyle topluma en uygun şekilde aktarma çabası içinde oldu. Bu özelliklerinden dolayı döneme oldukça aykırı düşen bir teoriyi ortaya koyduğu halde yaşarken taktir gören nadir bilim insanlarındandı. Bununla birlikte, yaşamında devlet tarafından resmi olarak onurlandırılmamıştı. O dönemde kilise bunu engelleyecek güçteydi. Ancak ölümünden sonra Darwin'in mezar yeri Westminster Manastırında, Newton'un hemen yakınında olacak şekilde belirlenecekti. Kuramını açıklamasaydı yaptığı çalışmalardan dolayı 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asalet unvanı alabilecek bir noktaya gelmişti. Ancak o yaşamından sonra onurlandırılacağı bir yol seçmişti. Bilimin kralı olacaktı. Daha sonra, oğullarından üçüne Sir unvanı verilecekti. Bir zamanlar kutsal olarak bilinen her şeyin düşmanı diye karalanmıştı. 
Ama şimdi Anglikan Kilisesinin kalbindeydi. Britanya İmparatorluğunun zirvesi olarak kabul edilen Victoria döneminde ona ayrılan mezarın yeri, onun saygınlığını, büyük bir bilim insanı olarak kabulünü ve kendisiyle özdeşleşen teorisinin geçerliliğini ortaya koyan bir diğer göstergedir. 


38 


Darwin 


İnsanlık tarihi boyunca daha önce türlerin birbirine dönüşümü düşüncesi farklı zamanlarda dile getirilmiş, ancak bu görüş Darwin'e kadar genel bir kabul görmemişti. Darwin, türlerin dönüşüm geçirdiğini söylemenin yanı sıra, bunun temel mekanizması olarak doğal seçilimi tanımlayan ilk kişiydi. Teorisini basitçe açıklamanın çok ötesinde bir çaba gösterdi. 
Açıklamadan önce saygınlık kazanabilmek için büyük bir çalışmanın içine girmişti. Açıkladıktan sonra kendini buna adayarak yaptığı çalışmaları ve yazdığı eserlerini, kuramını irdeleyerek geliştirmek ve tüm yönleriyle tanıtmak amacıyla şekillendirmişti. Kuramını etraflıca tanımlamanın yanı sıra kuramıyla ilişkili birçok detayı da ayrıntısıyla inceleyip ortaya koydu. Bunu yaparken zamanının bütün bilimsel olanaklarından yararlanmaya büyük gayret gösterdi. Oğlu Francis Darwin, onun bu çabasını açıklarken bunu doğrulayacak şekilde “Bilimde itibar, bir düşünceyi ilk akıl edene değil, dünyayı ikna edene verilir” demiştir. Darwin, kuramının doğruluğundan hiç kuşku duymamıştı. Ancak insanları nasıl ikna 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edeceğine yönelik kuşkuları bulunmaktaydı. 
Endişelerinde haklıydı. Dönüşümcü fikirler insanlık tarihinde hemen her dönemde ciddi bir muhalefetle karşılaşmıştı. Darwin, doğal seçilim kuramıyla birlikte dönüşümün bir doğa yasası olduğunun kendisi hayattayken anlaşılmasını sağladı. Kuramın tep- Charles Darwin (1809-1882) kilerle karşılaşması 

doğal bir sonuçtu. Darwin, bunu en aza indirebilmek açısından elinden geleni yapmış ve evrim kuramını açıklamayı yirmi yıl geciktirmişti. Ancak kuramının bütünüyle anlaşılması için çok daha uzun bir süre geçmesi gerekecekti. 

Darwin, doğa gezileri ya da bitki ve hayvanları bizzat incelediği anların dışında da yaşamının hemen her anını bilimsel bakış ve gözlemlerle bir laboratuvar gibi kullandı. Evlenmeden önce eşiyle flört ederken kendi hissettiklerini gözleyip kaydetmiş, çocuklarının tepki ve yüz ifadelerini gözleyip kayıt altına almış, nedenlerini araştırmıştı. Beagle gezisinden sonra artık gözlem amacıyla tekrar çok uzaklara gitmesine gerek yoktu. Çocuklarıyla evin bahçesinde anıların gizemli hareketleri, duvara tırmanan sarmaşıklar ve toprak solucanlarını da büyük bir merakla gözlemişti. Londra hayvanat bahçesinde devamlı gözlemlerde bulunuyor, hayvanlarla olan 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etkileşimlerinde kendi tepkilerini dahi kayıt altına alıyordu. Doğru bilimsel yorum için gözlem ve verilerin sistematik bir yaklaşımla gözden geçirilmesi gerekmekteydi. 

Charles Darwin, verilerini toplarken Bacon'un ilkelerinden yola çıktığını söylemektedir. Bunu yaparken hiçbir teorinin etkisinde kalmaksızın önce geniş kapsamlı araştırmalarla büyük ölçüde veri toplamakta ve kuramlarını daha sonra bu verilerle ortaya koymaktaydı. Ona göre bilim, gerçeklerin gruplandırılması ile oluşmaktaydı. Bilimsel doğru sonuca gidebilmek, seçilen bu verilerin ancak gerçek ve tutarlı olmaları durumunda mümkün olabilirdi. Onlardan yararlanılarak ortaya konulan çıkarim ve kuramlar bu şekilde sağlıklı olabilirdi. Türlerin kökeninin derin gizemlerine ulaşmaya çalışırken karşılaştığı geniş kapsamlı sorularının yanıtlarını ararken küçük detaylar üzerinde de ısrarla durmuştu. Önemli yeni bilgilerin küçük bir ayrıntıda gizli olabileceğinin farkındaydı. Derin önsezilerin ortaya çıkardığı küçük soru işaretlerinin verdiği ipuçlarını nasıl takip edeceğini bilmekteydi. Diğer yandan, düşünme ve gözlem süreçlerinin aynı anda işletilmesinin riskli olduğunun farkındaydı. Bunu eşi Emma tarafından da sıklıkla tekrarlanmakta olan şu söyleyişiyle dile getirmekteydi; “Gözlemlerken akıl yürütmek vahim bir kusurdur. Öncesinde çok gerekli, sonrasında çok yararlı olmasına rağmen." 

Gerekli ipuçları farklı bilim dallarından gelebilirdi. Bunun için doğa bilimlerinin tüm alanlarında araştırmalarını sürdürdü. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan ve araştırma yapmakta olan bilim insanlarıyla yazışmakta ve devamlı görüş alışverişi 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yapmaktaydı. Fikirlerini detaylıca tartışabileceği özel bilim insanlarıyla arkadaşlık ediyor, iletişim kanallarını hep açık tutuyordu. Yapıcı olmayan, bilimsellikten uzak kişiler ve fikirlerle vakit kaybetmemekteydi. Okuyarak edindiği bilgi ve verilerin hiçbir zaman körü körüne bir savunucusu olmadı. Kendi fikirlerini her zaman akılcı bir şekilde doğrulama çabasında oldu ve kuramını hiçbir zaman dogmalaştırmadı. Darwin, bilimin gerçek metodolojisini kullanmış, kuramını doğrulamaya çalışırken onun yanlışlanmadığını da ortaya koyma çabasında olmuştu. 
Kuramının yanlışlanmasından hiç çekinmemiş, kuramını sorgulayan ve bilimsel yollarla kuramının açıklayıcı olmayan yanlarını ortaya koymaya çalışan fikirlere yüz çevirmemişti. Karşıtlarının görüşlerini dikkate aldı. Sonraki yıllarda bu tavrı, evrim düşüncesini reddetmekte olan zamanın en önemli doğa bilimcilerinden bazılarının desteğini kazanmasına yardımcı olacaktı. Türlerin Kökeni'nde kuramının zayıf yanlarını genişçe yazmış ve tartışmıştı. Diğer yandan çok önemli bir bulgu başlangıçta akla uygun olmayabilirdi. Bunun için altın kural olarak kendi genel sonuçlarına aykırı düşen bir olgu, düşünce ya da bir gözlem karşısına çıktığında bunları kısaca not etmeyi alışkanlık haline getirmişti. Bunun nedeni, başlangıçta aklına yatkın olmayan düşüncelerin benimsediklerine kıyasla hafızasından daha hızlı silindiklerini deneyimlemiş olmasıydı. 

Darwin'in bilime ve bilimsel çalışmalara karşı duyduğu ilgi zamanla daha da artmıştı. Çalışmaları onu giderek daha derinden sarmış ve başka şeylere karşı duyduğu ilgiyi zayıflatmıştı, hatta eskiden ilgi duyduğu ve zevk aldığı şeyler artık onu rahatsız 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ediyordu. Çocukluğunda ve Beagle gezisi sırasında keskin nişancı, yetenekli bir avcıydı. Ancak zamanla zevkleri değişmişti. Notlarında bunu şöyle yazacaktı; “Avcılığı yavaş yavaş bıraktım. Gözlemleme ve akıl yürütmenin verdiği keyfin, yetenek ve eğlencenin verdiği keyiften çok daha fazla olduğunu keşfettim.” Darwin, 1867'deki notlarında, artık tek bir satır şiir okumaya tahammül edemediğini, Shakespeare'i dayanılmaz ölçüde sıkıcı bulduğunu, müziğin de yalnızca düşüncelerini işine daha çok yöneltmesini sağladığını yazıyordu. Bu şekilde daha yüksek estetik tatlara duyduğu ilgiyi yitirmesini üzücü buluyor, bu halini çok yadırgıyordu. Ancak yapılacak bir şey yoktu. Bunu kendi ifadesiyle şöyle yazmıştı; “Tüm yaşamım boyunca en büyük eğlence kaynağım ve tek meşgalem bilimsel çalışmalar oldu; bu tür çalışmalardan duyduğum heyecan da şimdilik gündelik rahatsızlıklarımı unutmamı ya da epeyce göz ardı edebilmemi sağlıyor.” 

Doğal seçilim kuramı ile Darwin, kendisinden önce yapılmış olan tüm açıklamaları çok daha farklı bir noktaya taşıdı. İnsan varlığının bir amaç üzerine olduğu iddiasıyla ortaya atılmış olan teleolojik kuramları geçersiz kıldı. Ondan önce evrim, aşağı yaşam biçimlerinden daha yüksek yaşam biçimlerine doğru devamlı bir ilerleme olarak görülmekteydi. Lamarck'ın kuramı bu şekildeydi. Üstelik bu bakış açısı ile evrimin ve özellikle de insanın evriminin kabul edilmesi kolaylaşmaktaydı. İnsanlar daha ilkel canlılardan evrimleşmiş olma düşüncesini rahatsız edici bulsalar da hiç değilse torunlarının yüksek varlıklar olacağı düşüncesiyle rahatlamaktaydılar. Ancak, doğal seçilim kuramı, tüm canlıların evrimini doğal 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yollarla açıklayan bir mekanizmaydı. Burada canlıların dönüşümünü belirleyen ana unsur, mükemmele doğru bir yükseliş değildi. Uyumdu. Türler yeryüzünün uzun tarihi boyunca dönüşmekteydi. Darwin'in teorisiyle ortaya koyduğu açıklamalar, yaygın inanışa karşıydı. Yaşadığı dönemin inanç değerleri, dini otoritelerin açıklamaları, öğretileri ve yaratılış ile ilgili bilgilerle ters düşmekteydi. 

Beagle yolculuğuna çıkarken Darwin, Cambridge'te din eğitimini başarıyla tamamlamış ve rahip olmaya hazırlanıyordu. O zamanlar erekçiydi ve doğal varlıkların üstün bir yaratıcı zekanın tasarladığı bilinçli bir plana uymakta olduğuna yönelik Paley'in fikirlerini benimsemişti. Girdiği tartışmalarda Kitabı Mukaddes'ten ayetleri örnek gösteriyordu. Hatta Beagle yolculuğunda dindar olan subaylardan daha dindar bir bakışa sahipti. Bundan anılarında şöyle bahsedecekti. “Beagle'dayken hayli gelenekçiydim. 
Hatırlıyorum da ahlak ile ilgili bir konu üzerine karşı çıkılmaz bir otorite olarak İncil'den alıntı yaptığım- da, kendileri dindar olan subaylardan birkaçı bana kahkâdâhalarla gülmüştü.” Geziden döndüğünde de bu çizgideydi. Ancak gezi dönüşünden itibaren fikirleri zamanla değişmeye başlamıştı. Beagle yolculuğu, dogada olan bitenin farkına varmasını sağlamıştı. Din adına yapılan ve ısrarla savunulan birtakım açıklamalar bilimle uyuşmuyordu. Tıpkı yeryüzünün degiştiği gibi canlılığın ve türlerin de bir değişim gösterdiği ortadaydı. Darwin, bilimsel düşünceye açık ve keşfetme merakıyla dolu bir zihinsel yapıya sahipti. 
Temel arzusu, etrafında olan biteni anlamak ve bilinmeyeni çözmekti. İnsanların anlama gücünün yetmediği yerde inançların devreye girdiğini görüyordu. 
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Ancak bu, Darwin'in gerçeği keşfetme arzusundan vazgeçmesi için bir gerekçe olmamıştı. 

Gezi sırasında da ilahi yönetim üzerine düşünüyordu. Yaradan'ın kanunlar doğrultusunda yarattığını kabul etmekteydi. Göklerde olduğu gibi yeryüzüne de kanunlar hükmediyordu. Başka türlü düşünmek Tanrı'yı küçümsemek anlamına gelirdi. Darwin “uyduların, gezegenlerin, güneşlerin ve güneş sistemlerinin kanunlarla yönetilmesine izin veriyoruz, ama iş en küçük böceğe gelince onun bir kerede özel bir eylemle yaratılmış olmasını istiyoruz" diye sızlanıyordu. And dağlarındaki rüzgârlar nasıl yasalara tabi ise, hayvanların gezegenin yüzeyinde belirmesi ve silinmesi de bu yasalara tabi idi. Gezi dönüşünde fikirleri zamanla daha değişti. Zaten hiç derin olmamış olan Hıristiyanlığı, doğal seçilim kuramı üzerinde çalıştığı sırada giderek zayıfladı ve dini bağlılıktan yavaş yavaş uzaklaştı. İnancından geri kalanlar da kızı Annie'nin 1851 yılında çektiği ıstırabı ve ölümünü gördükten sonra tamamen yok olmuştu. 

Kuramını ortaya koymadan önce uzun süre bu açılımın muhasebesini yapmıştı. Ancak açılımını yaptıktan sonra bilimin gerçek zemininden sapmasına neden olan dinsel ideoloji ve yaratılış mitolojilerine karşı duruşu açık ve kesintisiz olarak devam etti. 
Kendisine ve teorisinin kabulüne bir yararı olmayacağını hatta zarar vereceğini düşündüğü için doğrudan bir polemik içine girmemeye her zaman özen gösterdi. Evrime yönelik görüşlerinin Hıristiyanlık ile uyuşmayan yanlarını her fırsatta dile getiren bir çizgide olmadı. Bunu dindar bir çizgide olan eşi Emma'yı üzmemek için yaptığı da söylenmektedir. 
Darwin kimi yazılarında doğal seleksiyonu üstün bir 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varlığın tasarrufu olarak tanımlamıştı. Türlerin Kökeni'nin ikinci baskısında Ocak 1860'ta bir yandan dindarların tepkilerini dikkate alarak, diğer yandan dönemin insanlarında ağır basan dini hassasiyetleri gözeterek bazı değişiklikler yapmış ve kitabın son bölümünde Yaratıcı'ya vurgu yapmıştı. Yeni baskılarında sürekli düzelttiği Türlerin Kökeni'nde Yaratıcıdan bahsettiği bölümleri çıkarmadı. Türlerin Kökeni'ni kaleme aldığı ilk dönemde kendisini teişt olarak nitelendiriyordu. Fakat daha sonraki dönemde kendisinin agnostik olduğunu dile getirecekti. 
Agnostik tanımlaması, odönemde Huxley tarafından yapılmış, Tanrı'nın veya nihai bir sebebin var olup olmadığının bilinemeyeceği anlamında kullanılmaktaydı. Darwin, kendini bu tanımlamaya uygun bulmuştu. Darwin'in yaşadığı bu dönüşüm süreci hem aldığı din eğitimi hem de eşinin ve çevresinin dine bakışı nedeniyle acısız olmayacaktı. Ancak girdiği yoldan geri dönüş yoktu. 

Darwin, inançlara ve toplumsal değerlere her zaman saygı duymuştu. Ortada açıklanamayan bir durum olduğu düşünülürken bir yaratıcının var olmadığını ileri sürmeyi doğru bulmuyordu. Kuramını açıklamayı uzun süre geciktirmenin ötesinde kuramının felsefi yönlerini halka açıklamaktan özellikle kaçınmıştı. Kuramını hiçbir zaman dine karşı kullanmadı, yaşamı boyunca din hakkında herhangi bir şey yayımlamadı ve din temelli tartışmalara girmedi. 
Ancak, kilise temsilcileri bilimsel fikirlerin ilerlemesine engel oldukları zaman kiliseye karşı çıkmaktaydı. 1880 tarihli bir notunda yorumu şöyledir; “Bana öyle geliyor ki, Hıristiyanlığa ve Tanrıcılığa karşı yürütülen dolaysız tartışmaların halk üzerinde neredeyse hiçbir etkisi olmuyor. Düşünce özgürlüğünün yaygınlaşmasının en etkili yolu, insan aklının bilimsel ilerlemeyi izleyerek adım adım aydınlanması olacaktır. Bu nedenle din hakkında yazmaktan her zaman kaçındım ve kendimi hep bilimin sınırları içinde tuttum.” 

Hıristiyanlığın temel inancında da olduğu gibi Platon ve Descartes gibi felsefeciler, insan zibnini ayrı bir cevberle ilişkilendirmişti. Buffon gibi ünlü biyoloji bilginlerinin de dile getirdiği insan ile hayvan arasında büyük bir mesafe olduğu fikri yaygın kabul görmekteydi. Darwin'in yaklaşımı ile bu bakış açısı uyuşmuyordu. Geliştirdiği kuram, insan ile hayvan arasındaki mesafeyi kapatıyordu. Bunu, insanın aşağılanması olarak algılayanlar oldu. İnsanın maymunumsu bir atadan geldiğini söylemiş olması Hıristiyan çevrelerden Darwin'e karşı gelen itirazları daha da arttırmıştı. Ancak bu çevrelerden birçok kişi de başından itibaren onun görüşlerinin dine aykırı olmadığını ifade etmekteydi. Darwin, dini bilim gözüyle yorumluyordu. İnsan topluluklarının hepsi farklı inanış ve geleneklere sahipti. Dini olmayan uluslar da bulunmaktaydı. Bu nedenle dinin değerlerinin göreceli olduğunu düşünüyordu. Din ile bağlantılı olan ahlak kavramı, evrim süreciyle ilişkili olan, değişime ve dönüşüme açık olan ve geçirdiği aşamalar saptanabilen bir kavramdı. Dinler için de bir dönüşüm süreci söz konusuydu. İnançsızların sonsuza kadar cezalar çekeceği fikrini kabul etmiyordu. Diğer yandan Eski Ahit'te dünyanın tarihi apaçık biçimde yanlış anlatılmaktaydı. Tanrı'ya intikam dolu bir tiranın duygularının atfedilmiş olması da kabul edilemezdi. Doğal yasalarla açıklanamayan 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mucizeleri ilkel insanın inançlarından süregelen kalıntılar olarak saymakta ve reddetmekteydi. Haksız çekilen acılar, insana verilen bir ceza olamazdı. 

Darwin'in dine bu şekildeki bakışı ve özelikle haksız çekilen acılara yönelik düşüncesi, hastalığı döneminde Emma'yı son derece tedirgin ediyordu. 
Emma, inanışları net ve dindar birisiydi. Çocuklarına kutsal kitabı okumakta ve inancı öğretmekteydi. 
Haksız çekilen acılar için ise; “Her acı ya da hastalık, ruhlarımızı yüceltmemize ve sonraki bir yaşam umuduyla geleceğe bakmamıza yardım etmek için vardır" diyordu. Darwin'in kuramını yayımlamaktan çekinmesinin ve geciktirmesinin en önemli nedenlerinden birisi eşi Emma'ya acı vermek istememesiydi. 
Evliliklerinin ilk dönemlerinde Emma, alışılmadık fikirlerinin Darwin'i cennetten uzak tutacağı düşüncesiyle kendi kendini yiyip bitiriyordu. Bir keresinde Darwin'e sonsuza kadar ayrılacak olma düşüncesinin onu ne kadar korkuttuğunu anlatan dokunaklı bir mektup yazmıştı. Darwin daha sonra yanından ayırmadığı bu mektubu defalarca öperek okumuş ve ağlamıştı. Darwin iyi bir eş ve aile babasıydı. Evlilik yaşamları süresince birbirlerine karşı derin şefkatli ve saygılı bir bağlılık gösterdiler. Sevgiye dayalı sıcak ve samimi bir ilişkileri vardı. On çocukları oldu. 
Yedisi hayatta kaldı. Darwin, çocuklarına olağanüstü düşkündü. Onlara, o devirde ender görülen bir tutumla, baştan beri hep bağımsız insanlar olarak yaklaşmakta, daha sonra hiç unutmayacakları bir yumuşaklık ve sevecenlikle davranmaktaydı. Çocuklarına hiçbir zaman bilim insanı olmaları için baskı yapmamış. Ancak oğullarından bazıları bilim alanına yönelince çok mutlu olmuştu. 
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Günlük yaşamı çok programlıydı. Güne kumlu yolda yürüyüşle başlardı. Kahvaltıdan sonra saat 8:00 den 9:30'a kadar çalışma odasında yazı yazar, sonra o gün gelen mektupları okurdu. Saat 10:30'da bir saat kadar daha çalışır tekrar bir tur daha atardı. Bazen sağlığına iyi geldiği için açık havada soğuk duş almaktaydı. Öğleden sonra gazetesini okur ve mektuplarını yazardı. Saat 15:00'te yatak odasında bir saat dinlenirdi. O sırada genellikle Emma ona yüksek sesle bir roman okurdu. İkindi saatlerinde tekrar bir yürüyüşe çıkar, sonra bir saat daha çalışırdı. Çocuklarla birlikte olmak için bazen programını bozar ve onlarla bahçede oynardı. Akşam birkaç bilimsel kitap okuduktan sonra saat 22:30'da yatardı. 
Hafif bir akşam yemeği sonrası eşiyle tavla oynamaktan hoşlanırdı. Hemen her akşam tam iki el tavlanın ardından skorlar özenle kayıt altına alınıyordu. 
Darwin'in verileri derleme ve kaydetme konusundaki titizliği burada da kendini göstermekteydi. Daha önce Darwin'lere yaptıkları ev ziyaretinde onların tavla oynadıklarını görmüş olan dostu Amerikalı botanikçi Asa Gray'e bu tavla partilerinin çetelesini göndermişti. Asa Gray'in okurken tebessüm etmesine neden olan, 1876'da gönderdiği bu mektupta Darwin, Emma'nın 2490, kendisinin ise 2795 oyun kazandığını “oley, oley” diye yazmıştı. 

Emma, Darwin için “Hayatımda gördüğüm en açık ve şeffaf insan; söylediği her şey, gerçek düşüncelerini ifade eder. Özellikle sevgi doludur, babasına ve kız kardeşlerine çok iyi davranır, çok yumuşak mizaçlıdır. İnsanı mutlu eden bazı özellikleri vardır, örneğin hayvanlara karşı çok merhametlidir." diyordu. Ömrünün sonuna kadar kiliseye devam etmesine ve inançlı biri olarak kalmasına rağmen Emma, Darwin'in her zaman yanında yer almış, eşinin çalışmalarına hoşgörü göstermiş ve desteklemişti. 
Ancak bu çalışmalara bizzat katıldığı ya da çalışmaların ayrıntılarına fazla ilgi gösterdiği söylenemez. 
Darwin'in deneylerini seyretmek ilgisini çekmiyor, bunu da açık sözlülükle dile getiriyordu. Birbirlerini çok iyi anlamaktaydılar. Beraber katıldıkları bir bilimsel konferansta Darwin ona “Sanırım bunlar senin için epey sıkıcı şeyler" demiş, Emma da “diğerlerinden fazla değil" diye cevap vermişti. Darwin bu olayı sohbetlerinde hep zevkle anlatmaktaydı. 

Darwin, bu büyük potansiyelini ortaya çıkarabilmesini sağlayan bazı avantajlara sahipti. Babası ve eşinin ailesinden gelen zenginlik nedeniyle hiçbir zaman maddi sıkıntı çekmemiş ve ekmeğini kazanmak zorunda olmadığı için bol miktarda serbest zamanı olmuştu. Bütün enerjisi ve çalışmasındaki başarısı, mutlu bir ev ortamında yaşıyor olmasıyla ilgiliydi. Kırsal bölgedeki evinde sadık bir aile yaşamının verdiği mutluluk onun çalışmalarındaki derin enerjisinin en önemli nedeniydi. Diğer yandan insanlık adına yapmış olduğu bu çok kıymetli araştırmalardaki başarısının en önemli nedeni bilim aşkıydı. Her zaman üretken ve çalışkan olabilmesini sağlayan derin bir merak ve öğrenme arzusuyla yanıp tutuşmaktaydı. Çalışmayı ve etrafında olan biteni irdeleyip çözmeyi o kadar seviyordu ki, hastalığının varlığını bile bir ödül olarak görmüştü. Bunu; “Hastalığım bile, hayatımın birçok yılını mahvetmesine rağmen beni insanlardan ve eğlenceden uzak tutarak dikkatimin dağılmasını önledi.” diyerek dile getirecekti. 
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Kuramının ortağı, dostu ve meslektaşı Wallace, Darwin'in tutkusunu “Canlı varlıkların ortaya koyduğu çok çeşitli ve karmaşık olguların nedenlerini keşfetmeye karşı duyduğu dinmek bilmez arzu" diye özetlemişti. Darwin ise tüm bu başarılarının yanında kendisini mütevazi bir yaklaşımla tanımlayacaktı. 
“Bir bilim adamı olarak başarımın boyutu her neyse, bu boyutun karmaşık ve çeşitlilik gösteren zihinsel nitelikler ve koşullar tarafından belirlendiği kanısındayım. Bunların arasında en önemlileri bilim aşkım, herhangi bir konu üzerinde sabırla düşünebilmem, olguları gözlemleme ve toplamadaki çalışkanlığım, gerektiği kadar yaratıcılık ve sağduyuya sahip olmamdır. Bu tür ortalama becerilerimle bilim insanlarının bazı önemli hususlardaki inançlarını kayda değer bir boyutta etkileyebilmiş olmam gerçekten de şaşırtıcıdır." 

Darwin'in çalışmalarındaki son derece titizliği, bilimsel olarak dürüstlüğü, kuramını geciktirecek kadar toplumun hassasiyetlerini gözeten yaklaşımı, alçak gönüllüğü, başkalarının katkılarını tanımaktan geri kalmaması ve çalışkanlığı, bilim insanlarına örnek olabilecek önemli özelliklerdir. O, kuramını ortaya koyarken çok hassas davranmış ve toplumun kaygılarını gözetmişti. Ancak kuramı, bir yandan biyoloji bilimini bir güneş gibi aydınlatırken, diğer yandan toplumu merhametten yoksun bir şekilde düzenleme çabasında olan ve bunun için bilimsel bir destek arayanlar tarafından yapılacak kötü yorumlara da bir gerekçe oluşturacaktı. 


3y. 


Evrimin Kötü Yorumları 


Darwin'in Türlerin Kökeni kitabını yayımlamasıyla ilan ettiği evrim teorisi gerek fen bilimleri gerekse sosyal bilimler alanında bilim dünyasında en çok yorumlanan teorilerden birisi olmuştu. Teori, yorumlama hatalarından fazlasıyla nasibini alacaktı. Teoriyi, topluma karşı işlenen kitlesel suçlarda dayanak olarak gösterip işlerine geldiği gibi kullanan ve yanlış yorumlayanlar oldu. Bu uygulamaların hiçbirisi, teorinin zayıflığı ya da eksikliği ile ilgili değildi. Ancak bu yanlış yorumlamalar, insanların teoriye bakışını olumsuz etkileyecekti. En büyük yanlış anlamalar, yorum hataları ve kasıtlı saptırmalar, teorinin ortaya çıktığı ilk dönemlerde ve yirminci yüzyılın başlarında olmuştu. 

Teorinin bir yanlış yorumu, sosyal Darwincilik başlığı altında nüfus artışından duyulan bir kaygıyla ortaya çıkan ve merhametten yoksun bir düşüncenin oluşması şeklindeydi. Aslında bu düşünce sisteminin ilk adımları Darwin'den önce atılmıştı. 
Bu sürecin ilk başlatıcısı Malthus olmuştu. Malthusçuluk adı altında toplanan çalışmalarında Malthus, 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üremenin zorunlu olarak kısıtlanması gerekliliğini dile getirmişti. Görevi sırasında kırsal alanda vaizlik yaparken ciddi bir kıtlık yaşayan toplumu gözlemiş olan Malthus, yoksullara yapılan yardımın onların çoğalmalarını kolaylaştırmak anlamını taşıdığını ve bu yüzden düşkünlerin refah düzeyinin artırma- nın yanlış olduğunu savunuyordu. Tanrı'nın çabayı kışkırtmak ve canlıların öbür dünyayı arzulayıp hak etmeleri için sefaleti ortaya çıkartmış olduğu iddiasındaydı. Fakirlere yapılan her türlü yardımın, bu insanları zaman içinde öldürecek olan doğal sürece müdahale etmek anlamına geldiği düşüncesindeydi. 
İnsanın sahip olmadığı bir hak varsa, o da kendi satın almadığı yiyeceğe sahip olma hakkıdır diyordu. 

Teorisinin temellerini Malthus'tan esinlenerek oluşturmasına rağmen Darwin, Malthus'un nüfus kontrol sistemini asla benimsememiş ve Malthus'un bu Tanrı bilimsel öngörücülüğüne asla katılmamıştı. Darwin diğer yandan Malthus'un getirdiği insan toplumlarında doğumların sınırlandırılması, toplumun ber türlü ilerleme açılımından kopuk sınırlayıcı bir denge içinde dondurulması ve yoksullara yardım edilmemesi gibi fikirlerine hiç katılmamıştı. İnsanın Türeyişi kitabında buna şöyle değinmekteydi; “O halde insan türünün doğal çoğalma oranı birçok acıyı peşinden getirse bile bu oranı azaltmaya yönelik hiçbir yol kullanılmamalıdır." Darwin için uygarlığın özel bir tanımını vardı. Ona göre uygarlıkta ilerleme ölçüsü, acıların giderilme oranıydı. 

Doğal seçilim kuramı, bireyler arasındaki farkın, zayıf olanın hayatta kalmaması şeklinde bir seleksiyonla benzeştirilmesini sağlamış ve aşırı liberal bir kapitalist düşüncenin destekleyicisi olarak kullanılmıştır. Bir grup insanın kaynaklara orantısız olarak sahip olmasını mazur gösteren bu bakış, Amerika'da da bol taraftar bulmuştur. Yüksek sermaye sahipleri böylece, sahip oldukları kaynakları, doğa ve Tanrı kanunlarının işleyişi olarak yorumlayacak haklı bir neden bulmuşlardı. Evrim teorisi, rekabetçi, bireyci ve yoksullara yapılacak her türlü yardıma karşı olan aşırı liberallerin toplum felsefesinin vücut bulmuş bir şekli olmuştu. Bu fikir artık bilimsel bir zemin üzerinde içten içe iyice açığa çıkabilmekteydi. Sonuçta tutarlı bir kuramın sağladığı bu zeminden, sorgulanabilir birçok taraftar ortaya çıkmıştı. Bunların içinde zamanın en ünlü Darwincileri'de bulunmaktaydı. Hareket noktaları Darwin'in teorisi olmakla birlikte fikirleri ve yaklaşımları, onun yorumlarına uymayan bir çizgide olacaktı. 

Herbert Spencer, toplumsal Darwinciliğin önde gelen ismidir. İnsan topluluklarını organizmalarla bir tutmuş ve onlara seçilim ve eleme ilkesini kaba bir şekilde ele almıştır. Bireyler arasındaki rekabet ilişkisini ve daha az uyum sağlayanın bertaraf edilmesini gerekçelendirmek için doğal seçilimi kullanmıştır. Spencer'e göre doğal seçilim, toplum içinde de işleyişini rahatça sürdürebilmeli ve bu elemenin doğal kurbanları lehinde hiçbir eyleme girilmemelidir. 
Denetimsiz kapitalizmin sıkı destekçisi olan Spencer, bu yaklaşımını Britanya'da farklı sosyoekonomik gruplara uygulamıştır. Darwin 1876 da otobiyografisinde, Spencer'in kişiliğinden pek hoşlanmadığını ve fikirleriyle ilgilenmediğini belirtmiştir. Zamanla eserleri büyük ölçüde gözden düşmüştür. 1890'lara gelindiğinde eleştirmenler artık Spencer'i ve eserlerini soyu tükenmiş olarak nitelendirmekteydiler. 
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Francis Galton, Darwin'in İnsanın Türeyişi eserini henüz yazmadığı, antropoloji konularıyla ilgili suskunluk içinde olduğu dönemde, seçilim kuramının başına gelen ikinci büyük sapmaya neden olan kişidir. Darwin'in kuzenidir. Antropolog ve istatistikçidir. Darwin hayranıdır. Galton, sonradan soy arıtımı olarak adlandırılan kuramını 1865 ten itibaren doğal seçilim kuramı temelinin üzerine oturtur. “Nasıl, canlılardaki doğal seçilim, avantajlı olan çeşitlenmelerin üstün tutulmasını sağlıyorsa, toplumlarda da zihinsel özellikler yönünden aynı sonuç elde edilmelidir" demektedir. Galton, sıradan bir vatandaşın, modern uygarlığın gündelik işleyişi için fazla basit kaldığını düşünüyordu. Ona göre gelişmiş uygarlık, ortalamanın altındaki bireylerin yaşamlarını sürdürüp üremelerini güvence altına alarak, doğal seçilimin serbestçe işlemesine engel olmakta ve topluluklarda bir yozlaşma süreci başlatmaktaydı. Bu yükü hafifletecek bir yapay seçilimle, buna karşı konularak bu açık giderilebilirdi. Galton'un soy arıtımı ile Spencer'in toplumsal Darwinciliği arasında bazı farklar bulunmaktaydı. Buna karşın daha az uyum sağlayanların elenmesi konusunda görüş birliği göstermekteydiler. 

Galton doğru bir seçilimle insanın daha ileri bir düzeyde geliştirilebileceğini ve bunun yapılması gerektiğini öne süren ilk kişiydi. Görünüşte, bir yurtsever ve iyi niyetli bir insandı. Ancak görüşleri son derece sakıncalıydı. Ona göre gelecek kuşaklara özelliklerinin aktarılması gerekenler, doğuştan gelen üstün yeteneklere sahip orta ve üst sınıflardı. Galton, nüfusun bu daha uygun olan bireylerinin, uygun olmayanlar aleyhine ürediğini görmekte kararlıydı. 
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Ulusun hayatta kalması ve genişlemesi için bu sınıfların üyeleri erken yaşta evlenmeye ve büyük aileler kurmaya özendirilmeliydiler. Eski Yunancadan türettiği, iyi tür anlamındaki Öjeni terimini ortaya attığında bu fikir, insan türünü daha mükemmele doğru yükseltecek bir yol olduğunu düşünen çevrelerce kabul gördü. Başlangıçta iyi niyetli ve yüksek değerli gibi görülen bu amaç insanoğlunun gördüğü en iğrenç suçların bir kısmını doğurmuştur. Bu görüş, insan topluluklarını sınıflandırmaya ve ırkçılığa dönüşmüş ve sonuçta Hitler'in saçtığı dehşete kadar uzanmıştır. Darwin, Galton'un yapmış olduğu istatistik çalışmalarına başlangıçta saygı duymuş ve 1869 
tarihli Hereditary Genius (Kalıtsal Dahi) kitabıyla da ilgilenmiştir. Ancak kuramının bu kötü yorumunu 1871'de reddetmiştir. Darwin zayıfların ortadan kaldırılması değil korunması gerektiğini savunduğu İnsanın Türeyişi eserinde, Galton'a karşı açıkça cephe almış ve öjenizme karşı durmuştur. Darwin'e göre insanın diğer türler üzerindeki üstünlüğünün en önemli nedeni, türdeşlerine yardım etmesini ve onları korumasını sağlayan sosyal ve entelektüel özellikleridir. 

Ernst Haeckel, Almanya'daki toplumsal Darwincilik hareketini desteklemiş olan bir diğer sosyal Darwinciydi. Darwinciliğin yanlış ve kötü bir yorumu olan sosyal Darwinciliği, toplumsal ve politik alana uyarlaması nedeniyle tartışmalı bir isimdi. Başarılı bir hayvanbilimci olan Haeckel, Nazizmde Spartalılardan esinlenen soy arıtımı ve ötanazi gibi fikirlerle yoğrulmuş Alman sosyal Darwinciliği konularını tanıtmıştı. Sosyal Darwinciliğin aşırı yorumları ırkçı vahşeti haklı göstermek için kullanıldı. Adolf Hitler'in Kavgam adlı eserinde de bundan bahsedildiği görülmektedir. Öjeni, toplumu geliştirme çabasının samimi bir sonucu gibi görülmekteydi. Ancak öbür yüzünde, yolundan sapmış milliyetçiliğe ve ırkçılığa zemin hazırlayan ögeler bulunmaktaydı. Bu akımın etkisi altında bazı ülkeler, üremesi sakıncalı görülen kişilerin toplanmalarını ve kısırlaştırılmalarını da içeren uygulamaları devreye soktular. Zekâ özürlüler, ruhsal ve başka bir hastalığı olanlar, suçlular veya sadece fakir olanlara yapılan bu uygulamalar halk sağlığı uygulamaları olarak nitelendiriliyordu. 
Sosyal statü ve zenginlik kriterlerine göre en iyilerin üremesinin gerektiği, böylece toplumun gelişeceği iddia ediliyordu. Bireyin vücuduna ve özgürlüklerine yapılacak sadece aşırı totaliter rejimlerden beklenebilecek böyle bir müdahale, hemen her türlü politik yelpazede ve farklı toplumlarda popülerlik kazanabilmişti. Kısırlaştırmaya izin veren bir yasa ilk kez Almanya'da 1932 yılında Nazilerin iktidara gelmesinden önce hazırlandı. Nazi hareketinde yer alan öjeni yoluyla toplum mühendisliği uygulamaları korkunç derecedeydi ve insanlık adına utanç verici bir boyut almıştı. 

Darwin'in sosyal Darwincilikle hiçbir ilgisi bulunmamaktaydı. İnsanla ilgili düşünceleri onun insandan bahsetmediği Türlerin Kökeni eserinden yola çıkarak kurgulanmış ve bu nedenle İnsanın Türeyişi eserine kadar yanlış anlaşılmıştı. Darwin'in Spencer ya da Haeckel tarzında bir toplumsal Darwinci, Galton gibi bir soy arıtımcısı olmadığını kabul ettirmesi zaman alacaktı. Darwin'in suskunluk dönemi olarak nitelendirilebilecek bu dönemde rakipleri onun açtığı bu alana girmiş ve onun kuramını insana ve insan bilimlerine uygulamışlardı. Bu dönemde Darwin de aşırı ideoloji yüklü tartışmalara maruz kalmıştı. 
Darwin 1871'de İnsanın Türeyişi kitabında kendi kuramının bu kötü yorumunu şu cümleleriyle reddetmişti; “Katı bir aklın rehberliğinde ilerliyor olsak bile sempatimize gem vurmak, ister istemez doğamızdaki en soylu kısma halel getirmek anlamına gelir. 
Zayıf ve çaresizleri kasten ihmal etmek, gelecekte öngörülemez bir yarar uğruna şimdiki zamanda bir acıya kendimizi teslim etmekten başka bir anlama gelmez. Dolayısıyla zayıfların yaşamlarını sürdürmelerinden ve doğalarının yayılmasından kaynaklanan bariz kötü etkileri göğüslemeliyiz.” 

Sosyal Darwinciler, doğal seçilimin yaşam tarzımıza rehberlik etmesi gerektiğini ileri sürmekle hata yapmışlardı. Bu yorumun en az Hitler'in kendi ideolojisi kadar tehlikeli olduğu sonradan anlaşıldı. Bugün bu sürece baktığımızda, bu kişilerin evrim gibi bilimsel bir süreçten yola çıkarak düpedüz yanlış bir zemine saptırılmış bir insan uygarlığı analizi yapmış olduklarını görüyoruz. Evrim teorisi, yeryüzünde canlı türlerinin çeşitlenmesini açıklayan bilimsel bir modeldir. Teori, insanların ortak kökenini göstererek insanın kendini diğer insanlardan üstün görme yanlışının önüne geçer. Irk gibi kategoriye ayırmanın yanlış olduğunu gösterir. Doğanın tek hâkimi kendisiymiş gibi düşünmemesi ve doğaya karşı daha saygılı olması gerektiği mesajını verir. Toplumsal yaşamda bireyler eşit olarak görülmek isterler. Evrimsel kurallar ise bireylerin biyolojik olarak eşit olmadıklarını göstermektedir. Sosyal sistemlerin tüm bireylerin bu şekildeki farklılığını dikkate almadan onları özdeş olarak görmesi yanlış olacaktır. Sağlıklı 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bir sosyal sistem, bu bireysel farklılıklara rağmen her bireyin kendine uygun bir şekilde iş bölümüne katılımını ve rol almasını temin edebilmeli ve bireylerin sosyal yönden kendilerini katılımcı ve eşit olarak görebilmelerini sağlayabilmelidir. 

Evrim ilkelerinden yola çıkarak yapılan bir yanlış uygulama da hukuk alanında olmuştu. Bu uygulama, suç işleme eğiliminin vücut şekli ve yapısıyla ilişkilendirilmesi ve bunun evrimsel bir nedene dayandırılması şeklindeydi. Cesare Lombroso 1876'da yayımlamış olduğu kitabı Suçlu Adam'la yaşadığı dönemin en önemli suç bilimcilerinden biriydi. Bir İtalyan hekim olan ve Avrupa'nın en seçkin üniversitelerinde eğitim görmüş olan Lombroso, idam mahkümlarının kadavralarını inceleyerek ortaya koyduğu suç antropolojisi alanında kariyerinin doruğuna ulaşmıştı. Kişilerin karakterlerinin, kafa yapısı ve yüzün dış görünümünden belirlenebileceğini savunan bir bilim dalı olarak ortaya çıkan fizyonomi, daha önce İsviçreli yazar şair ve din adamı Johann Kaspar Lavater (1741— 1801) tarafından da irdelenmiş bir konuydu. Lavater, bu alandaki çalışmalarıyla ün yapmıştı. Ancak bu kez Lombroso tarafından bilimsel olduğu iddiasıyla ele alınan bu teori, hukuk alanında kullanılacaktı. 

Avrupa'nın tüm kent merkezlerinde 19. yüzyıl sonlarında suç oranı artmıştı. Suçlularla mücadele, çözülmesi gereken önemli bir sorundu. Lombroso'nun hipotezleri de doğuştan suçlu olan insanlar ile yasalara saygılı insanları birbirinden ayırt etmek için bir yöntem sunuyordu. Sosyal biyoloji adı altında ruhsal ve fiziksel özellikler arasında bağ kurularak yapılan karakter incelemeleri, Lombroso ve takipçilerinin bireyi suçlu olarak damgalamaları için mükemmel 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Lombroso, modern insanlara kıyasla ilk insanların şiddete ve suça çok daha fazla yatkın olduğunu düşünüyordu. Ona göre suçlular atalarının suç işleme eğiliminin yanı sıra fiziksel görünümüne de sahipti. Kitabında örneklerini verdiği yüz özelliklerine dikkat edilerek kişinin hangi suça eğilimli olduğunun ortaya konabileceğini iddia ediyordu. 


bir araç olmuştu. Lombroso'ya göre, yüzde ve baştaki bazı işaretler, anti sosyal davranış olasılığı hakkında önemli ipuçları vermekteydi. Bu utanç verici işaretler, atavizmle izah ediliyordu. Atavizm, canlı gelişiminin daha önceki aşamalarına ait olan ve kuşaklar sonra bir bireyde yeniden ortaya çıkabilen bir özelliktir. Ancak Lombroso, atavizmi farklı olarak yorumlamıştı. O, ilk insanların, modern insanlardan çok daha fazla olarak şiddete ve suça yatkın olduğunu düşünüyordu. Ona göre suçlular atalarının suç işleme eğiliminin yanı sıra, fiziksel görünümüne de sahip oluyordu. Suçlular evrimin yozlaşmış ürünleriydiler. İri göz çukurları, vücuttaki kıl azlığı, yüzdeki asimetri, küçük kafatası, kıvırcık saç, büyük ya da küçük kulaklar ve iri elmacık kemikleri suça eğilimli bireylerin vücut özellikleri olarak değerlendiriliyordu. Katillerde iri çene, yankesicilerde uzun el ya da seyrek sakal gibi özellikler bulunmaktaydı. Suçlular, suça eğilimli vahşi ilk insanların canlı örnekleriydi. 
Onlar evrim merdiveninde modern insanın birkaç basamak altında yer alıyorlardı. 

Lombroso'nun, Darwin'in evrim teorisinden yola çıkarak geliştirdiği ve suç sorununu ele alarak çözümler üreten bu yorumu o dönemde yaygın kabul gördü. Büyük bir otorite olarak görülüyor, ceza davalarında tanıklık etmeye çağrılıyordu. Ancak zamanla yüz özellikleri ile suç işleme eğilimi arasında kurulan bağlantının tamamen uydurma olduğu anlaşıldı. 
Evrim ve doğal seçilim ilkeleri, vücut şekli ile kişilik özelliklerini ilişkilendirecek bir bağlantı içermemekteydi. Ayrıca, Lombroso'nun belirttiği fiziksel özelliklerin atavizmle de bir ilgisi yoktu. Lombroso'nun teorisi gözden düştü. Bu yanlış uygulama, birçok hukuksal hata yapılmasına ve haksız kararların verilmiş olmasına neden olmuştu. Lombroso'dan sonra kriminologlar, suçun sebeplerini yetiştirme tarzı, sosyal ve ekonomik altyapı gibi daha çok gelişimsel mekanizmalarla açıkladılar. Suçluyu tespit etmenin en doğru yolu, suçlunun fizyonomisi değil suçun kanıtını bulmaktı. 

Evrim teorisinin temel ilkeleri, insan tarafından birden fazla alanda yanlış olarak kullanılmış ve bundan ders çıkarılabilecek sonuçlar ortaya çıkmıştır. 
Bu durum, insanın yanılgısıdır. Sadece evrim için değil, bilimin diğer alanları için de geçerlidir. Atom teorisi, nükleer gücün bir enerji kaynağı olarak kullanılması yanında atom bombası gibi yıkıcı bir etki için de zemin oluşturmaktadır. Uçaklar yolcu taşıma için kullanılabileceği gibi savaş için de kullanılabilmektedir. Biyoloji ve kimya gibi yaşamı anlamak ve hastalıklara yönelik bilimsel çareler üretebilmek için çok önemli olan iki bilim dalı, tamamen yıkıcı bir etki için biyolojik veya kimyasal silahların üretiminde aracı olabilir. Evrim teorisinin insanın kendine özgü yanlış yorumuyla, yukarıda örnekleri verilen yanlış sosyal uygulamaların ortaya çıkması, teorinin değil insanın hatasıdır. Biyoloji biliminde temel evrimsel ilkeler nasıl bir bireyin şekillenmesinde belirleyici oluyorsa, toplumsal yapının ortaya çıkması ve şekillenmesinde de belirleyicidir. Ancak toplum bilimleri üzerinden insanlık suçuna giden yanlış uygulamalar için doğrudan evrim kuramını bir gerekçe olarak göstermek yanlıştır. Bilim gerçeği araştırır. 
Bir buluşun insanlık yararına kullanılmasını güvence altına almaz. Bilimsel buluşların birilerinin zararına kullanılması ahlakla ilgilidir. Bilimsel buluşlar ahlaka aykırı ya da toplumun zararına kullanıyorlar diye bilimden geri durulmaz. Bilimin ortaya çıkardığı gücün topluma ve ahlaka aykırı kullanılmasını önlemek için insan, bedeller ödemeden önce güçlü toplumsal yapılanmalara ve güçlü ahlaki değerlere sahip olabilmeyi başarmış olmalıdır. 

İnsanlığın yanlışlarının farkına varması zaman alacak, geç de olsa düzeltme çabaları her zaman olacaktı. Evrim kuramını destekleyen bilimsel kanıtlar ancak yirminci yüzyılın başlarından itibaren ortaya çıkmaya başlayacak, kuramın bilim çevrelerinde yaygınca kabulü ise ancak yirminci yüzyıl ortalarında olacaktı. 
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Evrim Kuramının Doğrulanma 
Süreci 


Evrim, mutasyon ve seçilimle işler. Darwin, seçilimi tanımlamıştı ve mutasyonun farkındaydı. Ancak mutasyonları çeşitlilik üzerinden tanımlamıştı ve temel nedenini bulmak için elinde o zamana kadar ortaya konmuş bilimsel bir veri yoktu. Buna bilimsel bir model bulmak ve kendisi bir açıklama getirebilmek için çok uğraştı. Ancak kuramının bu yönü eksik kalacaktı. Çağdaşı Mendel ile bir araya gelememiş olmaları da büyük bir talihsizlik olmuştu. Aynı durum Mendel için de geçerliydi. O da mutasyonu birçok şekliyle gözlemiş ve kalıtımın ilkelerini ortaya koymuştu ancak kuramının önemi sonra anlaşılacaktı. 
Mutasyon ve kalıtımın temel ilkeleri her ikisinin de yaşamından sonra ortaya konulacaktı. 

İlk kez 1901 yılında Hollandalı botanikçi Hugo de Vries (1848-1935) bitkiler üzerinde yaptığı çalışmalarda bazı bireylerin atalarına benzemediğini ve bu özelliklerin gelecek nesillere kalıtıldığını gözledi. 
Bu gözlemden yola çıkarak Vries, bir organizmada meydana gelen ani bir değişikliğe Mutasyon denmesini önerdi. Vries aslında küçük nokta mutasyonları değil, kromozom değişmeleri şeklinde büyük mutasyonları gözlemişti. 
Daha sonra Mendel'in bezelye deneylerinde aynı şeyleri fark etmiş olduğunu gördü. 
Buluşunu Mendel'in bulguları ile birlikte yayımladı. Hugo de 
Vries'in yanı sıra Alman Carl Correns ve Avusturyalı Erich von Tschermak da birbirlerinden bağımsız olarak Mendel Yasaları'nı yeniden keşfetmişti. Mendel'in yaptığı deneylerin önemi, öne sürdüğü kalıtım ilkelerinin, onun ölümünden yaklaşık yirmi yıl sonra tekrar keşfedilmesiyle anlaşılmıştı. Özellikle Vries'in çabaları sayesinde, Mendel'in araştırmalarının etkisi bilim dünyasında hızla yayılmaya başlayacaktı. 
Pek çok bilim insanı Mendel'in deneylerini tekrarlayarak aynı sonuçlara ulaştılar. Böylece genetiğin temel ilkelerindeki tutarlı uyum ortaya konulmuştu. 
Bu şekilde aynı türün bireylerinin sahip oldukları genetik çeşitliliğin anlaşılmasında önemli bir adım atılmış oldu. Mendel'in bulguları ve ardından da kalıtımda kromozomların rolünün anlaşılması modern genetiğin temelini oluşturmuştu. Genetik terimi ilk kez İngiliz William Bateson tarafından 1906 yılında kullanılmıştır. 1909 yılında ise kalıtım birimine Wilhelm Johannsen tarafından “gen” adı verilmiştir. 
Genlerin kromozomların parçaları olduğu ve tüm 
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Mendel kalıtımının altyapısını oluşturdukları 1915 
yılında Amerikalı Thomas Hunt Morgan tarafından ortaya konuldu. Kalıtım kuramının bütün canlılar için geçerliliği saptandı ve kuram, biyolojinin temel ilkelerinden biri haline geldi. 

Genetik bilimi artık Darwin'in çok merak ettiği ve doğal seçilimin temelinde yer alan kalıtımsal çeşitliliği açıklamak için gerekli olan açıklamayı sunmaktaydı. Ancak kalıtım ile ilgili temel konunun çözülmesi de evrimin ilk planda geniş anlamda kabulünü sağlamadı. Çeşitlilik konusu, teorik olarak aydınlatılmıştı. Bu yeni gelişmelerin Darwinciler ile Darwinci olmayanlar arasındaki tartışmaları sonlandırıp bir fikir birliğine varmayı sağlayacağı beklense de bu durum aksine anlaşmazlığı daha da arttırmıştı. Mendel kalıtımının altyapısı çözüldükten sonra başlangıçta Thomas Hunt Morgan ve William Bateson başta olmak üzere ilk genetikçiler grubundaki birçok bilim insanı, Mendel kuramının doğal seçilimle bağdaşmaz olduğunu düşünüyorlardı. Onlara göre, canlılardaki yapısal özelliklerin, doğal seçilim yanlılarının ileri sürdüğü gibi çok ufak adımlarla elde edilmesi mümkün değildi. Ortaya attıkları yeni bir tez vardı. Buna göre evrim büyük genetik değişikliklerle yani makro mutasyonlarla gerçekleşiyor olmalıydı. Küçük adımlarla ilerleyen evrimleşmeyi gösteren Darwin'in süreklilik ilkesi bir kez daha kabul edilmemişti. Onlara karşı çıkan dogacılar ise Mendel'in gösterdiği kısmi kalıtımdan çok karışımsal kalıtımı benimsiyorlardı. Doğal seçilim ile edinilmiş özelliklerin kalıtımı arasında kaldılar. 

Ancak yeni geliştirilen bilimsel metotlar evrim kuramını sınamaya devam edecekti. Matematik alanındaki ilerlemelerle 1910'lu yılların sonuna doğru, 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Ronald Fisher Sewall Wright JBS Haldane ,(1890-1962) (1889-1988) (1892-1964) 


“Popülasyon genetiği” adı altında yeni bir bilimsel düşünce akımı şekillenmeye başladı. Evrimsel açıdan önemli olanın bireyler değil, nüfus yani birey kümeleri olduğunu ileri sürmekte olan bu akımın mimarları, İngiliz Ronald Fisher (1890-1962), John Haldane (1892-1964) ve Amerikalı Sewall Wright (1889-1988) idi. Fisher Doğal Seçilimin Genetik Kuramı adlı eserinde, evrim kuramını çok sağlam bir matematiksel temele oturtmuş, Haldane çok sayıda makalesinde doğal seçilimin matematikle nasıl açıklandığını anlatmıştır. Wright, evrim konusuna hem matematiksel hem de deneysel olarak yaklaşmıştır. Fisher, Haldane ve Wright üçlüsünün çalışmaları evrim ile kalıtımı bir araya getirmişti. Evrim, nüfuslarda alel sıklığının belli etkenler altında değişmesi demekti. İstatistikle evrim buluşmuştu. Popülasyon genetikçileri, Mendel genetiği ile doğal seçilime dayalı evrimin birbiriyle tamamen bağdaştığını matematik temelinde kuramsal çalışmalarla gösterdiler. Böylece bilim tarihinin tozlu raflarına yerleştirilmek istenen doğal seçilime dayalı evrim kuramı, matematiğin temel bilimsel zemininde de doğrulanmıştı. 

Popülasyon genetiği çok kapsamlı bir düşünce akımına yol açmıştı. Birkaç yıl içinde hızla gelişen 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bu yeni hareket, popülasyon ağırlıklı düşünce tarzını, paleontoloji, genetik ve matematik bilimlerinin kazanımları ile bir araya getirmiş, böylece doğal seçilim kuramına modern çehresini kazandırmıştı. Bu yeni düşünce akımına “modern sentez" adı verilmiştir. Bu kuramda ne Lamarck'ın yumuşak kalıtımına ne de daha yakın tarihlerde öne sürülen makro mutasyonlar gibi yeni modellere ihtiyaç vardı. Modern sentez aynı zamanda makro evrim (tür düzeyi üzerindeki düzeylerde evrim olayları, örneğin omurgalıların oluşumu) ile mikro evrim (tür düzeyinde evrim olayları, örneğin bir popülasyondaki gen sıklığının değişmesi) alanlarının bir sentezini de amaçlamaktaydı. Darwin Wallace kuramı artık bir daha bir kenara itilmemek üzere yeniden doğmuştu. 

Fisher, Haldane, Wright üçlüsünün çalışmaları evrim ile kalıtımı bir araya getirip, modern sentez kuramına dönük tartışmaların tetiklenmesine olanak sağlamıştı. Zamanla modern sentez, biyoloji uzmanlarının geniş çoğunluğunu bir çatı altında toplamayı başaracak, bu kurama, başka birçok bilim insanı da katkıda bulunacaktı. Ancak bilim dünyasının farklı alanları arasında yeterli iletişim henüz sağlanmadığı için tüm bu gelişmelere rağmen evrimin bilim çevrelerinde yaygınca kabulü için daha fazla iletişime ve daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Aslında hem genetikçiler hem de doğacılar bilgi birikimlerini oldukça ilerletmişlerdi. Ama 1930'lu yılların başlarında bile tam bir fikir birliği olmadığı görülüyordu. Birbirlerinin geldikleri bu ileri noktadan habersizlerdi. Bunun temel nedeni iletişimsizlikti. 

Genetik ile evrimsel düşüncenin birleştirilmesi için arada bir köprüye gereksinim vardı. Bu köprü 


EVRİM KURAMININ DOĞRULANMA SÜRECİ | 409 


hem doğacı hem de genetikçi olan Theodosius Dobzhansky (1900-1975) tarafından, onun 1937 yılında kaleme aldığı Genetik Bilimi ve Türlerin Kökeni adlı eseri sayesinde kurulacaktı. Dobzhansky 1927 yılında Amerika'ya göç etmiş, çalışmalarına Amerika'da devam etmekte olan Ukraynalı bir genetikçiydi. Thomas Hunt Morgan'ın yanında çalışmış ve onun meyve sineği üzerine yaptığı araştırmalara katılma ve kendi fikirlerini geliştirme olanağı bulmuştu. Drosophila meyvesineği, on günde yeni bir nesil oluşturmakta olan, laboratuvar ortamında gözlemlemek için çok uygun bir canlıydı. Daha sonra pek çok biyoloji araştırıcısının da yapacağı gibi kalıtımsal ve evrimsel araştırmalarda çok değerli sonuçların elde edilmesini olanaklı kılıyordu. Dobzhansky bir meyve sineği popülasyonunda yer alan ufak değişimlerin bile sonraki nesilleri derinden etkileyebileceğini göstermişti. 
Daha sonra popülasyonlar arası yalıtımın, davranış ve alışkanlıkların rolünü gösterecek ve çevresel faktörlerin etkisinin olmadığı durumda ortaya çıkan “genetik sürüklenme"nin önemini ortaya koyacaktı. 
Dobzhansky kitabında genetik ve evrimsel biyolojinin hakkını doğrulukla verdi. Genetik Bilimi ve Türlerin Kökeni, Darwin ve Wallace tarafından ortaya konulan doğal seçilimle evrim kuramının genetik açıdan ne kadar anlamlı olduğunu kapsamlıca açıklayan ilk kitap olmuştu. Kendi ifadesine göre eğer attan düşüp haftalarca sürekli yatmaya zorlanmasaydı bu kitabı büyük olasılıkla yazamayacaktı. Dobzhansky, aynı zamanda dindar biriydi. Bilimsel problemlerle ilgilenirken bunu dini duygularından uzakta durarak yapma konusunda da örnek bir bakış sergilemişti. 1973'te yayımladığı Evrimin Işığı Olmaksızın Biyolojide Hiçbir Şeyin Anlamı Yoktur başlıklı makalesi bilimsel çevrelerde olduğu kadar bilim dışı çevrelerde de ün yapacaktı. 

Evrim kuramının 20. yüzyıldaki gelişimde önemli rolü olan bilim insanlarından birisi de Ernst Mayr'dı (1904-2005). Mayr, Almanya'da kuş bilimine olan merakı nedeniyle tıp tahsiline son vermişti. Kuş bilimindeki doktorasını rekor zamanda tamamladı. 
Daha sonra İngiltere'deki özel bir kuş koleksiyonuyla donatılmak istenen müze için örnek toplamak amacıyla Wallace gibi güneydoğu Asya'ya gidecekti. Meslekindeki başarısı nedeniyle New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesinde çalışmaya başladı. 1953 yılında Harvard Üniversitesinde profesör oldu. Mesleki kariyeri uzun yıllar sürecekti. Türlerin tanımı, türleşme, üreme yalıtımı gibi önemli konular üzerinde yaptığı araştırmalarla evrim kuramının aydınlatılması ve tanıtılmasına temel katkılarda bulundu. 
1942 yılında yayımlanan kitabı, Sistematik Bilimi ve 
Türlerin Kökeni evrim konusunda önemli bir klasik eserdir. Mayr'a göre Türlerin Kökeni'nin önemi, insanı durağan bir dünya görüşünden evrilen bir dünya görüşüne itmiş olmasıydı. Ona göre bu olay; İnsanoğlu tarafından yaşanan en muazzam entelektüel devrim'di. 

Fisher, Haldane, Wright tarafından başlatılan modern sentez sürecinde 1930lu yılların sonunda Dobzhansky ve Mayr'ın çabalarıyla doğal seçilim yasalarının genetik biliminin bulguları ile bir araya getirilmesiyle son eksik kısımlar da tamamlanmıştı. 
Neo-Darwinizm olarak da adlandırılan modern evrimsel sentez süreci, insanın evrim farkındalığının kilometre taşlarından birisiydi. Türlerin Kökeni'nin 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Theodosius Dobzhansky Ernst Mayr (1900-1975) (1904-2005) 


yazılmasından sonra konuyla ilgili yetkin bilim dünyasında bir fikir birliğinin ortaya çıkması, seksen yıl kadar zaman almıştı. 

Evrim, Theodosius Dobzhansky ve Ernst Mayr'ın başı çektiği biyolog akımı sonrasında ilgili diğer bilim dallarında da doğrulanıyordu. George Gaylord Simpson gibi paleontologlar makro evrimi ve bunun mikro evrimsel süreçlerle nasıl uyumlu olduğunu belgelediler. Daha sonra 1950'li yıllara doğru DNA'nın keşfiyle genetik ile evrim arasında herhangi bir kopukluk kalmamıştı. Özellikle DNA'nın yapısının aydınlatıldığı 1953 yılına gelindiğinde ise kalıtım için fiziksel bir kanıt da gösterilmiş ve evrim kuramı somut bir zenginlik kazanmış oldu. O zamandan beri de genetik ve moleküler biyoloji, evrimsel biyolojinin temelini oluşturan iki ana dal olarak varlığını sürdürmektedir. Evrimsel biyoloji, daha sonraki dönemde evrimini sürdürmeye devam etti. William Hamilton, Robert Trivers, Edward Osborne Wilson, John Maynard Smith, Stephen Jay Gould, Richard Lewontin ve Richard Dawkins gibi kanaat önderlerinin bilim çevrelerinde evrimin sağlam bir zemine 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oturtulması ve toplumda evrim bilincinin oluşmasında önemli katkıları bulunmaktadır. 

Başlıca moleküler biyoloji ve genetik olmak üzere ilgili bilim alanlarında günümüze kadar olan tüm gelişmeler her defasında evrim kuramını doğrulamıştır. 
Özellikle insanın ve binlerce diğer canlı türünün genomlarının okunmasıyla kuram, konuyla ilgili bilim çevrelerince anlaşılan, kabul gören ve hiç olmadığı kadar güçlü bir kuram halini almıştır. Günümüzde evrim, biyolojinin yanı sıra başlıca biyokimya, ekoloji, genetik, fizyoloji, başta olma üzere modern bilim dallarının çoğunu içine alır. Ancak uygulamada ve eğitimde halen toplumsal reflekslerin etkisinin devam etmekte olduğu açıktır. Tıbbın temel bilimlerini bu derece ilgilendirdiği halde evrimin temel tıp eğitimi ve rutin tıbbi uygulamalarda yeterince dikkate alındığı söylenemez. Çok yakın dönemde evrimsel tıp başlığı altında yeni bir alan ortaya çıkmış olup oldukça önemli potansiyeli olan bu disiplinin henüz hak ettiği düzeyde bir uygulama alanı bulmadığı görülmektedir. Darwin kitabını yayımladıktan sonra evrimin birkaç on yıl içinde geniş çevrelerce kabul edileceğini öngörmüştü. Ancak, sadece bilim çevrelerinde dahi evrimin kabulü oldukça zaman alacaktı. 


Sonsöz 


Yeryüzünde yaşam değişen çevresel koşullara uyum sağlayarak çeşitlendi. Canlılar yaşam alanlarındaki boşlukları dolduracak şekilde uyumsal özellikler kazanarak evrimsel yolculuğuna devam etti. Bugün yaşamakta olan milyonlarca canlı türünden her birisi, değişebilir olması sayesinde günümüze kadar varlığını sürdürebildi. Tüm canlılar uyumsal değişimlerin sonucu olarak farklı farklı özellikler kazandılar. Su canlıları yüzgeçlere, kara canlıları bacaklara, hava canlıları kanatlara sahip oldu. Duyu organları ortamın koşullarına göre güçlendi veya kullanılmadığında zayıfladı. Evrimsel rekabet arttıkça beyin gelişimi, zihinsel beceriler ve zekâ önem kazandı. Canlı türlerinden birisi bu konuda o kadar ileriye gitti ki, bulunduğu mekânın ve zamanın ötesini algılayabilecek bir noktaya ulaştı. Bu türün temsilcisi olarak bizler bugün sahip olduğumuz evrimsel donanımla kendi evrimimizi anlayabilecek bir aşamaya geldik. 
Bu süreç, hızlı olmadı. Aynı evrim süreci gibi yavaş ve aşama aşama oldu. Antik çağ düşünürleri farklı farklı hipotezler geliştirdiler. İlk düşünürlerin 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fikirleri, bugünün bakış açısıyla bizlere bazı yönleriyle saçma gelse de değerliydi. Bir yandan cansız dünya üzerinde yapılan gözlemlerle yeryüzünün, kayaç ve fosillerin incelenmesi, diğer yandan canlı dünyanın tanımlanması, sınıflandırılması ve tıp üzerine yapılan araştırmalar evrim fikrinin şekillenmesinde önemli rol oynadı. Evrimi çözmenin temel anahtarı, doğa olaylarının doğa yasaları ile izah edilebileceği yönündeki bakış açısına sahip olmaktı. Bu yaklaşım ilk kez İyonya ve antik Yunan uygarlıklarında oldu. 
Bu ilk düşünürler, takipçilerine doğa yasalarını bilimsel bakışla analiz etme becerilerini miras bıraktılar. Onları aydınlatan bilimin ışığı kendilerinden sonraki düşünürleri de aydınlattı. Böylece zamanla isabetli fikirlerin ortaya çıkması mümkün oldu. 

İnsanın bu zihinsel donanımının yanı sıra evrimsel yollarla sahip olduğu bir diğer becerisi de sosyal olmasıydı. Bu sayede daha güçlü oldu ve bir birey olarak yapamayacağı birçok şeyi grup olarak yapabildi. Önceleri kabilelerde vücut bulan bu sosyallik daha sonra kabile ötesinde insan topluluklarının oluşmasına, ulusların ya da inanç birliklerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu becerisi öyle gelişti ki insan, zamanla yeryüzünde mutlak bir hakimiyet kurma noktasına geldi ve doğanın efendisi oldu. Sahip olduğu bu sosyal beceriler, insanın ezelden beri aklını kurcalayan “nereden geldik?” sorusuna getirilen yanıt olarak bilimsel açıklamalara birbirine zıt olan iki şekilde etki etti. 

Bu etkilerden destekleyici olanlar, insanlık tarihinin medeniyetin ileri gittiği özel bazı dönemlerinde ve nispeten kısa zaman dilimlerinde oldu. Akıl ve bilim, bireylerin serbestçe düşünebilmesine fırsat 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veren, zenginlik ve aydınlığın birlikte olduğu özgür düşünceye açık uygarlıkların çok özel koşulları sağladığı belli dönemlerde çiçeklendi. Aydınlanma sürecine katkıda bulunan düşünürlerin çoğu, zengin iletişim olanakları olan ve fikirlerin harmanlanmasına zemin hazırlayan farklı kültürlerin kaynaştığı büyük şehirlerde yaşamışlardı. Geniş ve çok yönlü bir bakış olanağı sağlayan farklı düşünce yapılarıyla karşılaştılar ve bundan beslendiler. İyonya uygarlığı, Antik Yunan, Makedonya Sarayı, Abbasi Halifeliği, aydınlanma ve devrim sonrası Fransa'sı, Victoria İngiltere'si, evrim düşüncesinin şekillenmesine olanak veren düşünürlerin ortaya çıkmasını mümkün kılan koşulları sağlıyordu. Bilimin tüm alanlarında olduğu gibi evrimin ortaya konulması sürecinde de bunu araştıran bilim insanlarının temel amacı, doğanın nasıl işlediğini öğrenmeye karşı duydukları aşırı merakı gidermekti. Bilimin büyüsüne kapılmışlardı. Onlar büyük bir tutkuyla içlerini kemiren soruların yanıtlarını aradılar. Gerçeğin peşindeydiler. Toplumun temel kuralı ahlakın birinci ilkesi olan “doğru” ile onların “gerçek” anlayışı tam çakışıyordu. Ancak, özgür düşünce ortamını yaratmak kolay olmayacaktı. Onları engelleyen bazı toplumsal gerçeklere takıldılar. 

Engelleyici etkiler daha fazla oldu. Sosyal bir canlı olarak grup bağlılığını pekiştiren bir özellik olan inanmaya eğilimli oluşumuz, aydınlanma açısından çoğu zaman engelleyici oldu. İnançlar ve bilim sıklıkla karşı karşıya geldi. Önceden açıklamaları yapılmış ve yaygınca kabullenilmiş olan durumların yanlış olduğunun gösterilmesi kabul edilemezdi. Bu, dini ve siyasi otoritenin zayıflaması anlamına geliyordu. 
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Bilimsel açıklamalar, sosyal bütünlüğe bir tehdit olarak algılandı ve sosyal kurumların üst düzeyde tepkisiyle karşılaştı. İlginç olan da bu açıklamaları yapan bilim insanlarının çoğunun yine toplumun inanç temeline bağlı kurumlardan geliyor olmalarıydı. Dünya merkezli evren modelinin yanlış olduğuna dair açıklamalara karşı olduğu gibi evrime yönelik açıklamalara karşı da kilisenin getirmiş olduğu çok ağır cezalar, caydırıcı bir etkiye sahip oldu. İnsanlar felsefe ve bilim adına konuşmaktan, toplumsal yaygın kabullenişlerle ve otoriteyle karşı karşıya kalmaktan çekindiler. Çoğunlukla sustular ve geri adım attılar. İnançların getirdiği tutuculuk kadar bilimin önderlerinin körü körüne bir bağlılıkla takip edilmesi de evrimin ortaya konulmasının gecikmesine neden oluyordu. Kendi döneminin olanaklarıyla bilgi birikimini en iyi noktaya taşımış olan Aristoteles'in eserlerindeki bilgilerin hiç sorgulanmadan kabul edilmesi, bilimdeki ilerleyişi engelleyici bir durum olmuştu. Tıp alanında benzer bir durum da Galen için oldu. Aşırı tutuculuk bilimsel ilerlemeyi engelledi. Takipçileri onların değişime açık yanlarını dikkate almadan yazılı bilgilerini olduğu gibi almış, kutsal bir emanet gibi saklarken değişime kapalı tutmuşlardı. Onların ilkeleri doğrultusunda bilgi değil de bilim önde tutulmuş olsaydı bilimsel ilerleme daha hızlı olabilirdi. 

Burada yaşamından kesitler sunduğumuz, bir bayrak yarışı gibi işleyen insanın evrimi çözme serüveninde rolü olan düşünürler, doğa bilimlerine karşı bitmek tükenmek bilmeyen bir merak ve öğrenme arzusuna sahiptiler. Öğrenmeye ve bilime duydukları açlığı giderebilmek için büyük bir aşkla çalıştılar. 
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Kendilerini buna adayarak derin araştırmalar ve zorlu yolculuklar yaptılar. Bu düşünürlerin çoğu doğayı, bitki ve hayvanları doğrudan gözlediler. Gerçek bilgilerin kaynağı olarak gördükleri hayvan, bitki üreticileri ve bakıcılar ile görüşerek bilgi topladılar. Keşfetmeye duydukları merakın getirdiği üst düzeyde bir çalışma temposuyla bir yandan doğadaki kanıtları araştırırken diğer yandan kendilerine bırakılan yazılı bilgi mirasını taradılar. Öncülerinden aldıkları verilerin üzerine büyük bir çabayla kendi gözlem ve bulgularını ekleyerek hazırladıkları bilgi birikimini takipçilerine aktardılar. 

Bu büyük düşünürler hazır açıklamaların değil gerçeğin peşindeydiler. Gerçek bilginin sadece sorgulayarak ortaya konulabileceğinin farkındaydılar. 
Bu bakış açısı, dönüşüm fikrinin bile başlangıçta olduğu gibi kabul edilmesine engel olmuştu. Dönüşümcülüğe yönelik fikirleri ortaya koyan ve savunanların, başlangıçta bilimden uzak bir çizgide görülmeleri ve akılcı olmayan bilim dışı izahlar yapmış olmaları, bazı önemli düşünürlerin evrim fikrine mesafeli olmasına neden oldu. Aristoteles, dönüşüm fikrinden uzak durmuştu. Bunun en önemli nedenlerinden birisi, kendisinden önce Empedokles gibi bazı düşünürler tarafından ortaya konulan dönüşüme yönelik fikirleri izah edebilmek için akla uygun olmayan açıklamalar getirilmiş olmasıydı. Leonardo da Vinci kendi döneminde dönüşümcülüğe yönelik açıklamaların kaynaklarını bilim dışı çevrelerle ilişkilendirmiş ve dönüşümcülük konusunu bilim dışı olduğu gerekçesiyle araştırmaya değer bulmamıştı. 
Guvier de Lamarck'ın yaklaşımlarını simya ile ilişkilendirmişti. Ona göre bu bilim dışıydı ve bu düşünce 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Guvier'in evrime karşı muhalefetinde önemli bir rol oynadı. 

Tutuculuk etkisinin nispeten zayıf olduğu Fransız devrimi sonrası dönemde Lamarck, fikirlerini rahatça ifade edebildi. Ancak bu yeterli olmamıştı. Kuramını sağlam bir temele dayandıramadan ve yeterli kanıt biriktirmeden ortaya koymuş olması, kuramının kabulünü zorlaştırıyordu. Cuvier gibi nüfuzlu bir muhalifinin olması, dönüşüm fikrinin yaygınca kabulü önünde engel oldu. Evrim çoğu zaman bir güçler savaşına sahne olmuş ve güçlü olan taraf, bu fikri benimseyen taraf olmamıştı. O zamana kadar çok sayıda düşünür dönüşüm üzerine kafa yormuş ve farklı açıklamalar getirmişlerdi. Ancak sadece bir değişimi tanımlamak ve evrim sezgisine sahip olmak değil, açıklayıcı bir kuramla bunu izah edebilmek önemliydi. Bu nedenle evrime yönelik tutarlı bir kurama dayandırılmadan ortaya atılmış olan fikirler genel bir kabul görmemişti. 

Darwin'in döneminde İngiltere'de tutuculuk oldukça ileri bir boyuttaydı. Dönüşümcülüğe yönelik açıklamalar, siyasi bir tehdit olarak algılanıyordu. 
Ancak bu dönem, böyle bir fikrin ortaya konulması açısından tehditler oluşturduğu kadar fırsatlar da sunuyordu. Victoria dönemi İngiltere'sinde dünya, tüm canlı çeşitliliği ve jeolojisiyle İngilizlerin ayaklarının altında uzanıyordu. Evrim kuramının, bu dönemde fikirlerde karşılık bulmaya başlaması ve doğal seçilimin iki ayrı doğa bilimci tarafından tanımlanmış olması bir tesadüf değildi. Yerkürenin dört bir yanına uzanan keşif ve araştırma hareketlerinin varlığı, düşünsel bir hareketlilik ve kolektif bir yazın kültürünün bulunması ile önemli birçok aşama 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kat edilmişti. Fransa ile iletişim kanalları açıktı ve bilimsel bilgi alışverişi vardı. Gelinen bu nokta, dini ve siyasi kurumların engellerine karşın serbest düşüncenin zenginleşmesini sağladı. Evrim sezgisinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacak yeterli bilgi birikimi Darwin ve Wallace'ın ellerinin altındaydı. Her ikisi de iyi bir biyocoğrafya uzmanıydı. Farklı coğrafyalarda farklı canlılar olduğunu bizzat gözlemişlerdi. Keşiflerinde adaların oldukça önemli bir yeri vardı. Bu alt yapı, yoğun bir merak ve derin bir aşkla araştırmaya koyulmuş olan iki doğa bilginini de aynı sonuca götürmüştü. 

Darwin kuramını geliştirdikten sonra açıklamasına kadar geçen süreci büyük bir başarı ile yönetti. 
Böyle bir fikirle ortaya atılmak için hiç uygun olmayan bir dönemde uygun zamanın gelmesini beklerken bir yandan yoğun bir çalışmaya koyularak kabul edilebilir bir saygınlık kazanma çabasına girmiş, diğer yandan güçlü taraftarlar bularak kuramını temkinlice onlara açmıştı. Wallace eğer kuramı ile ortaya çıkmasaydı Darwin'in kuramını açıklamak için daha da bekleyeceği anlaşılmaktadır. Ancak yeterince olgunlaştırmış olduğu bu aşamadan sonra biraz zorlama da olsa açıklamasını yapma zamanı gelmişti. 
Gerekli alt yapıyı büyük oranda hazırlamıştı. Bilim camiasında kazandığı saygınlık, karakteri ve yaklaşımları yanı sıra kitabını kaleme alırken kullandığı dil, aldığı aşırı tepkilere rağmen kuramının genel anlamda kabulünü mümkün kılmıştı. Aynı çizgiyi yaşamının sonuna kadar korudu. 

Bugün evrim modern bilimin tüm yöntemleriyle kanıtlandığı halde halen tutuculuk etkileri görülüyor ve toplumun yaygınca kabulünde zorluklar bulunuyor. Kuramın inançlara karşı olarak değerlendirilen yönü, günümüzde de kuramın yaygınca benimsenmesinde önemli bir direnç noktası olarak görülmektedir. Darwin, çok tutucu ve zorlu olan kendi döneminde evrim kuramını toplumun ilgi ve dikkatine sunarken süreci oldukça hünerli bir şekilde yönetti. 
Ayrıca bu durum, dindar bir yapıya sahip olan eşi ile aralarında herhangi bir probleme yol açmadı ve bir ömür boyu sağlıklı bir ilişki sürdürdüler. Bugün çok daha aydınlık bir dönemde bu kuramı taşıyabilmek modem insanın asli görevlerindendir. 

Charles Darwin, kuramını açıkça ortaya koyduktan sonra bile kuramının temelini oluşturan bir durumu açıklayamamıştı. Bu, kalıtım ve çeşitlilikti. 
O dönemde kalıtımın temel bilimsel ilkeleri bilinmiyordu. Bu durum Newton'un yerçekimi yasalarını ortaya koyarken kütle çekimini oluşturan temel kuvvetin ne olduğunu bilmemesine benzer. Bugün kütle çekimini açıklamak için neden olan kuvvetin gerçek nedenini tam olarak açıklayan bir kuram bulunmamaktadır. Ancak evrim kuramının eksik yanı ve çeşitliliğin nedeni olan kalıtım problemi, yirminci yüzyılın başında mutasyonun ortaya konulmasıyla çözülmüş, yirminci yüzyıl ortalarında DNA'nın keşfi sonrasında ise bunu açıklayan açık bir kanıt da ortaya konulmuştur. Kuram bugün biyolojik bilimlerle ilgili tüm alanlarda yapılacak araştırmalara büyük bir zenginlik katma potansiyeli ile bilimin hizmetinde olup gittikçe önemi artmaktadır. Evrim kuramının iyi bilinmesi, bilimsel gelişmeler için olduğu kadar yanlış yorumların getirdiği yıkıcı yönlerinin de farkında olabilmek açısından çok önemlidir. Bu nedenle evrimin doğru bir eğitim süreciyle aktarılması ve yanlış yorumlamaların önüne geçilmesi gerekir. 

Son olarak, şahit olmaktan heyecan duyduğum çok özel bir zaman diliminde yaşıyor olduğumuzu ifade etmek isterim. İlk tek hücreli canlılar dünyanın oluşumundan bir milyar yıl kadar sonra günümüzden 3,5 milyar yıl önce varlık gösterdiler. Evrimsel dönüşüm ile günümüzden 1 milyar yıl önce çok hücreli canlılar, 500 milyon yıl önce balıklar gibi vücutlu canlılar, 200 milyon yıl önce memeliler ve yaklaşık 300.000 yıl önce de insan yeryüzü sahnesinde görülmeye başladı. İnsanın evrim ile ilgili ilk kayıtlı fikirleri oluşturması bundan yaklaşık 2500 yıl önce oldu. 
Doğal seçilim kuramının ortaya konulması 150-200 yıl kadar öncedir. Kuramın, bilimsel kanıtlarla doğrulanması ise son 100 yıl içinde olmuştur. Yaşamın ilk ortaya çıkışından itibaren kendini nesilden nesile kopyalayıp dallanarak uzayan bir DNA sarmalı üzerinde türlerin yolculuğu devam ediyor. Tıpkı bir tren rayına benzeyen DNA sarmalı, başlangıçtan bugüne kesintisiz olarak sayısız vagondan oluşan canlılığı taşıdı. Bugünün canlıları vagonunda, kendi evriminin farkına varabilmiş özel canlılar bulunuyor. Bunlar bizleriz. Milyarlarca yıllık canlılık tarihinde, bugün yaşayan milyonlarca tür arasında bu ayrıcalığı yaşamamızı sağlayan ve bu kitapta çabalarını olabildiğince yansıtmaya çalıştığımız düşünürlere minnet borçluyuz. 
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EVRİMİN 


KISA TARİHİ 


Sr l 


“Nereden geldik?” sorusu birçok düşünürün kafasını meşgul etmiştir. 
İnsanlık tarihi boyunca bunu açıklamak için farklı fikirler üretilmiş, ancak kabul edilebilir tutarlı bir kuramın ortaya konulması oldukça uzun bir zaman almıştır. 


Bu kitapta yaşamlarından ve çalışmalarından kesitler sunulan düşünürler, insanlığın evrimi anlama çabasında katkı sağlamış isimlerdir. 
Gerçeğin ışığıyla aydınlanmak için yola çıkan ve bilim aşkıyla yanıp tutuşan bu düşünürlerin amaçları, doğanın gerçek yasasının ne olduğunu ortaya koymaktı. Evrim fıkrine bir inanç gibi sarılmadılar. 

Bilim yolunu seçtiler. Birçok düşünür, kendi zamanlarında yeterince olgunlaşmamış olan evrim olgusunun farkında olmadığı halde modern evrim kuramının ortaya çıkmasına katkıda bulundu. Bilimin yolu insanlığı gerçek sonuca ulaştırdı. 


Burada kaleme alınan hikâye, insanın kökenini araştırırken, bitmek tükenmek bilmeyen bir merak ve araştırma ruhu ile düşünürlerin geliştirdiği her yeni bilginin bilim yoluyla şekillendirilerek sonraki kuşaklara aktarılmasıyla, ortak bir zekâyla gerçekleştirilen “insanlığın ortaya koyduğu en büyük düşünsel devrim”in, 


insanın kendi evrimini çözmesinin hikâyesidir. 


